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ÖZET 

Ağrı İsyanı, 1926-1930 yılları arasında, bugünkü Ağrı ili sınırları içerisindeki Büyük ve Küçük Ağrı dağları ile yakın çevresinde ortaya çıkmış bir Kürt isyanıdır. İsyanın başlamasındaki en etkili unsurlar, bölgede geçmişi çok eskilere dayanan eşkıyalık olayları ve hükümetin Şeyh Said İsyanı sonrasında, sorun çıkarma eğiliminde olan bazı kişileri batıdaki illere göndermek istemesidir. Ancak bu sıradan asayiş olaylarının büyüyerek bir isyan haline dönüşmesi, Hoybun örgütünün bölgeye el atmasından sonradır. 
Hoybun örgütü, yurtdışında bazı Kürt ve Ermeniler tarafından 1927 yılında kurulmuştur. Türkiye Kürtlerini kışkırtarak genel bir başkaldırı tertipleme hedefindeki örgüt, Ağrı bölgesindeki olayları kullanarak bu hedefine varmak istemekteydi 

1926 ve 1927 yıllarında, Ağrı Dağı ve çevresindeki engebeli araziye 
sığınmış isyancılara karşı iki askeri harekât düzenlenmiş fakat olumlu sonuç alınamamıştır. Olumsuz arazi koşulları ve isyancıların İran topraklarına geçmeleri, arzulanan başarının elde edilmesini engellemiştir. Hükümetin, 1927-1928 yıllarında af kanunları çıkardığını ve isyancılara yönelik barışçıl bir yaklaşım izlediğini görmekteyiz. Ancak hükümetin bu yaklaşımı, Hoybun örgütünün karşı propagandaları nedeniyle istenen sonucu vermemiş ve isyanın daha fazla kan dökülmeden sona erdirilme fırsatı kaçırılmıştır. Ayrıca ilerleyen dönemde, isyancı çetelerin yurt içinden ve İran sınırından yaptıkları saldırılar artmıştır. Bu dönemde İran'ın, kendi topraklarını Türkiye'ye karşı bir saldırı üssü olarak kullanan isyancıları engellemediği ve bir şekilde onları koruduğu söylenebilir. 

1930 yılı sonbaharında, siyasi ve diplomatik tedbirlerle desteklenen 
büyük bir askeri harekât daha yapılmıştır. Bu harekâtta asilerin büyük bir kısmı yok edilmiş, bir kısmı ise İran'a kaçmıştır. İsyanda ele geçen ya da isyana katıldığından şüphelenilen zanlılar ise Adana Ağır Ceza 


Mahkemesi'nde yargılanmış ve suçlu görülenlere çeşitli cezalar verilmiştir. 
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SUMMARY 


The Ararat rebellion betvveen 1926-1930 is a rebellion of the Kurdish people of the Big and Small Ararat mountains and its environment vvithin the borders of the today”s province Ağrı. The most important factor of the rebellion vvas the banditry vvith a long history in this region and the plan of the government of dispatching some problematic people to VVestern provinces, especially after the Sheikh Said rebellion. But, growing up and turning such ordinary public security incidents into a big rebellion arouse after the entry of the Hoybun organization into this region. The Hoybun organization had been established abroad by some Kurds and Armenians in 1927. This organization aiming to organize a common revolt by vvhipping up the Kurds of Turkey, tried to reach its goals by using the incidents in the Ararat region. 

In 1926 and 1927 two military operations had been organized against the rebels hiding at the uneven land of the Ararat mountain and its environment, but no successful results could be obtained. Unfavorable terrain conditions and the passing of the rebels to the Iran had prevented the desired success. We may see that the government has enacted laws of merey and followed a more peaceful approach between 1927 and 1928 in regard of the rebels. But the approach of the government could not reach the desired goals because of the counter-propaganda of the Hoybun organization and the possibility to end up the rebellion without spilling more blood had been missed. Furthermore, the attacks of the rebelling gangs from domestic and the Iran border had increased. We may say that the Iran did not prevent the rebellion to make use of their land as a base for their attacks against Turkey, but protected them in some way. 

In fall 1930, again a big military operation had been made, being supported by political and diplomatic measurements. During this operation a great part of the rebels had been cleared off and another part flew to the Iran. 
Suspects being caught or being under suspicion of participating at the rebellion had been judged by the Adana Criminal Court and the those being 


found guilty had been punished by various penalties. 
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ÖNSÖZ 

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” Ana Bilim Dalındaki yüksek lisans eğitimi kapsamında hazırlanan bu tezin konusu; “1926-1930 Ağrı İsyanı”dır. Tez, giriş bölümüyle birlikte dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki siyasi Kürtçülük hareketleri ve Kürt isyanları incelenmiştir. Osmanlıların Kürt aşiretleriyle ilk ilişkileri, IL Mahmut ve IL Abdülhamit dönemi doğu politikaları, IL Meşrutiyetle birlikte oluşmaya başlayan ve I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası boyuta taşınan siyasi Kürtçülük hareketleri bu bölüm kapsamındadır. Kronolojik bir sırada ele alınan konular, fazla ayrıntıya inilmeden fakat genel ve önemli noktaları içerecek bir şekilde sunulmuştur. 

Birinci bölümde; Mütareke döneminden Ağrı İsyanı'na kadar geçen süredeki Kürt isyanları ve siyasi Kürtçülük çabaları incelenmektedir. Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Atatürk'ün konuya yaklaşımı, Lozan Barış Antlaşması'nda Kürtlerin konumu ve Şeyh Said İsyanı, bu bölümün önemli konularıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş zeminindeki bu olay ve tartışmalar, sonuçları itibariyle günümüze de ışık tutmaktadır. 

İkinci bölümün konusu; Ağrı İsyanı”nı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen faktörler ve o dönem Türkiye'nin komşusu olan devletlerin isyana yaklaşımlarıdır. Bölgede, varlığı hala tam olarak ortadan kaldırılamayan feodal yaşam tarzının insanlara yüklediği; düzene ve kanunlara saygısız, yağmacı, itaatsizlik kültürünün, Hoybun örgütü tarafından isyana nasıl dönüştürüldüğü, bu bölümde ele alınmıştır. İran, İngiltere, Sovyetler Birliği, Fransa ve Ermenilerin isyan konusundaki tavırları ayrı ayrı incelenmiştir. 

Üçüncü ve son bölümde; isyanın başlaması, gelişmesi, Türk hükümetinin konuya yaklaşımı, isyanı bastırmaya yönelik askeri harekâtlar, isyanın bastırılması ve isyancıların sonu gibi konular yer almaktadır. 

Yakın tarihimizdeki en önemli Kürt isyanlarından biri olan Ağrı İsyanı üzerinde daha önce kapsamlı ve ciddi bir bilimsel çalışmanın yapıldığı 


söylenemez. Konu üzerine yazılmış kitaplar çoğunlukla bazı gazeteci ve 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araştırmacıların çalışmalarına ya da söz konusu olayın içinde yer almış kişilerin anılarına dayanıyor. Bunlar ise ya bir düzenden yoksun, yığışmacı bir özellik göstermekte ya da inanılmaz bir taraflılık barındırmaktadır. Özellikle Kürt kökenli yazarlar tarafından kaleme alınan bazı kitap ya da bağımsız metinler, akıl almaz abartı, duygusallık ve ağdalı anlatımlarıyla bir tarih incelemesinden çok bir melodramın teksti gibi görünüyor. Bilimsel yönden bir değer taşımayan bu çalışmalar, Türkiye”nin Kürt kökenli yurttaşlarını kışkırtan ve genelde alışıldık bir şekilde barış ve demokrasiden söz etmelerine karşılık, düşmanlık, nefret ve bölücülük propagandası yapan içerikleriyle dikkate değerdirler. Herhangi bir kaynağa dayanmadan fütursuzca iddialar ileri süren çalışmaların bol olduğu Kürt isyanları ve onun bir parçası olan Ağrı İsyanı konusunda, ciddi bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu kuşku götürmez. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında olabildiğince birinci el kaynakların kullanılmasına özen gösterildi. Bu bağlamda dönemin Türkiye gazeteleri, en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Her ne kadar ulaşabildiğimiz tüm gazetelerden yararlanma yoluna gitsek de gazetelerde yer alan haber ve yorumların neredeyse her gazetede aynı olması dolayısıyla, gazete sayısının konuya bir zenginlik sağladığı söylenemez. Bölgede görev yapmış, dönemin İngiliz diplomatlarının yazışma ve raporları yararlanılan bir diğer önemli kaynaktır. Değerli araştırmacı Bilal N. Şimşir”in “İngiliz Belgelerinde Türkiye'de Kürt Sorunu 1924-1938” adlı kitabında İngilizce olarak bulunan konuyla ilgili bu yazışma ve raporları, İngilizce öğretmeni ve çevirmen arkadaşım Yasemin Pehlivan Türkçeye çevirdi. Ayrıca diğer bazı kitaplarda çevirisi yer alan kimi belgeleri de güvenirlik açısından kontrol ettim. 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ndeki konuyla ilgili asayiş raporları, kararnameler vb. çeşitli belgelerden yararlandım. Konunun sunumunda, anlatımın aşırı ayrıntıya boğulması kaygısıyla içeriği çalışmaya yeterince yansıtılmamış olan bu belgelerden bir kısmı çalışma sonuna eklenmiştir. 
Yeteri kadar veri barındırmamakla birlikte, birinci el kaynak olarak, açık ve 


gizli TBMM tutanaklarından da yararlandım. Genelkurmay Başkanlığı 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yayınları ve olayın her iki tarafındaki tanıkların anıları, yine yararlanılan başlıca kaynaklardan olmuştur. 

Bu tezin hazırlanmasında, başta değerli hocalarım Prof. Dr. Cemil Öztürk, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ali Karaca olmak üzere, İngilizce belgelerin tercümesinde büyük yardımı dokunan arkadaşım Yasemin Pehlivan’a ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi görevlisi Sayın 


Mustafa Tatlısu”ya emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. 


Orhan KILINÇ 


GİRİŞ 

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE KÜRTÇÜLÜK 
HAREKETLERİ VE KÜRT İSYANLARI 

Bu çalışmanın esas konusunu oluşturan “Ağrı İsyanı” tarihsel süreç içerisinde bir dizi Kürt isyanının halkalarından biridir. Her ne kadar nedenleri, sonuçları, birbirlerine etkileri; coğrafi, sosyolojik, ekonomik benzerlik ya da farklılıkları; dönemin siyasi özellikleri, etkin olan kişilerin amaç ve davranışları gibi çok boyutlu bir bakış açısıyla, söz konusu isyanların anlamlı bir bütün oluşturdukları tezine önemli ve halklı eleştiriler getirilebilirse de bu isyanlardan herhangi birinin tarihsel süreç içerisinde doğru yere oturtulmasında ve tüm açıklığıyla anlaşılmasında, en azından kendisinden önceki isyanların ve bunları hazırlayan siyasi, sosyo-ekonomik etkenlerin doğru bir şekilde analiz edilmesinin önemi yadsınamaz. Bu amaca hizmet etmesi bakımından, çalışmanın giriş bölümünde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki siyasi Kürtçülük hareketleri ve Kürt isyanları kronolojik bir özet şeklinde ele alınacaktır. 

Batı Anadolu'da bir uç beyliği olarak kurulan ve sonradan dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri haline gelen Osmanlı Devleti, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde doğuya doğru genişleme politikası yürütmüştür. Yavuz'un 1514 yılındaki doğu seferi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürtlerle Osmanlılar arasındaki ilk esaslı ilişkilerin de başlangıcını oluşturur. Bu sefer sırasında ve Çaldıran Savaşı sonrasında bölgede yaşayan Kürt aşiretleri, Safevi ve Osmanlı devletleri arasında kaldılar. Hangi tarafı seçmeleri gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktaydılar. 
Bu aşamada devreye giren Osmanlı devlet adamı İdris Bey, Kürt aşiretlerinin tereddütlerinin ortadan kaldırılması ve yirmi beş Kürt beyinin Osmanlı Devleti'ne bağlanmaları konusunda önemli rol oynadı. Bu Kürt reislerini kendi yanına çekme konusunda Yavuz'un Şah İsmail”den daha diplomatça davrandığı söylenebilir. Şah İsmail'in, Hoy şehrinde huzuruna çıkan on bir Kürt reisini tutuklatması ve bölgeye Şii valiler ataması, buradaki Sünni Kürt aşiretlerinin Osmanlı tarafında yer almaları yönünde karar vermelerini 


kolaylaştırmış olmalıdır.” 


' Viladimir Minorsky, “Kürtler”, İslam Ansiklopedisi, c.V1, Ankara 1967, s. 1101. 
> Bazil Nikitin, Kürtler, İstanbul 1976, s. 19. 


Kürt aşiretlerinin yaşadığı ve Osmanlı Devleti toprakları içerisinde kalan bölgenin statüsü yine İdris Bey tarafından hazırlandı. Buralarda Osmanlı Devleti”ne bağlı ve başlarında Kürt beylerinin bulunduğu feodal yönetimler kuruldu.” Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve sonraki yıllarda İran'a karşı yapılan seferlerde Kürt aşiretleri, Osmanlı ordusuna azımsanamayacak yardımlarda bulundular.” 

Osmanlı-Safevi mücadeleleri, bölgedeki Kürt aşiretlerinin kendi siyasi önemlerini fark etmeleri sonucunu doğurdu.” Osmanlı Devleti'nin, Kürtleri kendi tarafında tutma isteğinin de bir sonucu olarak, bu dönemde, Kürt aşiretlerinin, kendilerine tanınan özerklik haklarını olabildiğince geniş biçimde kullanmış olmaları muhtemeldir. Hatta bu aşiretler, Osmanlı-Safevi mücadelelerinde artık işlerine geldiği gibi davranıyor, kolaylıkla bu iki büyük devlet arasında taraf değiştirebiliyorlardı. Ancak bu durumdan, aşiretler arasında bir birlik olduğu ve aynı şekilde hareket ettikleri sonucu çıkarılmamalarıdır. Aşiretlerden bir kısmı Osmanlı tarafında yer alırken, diğer bir kısmının Safevi saflarında çarpıştığı örnek savaşlar yok değildir.” Özellikle Nadir Şah'ın Kürt aşiretlerle ilişkiler konusunda, kendisinden önceki hükümdarlar Şah Abbas ve Şah İsmail”den daha başarılı olduğu bellidir. 
Ordusunda yer alan Kürtlerin sayıca fazlalığı bunun kanıtıdır. 

Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta birçok sorunlar yaşaması ve duraklama dönemine girmesiyle birlikte, Kürt aşiretleri üzerindeki etkisi oldukça azaldı. XIX. Yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra, bu durumun değişmesine kadar geçen sürede, devlete karşı ilk Kürt isyanları da görülmeye 
başlandı.” Bu isyanlardan ilki “Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı”dır. 1806 
yılında, Baban aşiretinden Süleymaniye ili valisi İbrahim Paşa ölünce, Osmanlı yönetimi aynı aşiretten Halit Paşa”yı vali olarak atadı. Ancak ölen 


valinin yeğeni Abdurrahman Paşa, haksızlığa uğradığını öne sürerek isyan 


77 Minorsky, a.g.md, s.1101, Daha fazla bilgi için bk. B. Nikitin, a.g.e, s. 19—20, Prens 
Süreyya Bedirhan, Kürt Davası ve Hoybun, İstanbul 1994, s. 33. 

“ V. Minorsky bu seferlerde Kürt aşiretlerinin yardımlarını ayrıntısıyla verir (V. Minorsky, 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başlattı. Osmanlı Devleti'ni hayli uğraştıran isyan, 1808 yılında bastırıldı.” 
Nedeni, tamamen kıskançlık ve mevki hırsı gibi görünen bu isyanı, bazı kaynaklar Kürtçülükle ilişkilendirirler.” Bu isyan sırasında İran, isyancı guruplara silahlı güçleriyle destek vermiştir. Amacı, Kürt aşiretlerinin koruyucusu rolünü oynayarak, ° bu aşiretleri asıl rakibi Osmanlı Devleti”ne karşı kullanmaktır. 1812 yılında, bu kez “Babanzade Ahmet Paşa İsyanı” meydana geldi. Ahmet Paşa”nın, amcası İbrahim Paşa”nın intikamını almak amacıyla başlattığı bu isyan kısa sürede bastırıldı. 

IL Mahmud döneminde uygulanan reform programları, ülkedeki Kürt aşiretlerinin yaşamında bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Merkezi yönetimi güçlendirmek, devlet otoritesini ülkenin tümüne yaymak ve giderek güçlü ve güvenilmez olan derebeyleri ortadan kaldırmak şeklinde özetlenebilecek bu reform programı, Kürt aşiretleri üzerinde, eski sadrazam ve zamanın Sivas valisi Reşit Mehmet Paşa aracılığıyla uygulamaya konuldu. Reşit Mehmet Paşa, güçlü bir orduyla güneydoğuya hareket etti. Bağdat valisi Ali Rıza Paşa ve Musul Valisi İnce Bayraktar Muhammed Paşa, gerektiğinde kuvvetlerini onun emrine vereceklerdi. Sultan”ın otoritesini tüm bölgeye yaymaya kararlı olan Reşit Mehmet Paşa”nın bu amaç doğrultusundaki faaliyetleri, içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, göz kamaştırıcı başarılarla doludur.” Bu başarılardan en önemlisi hiç şüphesiz, Revanduzlu Muhammed Paşa'nın yakalanarak İstanbul'a gönderilmesidir. ” 

Soran soyundan olan ve genç yaşında Revanduz beyliğinin başına geçen Mir Muhammed, doymak bilmez hırsı ve azmi, kavgacı ve acımasız kişiliğiyle kısa sürede komşusu olan Yezidilere ve diğer Kürt derebeylerine saldırmış, oldukça başarılı da olmuştur. Mir'in yayılmasının önüne geçemeyen Bağdat Valisi Ali Rıza Paşa, gücünü kabullendi ve ona paşalık unvanı verdi. 
Artık “Revanduzlu Muhammed Paşa” olarak adlandırılacak olan Mir Muhammed, bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bölgede bağımsızlığını 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ilan etti. Hosnav, Suriçi, Erbil, Kuyi, Rayne, Altınköprü bölgelerini alarak sınırlarını Küçük Zap'a kadar genişletti. Ordusuyla, Revanduz bölgesinde bulunan Mir”in üstüne yürüyen Reşit Mehmet Paşa, yol boyunca birçok isyancı unsuru ortadan kaldırdı. Ardından çok başarılı bir diplomasi çalışması yürüterek kan dökülmeden Mir”i ele geçirdi ve İstanbul”a gönderdi. 
İstanbul”da Bab-ı Ali tarafından nazik bir şekilde karşılanan ve “yüksek şeref payeleri” verilen Mir Muhammed, İstanbul”dan dönüşünde Sivas”ta veya İstanbul”u terk ederken bindiği gemide öldürüldü. Mir”in yeniden isyan çıkarmasından endişelenen Bağdat Valisi Ali Rıza Paşa”nın bu olayda etkin olduğu iddia edilmektedir. /” 

Reşat Mehmet Paşa”dan sonra, aynı bölgedeki Osmanlı ordularının komutanlığını Hafız Paşa yürüttü ve bölgedeki Kürt feodallerin gücünün kırılıp devlet otoritesinin sağlanması işinde selefi kadar kararlı davrandı.” 
Aynı kararlılığın, otoritelerinin ellerinden alınmasına yanaşmayan feodal beylerde de olduğunu, etkisi ve gücü giderek artan ayaklanmaların yoğunluğuyla kavrayabiliriz. Osmanlı ordularının 1839 yılında, Nizip'te, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusuna mağlup olması ve dolayısıyla devlet otoritesinin zayıflaması, ayaklanmaların bir diğer önemli sebebi olarak görülebilir.“ Bu yenilgiden sonra ortaya çıkan irili ufaklı ayaklanma hareketleri içinde en kayda değer olanı “Bedirhan Bey Ayaklanması”dır. 

Bedirhan Bey'in, Botan hanedanının merkezi Cezire'de başlattığı isyan hareketinin nedeni ve niteliği konusundaki yorumlar oldukça farklıdır. 
Kimi yazarlar bu ayaklanmaya ulusçu bir karakter verme ve Bedirhan Bey'i “Kürt ulusçuluğunun babası” olarak ilan etme konusunda oldukça hevesli ve acelecidirler.”” Ayaklanmanın IL Mahmut'un Yeniçeri ocağı yerine kurmak istediği ordu için aşiretlerden asker toplaması ve aşiret liderlerinin buna karşı 


çıkması nedeniyle başladığı iddiası da vardır. * Bedirhan Bey'in şahsına 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yönelik değerlendirmeler, genelde onun oldukça sert bir mizaca sahip olduğu yönündedir. Hatta “gaddar, eşkıya, baş kesici” unvanları da yakıştırılmıştır.” 
Şüphesiz bu unvanların yakıştırılmasındaki en önemli olaylardan biri, Hakkâri yöresindeki Nesturilere yönelik saldırılarıdır. On bine yakın Nesturi'nin öldürüldüğü bu saldırılar özellikle Hıristiyan kamuoyu tarafından nefretle kınanmış ve saldırıların durdurulması yönünde Bab-ı Ali'ye baskı yapmışlardır.” 

Sebepleri her ne olursa olsun, genç yaşta hanedanın başına geçen Bedirhan Bey'in hızla güç kazanması, dönemin Osmanlı politikasıyla çelişiyordu. Dolayısıyla bir çatışma kaçınılmaz gibi görünmektedir. Nitekim öyle de olmuştur. Osmanlı Devleti, giderek söz dinlemeyen bu asi feodali yola getirmesi için öncelikle Hafız Paşa komutasında bir askeri birlik gönderdi. 
Ancak Hafız Paşa başarılı olamadı. Bu olaydan sonra Bedirhan Bey daha pervasız davranmaya başladı. Van, Siverek, Viranşehir, Musul, Urmiye şehirlerini de denetimi altına aldı. Olaya daha ciddi bir şekilde eğilen Osmanlı Devleti, bu kez Topal Osman Paşa komutasında bir orduyu bölgeye gönderdi. 
İki taraf arasındaki zorlu savaşları kaybeden Bedirhan Bey, Eruh kalesine sığındıysa da 1847 yılında yakalanarak Girit”e sürgün edildi ve sürgünde öldü 
(1868). 

Ermeni kökenli yazar Garo Sasuni, Kürt-Ermeni ilişkilerini incelediği ve Kürtlere yönelik olarak, adeta, “ortak düşmanımız olan Türklere karşı tarih boyunca omuz omuza savaşmışız, bizi birbirimize düşüren de aslında Türklerdir, şimdi birlik olup Türkleri ortadan kaldıralım” mealindeki yorum ve mesajların oldukça fazla yer aldığı kitabında, Bedirhan Bey ayaklanmasını bir Kürt-Ermeni ortak isyanı gibi göstermeye çalışır. Dıh bölgesi olarak adlandırdığı yerden, bir kısım Ermeni silahşorunun Bedirhan Bey kuvvetleri içinde yer almasını, bu tezine kanıt olarak sunar.” Ancak, kendisinin de kabul etmek zorunda kaldığı gibi durum bunun tersidir. Başta Ermeni Patriği 


Matteos olmak üzere birçok din adamının, Ermenileri, Kürt zulmünden 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kurtarması için Osmanlı Devleti”ne başvurduğu ve gerçekte Ermenilerin Osmanlı tarafında yer aldıkları reddedilemeyecek bir gerçektir.” Aynı şekilde, “Kürt ulusal hareketi” olarak gösterilmek istenen bu isyanda, Bedirhan Bey”in öz kuzeninin ona karşı savaştığı hatta yenilmesinde önemli bir rol oynadığı, Bedirhan Bey'in torunları tarafından da kabul edilmektedir.”” En yakınlarını bile ikna etmekte başarısız bir ulusal lider ve onun etrafında şekillenen bir ulusal dava kurgulamak yerine, kişisel çıkar ve liderlik tutkusu, aşiret gücünü elinde tutmanın sağladığı avantajları kimseyle paylaşmama isteği gibi daha gerçekçi bir yaklaşımla bu isyanı değerlendirmek yerinde olur. Nitekim amcasının isyanında Osmanlı Devleti tarafında yer alan Yezdan İzzettin Şer, Kırım Savaşı sırasında, devlet otoritesinin zayıflığından faydalanarak isyan etmiş ve feodal tutkularla topraklarını hızla genişletmeye çalışmıştır.” 

XIX. Yüzyılın son büyük Kürt ayaklanması İran'da başlamış olan “Şeyh Ubeydullah İsyanı'dır. Adı geçen isyan, İran hükümetine karşı yapılmıştır ancak Şeyh, İran'a saldırmadan önce şansını Osmanlı Devleti'ne karşı denemiştir. 1879 yılında başlattığı nispeten daha küçük boyutlu ve ihtiyatlı isyan bastırılınca, devlete “her zamankinden daha sadık” olduğunu bildirmiştir.” 

Nakşibendi Şeyhi Ubeydullah, Osmanlılara karşı bu başarısızlığının ardından, İran'daki taraftarlarının desteğiyle İran topraklarında bir isyan planlamaya başladı. Bu amaçla 220 aşiret reisini Şemdinan'da toplayıp desteklerin istedi. Aynı zamanda Rus Çarı, Mısır Hıdivi ve Mekke Emiri ile de bağlantı kurarak destek talep etti. Gerekli hazırlıklarını tamamladığında isyanı başlattı (1880).” İsyanın görünürdeki ilk nedeni İran hükümetinin vergi talebi ve Şeyh'in oğlu Abdülkadir”in bunu reddetmesidir.”” Bu şekilde başlayan isyan diğer aşiretlerin de katılımıyla genişledi. Ortaya çıkan büyük 


askeri güç İran”ın önemli şehirlerini ele geçirmeye başladı. Mahabad, 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Meydaniye,”! Maraga isyancılar tarafından ele geçirildi.” İsyancılar Urmiye şehrine ilerlerken, şehrin ileri gelenleri, halkın yaşamına dokunulmaması koşuluyla şehri teslim etmeyi önerdiler. İsyancıların Meydaniye”de üç bin civarında erkek, kadın ve çocuğu katletmeleri bu önerinin önemini ortaya koymaktadır. Şeyh, aracılar vasıtasıyla öneriyi kabul etti. Ancak şehrin boşaltılması için tanınan birkaç günlük sürede, tam aksine, şehir savunması güçlendirildi ve şehri teslim alma umudundaki isyancılar, İranlı güçler tarafından yenilgiye uğratıldı. Şeyh”in isyan sırasında, isyanı Osmanlı topraklarında yayma girişimleri Osmanlı Devletini de olaya müdahil etti ve Osmanlı güçleri İranlılara isyanı bastırmalarında yardımcı oldu.” İsyanın bastırılmasından sonra Osmanlı Devleti, Şeyh”i, 1881 Temmuz ayında İstanbul”a nakletti. Burada birkaç ay kalan Şeyh, tekrar eski isyan bölgesine kaçtı. Fakat Osmanlı kuvvetleri onu yeniden bulup bu kez Hicaz'a sürdüler. 
Şeyh Ubeydullah, 1883'te Mekke'de öldü.” 

Şeyh Ubeydullah'ın ulusçu kaygılarla hareket ettiği ve bağımsızlık amacında olduğu konusunda birçok kaynak ittifak halindedir.” Ancak söz konusu kaynaklarda kopuk kopuk dile getirilen bazı noktaları birleştirdiğimizde, çok farklı bir tabloyla karşılaşırız. Örneğin, Şeyh'in, ABD Elçisi olarak Urmiye”de bulunan Misyoner Korhan'a gönderdiği iki mektupta, İranlı yöneticilerin Kürt aşiretleri üzerindeki birçok baskılarından hatta zorla kadınları kaçırmalarından şikâyet eder ve bu şikâyetlerinin İngiliz Konsolosu'na aktarılmasını rica eder.“ Etki-tepki ilişkisi bakımından İranlıların bu baskıları, buradaki Kürt aşiretlerini, kendilerini koruma refleksiyle harekete geçirmiş olabilir ki bu neden ulusalcı bir tavır sayılmaz. 
Aynı şekilde, Şeyh'in oğlu Abdülkadir tarafından geçici bir idarenin kurulduğu Soucbulak”ta, İranlı Şiilere karşı cihat ilan edilmişti.” Cihadın dini bir çağrı olduğu ve Kürtler arasında da birçok Şii bulunduğuna göre, bu isyanın ulusalcı karakteri hayli tartışmalı bir hale gelir. 1877-1878 Osmanlı- 


Rus Harbi'nde, Kürt aşiretlerinin yaşadığı bölgenin savaş alanı olması, savaş 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sırasında Osmanlılar tarafından bölge halkına dağıtılan 20.000 civarında silahın toplanamamış olması, * tahribat ve halkın içinde yaşadığı zor şartlar, devlet otoritesinin sarsılmış olması, dini kimliğini kullanan Şey Ubeydullah”ın bu olumsuz şartları kendi lehine değerlendirerek bölgede bir hâkimiyet kurmaya çalışması... gibi oldukça fazla tarihi gerçekler ve şartlar birlikte düşünülmeden, bu isyanı, henüz feodalite dönemi bilincine sahip ve bölge halkı için oldukça yabancı olan ulusçulukla bağdaştırmak, bilimsel bir tavır olmaktan uzaktır. 

IL Mahmut döneminde başlayan ve derebeyleri ortadan kaldırmaya, devlet otoritesini tüm Osmanlı toprağında hâkim kılmaya yönelik politika, 
1870 tarihli “Vilayet Nizamnamesi” ile tamamlanarak uygulandı. Bu 
politikadaki amaçlardan birinciye belli bir oranda ulaşıldıysa da söz konusu topraklarda devlet otoritesinin tam anlamıyla kurulduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta yerel otoritelerin ortadan kaldırılması ve merkezi otoritenin tam olarak bu gücün yerini alamaması, bölgede bir otorite boşluğunu da beraberinde getirdi.” Bunun üzerine II. Abdülhamit, genelde tüm Osmanlı ülkesinde, özelde ise doğu illerinde bozulan otoriteyi merkezi bir idare tarzıyla yeniden kurmak için çözüm arayışlarına girdi. “Hamidiye Alayları” ve sonraki dönemlerde “Aşiret Alayları” adıyla anılan birlikler, bu endişeye çözüm olarak ortaya çıktı. Ancak bu endişe tek başına yeterli bir sebep değildir. Doğu Anadolu'da devletin etkinliğini sürekli kılacak bir sosyopolitik yapı oluşturmak, aşiretlerin askeri gücünden yararlanmak, Ermenilerin bölücü faaliyetlerine engel olmak, Rus saldırılarından korunmak gibi nedenler yanında,” IL Abdülhamit'in Pan-İslamist kaygıları da Hamidiye Alayları”nın oluşturulmasında etkili olmuştur.” 

20 Ekim 1890 tarih ve 233 sayılı yasaya dayandırılan Hamidiye 
Alayları'nı oluşturması için, Çerkez Mehmet Zeki Paşa görevlendirilmiştir.”” 


Bu alayları kurma fikrinin de aynı kişiye ait olduğu belirtilmektedir.” Yasanın 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gerekçesinde; memleketin düşmana karşı savunulması işinin her ferdin görevi olduğu vurgulanmakta, yumuşak ve teşvik edici bir dille, aşiretlerin de bu savunmaya katılmaları gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bölgeden o zamana kadar asker toplanmadığı gerçeği, gerekçedeki yerini almaktadır. ” Elli üç madde ve bir sonuçtan oluşan nizamnameye göre; Hamidiye Süvari Alayları'nın nasıl kurulacağı ve bazı özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Kurulacak alaylar 4 bölükten az, 6 bölükten fazla olmayacaktır. Böylelikle her alay en az 512, en fazla 1152 kişiden oluşacaktır. Büyük aşiretler bir veya birden fazla alay kurabilir, alay kurmaya gücü yetmeyen küçük aşiretler ise birkaç bölük kurabilir. Ancak alay kurulması ya da eğitim amacıyla aşiretlerin birleştirilmesi kesinlikle yasaklanmakta, merkezi otoritenin emriyle sadece savaş zamanlarında birleştirilebilecekleri belirtilmektedir. Aşiretler, öncelikle 17-40 yaş arasındaki tüm erkekleri kapsayan bir nüfus sayımı yapacak ve sayım sonucunu bir deftere kaydederek yetkililere vereceklerdir. Alayları oluşturacak erkekler, yaşları itibariyle üç guruba ayrılmaktadır: 17-20 yaş arası “İptidaiye,” 20-32 yaş arası “Nizamiye,” 32-40 yaş arası “Redif” sınıflarında yer alacaklardı. Her alaydan bir çocuğun seçilerek İstanbul'a gönderilmesi ve orada “Süvari Mektebi”nde eğitim gördükten sonra teğmen rütbesiyle alayına dönmesi öngörülmekteydi. Hamidiye Alayları elbise, hayvan ve eyer takımlarını kendileri tedarik edecekler; tüfek, cephane ve sancak devlet tarafından verilecekti. * 

Nizamnamenin 19. maddesine göre; süvari alayları Türkmen, Karakalpak, Kürt ve Arap aşiretlerinden oluşacaktır.” Ancak başka bir kaynakta; Kürtler dışındaki unsurlardan söz etmenin sadece, alayların tümüyle Kürtlerden oluşacağı gerçeğinin üstünü örtmek için ortaya atıldığı ileri sürülmekte ve Hamidiye alaylarının “sadece ve sadece” Kürtlerden meydana geldiği belirtilmektedir.“ Kürt aşiretleri içinde ise; “Sünni, zayıf, sadık ve 


itaatkâr Kürt aşiretleri” öncelikli olarak tercih edilmişlerdir.” 
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Aşiretlerden bir kısmı uzak durmayı tercih etse de büyük bir çoğunluğu Hamidiye Alayları içinde yer alabilmek için oldukça hevesli davranmıştır ve kurulan alayların sayısı kısa sürede otuz altıyı bulmuştur.” 
Alay kurma izni alan aşiret, bölgede fiili ve devlet tarafından onaylı bir üstünlüğe sahip oluyordu. Hükümetin bunlara hukuki statü tanıması, silah dağıtması, bunların zorunlu askerlikten muaf tutulmaları, aşiret reislerinin devlet ve halife katında itibar görmeleri, nişanlar, fahri unvanlar, askeri rütbeler almaları, söz konusu hevesin nedenini anlamamızı kolaylaştırmaktadır. 

IL Abdülhamit'in Kürt politikasının en önemli ayağını oluşturan ve 
1908 yılındaki II. Meşrutiyet'ten sonra “Aşiret Alayları” adını alan” 
Hamidiye Alayları, kuruluş amaçlarına uygun yararlı katkıları ve sonradan şartlara bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz yanlarıyla tartışma konusudur. 
Hamidiye alayları içinde yer alan aşiretlerin, bu güçlerini kullanarak yol kesmeleri, kervanları soymaları, halkın canına ve malına kast etmeleri”? 
kuşkusuz istenmeyen gelişmelerdi. Hamidiye Alaylarını oluşturan aşiretler arasında sürtüşme ve kavgaların yaşanması, halkın bu durumdan tedirgin olması ve ayrıca alayların istenen şekilde itaat ve kontrol altına alınamamaları devletin de gözünden kaçmamış, 1896 yılı başlarında, konuyla ilgili çıkarılan ikinci nizamnamenin 54. maddesinde, bu tür olayları önlemek için sert tedbirler getirilmiştir. * Bu tedbirler mümkün olduğunca uygulanmıştır da. 
1905 ve 1908 yıllarında, Diyarbakır'da, Hamidiye Paşası ve Milli Aşireti 
Reisi İbrahim Paşa, içlerinde Ziya Gökalp'ın da bulunduğu bir gurup halk tarafından telgraflarla şikâyet edilmiştir. Bu şikâyetleri dikkate alınmış ve İbrahim Paşa bölgeden uzaklaştırılmıştır.” Ancak ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış politik olaylar, çoğu zaman, kanun hükümlerinin kâğıt üzerinde kalması sonucunu doğurmuş ve hükümet esnek ve tavizci bir politika izlemek zorunda kalmıştır.”” Hamidiye Alayları'na dâhil olan aşiretlere devlet tarafından 


dağıtılan silahların, sonraki yıllarda, aynı aşiretler tarafından devlete karşı 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kullanılma riski taşıması, bu alayların olumsuz bir yanı olarak düşünülebilir. 
Hamidiye alaylarının Birinci Dünya Savaşı sırasında bile Kürt örgütlenmelerine kaynak teşkil ettiği de ileri sürülmektedir.” 

Bu olumsuz sonuçlar yanında, Hamidiye Alayları'nın, kuruluş amaçlarına uygun olarak faydalı işler gördüğü inkâr edilemez. Tamamen olmasa bile pek çok konuda, birçok aşiretin merkezi otoriteye itaati sağlanmıştır. Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda bu durumun önemi katbekat artar.” Bu başarıdaki en büyük pay, kendisini, Müslümanların birliğinden yana ve onların koruyucusu olarak aşiretlere kabul ettiren II. 
Abdülhamit'e aittir. Abdülhamit'in Kürt aşiret reisleriyle çok iyi ilişkiler kurduğu bilinmektedir. ” Aşiretler de devlet ve hükümetten çok Abdülhamit'e bağlanmışlardır. Abdülhamit'in bu politikası ve onun uzantısı olan Hamidiye Alayları, Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt aşiretlerini ve tüm Müslüman halkı, büyük devletlerin desteğinde Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni devleti konusunda uyanık tutmuş ve daha önemlisi, bu isteğin gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerden birini oluşturmuştur.” 

IL Abdülhamit'in doğu politikasında üzerinde durulması gereken diğer bir önemli husus “Aşiret Mektebi” uygulamasıdır. 1892 yılında açılan bu okullar amacı bakımından Enderun okullarına benzer. Müslüman Arap, Arnavut, Kürt çocukları İstanbul'da açılan bu okulda okutulup, bölgelerine döndüklerinde askeri ve idari görevler alacaklardı. Süresi beş yıl olan okullarda ilk ve ortaokul düzeyinde sınıflar vardı. Tamamı yatılı olan öğrencilerin sayısı üç yüz ile beş yüz arasında değişmekteydi. Okulun amacı; aşiretlerin, bölücü propaganda ve tahriklere karşı Osmanlı bütünlüğü içinde kalmalarını sağlamaktı. Bu okulun askeri bir özelliği bulunmadığından, bazı mezunlar Harbiye'de açılan “Aşiret Sınıfları”na alınmışlar ve buradan Yüzbaşı olarak mezun edilmişlerdir. Aşiret mektebi, 1907 yılında kapatılmıştır“ 

Sultan'ın, aşiret reislerinin çocuklarını himaye etmesi ve onları 


İstanbul?da tutup eğitmesi ülke güvenliği açısından eleştirilere uğramıştır. 
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Eleştirilerin farkında olan Abdülhamit, politikasının doğru olduğunu savunmuştur.” Ancak söz konusu eleştirilerin büyük bir haklılık payı taşıdığı sonraki dönemlerde görülmüştür. Bazı Kürtçü kaynaklarda da net bir şekilde ifade edildiği gibi, bu öğrenciler İstanbul'da ayrılıkçı siyasi çevrelerle sıkı ilişkiler kurmuşlar ve bu fikirlerin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında çok önemli roller oynamışlardır.” 

İttihat ve Terakki Komitesi'nin ülke içinde ve yurt dışında uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizli faaliyetler, 1908 yılı Temmuz ayında kendi politik amaçları bakımından başarıya ulaştı ve Meşrutiyet, uzun bir aradan sonra ikinci kez ilan edildi. Meşrutiyet'in ilanıyla Osmanlı halkları arasında bir “kardeşlik ve dayanışma” havası oluştu. Türkler, Ermeniler, Arnavutlar, Kürtler... eski kırgınlıklarından kurtulup ülkenin birlik, bütünlük ve refahı için birlikte çalışmaya söz verdiler. Ancak bu birlik duygusu, bir süre sonra yerini Osmanlı halkları arasında derin siyasi çalkantılara ve milliyetçi uyanışlara bıraktı. Bu durum kısa zamanda Kürtleri de etkileyecekti.”” 

Kürt çevrelerin, gerçekleşen devrime ve onun önderlerine karşı tutumları arasında birlik görülmez. IL Abdülhamit döneminde, ona bağlılıkla hizmet etmiş ve Sultan”ın kendilerine fayda sağlayan politikalarından yararlanmış olan Kürtler, devrimin önderi “Genç Türklerden ve onların söylemlerinden hoşlanmıyorlardı. Aynı şekilde, Kürt aşiret önderleri ve dini liderlerinin de “Allahsız ve asi” olarak gördükleri Genç Türklerden hoşlandıkları söylenemez. Fakat İttihat ve Terakki Cemiyeti”nin kurucu ve yandaşları arasında çok sayıda Kürt vardı. İshak Sükuti, Abdullah Cevdet, Abdurrahman Bedirhan, Hikmet Baban, İsmail Hakkı Baban... vb.” Bu isimlerden ilk ikisi, cemiyetin ilk dört kurucusu arasındaydı ve cemiyet içerisinde sürekli olarak aktif rol oynamıştır. Ancak “Abdullah Cevdet ve İshak Sükuti”nin, Bedirhanilerle yakın arkadaşlıklarına, Kürdistan gazetesinin çıkarılmasına emek vermiş olmalarına ve Kürtçe yayınları özendirmelerine 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rağmen sürekli olarak, Osmanlılık birliğini savundukları görülür. Buna 


karşın dönemin son derece karışık siyasi ortamı içerisinde, Kürtlerin giderek 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daha politize olduklarına ve Kürtçülüğün ağır bastığı siyasi örgütlenmelerin oluştuğuna şahit olmaktayız. Bu siyasi örgütlenmeleri ele almadan önce, Kürtçülük siyasetinin oluşumu döneminde önemli sayılan “Kürdistan” gazetesi üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. 

Kürdistan gazetesinin ilk sayısı 22 Nisan 1898 yılında Kahire'de yayımlandı. Gazetenin yayıncısı ve editörü Mikdat Mithat Bedirhan dır. 
Herhangi bir siyasi parti, örgüt ya da topluluğun bir organı olmaktan ziyade, yayıncının kişisel inisiyatifi ile çıkarılmış gibi görünmektedir. İlk sayının Fransızca ekinde Bedirhan, gazeteyi çıkarma amacını; halkının çıkarlarına hizmet etmek ve onun kültür seviyesini yükseltmek olarak açıklıyordu.”” 
Gazetenin ilk sayılarında Abdülhamit yönetimine ilişkin eleştiriler yer almaz. 
Tümüyle Kürtçe çıkan gazetede Kürtlere yönelik bazı tavsiyeler vardır. 
Okumanın, cehaletten kurtulmanın, sanat ve ticaretle uğraşmanın önemi vurgulanır. Bu tezler ayet ve hadislerle desteklenir. Kürtlere çocuklarını İstanbul”daki Aşiret Mektebi'ne göndermeleri salık verilir. Osmanlı camiasına mensup olma yüceltilir.“ Bu yayın politikasına rağmen Abdülhamit'in baskıları sonucu gazete, Mısır'daki yayın hayatına son verdi. Bu kez, Mikdat Mithat Bedirhan'ın kardeşi Abdurrahman Bedirhan, Cenevre'de gazetenin yayınlarını devam ettirmeye başladı. Cenevre'ye geçtikten sonra gazetenin sesinin daha gür ve cesur çıktığı, Abdülhamit'in bazı politikalarının eleştirildiği görülmektedir.” 

Sürekli olarak Kürtlere seslenen, Kürdistan ve Kürt ulusundan ve bazı yazılarında Türk yönetiminden kurtulmaktan söz eden gazetede yine de Osmanlılık kavramı çok güçlüdür. “Kürtler Osmanlı birliği içinde düşünülür. 
Osmanlı Devleti için devletimiz, imparatorluk toprakları için ülkemiz, kavramı sık sık kullanılır.” Ülke topraklarının elden çıkması, özellikle Girit'in kaybedilmesi üzüntüyle karşılanır. Gazetede hiçbir zaman ulusal devlet kurma çağrısı yer almamıştır. * 

Yukarıda, II. Meşrutiyetle birlikte Kürt siyasal örgütlenmelerinin 


görülmeye başlandığından söz etmiştik. “Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti” 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bunlardan biridir. 1908 yılında İstanbul”da kurulan bu cemiyet, ilk Kürt siyasal cemiyeti olarak kabul edilmektedir. Emin Ali Bedirhan, Muhammet Şerif Paşa, Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Nehrili Şeyh Abdülkadir ve Damat Zülküf Paşa tarafından (kurulmuştur. Cemiyetin nizamnamesine baktığımızda amaç ve işlevini, Kanuni Esasi hükümlerini bunları anlamaya vakıf olmayan Kürtlere anlatmak, parlamenter sistemi koruyup geliştirmek, Kürtlerin padişahlık ve halifelik makamlarına bağlılıklarını artırmak, Kürtleri diğer Osmanlı halklarıyla kaynaştırmak ve eski düşmanlıkları yok etmek, eğitim, sanayi, ticaret ve tarımı yaymak ve düzenlemek... gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. ” 

Cemiyetin merkezi İstanbul”daydı. Fakat kısa sürede Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Muş, Musul ve Bağdat'ta şubeleri kuruldu. Bunlara “Kürt Kulübü” adı verilmekteydi. Görünüşte bağımsız olmalarına rağmen İstanbul”daki merkezle bağlantıları vardı. Şubeler, bulundukları bölgede halk içinde taraftar toplama, örgütlenme yoluna gittiler. Bitlis şubesinin bu türden çalışmaları bölgedeki Ermenileri endişelendirmiş, bazı sorunlar da yaşanmıştır. ” Cemiyet, kuruluşundan kısa süre sonra, “Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi” adıyla haftalık bir gazete yayımlamaya başladı. Gazetede Kürt ulusal bilinci oluşturma amaçlı makaleler yayımlandı. Özellikle Kürt dilini geliştirme ve onu yaygın bir yazı dili haline getirme çabaları yürütüldü. 
Said Kürdi, gazetenin ikinci sayısına yazdığı makalede “ulusal birlik” ve “asgari uygarlık düzeyine ulaşmak için dini ve teknik bilimleri öğrenme ve ileri götürme” düşüncesini dile getiriyordu. “ 

En büyük amaçlarından biri; Kürt nüfusu içinde eğitimin önemini kavratmak ve eğitimi yaygınlaştırmak olan cemiyet, kendi bünyesinde “Kürt Neşri Maarif Derneği”ni kurdu. Dernek, İstanbul'da bir Kürt Okulu açtı. Bu girişimler daha çok varlıklı Kürtlerin bağışlarıyla yapılıyordu. ” 

Kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra hem “Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti” hem de ona bağlı kulüp ve dernekler İttihat ve Terakki yönetimince 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milliyetçi akımların yönetici parti üzerindeki etkisi, buna bağlı olarak parti içinde “Türkçü” kanadın güçlenmesi, Bitlis örneğinde olduğu gibi bazı Kürt kulüplerinin Ermenilerle sorunlar yaratması vb. sayılabilir. * 

“Hevi Cemiyeti” Meşrutiyet dönemi Kürt siyasal örgütlenmelerinden biri olarak gösterilir. Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi'nde bazı öğrenci ve 
çalışanlar tarafından örgütlendikten ve tüzüğü hazırlandıktan sonra, 1912 
yılında hükümetten gerekli izinler alınarak kuruldu. Kadri Cemil Paşa, bizzat kuruluşunda yer aldığı cemiyetin diğer kurucularını; “Ömer Cemil Paşa, Van Milletvekili Tevfik Bey'in oğlu Fuat Temo, Diyarbakırlı Cerrahzade Zeki olarak sıralar.”” Doktor Şükrü Sekban”ın, hem öğrencilerin milli duygularını okşayan düşünceleriyle hem de maddi yardımlarla bu cemiyette önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor. * Kürt öğrenciler arasında ilgiyle karşılanan ve üye sayısını artıran cemiyetin ilk şubesi de Erzurum'da Darahinili Tayip Ali tarafından açılmıştır. ” 

Cemiyet, kuruluş tüzüğünde amaçlarını özetle; Kürt öğrenciler arasındaki ilişkileri artırmak, Kürt dilinin ve edebiyatının gelişimine katkı sağlamak, İstanbul'a gelecek öğrencilere yol göstermek ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yardım etmek, Kürtlerin bilimsel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak vb. olarak açıklamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için de şubeler açmak, Türkçe ve Kürtçe bir dergi çıkarmak, kitaplar yayınlamak, tiyatro oyunları sergilemek gibi çalışmalar yapılması öngörülmekteydi. Ayrıca tüzüğün dördüncü maddesi cemiyetin, siyasi çalışma alanının dışında faaliyet göstereceğini belirtiyordu.” Ancak bu maddedeki taahhüt sadece kâğıt üzerinde kaldı. Lozan'da da bir şubesi açılan cemiyet “Roji Kurd”! adlı Kürtçe-Türkçe bir dergi çıkardı. Ulusal nitelikli mesajları ve İttihat ve Terakki yönetiminin tutarsızlıklarını eleştirince, dergi, dördüncü 


sayıdan itibaren kapatıldı. Kapatılmasının ardından derginin adı Hetavi Kurd"? 
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olarak değiştirildi ve yeniden yayımlanmaya başlandı.” Söz konusu derginin ve Hevi Cemiyeti'nin çalışmaları 1914 seferberlik ilanıyla son bulmuştur. 

Tarık Zafer Tunaya, Meşrutiyet dönemi Kürt derneklerine değinirken, bu dönemdeki dernekleşme hareketlerinin Osmanlı devletinden ayrılma amacı gütmediklerini, İttihat ve Terakki Partisi'nin Türkçülük politikasına karşı derneklerin direnç gösterdiklerini belirtmektedir" 

Siyasi örgütlenme ve Kürtçü ideolojiyi yaygınlaştırma çabaları yanında, II, Meşrutiyet döneminde, Osmanlı güçleriyle Kürt aşiretleri arasında askeri çatışmalar da yaşandı. 1908 yılında “Süleymaniyeli Şeyh Said Berzenci Ayaklanması” meydana geldi. Bu ayaklanmaya Hamavend aşireti de katıldı. 
Kısaca, İttihat ve Terakki karşıtı ve Sultanı destekleyen bir ayaklanmadır. 
Ulusçu bir yanı yoktur. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra 1909 yılı Nisan ayında devrik sultanı desteklemek amacıyla Hamidiye komutanlarından İbrahim Paşa da Şam bölgesinde bir ayaklanma çıkardı. Bu ayaklanmalar kısa sürede bastırıldı.“ 

Osmanlı orduları Balkan Savaşları ile meşgulken, Siirt, Bitlis ve çevresinde Rusların desteğiyle bir ayaklanma olayı yaşanmıştır. 
Ayaklanmanın önderleri olarak Molla Selim, Şeyh Şehabettin ve kardeşi Şeyh Ali görünmektedir. Bölgedeki Kürt aşiretlerden destek bulamayan ayaklanma Osmanlı güçlerince kısa sürede bastırıldı. Ayaklanmanın önderleri Bitlis”teki Rus konsolosluğuna sığındılar. O zaman için kapitülasyon şartları gereği bunlara dokunamayan Osmanlı Devleti, Rusya”ya karşı 1. Dünya Savaşı”na girince, konsolosluk basılarak bu kişiler yakalandı ve idam edildi.”” 

L Dünya savaşı başlamadan önceki bu dönemde Osmanlı güçlerini en fazla uğraştıranlar ise Barzan Aşireti olmuştur. Aşiretin, eskiden beri bulunduğu bölgede hâkimiyet kurmak istemesi, İttihat ve Terakki politikasıyla 


uyuşmazlıklar ve birçok bölgesel nedenden kaynaklanan çatışmalar, zorlu bir 


3 K, Burkay, a.g.e, s.452. Garo Sasuni, Meşrutiyet döneminde Kürtler tarafından çıkarılan 
yayınların içeriğini siyasi olarak güçsüz bulur. Bu yayınların içeriğinin “Meşrutiyet laflarından, kültürel özlemlerden ve medenileşme tavsiyelerinden” ileriye gitmediğini belirtir. 
Yayınlardan alınmış metinlerle desteklediği görüşlerinde, “bağımsız bir devlet kurma, amacı bağımsızlık olan bir parti kurma, fikirlerini yayma ve Kürt halkını devrimci bir savaşa itme” yönünde taleplerin bu yayınlarda olmamasını biraz da hayıflanarak dile getirir (G. Sasuni, a.g.e, s. 225-226). 

%4 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, c.l, İstanbul 1989, s. 408. 

55 W, Jwaideh, a.g.e, s. 206-208. 

86 H. Göktaş, a.g.e, s. 28-29; B.T.T.D, a.g.m, s. 104. 


şekilde 1914 yılı başlarına kadar sürdü. Barzan Şeyhi Abdüsselam yakalanarak Musul”da idam edildi. *” 

1 Ağustos 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı 
yönetimi, savaşa dâhil olmamakla birlikte seferberlik ilan etti. Ardından kayıt ve askere alma işlemleri başladı. Bazı Kürtler asker kaydolunmaya karşı çıksa da Kürtlerin büyük çoğunluğu asker kaydını yaptırmaktaydı.“ 30 Ekim 1914'te, Osmanlı Devleti, Almanya yanında savaştaki yerini aldı. Bu savaşa konumuz açısından baktığımızda, Kürt çoğunluğun Türk yönetimine sadık kaldığını, Sultan-Halife'nin cihat çağrısına olumlu karşılık verdiğini ve savaş sırasında oldukça faydalı işler yaptığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte İstanbul'un Kürtçü çevrelerinde faaliyette bulunmuş ve şimdi askerlik yapmakta olan bazı kişilerin aşiret subaylarıyla temas kurarak, onlara Kürtçülük propagandası yaptığını görmekteyiz. Kadri Cemil Paşa, bu propagandanın bir işe yaramadığını, aşiret subaylarının İslam Halifesi”ne büyük bir bağlılık gösterdiklerini itiraf eder.” 

30 Aralık 1914 tarihinde, İtilaf devletleri temsilcileri Paris'teki gizli 
bir toplantıda, Osmanlı İmparatorluğu içindeki etnik ve dini gurupları ayaklandırma konusunu gündeme getiriyorlardı. S. R. Sonyel, İngiliz belgeleri üzerinde yaptığı incelemeler ışığında, Kürtlerin ve diğer etnik, dini gurupların savaş döneminde İtlaf devletleri ajanlarınca kışkırtılmış olduklarına dair 


kanıtlardan söz eder.” 


Bu kışkırtma hareketleri sırasında özerklik sözü verilerek ya da Selahattin Eyyubi, İdris-i Bitlisi, Bedirhan Bey gibi tarihi şahsiyetler ön plana çıkartılarak Kürt ulusal duygularını okşamak ve dolayısıyla Türk ordusunun gücünü azaltmak amacı vardır. Bitlis”in Hizan ilçesinde 30. 000 kadar Osmanlı asker kaçağının biriktiği, İngilizlerin, Kürt kökenli olduklarını tahmin ettiği ve kullanmayı tasarladığı bu kaçakların, Türk ulaştırma hatlarına saldırdıkları da kayda değer bir bilgidir.” 

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu”nun içinde bulunduğu İttifak gurubu devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından, 
18 Ocak 1919 günü yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere Paris Barış 
97 Bu isyanın ayrıntıları için bk. W. Jwaideh, a.g.e, s. 211-218. 

88 S, R. Sonyel, a.g.e, s. 411. 
59 A.g.e, s. 412-413. 
* K.C. Paşa, a.g.e, s. 45. 


”1 S, R. Sonyel, a.g.e, s. 414. 
92 S. R. Sonyel, a.g.e, s. 420-421. 


Konferansı toplandı. 32 devlet ve çok sayıda etnik gurup temsilcileri bu konferansa katıldı. Stockholm”deki Türk eski büyükelçisi Şerif Paşa, Kürtlerin temsilcisi olduğunu ileri sürdü ve Ermeni temsilcisi Bogos Nubar Paşa”yla ittifak ederek konferansta Osmanlı devleti aleyhinde hareket etti. Şerif Paşa'nın konferans başkanlığına verdiği muhtırada: “Diyarbakır, Harput (Elazığ), Bitlis, Musul, Urfa sancaklarının birleştirilmesi ve bu topraklar 


”” Fakat İngilizler 


üzerinde bir Kürt devletinin kurulması istenmekteydi. 
politik bir kişilik olarak Şerif Paşa'ya pek değer vermiyorlardı.”* Zaten Şerif Paşa'nın Kürt aydınları ya da güçlü Kürt aşiretleri tarafından görevlendirildiği yoktu. Kürt halkını temsil etme niteliğini kendi kendisine vermiş olmakla birlikte, kendisini destekleyen Kürt liderler olduğu da ileri sürülmektedir.” 
Şerif Paşa'nın ayrılıkçı tutumu ve bu konuda Bogos Nubar Paşa'yla ortak hareket etmesi, Osmanlı halkı arasında büyük tepkilere yol açtı. 
Dönemin gazetelerinde bu olayı kınayan telgraflar, bildiriler yayınlandı ki bunlar arasında Kürt kökenli vatandaşlar, aşiretler, aydınlar yer almaktadır. 
Aynı şekilde TBMM ye olayı kınayan, Türk-Kürt kardeşliğini ve bağlılığını vurgulayan protesto telgrafları gönderildi. Telgrafların altında çok sayıda Kürt aşiret liderinin ve Kürt ileri gelenlerinin imzaları var. O dönemin Meclis tutanaklarını okumak ise bu konuda oldukça eğiticidir ve bize net fikirler sunmaktadır. Kürt kökenli milletvekillerinin, ayrılıkçı girişimleri nasıl bir nefretle kınadıkları, Türk-Kürt birliğine nasıl dört elle sarılıkları, bugünkü 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kuşaklar için ufuk açıcı ifadelerle doludur.” İlerleyen dönemde Şerif Paşa 


temsilcilik görevinden çekildiğini ve halifelik makamına bağlılığını bildirdi. ” 

Paris Barış Konferansı, Kürtçülük konusunun ve Kürtlerin milli isteklerinin tarihte ilk defa olarak uluslararası bir toplantıda dile getirilmiş olması bakımından önemlidir. Konferansın bitiminde Lloyd George, Kürt 


meselesine değinmiş ve konferansın sonuç metnine “Ermenistan, Suriye, 


* Selahattin Çetiner, Sorunlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gerçeği, Ankara 2003, s. 
117. 

%4 M. S. Lazarev, Emperyalizm ve Kürt Sorunu (1917-1923), Ankara 1989, s. 24. 

55 G. Sasuni, a.g.e, s. 258. 

* Söz konusu telgraflar ve konuyla ilgi meclis tutanaklarının günümüz Türkçesi ile için bk. 
Hilmi Göktürk, Kürtlerin Soy Kütüğü ve Boy Tarihi, c.1, İstanbul 1978, s. 30-45. 

”7 Telgraf ve bildiri örnekleri ve daha fazla ayrıntı için bk. M. Bayrak, a.g.e, s. 97—100. 


Mezopotamya (Irak), Kürdistan, Filistin ve Arabistan Osmanlı İmparatorluğu”ndan tamamen ayrılmalıdır” maddesini koydurmuştur.” 

18-26 Nisan 1920 tarihlerinde toplanan San-Remo Konferansı'nda, Kürt meselesi yine değerlendirme konuları arasında yer aldı. Bu konferansta İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Kürtlerin bulunduğu bölge için bir yerel özerklik planının hazırlanması konusunda anlaştılar.”” Bu anlaşmaya uygun bir karar 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Barış Anıtlaşması”nda oluşturulacaktır. 

Sevr Barış Antlaşması”nın 62, 63 ve 64. maddeleri Kürtlerle ilgilidir. 
Bu maddeleri incelediğimizde özerk olarak kurulup, sonuçta bağımsız olabilecek bir Kürt devleti kurma tasarısından söz edilebilir. Anlaşma maddelerini kısaca özetleyecek olursak; İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümet temsilcilerinden oluşacak üç üye, antlaşmanın imzalanmasından sonraki altı ay içinde, üzerinde anlaşılacak bir sınır dâhilinde yaşayan Kürt bölgesi için bir otonomi planı hazırlayacaktır. Sonradan bu Kürt otonom bölgesinin Osmanlı ve İran sınırında değişiklikler yapılabilir ki Osmanlı Devleti bu değişiklikleri yapacağını şimdiden kabul eder. Bu otonom bölgede yaşayan Kürt halkı, tespit edilecek tarihten sonraki bir yıl içerisinde Türkiye'den ayrılmayı çoğunlukla isterse ve Miletler Cemiyeti onların bu arzusunu geçekleştirebilecek kapasitede olduklarına inanırsa, bu konuda Türkiye'ye tavsiyede bulunacaktır. Türkiye bu tavsiyeye uymayı ve bölgedeki tüm hak ve unvanlarından vazgeçmeği taahhüt eder. 

Osmanlı delegasyonu, verdiği yanıtta Kürtlerin devlete bağlılığını vurgulamış ancak yine de halkın arzusu bu yönde olursa, Kürt halkının yoğun olduğu bölgelerde yerel özerkliği destekleyeceğini bildirmiştir. Aynı yanıtta, antlaşmada Kürt bölgesi olarak çizilen haritaya itiraz edilmekte, bu bölgelerden bazılarında nüfus yoğunluğunun Türklerde olduğu ifade 
edilmektedir. “9 Ancak bu itirazlar kabul edilmemiş ve Osmanlı delegeleri 10 
Ağustos 1920 tarihinde bu antlaşmayı imzalamıştır.“ 

Sevr Antlaşması'nın Kürtlerle ilgili maddelerinin oldukça geniş bir 


değerlendirmesini yapan Lazarev, bu maddelerin “ciddiyet taşımadığını” 


”S. Çetiner, a.g.e, s. 118. 

* A.g.e, s. 120. 

"00 Antlaşmanın bu konudaki maddeleri ve daha fazla bilgi için bk. M. Bayrak, a.g.e, s.101— 103, G. Sasuni,, a.g.e, s. 262—265. 

10I M. Bayrak, a.g.e, s. 103. 


vurgulamaktadır. Ona göre, bu antlaşma, başından beri uygulanma şansı olmayan, ölü doğmuş bir antlaşmadır. Ve ne Büyük Britanya ne de “sosyal bir gerilik ve politik zayıflık ve parçalanmışlık içinde bulunan Kürtler” bu 


projenin yaşama geçmesini sağlayabilirdi./"” 


102 M.S. Lazarev, a.g.e, s. 179—190. 


1. BÖLÜM 

TÜRKİYE (CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ 
KÜRTÇÜLÜK HAREKETLERİ VE KÜRT İSYANLARI 

Bu başlık altında Mütareke dönemi ile Ağrı isyanları öncesindeki Kürtçülük hareketleri ve Kürt isyanları ele alınacaktır. 

1.1. Mütareke Döneminde Kürt Örgütlenmeleri 

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra tıpkı Il. Meşrutiyet'in ilanından sonraki duruma benzer bir şekilde irili ufaklı Kürt örgütlerinin kurulduğunu görmekteyiz. İstanbul?da Seyit Abdullah tarafından “İstiklal-i Kürdistan Cemiyeti” kurulurken, Bedirhanlı Süreyya Bey, Kahire”de “Kürt İstiklal Cemiyeti”ni kuruyordu. "> Daha önce sözünü ettiğimiz ve seferberlik ilanı ile kapatılmış olan öğrenci-gençlik derneği “Hevi” yeniden faaliyete geçmişti. Bu cemiyet “Jin” (Hayat) adlı bir dergi çıkarmaktaydı. Bu derginin yanında, “Serbesti,” “Hevi”, “Roza Kurdistan,” “Bange Hak” gibi adlarla çeşitli yerlerde çıkan dergiler Kürtçülük siyaseti yapılan yayınlardan bazılarıydı. 

Mütareke döneminin en önemli Kürt örgütlenmesi ise İstanbul”da kurulan ve birçok yerde şubeleri açılan“Kürdistan Teali Cemiyeti”dir. Mayıs 1919”da/"? İstanbul'da kurulan “Kürdistan Teali Cemiyeti”nin kurucuları Bedüzzaman Molla Said, Mikisli Hamza, Mutkili Halil Hayali beylerdir. Bu kişiler cemiyeti kurduktan sonra hızlı bir şekilde cemiyete üye kaydetmeye başladılar. Ve kısa sürede Kürt ileri gelenlerinden birçok kişiyi bünyelerinde 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topladılar. * Ancak bir süre sonra cemiyet üyeleri arasında iki farklı görüş 


belirdi; birinci görüşün savunucusu Seyit Abdülkadir'di. Seyit Abdülkadir, Kürtlerin bağımsızlığı ve isyan fikrine karşı çıkıyor hatta Türklerin bu zor zamanlarında onlara yardım edilmesi gerektiğini savunuyordu. Ona göre; Kürtler için otonomi hakkının tanınması yeterliydi. Fakat bu düşünce, başını 


Bedirhanilerin ve Cemil Paşazadelerin çektiği radikal gurubu rahatsız etti. 


103 H. Göktaş, a.g.e, s. 31. 

Tı Paşa, a.g.e, s. 60. 

105 M. Bayrak, a.g.e, s. 93. 

106 T. Z, Tunaya, kuruluş tarihini, 17 Kanun-ı Evvel (Aralık) 1918 olarak göstermektedir (T. 
Z. Tunaya, a.g.e, c.II, s. 186). 

107 K. C. Paşa, a.g.e, s. 56. Cemiyet üyelerinin meslekleriyle birlikte ayrıntılı bir listesi için 
bk. M. Bayrak, a.g.e, s. 90—92. 


Onlar bağımsız bir Kürt devleti kurulmasından yanaydılar. Sonuçta bu fikirde olanlar, cemiyetten ayrılarak “Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti”ni kurdular. "© 

Tarık Zafer Tunaya”ya göre, Wilson ilkelerinin Kürtlere uygulanmasını sağlamaya çalışan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin kuruluşuna, Ermeni ve Arapların bölgedeki etkinliği düşünülerek tabiri caizse bir dengeleyici güç olsunlar diye izin verilmiştir. Hükümet, Kürtlerle daha sonra anlaşabileceğini hesaplamıştır. Ancak cemiyetin eylemleri hükümetin isteklerinin tersi yönde gelişmiştir. Şerif Paşa'nın Sevr Antlaşması”ndaki faaliyetlerini destekleyen cemiyet, aynı zamanda İngiliz ajanlarıyla da yakın ilişkiler içinde hareket etmiştir. 

Cemiyet içindeki, özerklikten ya da bağımsızlıktan yana gurupların faaliyetleri; ilkeleri belli bir programdan ve net bir düşünce ve hareket 


tarzından yoksundur. "° 


Dönemin koşulları gereği, Osmanlı mirasını kapışma furyası içinde pay kapma ve bir koruyucuya sığınma refleksi içinde hareket ettikleri söylenebilir. 

1.2. Heyet-i Temsiliye ve TBMM”nin Kürtçülük Hareketlerine Bakışı 

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919”da Anadolu”ya ayak bastıktan hemen sonra Kürtçülük faaliyetleri hakkında bilgi toplamaya başlamış ve bu bilgileri kısa bir rapor şeklinde 29 Mayıs'ta İstanbul'a yollamıştır."'! Anadolu'daki faaliyetleri sırasında ayrılıkçı Kürt hareketlerini yakından izlemiş olduğunu “Nutuk” adlı eserinde görmek mümkündür. Eserin özellikle belgelerin yer aldığı üçüncü cildinde, bu konuda birçok yazışma nüshası vardır. 21.05.1919 tarihinde “Diyarbakır Vilayeti Vekâleti Âlisine” gönderdiği bir telgrafta; milletin bağımsızlık için birleştiği bugünlerde, yabancı bir devletin himayesine sığınarak “zelil ve esir” yaşama amacındaki her türlü cemiyetin ortadan kaldırılmasının önemine değinir ve Kürt Kulübü'yle bu noktada 


uzlaşılması gerektiğini belirtir.''? Bu dönemde Anadolu'da faaliyette bulunan 


108 Mehmet Kemal Işık, Tarihselden Güncele Kürt Gerçeği, İstanbul 2000, s. 131—134; H. 
Göktaş, a.g.e, s. 33. 

10 T. Z, Tunaya, a.g.e, s.186—198. 

10 M. K. Işık, a.g.e, s.133. 

HTH. Göktaş, a.g.e, s.35. 

112 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk: Vesikalar, Ankara, 1959, s. 904-905. 


İngiliz subayı Binbaşı Noel”in""” Kürtlerle kurduğu ilişkiler hakkında kendisine telgraflar gelmektedir."'* 

Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal, Kürt aşiret reisleriyle yoğun ilişkiler kurmuştur. Misak-ı Milli zemininde ve İslamlık potasında birleşmiş kardeş milletler anlayışıyla Türk-Kürt birliğini sağlamaya çalışmıştır. Heyet-i Temsiliye, İstanbul'daki ayrılıkçı Kürt önderlerine karşı aşiret reislerini kazanma yoluna gitmiş ve bu amacında başarılı da olmuştur. Aşiret reisleri ve eşraftan kişiler İstanbul hükümetlerine, işgal kuvvetleri komiserlerine ve Paris'e telgraflar çekerek Misak-ı Milli'yi desteklediklerini bildirmişler, işgalleri protesto etmişlerdir." 

M. Nuri Dersimi, Kadri Cemil Paşa gibi dönemin ileri gelen Kürt şahsiyetleri anılarında, Mustafa Kemal'in Kürt halkıyla kurduğu yakın ve sıcak ilişkileri kabul etmekle birlikte, kendi siyasi amaçları doğrultusunda bir anlayışla, Mustafa Kemal'in bu tutumunu samimi bulmazlar. Oysa Mustafa Kemal'den gördüğü destek ve anlayış Dersimi”nin satır aralarında gizlidir." "$ Kadri Cemil Paşa ise Mustafa Kemal”in, savaş döneminde Diyarbakır”da İkinci Ordu Kumandanıyken Kürt aşiret reisleriyle “kardeşlik derecesinde bir dostluk” kurmuş olduğunu itiraf eder. "7 

Sonuçta Mustafa Kemal'in ikna yeteneği ve aşiret reislerinin işbirliğiyle Kurtuluş Savaşı ortak bir özveriyle yürütülmüş ve başarıyla sonuçlanmıştır." 

1.3. Mütareke Döneminde Kürt İsyanları 

Kürt aşiretlerinin bir kısmı yukarıdaki sonuç cümlesinde yer alan ifadenin aksine Anadolu”da başlayan Milli Mücadele saflarında yer almadılar. 
Bir kısmı ise isyan ederek Ankara”dakilerin işlerini büsbütün zorlaştırdılar. 

Midyat”ın güneyindeki aşiretlerden birinin reisi olan Ali Batı”nın çıkardığı isyan bu duruma örnektir. 1919 yılında meydana gelen bu isyanda Kürtçülük değil, eşkıyalık temel unsur gibi görünmektedir. Bölgedeki düzensizlik ve karışıklıktan yararlanan Ali Batı, Cizre-Nusaybin-Savur-Mardin yörelerine hâkim olmak amacın gütmüştür. 11 Mayıs 1919 günü 
13 Nutuk”taki yazılışı “Novvill” şeklindedir. 

114 M. Kemal Atatürk, a.g.e, 56, 59, 78... vb. numaralı vesikalar. 
H5 T, Z, Tunaya, a.g.e, s.200—201. 
16 M. Nuri Dersimi, Dersim ve Kürt Mücadelesine Dair Hatıratım, Ankara 1992, s. 106-110. 


m Paşa, a.g.e, s. 50. 
3 Y. Küçük, a.g.e, s. 712-713. 


Nusaybin'de tutukluları serbest bırakma, halktan zorla para toplama gibi girişimlerde bulunmuş, 6. Piyade Alayı'nın başlattığı karşı saldırılar sonucu yenilerek birlikleri dağılmıştır. 18 Ağustos 1919'da ise girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. ' > 

Mütareke dönemindeki en etkili ve tek büyük Kürt isyanı kuşkusuz Koçgiri aşiretinin başlattığı ayaklanmadır. Aşiret halkı büyük kısmıyla Hafik (Koçhisar), Zara, İmranlı, Suşehri, Refahiye, Kemah, Divriği, Kangal, Ovacık, Kuruçay ilçeleriyle Hamo, Zımara bucaklarını ve bağlı 135 köyü kapsayan bir alanda ikamet etmekteydi. Yaklaşık 2000 kilometre kareyi kapsayan bu alanda, o günlerde 40.000 civarında nüfus barınmaktadır. Alevi olan aşiret halkı, Kürtçe konuşmakla birlikte hemen hepsi Türkçe bilmektedir. Ayrıca bu saydığımız alanda Türkçe konuşan ve aşirete bağlı olmayan köyler de vardı. 
Ayaklanma öncesinde aşiretin elinde çeşitli türlerde 2500 kadar silah olmakla birlikte, bunları çoğunlukla vahşi hayvanlardan korunmak için kullanıyorlardı. 
O güne dek uysal ve hükümete bağlı olarak tanınan aşiret beş kabileden meydana geliyordu: İbolar, Zazalar, Balular, Kerteliler, Sarular. Bunların en kuvvetlisi İbolar'dı. Ayaklanma olayının kışkırtıcısı ve düzenleyicisi de bunlardı. Kabilenin başkanları olan Alişan ve Haydar Bey kardeşler, II. 
Abdülhamit zamanında paşalık rütbesi almışlardı. — 

Mondros Ateşkes Antlaşması”ndan sonra millici Kürt örgütlenmeleri Koçgiri aşiretinin yaygın yerleşim alanı olan bölgelerde yoğun bir çalışma içine girdi. Yukarıda saydığımız yerleşimler dışında Dersim de potansiyel bir ayaklanma bölgesi olarak propaganda çalışmalarının kapsamı içindedir. Kürt Teali Cemiyeti, Dersimli bir binbaşıyı ve Baytar Nuri'yi (Nuri Dersimi) 


1 


bölgedeki faaliyetleri örgütlemeleri için görevlendirmiştir. ”F Heyet-i 


Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal, Erzurum”dan hareketle Çardaklı Boğazı 


yoluyla Sivas”a giderken bölgedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi almış 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olmalıdır. “© Nitekim Sivas'a ulaşınca, bölgede Kürtçülük yapan liderlerle 


5 B.T.T.D, a.g.m, s. 104. 

120 Türk İstiklal Harbi: İstiklal Harbinde Ayaklanmalar 1919-1921, c. VI, Türkiye 
Cumhuriyeti Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları, Anakara 1974, s. 259— 
260. 

121 Koçgiri Halk Hareketi 191—1921, Komal Yayınları, Ankara 1977, s. 49. 

12M. Kemal Atatürk, Nutuk'ta Erzincan'dan Sivas'a giderken yolda karşılaştığı zorlukları anlatmaktadır: “Erzincan Boğazı methaline gelir gelmez bazı jandarma neferlerinin ve zabitlerinin heyecanla ve mütelaşi bir tarzda otomobillerimizi tevkif ettiklerini gördük. 


görüşmek ister. Görüşmeye Alişan Bey gelir. Bu görüşmede Mustafa Kemal öncelikle bölgede ne amaçla çalışıldığını öğrenmek ister. Alişan Bey; Wilson ilkeleri doğrultusunda Kürt bölgelerinin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla çalıştıklarını söyler. Karşılık olarak Mustafa Kemal; Erzurum Kongresinde Kürt aşiretlerinden destek aldığını, Kürtlerin haklarının korunmasında yetkili olduğunu, Wilson İlkeleri”nin milletin azmi karşısında bir paçavra haline geldiğini, yırtılıp atıldığını belirtir. Ayrıca Ferit Paşa hükümetinin bir aleti durumunda olan Seyit Abdülkadir ve İngiliz Binbaşı Noel'in menfi çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra Dersim ve Koçgiri'nin desteğinin sağlanması konusunda kendisine yardımcı olunmasını istemiştir. > 

Ankara'da TBMM'nin açılmasından sonra, Dersim ve Koçgiri ileri gelenlerinin meclise girmeleri yönünde çalışmalar yapılır. Alişan Bey bu yöndeki isteği kabul etmez. Ancak Meço Ağa, Diyap Ağa, Mustafa Bey, Ahmet Ramiz ve Hasan Hayri, Dersim mebusları olarak Meclise girerler. Kürt kökenli toplam yetmiş iki milletvekilinin Ankara'ya bağlı olduğunu İtilaf devletlerine bildirdiği bugünlerde, birtakım Dersim ve Koçgiri aşireti reisi ise Ankara hükümetinin özerk bir Kürdistan idaresi kurulmasını kabul etmesi şartıyla meclisi destekleyeceğini bildirmiştir. ” 

1920 yılı başlarında Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Yenice 
Nahiyesi'nde Hüseyin Abdal tekkesinde Baytar Nuri başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Kürt aşiret reisleri Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını ve Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ, Dersim bölgelerini içine alan bağımsız bir Kürdistan kurulması amacıyla isyan kararı aldılar.” İlk olayların çıkmasında ve halkın kışkırtılmasında aşiret liderlerinden Alişir'in 
rolü büyük oldu. Alişir, 1920 yılı ekim ayından itibaren etrafına topladığı 150 
kadar adamıyla Kemah taraflarında yağmacılık hareketlerine girişmişti. Zalim Çavuş'?“ adlı bir başka yağmacı ilk olaylarda son derece etkindir. 7 Bu 


olaylardan sonra ayaklanmanın başlaması gecikmedi. 6 Mart 1921 günü 


Vaziyeti izah ettiler: Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlardır. Tehlike vardır geçilemez.” (M. 
Kemal Atatürk, a.g.e, c.I, s. 83—84). 

13 M. Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, Diyarbakır 1992, 120-121; Koçgiri... s. 
51-52. 

124 Koçgiri... s. 53. 

135 V, Şadillili, a.g.e, s.36-37; N. Dersimi, Kürt Tarihinde... s. 126. 

126 Şado aşireti ileri gelenlerinden. N. Dersimi, Kürt Tarihinde... s.138. 

“İH. c. VI, s. 261. 


asilerin İmranlı”ya saldırmaları ve ele geçirmeleriyle ayaklanma başladı. Bu ilk saldırıda Alay komutanı Binbaşı Halis, Jandarma Takım Komutanı ve dört er yaşamını yitirdi. Cephaneleri tükenen 90 er ve subaylar teslim oldu. Asiler bu saldırı sonucunda çok sayıda hayvan ve askeri malzeme de ele geçirmiş oldu.” 

Ankara hükümeti öncelikle sorunu görüşmeler yoluyla çözmeye çalıştı. Bu konuda ilk girişimleri Sivas Valisi yaptı. Bölgenin ileri gelenlerine ve din adamlarına telgraflar çekilerek aşiretlerin uyarılması istendi. Bu girişim sonuç vermeyince asiler üzerindeki etkisi bilinen Danıştay eski üyelerinden Şefik Bey Zara'ya gönderildi. Şefik Bey'in girişimleri de sonuç vermeyince, Ankara hükümeti 10 Mart 1921 günü bölgede sıkıyönetim ilan etti. 13 Mart 1921'de merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, Bakanlar Kurulu kararıyla ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Görevi alan Nurettin Paşa ertesi gün askeri birliklere gizli bir yönerge gönderdi. Yönergede; harekât tarzı hakkında bilgi veriliyor, ayrıca; “Harekâtın şiddeti, ayaklanmanın tertipçi ve tahrikçisi olan ve halkı kışkırtan kişilere yöneltilecektir. Mal, can, ırz ve namusları hükümetin teminatı altında bulunduğu ve din farkı gözetmeksizin bütün vatandaşların haklarının korunduğu halka duyurulacak ve inandırılmalarına çalışılacaktır...” tarzında ifadelerle, isyancılarla sivil halk arasında ayrım yapılıyor, sivil halkın zarar görmemesi konusunda uyarılar sıralanıyordu. 

Nurettin Paşa komutasındaki birlikler 11 Nisan 1921 tarihinde ayaklanmayı bastırmak için harekâta başladılar. Çatışmalar oldukça şiddetliydi. Nurettin Paşa'nın Dersimden gelecek yardımları önlemek için Fırat üzerindeki köprüleri tutması, çatışmaların seyrinde hayati bir rol oynadı. 
Fırat boyunu tutan askerler asi köyleri birer birer temizlemeye başladılar. 
Nisan ayı boyunca çatışmalar sürdü. Zaman zaman bazı bölgelerde askeri birlikler büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Başında Osman Ağa'nın bulunduğu Giresun müfrezesi de çatışmalarda yer almaktaydı. Mayıs ayında çarpışmalar şiddetini kaybetmeye başlamıştı. Nurettin Paşa 24 Mayıs günü Genelkurmay başkanlığına çektiği telgrafta harekâtın bitmek üzere 


olduğunu ve 500 kadar asinin öldürüldüğünü bildiriyordu. Kısa bir süre sonra, 


128 A g.e, c. VI, s. 262, 263. 
129 A.g.e, c. VI. s. 263—265. 


17 Haziran 1921”de ayaklanmanın önderi Alişan ve 32 kişi teslim oldu ve bu 
olayla Koçgiri İsyanı sona ermiş oldu. ”” 

İsyanın bastırılmasından sonra konu meclis gündeminde tartışılmaya başlandı. Meclisin 3—4 Ekim 1337 (1921) tarihli gizli oturumlarında konu ele alındı. 3 Ekim”deki oturumda ilk önce Erzincan milletvekili Emin Bey konuyla ilgili söz aldı. Ayaklanmanın bastırılması sırasında yaşanan olayların korkunçluğundan söz ettikten sonra, dışarıda kötü etkiler yapmasından korktuğu için gizli oturum istediğini belirtti. Daha sonra söz alan vekiller gizli oturumun doğru olup olmadığı yolunda görüşler dile getirdiler.” Bu tartışmaların ardından Dersim milletvekili Hasan Hayri Bey, bölgenin etnik ve mezhebi özelliklerine ilişkin tarihsel bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türk-Kürt birliğinin önemi üzerinde durdu ve ayrılıkçı hareketlerin İngiliz ve Fransızların işi olduğunu belirtti. ?”” 4 Ekim günkü oturumda konu daha ayrıntılı bir şekilde konuşuldu. Tutuklu bulunan ve firardaki asiler için cezaların tecil edilmesi tartışıldı. Böyle bir tecilin af sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı görüşler dile getirildi. İçişleri Bakanı Refet Paşa firari asilerin lehinde görüşler dile getirdi ve bunun af sayılmaması gerektiği yolunda görüşler öne sürdü. ” Görüşmelerde en dikkat çekici konuşma ise kuşkusuz Erzincan milletvekili Emin Bey'indir. Emin Bey, Nurettin Paşa ve Osman Ağa'yı suçlayarak, isyan bölgesinde halka baskı ve zulüm yapıldığı iddialarını içeren uzun ve duygusal bir konuşma yaptı. Muş milletvekili Hacı Ahmet Efendi ve Dersim milletvekili Hayri Bey de Emin Bey'i destekler yönde düşünceler dile getirdiler. Hayri Bey devamla hapishanelerdeki tutuklular arasında çok sayıda masum insan olduğunu ve bunlar için af çıkarılması gerektiğini belirtti." 

Bu iddialardan sonra, olayı araştırmak üzere bir heyet oluşturuldu ve Nurettin Paşa görevden alındı.” 

1.4. Lozan Antlaşması'nda Kürt Sorunu 

Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması, İtilaf Devletleri'nin Büyük Millet Meclisi Hükümeti”yle anlaşmasını zorunlu kıldı. Mudanya 
130 H, Göktaş, a.g.e, s. 41—42. Ayrıntı için bk. T.İ.H, c. VI, s. 261—281. 

SI TBMM Gizli Celse Zabıtları, c. II, Ankara 1985, s.248-251. 
132 A.g.e, c. II, s. 252-253. 
133 A.g.e, c. II, s. 265. 


134 A.g.e, c. II, s. 267-270. 
135 H. Göktaş, a.g.e, s. 43. 


Mütarekesi”nden hemen sonra Müttefikler, 27 Ekim 1927 tarihli bir notayla Ankara ve İstanbul hükümetlerini Lozan”da başlayacak görüşmelere davet ettiler. 1 Kasım 1922”de saltanatın kaldırılmasıyla, konferansa sadece BMM yetkili kurulu katıldı. Kurulun başkanlığını İsmet İnönü yapmaktaydı. ”” 

20 Kasım 1922 tarihinde başlayan konferans, 23 Şubat 1923'te 
kesintiye uğradıktan sonra 23 Nisan'da görüşmelere yeniden başlandı ve 24 
Temmuz 1923'te anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı. Lozan Antlaşması, konumuz açısından oldukça önemlidir. Halen devam etmekte olan Kürtçülük tartışmalarının, Türkiye açısından uluslararası ortamdaki çözüm şekli niteliğindedir. Bu konferansa Kürtler, Türklerden ayrı bir heyet olarak katılmamışlar, BMM hükümetinin çözümünü benimsemişlerdir. Bu durumu İsmet Paşa konferansta net bir şekilde ortaya koymuştur: Hükümet için, “Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir; çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru temsilcileri Millet Meclisine girmiştir ve Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde hükümetine ve yönetimine katılmaktadır.” Bu tespite rağmen azınlıklar konusu ele alınırken, Kürtlerin azınlık sayılıp sayılmaması gerektiği konusunda tartışmalar yaşandı; daha doğrusu azınlık statüsünün hangi ölçütlere göre yapılacağı yönündeki tartışmalar çerçevesinde ele alındı. 
Azınlıklarla ilgili alt komisyon, tartışmalarında müttefiklerden bazı temsilcilerin azınlıkları “soy” farkına göre tanımlama girişimlerine rağmen, özellikle Dr. Rıza Nur bu yaklaşıma şiddetle karşı çıkar ve “Türkiye”de din azınlıklarının bulunduğunu fakat soy azınlıklarının bulunmadığını söyler. Bu konudaki tartışmalar karşılıklı önerilerle devam eder. Sonuç olarak azınlıkların soy esasına göre değil, din esasına göre belirlenmesi kararına varılmıştır. "” 

Lozan Antlaşması”yla birlikte Türkiye açısından Kürt sorunu uluslararası niteliğini kaybetmiştir. Yine bu antlaşma Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı toprakları farklı devletler arasında daha çok parçalamış ve bu 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parçalanma uluslararası ortamda resmileşmiştir.”” Dolayısıyla Lozan 


Antlaşması”na imza koyan devletlerin, bugün için Türkiye”de bir Kürt azınlık 


16 Erol Kurubaş, Başlangıçtan 1960”a Değin Kürt Sorununun Uluslararası Boyutu, Ankara 
1997, s. 136. 

SA ge,s. 137. 

138 Tartışmalar hakkında geniş bilgi için bk. Hasan Yıldız, Fransız Belgeleriyle Sevr Lozan 
Musul Üçgeninde Kürdistan, İstanbul 1991, s. 106—116. 

139 E, Kurubaş, a.g.e, s. 143—144. 


sorunundan söz etmeleri, kendileriyle ve tarihi gerçeklerle çelişkiye düştüklerini kanıtlamaktan başka bir anlam taşımaz. 

1.5. Azadi Örgütü; Faaliyetleri ve Amaçları 

Lozan Antlaşması, Kürtçülük siyaseti güden çevreleri memnun etmekten uzaktı. Bu yüzden Lozan sonrasında söz konusu çevrelerin amaçları doğrultusunda yeni bir örgütlenme çabasına şahit olmaktayız. Bu çaba öncekilerden farklı olarak, aristokratlar veya aydınlardan çok, deneyimli 


140 


askerler tarafından gösterilmekteydi. * Eski Hamidiye Alayları subayları ve 


Türk ordusundaki bazı doğulu subaylar, örgütlenme çalışmalarının ilk 


hazırlıklarını yaptıktan sonra bazı nüfuzlu kişileri de kazanmaya çalıştı.“ 


Kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen ”” Azadi örgütü '© Cibranlı Halit Bey 


liderliğinde Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur.” 


Halit Bey dışında, 
TBMM'de Bitlis Milletvekili olarak görev yapan Yusuf Ziya Bey, Kör Hüseyin Paşa, Seyit Abdülkadir, İsmail Ağa Simko ve Ağrı İsyanı”nın askeri lideri İhsan Nuri gibi çok sayıda önde gelen Kürt üye, örgüt bünyesinde görev 
yapmıştır. 14 

Kuruluştan sonra, Mülazım (Teğmen) İsmail Hakkı Şaveys rehberliğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şubeler açılarak örgütlenmeye başlandı.“ Ancak bu örgütlemenin; merkezden yönetilen, birbirleriyle ve merkezle uyumlu şubelerden oluşmuş ve sistemli bir şekilde işleyen, iletişimde olan bir ağ şeklinde düşünülmesi yanıltıcı olur. Gerçekte bu örgütlenmeler “aşiretlere dayanan feodal yapıların göreli özerkliğini ve yerelliğini yansıtan, belirsiz, şekilsiz, disiplinsiz, yığışmacı özelliklere sahip kararsız ve istikrasız oluşumlardır.” Aslında örgütlenmedeki bu ilkellik ve 


keyfilik, örgütün tüm yapısı için geçerlidir. Örgütün adı, kuruluş tarihi, 


14 E, Kurubaş, a.g.e, s. 148. Bruinessen’e göre; “Bunların çoğu Kemalist hareketi destekleyip 
hayal kırıklığına uğramış kimselerdi.” (Martin Van Bruinessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, İstanbul 1992, s. 153). 

1! Yaşar Kalafat, Şark Meselesi Işığında Şeyh Said Olayı, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar, İstanbul 1992, a.g.e, s.128—129. 

142 1921 ve 1923 olmak üzere iki ayrı yıl kuruluş tarihi olarak öne sürülmektedir. Kuruluş 
tarihi ile ilgili tartışmalar için bk. E. Kurubaş, a.g.e, s. 147. 

143 Örgütün adı konusundaki tartışmalar için bk. Cemil Gündoğan, 7924 Beytüşşebap İsyanı 
ve Şeyh Said Ayaklanmasına Etkileri, İstanbul 1994, s.92—94. 

14 Ekrem Cemil Paşa, Muhtasar Hayatım, Ankara, 1992, s. 54. 

15 Örgüt üyelerinin geniş bir listesi için bk. Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları 
ve Şeyh Said İsyanı, Ankara 1992, s. 247—250. 

146 K, C. Paşa, a.g.e, s. 85. 

147 C, Gündoğan, a.g.e, s. 98. 


kurucuları ve üyeleri konusundaki belirsizlikler yanında, yazılı bir tüzüğü, programı olup olmadığı da belirsizdir. “” 

Robert Olsen”e göre, Azadi örgütünün, en azından 1924 Kasım'ı sonlarında üç temel amacı vardı: Bunlar, “Kürtleri Türk baskısından kurtarmak; Kürtlere özgürlük sağlamak; ülkelerini geliştirmeleri için fırsat sağlamak ve Kürdistan'ın tek başına ayakta duramayacağının farkında olarak İngiliz desteği sağlamak.” Bu maddeleri yorumlayan Cemil Gündoğan, bu hedefleri; somutluktan yoksun, “her konjonktürde ve söyleyen her kişiye bağlı olarak değişebilecek genel belirlemeler” olarak değerlendirir. “Örneğin, Türk baskısından kurtulmak, kimileri için bağımsızlıkla, kimileri için basit bir otonomiyle mümkündür.” 

Eksiklerine rağmen Azadi örgütü, 1924 yılında ilk kongresini topladı. 
“Azadi üyeleri genel bir isyan başlatabilecek kadar kişisel otoriteye sahip olmadıklarının farkındaydılar ve bu sebeple büyük izleyici kitlesine sahip oldukları bilinen aşiret reisleri ve şeyhlere yöneldiler.” İlk olarak Halit Bey'in ailesine iç güveyisi olarak giren Şeyh Said'le ilgilendiler ve onun kongreye katılmasını sağladılar. ”" 

Şeyh Said'in kongrede milliyetçi bir konuşma yaparak Ankara hükümetinin politikalarını eleştirdiği ve kongreye katılanları Kürt bağımsızlığı konusunda ikna ettiği iddia edilmektedir. Bu kongrede önemli kararlar da alındı: Doğu Anadolu'da tüm aşiretlerin katılacağı bir isyanın başlatılarak bağımsızlık ilan edilmesi, isyanın titizlikle planlanması ve herkesin görevini tam olarak kavraması, isyanın Mayıs 1925'te başlatılması, dış yardım gerekli olacağı için, bu konuda Fransız, İngiliz ve Sovyetlerle bağlantı kurulması 
vb. 12 

Kongreden sonraki aylarda, tüm bölgelerdeki Kürt aşiret reisleriyle görüşmeler yapılarak planlanan genel isyana katılımları sağlanmaya çalışıldı. 
Ancak aşiretler arasındaki rekabet ve çatışmalar dolayısıyla bunu gerçekleştirmek zordu. Her aşiret reisi, isyana katıldığında rakip aşiret reisinin 


hükümet tarafında yer alıp kendisine saldırmasından korkuyordu. Bu aşamada 


148 Age, s. 98-99, 

1# R. Olson, a.g.e, s. 76. 

150 C, Gündoğan, a.g.e, s. 99—100. 

151 M. Van Bruinessen, a.g.e, s. 160—161. 
52Y. Kalafat, a.g.e, s.129. 


bölgedeki şeyhler devreye girerek aşiret reislerini uzlaştırmaya çalıştı. Aşiret reisleri, birlikte hareket etme anlaşmasını ancak şeyhlerin huzurunda yaptıklarında birbirlerine güvenebiliyorlardı. ”* 

Azadi örgütü üyeleri, bir Kürt ayaklanması için çalışmalarını sürdürürken Hakkâri ve Beytüşşebap bölgesinde Nasturiler isyan etti. Nasturi isyanının temelinde, İngiltere ve Türkiye arasındaki Musul anlaşmazlığı vardı. 
Mondros Mütarekesi”nin imzalanmasından sonra, mütareke şartlarına aykırı olarak Musul'u işgal eden İngiltere, Lozan Konferansı'nda ve daha sonraki ikili görüşmelerde olumsuz bir tutum sergileyerek sorunu kendi denetimindeki 


Milletler Cemiyeti'ne taşımak niyetindeydi. ”" 


Hatta bu ikili görüşmelerde 
İngiliz temsilcisi Sir Percy Cox daha da ileri giderek, Beytüşşebap bölgesinin Nasturilere verilmesini istemişti. Bunun için de Nasturileri silahlandırıp 


155 Tehlikenin farkında olan Türk hükümeti, İngiliz 


bölgeye sevk etmişti. 
propagandası altındaki Nasturileri silahsızlandırmak niyetindeydi. Bu arada Nasturiler de otorite ve düzeni bozucu faaliyetlerini her geçen gün biraz daha artırıyordu. 7 Ağustos 1924 tarihinde Hakkâri valisini Hangediği civarında yaralayarak ele geçirmişler, beraberindeki jandarma komutanı ve erleri öldürmüşlerdi. ”* 

Nasturi isyanı gelişirken hükümet bölgeye asker sevk etti. İsyanı bastırmakla görevli askerlerden Azadi örgütüne bağlı bazı subaylar, komutaları altındaki bir kısım askerle birlikte firar etti. Bunlar; Beytüşşebap Grubu askerlerinden 18. Alay 1. Bölük Teğmeni Vanlı Hurşit'in 76 mevcutlu grubu ile Yüzbaşı İhsan Nuri yönetiminde, Teğmen Rasim ve Teğmen Tevfik ile birlikte 275 mevcutlu gruptu. Yanlarında 10'u otomatik, 380 tüfek vardı ve giderken Garnah ambarından 800 kilo buğday almışlardı. “7 

Türk ordusunda görevli Kürt kökenli bu subaylar, Kürt aşiretlerini bir ayaklanmaya ikna etmek için uğraştılar. Çabalarının olumlu sonuç vermediğini görünce de İngiltere egemenliğindeki Irak'a kaçtılar. İngiliz yetkililere, isyanlarına gerekçe olarak on bir maddelik bir şikâyet listesi sunmuşlardı. Bu on bir maddeyi incelediğimizde, bağımsız bir Kürdistan 
153 M. Van Bruinessen, a.g.e, s. 163 
154 Y, Kalafat, a.g.e, s146; E. Kurubaş, a.g.e, s. 149 
155 E, Kurubaş, a.g.e, s. 150 
556 Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları c.1. İstanbul 1992, s.48 
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kurulması isteğinden çok, o dönem Türk hükümetinin uygulamalarından duyulan rahatsızlıklar dile getirilmiştir. Kısmen milliyetçi bazı istekler yanında, halifeliğin kaldırılması ve vergilerin yılda birden çok alınması gibi şikâyetler de dile getirilmiştir.” 

Azadi örgütüne bağlı subayların bu umutsuz isyan hareketine niçin kalkıştıkları tartışmalıdır. Bazı kaynaklara göre, 18. Alay içindeki Azadi subaylarından Teğmen Rıza, ağabeyi ve örgütün merkez yöneticilerinden Yusuf Ziya'dan şifreli bir telgraf alır. Bu telgrafın yanlış deşifre edilmesi sonucu, planlanan genel isyan vaktinin geldiğini zannedip isyan etmişlerdir. 
Bazı kaynaklar ise isyanın yanlış deşifreden dolayı değil, bilinçli bir inisiyatifin sonucu olduğu görüşündedir.“ 

1.6. Şeyh Said İsyanı 

Beytüşşebap bölgesinde Azadi subaylarının isyan girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bununla beraber Türk hükümeti olayın ciddiyetini kavradı ve çeşitli tedbirler aldı. Yusuf Ziya, Cibranlı Halit ve Hacı Musa Bey tutuklandı. Daha sonra Hacı Musa Bey serbest bırakıldı ancak Azadi'nin önde gelen üyelerinden Yusuf Ziya ve Cibranlı Halit Bitlis'te idam edildiler. Yusuf Ziya'nın ele verdiği Hasananlı Halit ve Şeyh Said de şüpheliler arasındaydı. 
Hasananlı Halit ele geçirilemedi. Şeyh Said ise verdiği ifadede; Yusuf Ziya'nın kendisinden borç istediğini, kendisi bu borcu vermediği için söz konusu şahsın kendisine iftira isnat ettiğini söyledi. Hınıs Kaymakamı Maksun Bey, ifadenin ardından, Şeyh Said'i serbest bıraktı.’ 

Azadi örgütünden önde gelen kişilerin tutuklanması veya takibata uğraması, örgüt içinde bir süre kargaşa yaşanmasına yol açtı. Bazı aşiretler söz verdikleri halde isyan hareketine katılmama kararı aldı. İsyana katılmaktan yana olanlar da kararsızlık yaşamaktaydı. Bu ortamda, serbest bırakılmış olan Şeyh Said'in etkin bir şekilde devreye girdiğini görmekteyiz.“ Önce 27 Aralık 1924 günü Hınıs'ın Kolhisar köyünden ayrılarak Çapakçur (Bitlis), Palu, Lice- Hani bölgesine geçti. Burası kendisine 


' Maddelerin tamamı için bk. R. Olson, a.g.e, s. 74—75. 

160 Bu konudaki tartışmalar için bk. C. Gündoğan, a.g.e, s. 128-139. 

“IR. Olson, a.g.e, s.140—141. M. Şerif Fırat'a göre; Maksun Bey, “Şeyh'in Manevi nüfuzu altında kalarak Erzurum iline yazdığı telde, Şeyh'in doksan yaşında bir piri fani ve her türlü ihtirastan uzak mübarek bir adam olduğunu bildirip kendisini serbest bırakmıştı (M. Ş. Fırat, a.g.e, s. 197—198). 
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sadakatle bağlı Zazaların yoğun bulunduğu bir bölgeydi. Seyahati boyunca bir dizi toplantı yaptı ve aşiretleri yeniden isyan fikri etrafında toparlamaya uğraştı.”” Lolan ve Hormek aşiretlerine de bu doğrultuda mektuplar yazdı. 
Fakat bu iki Alevi aşireti isyana katılmayı reddederek isyancılara karşı hükümetin yanında yer aldı. "64 

Şeyh Said, seyahatine devam ederken 13 Şubat”ta Piran köyüne geldi. 
Kardeşi Abdürrahim”in oturduğu bu köy, Genç ilinin Eğil bucağına bağlıydı. 
Şeyh”in köyde bulunduğu bir sırada, haklarında yakalama kararı olan bazı kişiler de köye sığınmıştı. Bunları yakalamakla görevli bir müfreze, bu kişilerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Bu sırada yaşanan tartışmalar silahlı çatışmaya dönüşünce uzunca bir süredir hazırlıkları süren ayaklanma başlamış, ok yaydan çıkmıştı. © 

Ayaklanmanın başlaması biraz zamansız da olsa Şeyh Said komutayı ele aldı. İsyan kısa sürede genişledi. Birçok aşiret, kuvvetleriyle Şeyh Said'e katıldılar. 14 Şubat'ta Darahini (Genç) asilerin eline geçti. Burayı geçici hükümet merkezi yaptılar.““ Ardından Bingöl, Lice, Hani birer birer ayaklanmacıların eline geçti.” 24 Şubat günü 17. Tugay Komutanı Albay Osman komutasındaki az sayıda birliğin savunduğu Elazığ, zorlu çatışmalardan sonra ayaklanmacılar tarafından ele geçirildi. Olayı yakından takip eden Cumhurbaşkanı Atatürk, Elazığ'ın düşmesi üzerine Tugay komutanına öğütler içeren bir mesaj gönderdi. Mesajda, özellikle erlerin ülküsüz olmasının tehlikesine işaret ederek, asilerin silahının aldatma, 


bozgunculuk, din ve şeriatı kullanarak bilgisizlikten faydalanma olduğunu 


' Şeyh Said, bu seyahati sırasında, neredeyse gittiği her yerde tapılırcasına karşılanmış 


büyük bir ilgi ve debdebe eşliğinde dolaşmıştır. Garip olan, vali ve hükümet temsilcilerinin de kendisine bu şekilde davranmış olması. O ise bulunduğu yerlerde isyan emirleri vermekteydi. 
Hınıs Kaymakamı Maksun Bey'in davranışı da göz önünde bulundurulduğunda devlet adamlarının, devlet işlerine dinsel inançlarını karıştırmalarının ne tür sonuçlara yol açtığı konusunda ibretlik bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu seyahati'nin ayrıntıları için bk. M. Ş. 
Fırat, a.g.e, s. 198—202. 
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belirtti. Sayı az da olsa askeri birliğin korunmasının ve zaman kazandırılmasının önemine değindi. © 

Şeyh Said, yeni katılımlarla yaklaşık 10.000 kişiyi bulan ve bizzat yönettiği kuvvetiyle 2 Mart'ta Diyarbakır'a saldırdı. Ancak günlerce süren çatışmalardan sonra başarılı olamayarak çekildi.” 

İsyan bölgesinde bunlar olurken olay, Ankara”da yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. İsmet Paşa aldığı çağrı üzerine İstanbul”dan hareket ederek 21 Şubat günü Ankara”ya vardı. Aynı gün hükümet Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri illeri ile Erzurum ilinin Hınıs ve Kiğı ilçelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararı TBMM'ye gönderdi. 24 Şubat'ta listeye Malatya da dâhil edilerek karar onaylandı. Başbakan Fethi Okyar yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilan edildiğini, hükümetin gereken tedbirleri aldığını ve asilerin en kısa zamanda gereken cezayı göreceklerini belirten bir konuşma yaptı. ə. 

24 Şubat günü Çankaya”da Mustafa Kemal”in başkanlığında 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, İkinci Başkan Kazım Orbay ve İsmet İnönü toplanarak bir askeri tenkil planı düzenlediler ve ayaklanma bölgesini bölgede bulunan askeri birlikler arasında bölüştürdüler. Bu planda, ayaklanma bölgesinin kısa sürede sarılması, hava kuvvetlerinin kullanılması, askeri yığınak tamamlanmadan yetersiz kuvvetlerle saldırıya geçilmemesi, Mardin üzerine gönderilecek birliklerin güney demiryolu”! üzerinden nakledilmesi... gibi kararlar alındı.'”? 

2 Mart 1925 günlü Halk Partisi meclis gurubu toplantısı, ayaklanmaya 
yönelik daha sert tedbirlerin alınmasını isteyen üyelerin yoğun eleştirilerine sahne oldu. Fethi Bey ise aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu savunmaktaydı. 
Daha fazla sertliği “lüzumsuz şiddet” olarak değerlendiriyor ve bununla elini 


kana bulamayacağını belirtiyordu.” Atatürk'ün de tavrını sertlik yanlısı 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guruptan yana koyması ve daha sert tedbirler içeren önergenin kabul edilmesi üzerine Fethi Bey ertesi gün görevinden istifa ettiğini açıkladı.” 

Yeni hükümeti kurma görevi İsmet İnönü'ye verildi. İnönü, isyanın bastırılması konusunda yeni önerilerle geldi. Sert tedbirler öngören ve İstiklal Mahkemeleri”nin kurulmasını da içeren programı meclis tarafından 155 oyla kabul edildi. Oylamada 2 çekimser ve 23 muhalif oy vardı. Hükümeti kuran İnönü, 4 Mart 1925”tarihli Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkararak hükümetin elini güçlendirdi. Ayrıca isyan bölgesinde ve Ankara'da birer İstiklal Mahkemesi kurulması teklifi de kabul olundu. Bu durum muhalefetteki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tarafından protesto edildi ve partililer meclisi terk etti. 7 Mart 1925 tarihinde Şark İstiklal Mahkemesi başkanlığına Mazhar Müfit Bey (Kansu), savıcılığına Süreyya Bey (Özgeevren), üyeliklerine ise Ali Saip Bey (Ursavaş), Avni Bey (Doğan) ve Müfit Bey getirildi. Mahkemenin vereceği idam kararı meclis onayına sunulmadan uygulanacaktı. ” 

Ankara'daki durum netleşirken, bölgeye asker sevkıyatı arttı. Asilerin ele geçiremediği Diyarbakır bölgesine Mardin, Sivas, Erzurum ve Erzincan üzerinden askeri birlikler gönderildi. Mardin üzerinden Diyarbakır'a asker gönderilirken Fransa mandasındaki Suriye'den geçen Demiryolu kullanıldı. 
İngiltere, askerlerin kedisine karşı kullanılabileceği endişesiyle bu demiryolunun kullanılmasından rahatsız olduysa da sonuç değişmedi. Güney demiryolu üzerinden nakledilen askerlerin kısa sürede Diyarbakır'a yetişmesi, isyanın bastırılmasında önemli rol oynamıştır. ”* 

Diyarbakır'ın ele geçirilememesi isyancı kuvvetler için bir dönüm noktası oldu. Şeyh Said, 11 Mart günü Diyarbakır'a yeni bir saldırı daha düzenledi ve başarısız olarak karargahını Hani”ye taşımak zorunda kaldı. 
Askeri birliklerin takviye edilmesiyle de artık tüm cephelerde geri çekilme başlamıştı.” Bu başarısızlık ve geri çekilmede, isyancıların yağmacı tutumları da büyük rol oynamıştır. Örneğin, Elazığ ele geçirilirken halkı etkilemek amacıyla din propagandası yapan asi şeyhler, halkın direnişiyle 


karşılaşmamışlardı. Ancak şehre barışçıl bir şekilde giren asiler, şehri 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yağmaladılar, eziyet ve tecavüze giriştiler. Bu durum halkı öylesine etkiledi ki 
bir kısım insanlar silahlanarak talancı asilere karşı savaştı. 2 

Tenkil harekatı ilerledikçe doğudan ve güneyden taarruz eden askeri birlikler, asileri Çapakçur (Bitlis), Darahini (Genç), Lice üçgeni içerisinde sıkıştırdılar. 31 Mart günü, Şeyh Said”in karargahının bulunduğu Hani askeri birliklerin eline geçti. Ardından Silvan, Palu, Piran, Lice geri alındı. Şeyh Said ve adamları çareyi dağlara sığınmakta buldularsa da 15 Nisan 1925 tarihinde Darahini kuzeyinde ele geçirildiler. Bu tarihten sonra tedip ve tenkil harekatına bir süre daha devam edildi. Muş ve Bitlis bölgesindeki çatışmalarda Kürt Hormek aşireti, askeri birlikler safında savaşarak büyük 
yararlılıklar gösterdi. Lider kadronun yakalanmasıyla dağılan asileri takip, 31 
Mayıs 1925 tarihine kadar devam etti.” 

Asiler, yakalanmalarının ardından Diyarbakır Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılandılar. İlk olarak Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyyit Abdülkadir ve adamlarının davasına başlandı. 14-23 Mayıs arasında devam eden davada Seyyit Abdülkadir, Seyyit Mehmet, Kemal, Fevzi, Kör Sadi, Hoca Askeri ve Avukat Hacı Ahdi”nin idamına karar verildi. İdam kararı 
27 Mayıs 1925 çarşamba sabahı Diyarbakır'da Ulucami önünde uygulandı. "” 
Şeyh Said ve arkadaşlarının davasına ise 26 Mayıs 1925”te başlandı ve 
mahkeme 27 Haziran 1925”e kadar devam etti. Mahkeme kararını 28 
Haziran”da açıkladı. Buna göre: yargılaması yapılan 81 kişiden, Şeyh Said”in de içinde bulunduğu 49 kişiye idam cezası verildi. Diğer sanıklar değişen sürelerde hapis cezası, kürek cezası, sürgün gibi çeşitli cezalar aldılar. Bazı sanıklar beraat etti. İdam cezası alanlardan Çapakçur Kaymakamı Hüseyin 
Hilmi Bey”in geçmiş hizmetleri hafifletici sebep olarak görüldü ve cezası 15 
sene kürek cezasına çevrildi. Salih oğlu Hasan da on beş yaşından küçük olduğu için cezası hapse çevrildi. 28—29 Haziran gecesi sabaha karşı idam cezaları uygulandı. “! 

Şeyh Said İsyanı bastırıldı ancak bu isyanın karakteri ve isyanda yabancı devletlerin rolü konusundaki tartışmalar günümüze kadar devam etti. 
UB R. Olson, a.g.e, s. 165. 
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, TBMM II. Dönem HNI. Yasama Yılını açarken yaptığı konuşmada, Şeyh Said İsyanı”nı, irtica ağırlıklı ve önceden hazırlanmış bir fikir akımı ile birbirine bağlı hazırlıkların uygulaması olarak 


182 İsmet İnönü de hatıralarında benzer bir yaklaşım içindedir. Ona 


nitelemiştir. 
göre, “bunu bir milli hareket olarak kabul etmemek lazımdır.” Doğu Anadolu”daki şeyhlik sistemi ve din konusundaki propagandalar birincil önemdedir.“ Ancak aynı hatıraların bir başka yerinde, isyanın “az çok siyasi bir mahiyet” gösterdiğini kabul eder.'** 

Asileri yargılayan Diyarbakır Şark İstiklal Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit Kansu, kararını açıkladıktan sonra mahkümlara yönelik konuşmasında: “Kiminiz hasis kişisel çıkarlarınıza bir zümreyi alet, kiminiz yabancı kışkırtmasını ve siyasi hasisleri rehber ederek, hepiniz bir noktaya yani, Bağımsız Kürdistan teşkiline doğru yürüdünüz” demekteydi. '* 

Şeyh Said, mahkemede verdiği ifadede amacının “yalnız şeriat hükümlerinin hükümet tarafından uygulanması olduğunu; kendisine ayaklanma için teklifte bulunan Yusuf Ziya ve Cibranlı Halit ile ilişkisi olmadığını, onların amacının Kürtçülük olduğunu” söylüyordu. '** 

Dolayısıyla çoğaltabileceğimiz birçok örnekte karşımızda çıkan duruma baktığımızda isyanda, şeriat propagandası, Kürtçülük siyaseti ve pek tabi soygun ve yağma zihniyetinin birlikte etkili olduklarını söyleyebiliriz. 
Ancak Şeyh Said'in mahkemede söylediklerini temel alırsak, isyanın Kürtçülükten çok daha fazla bir şekilde dini bir karakter taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Dış yardım konusunda ise asıl tartışılan İngiltere'nin isyancılarla ilişkisidir. Şeyh Said İsyanı'nı ele alan birçok çalışmada bu konu tartışılmıştır. 
Erol Kurubaş, İngiliz belgeleri dâhil birçok kaynağı karşılıklı inceledikten sonra İngilizlerin Kürtleri azmettirmediklerini ve desteklemediklerini ancak ortaya çıkan durumdan Musul sorunun çözümünde yararlandıkları sonucuna 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varmıştır. ”” W. Jwaideh, Şeyh Said İsyanı'nın İngilizlere fayda sağladığının 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bir gerçek olduğunu ancak Türklerin İngilizlere yönelik suçlamaların içini dolduracak inandırıcı kanıt ortaya koyamadıklarını belirtmektedir. '** 

Martin Van Bruinessen, İngiliz arşivlerinde, “İngilizlerin gerçekten ayaklanmayı planladıkları konusunda herhangi bir ipucu” olmadığını ancak bir Kürt isyanının başlayacağı konusunda bilgileri bulunduğunu belirtir. Fakat ayaklanmanın ve onun sert bir şekilde bastırılmasının İngilizlerin işine geldiğini vurgular. '* 

İsmet İnönü hatıralarında: “Şeyh Said İsyanı'nı doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. Fakat bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. 
Çünkü İngilizlerin Musul hareketi esnasında ve daha sonra Nasturi ayaklanmalarında olduğu gibi hudutlarda ve dışarıda propagandayla, münasebetlerle Şeyh Said İsyanı'nın patlamasında zahiren yardımcı oldukları intiba mevcuttu” demektedir. ** 

İngiliz belgelerinde karşımıza çıkan bir rapor, konumuz açısından oldukça ilginçtir. Bu raporda, Kürt isyanının doğrudan doğruya Türkiye tarafından planlanmış olabileceği biçiminde bir iddia bulunmaktadır. 4 Mart 
1925 tarihli raporda Kürt isyanını Ankara'nın şu amaçlarla düzenlemiş 
olabileceği öne sürülmekteydi. 

i) “Asilerin elebaşlarının sınırı aşıp “kardeşlerini kurtarmak üzere” Musul”a girmeleri ve sonra da bütün bu bölgeyi Türkiye”ye teslim etmeleri. 

11) Irak Kürtlerinin Türkiye'de başarılı bir isyanı gerekçe yapıp Türkiye Kürtleriyle birleştiklerini ilan etmeleri ve sonunda bütün halinde Ankara'ya bağlanmaları. 

iii) Veya Türkiye’nin hiç olmazsa isyanı bahane edip Irak sınırına yığınak yapması.””" 

Uğur Mumcu, dönemin Fransız istihbarat raporlarından konuyla ilgili 

aktarmalar yapmıştır. Bu raporlara göre Fransızlar, İngilizlerin Şeyh Said İsyanı”nda rolü olduğu konusunda eminler. Raporlardaki bazı ifadeler şu 


şekildedir: “Ayaklanma bölgesinde çok sayıda İngiliz ajan saptandı. 
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Bedirhanoğulları ailesinden bir albay şu anda Halep”te kalıyor. Albay ve Şeyh Said, İngiltere'nin Halep konsolosu ile ilişki içinde.””” 

Bir başka raporda: “Ayaklanmacılara silahlar İtalya'dan gelecekti. 
Kürt hareketi, Berlin'de Cumhuriyet karşıtı Türkler, Mısırlı ve Hintli eylemciler tarafından desteklendi. Cenevre'de toplanan bazı bilgiler İtalya ve İngiltere'nin ayaklanmanın hazırlandığından önceden haber olduğunu gösteriyor. (...) Kürt ayaklanması birdenbire ortaya çıkmadı. Kürdistan dağları yabancıların kışkırtması ve desteği ile ayaklandı. Ayaklanma işareti İstanbul”daki Kürt yanlısı çevrelerden geldi. Bu bölgede ortaya çıkan olaylar, İngilizlerin uğradıkları yenilgiden sonra hiç affedemedikleri Mustafa Kemal'e ve Anakara”daki Meclis'e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır.”!* 

Şeyh Said İsyanı'nın İngilizlerin tertibiyle ortaya çıkmış olduğunu ve Musul sorununun çözümünde İngilizlerin elini güçlendirdiğini güçlü bir şekilde savunan diğer bir önemli kaynak, Komünist Enternasyonal yayınlarıdır. Komünist Enternasyonal”e bağlı yayın organlarından “İnternationale Presse- Korrespondez”de (Enternasyonal Basın Haberleri)” yer alan 24 Mart 1925 tarihli yazıda şu ifadeler yer almaktadır: “Yani Milletler Cemiyeti madem verilere dayanarak karar verecekti, o zaman her iki taraf da bu verileri sağlamak için çaba göstereceklerdi. Türkler daha kendi bölgelerinde yaşayan Kürtlerle başa çıkamadıklarına göre kendi bölgeleri dışında kalan Musul'daki Kürtlerle nasıl başa çıkacaklardı? İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir Kürt ayaklanmasının sahneye konulması gerekiyordu. Bu ayaklanmanın sözümona eski Sultanı halife yapmak için düzenlendiği söylendi. İngiliz parasının ve İngiliz silahlarının bu ayaklanmada büyük bir rol oynadığı açıktır.”!* 

Benzer savlar diğer birçok yazıda öne sürülmüştür. Her ne kadar Sovyetler Birliği ve diğer komünist yönetimli devletlerin İngiltere ile olan siyasi çatışmaları dolayısıyla bu iddiaları ileri sürdükleri akla gelse de savların 


mantıksız olduğu düşünülemez. Gerçekte en basit mantığın bile bu olayı 


İngilizlerle ilişkilendirmesine rağmen somut delillerin ortada olmaması, belki 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de dönemin İngiliz ajanlarının arkada delil bırakmadan hareket etmedeki 


maharetlerinin parlak bir sonucu olarak kabul edilmelidir. 


2. BÖLÜM 

AĞRI İSYANINI ETKİLEYEN SEBEPLER ve İSYANDA DIŞ 
DESTEK SORUNU 

Genç Türkiye Cumhuriyeti ordusunu yıllarca meşgul eden, birçok maddi ve manevi kayba yol açan ve elbette ki çok daha önemli olarak, binlerce asker ve yurttaşın yaşamına mal olan isyanın çıkışına etki eden faktörleri incelediğimizde, iç içe geçmiş bir sorunlar yumağı karşımıza çıkmaktadır. Ayrı başlıklar altında ele alınacak olan bu sorun ya da faktörlerden bir kısmının oldukça uzun bir geçmişi vardır. Ayrıca bunlardan bazılarının günümüzde bile tam olarak çözümlendiğini söylemek zordur. 
Bunlardan en önemlisi kuşkusuz aşiret yaşamı ve toplumsal yapıdır. İnsanların özgür bireyler olmalarını engelleyen, onları aşiret ağalarının çıkarlarına hizmet eden birer makineye dönüştüren bu feodal sistemin tam anlamıyla tasfiye edildiğini ne yazık ki söyleyemeyiz. Aşiret sisteminin, kendi varlığını korumak amacıyla desteklediği “her türlü çağdaşlığa direnme refleksi” ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan eğitimsizlik, derin cehalet, irticaa dayanan din anlayışı, ekonomik geri kalmışlık, silahlanma, kanunsuzluk ve yağmacılık isyanı alevlendiren önemli toplumsal yapı faktörlerindendir. Devletin yerleştirmeye çalıştığı kamu düzeni ve bunun araçları olan yol, okul, imar faaliyetleri, vergi ve askerlik düzeni söz konusu refleksin kalın duvarlarını karşısında bulmaktadır. Cumhuriyetle birlikte gelen çağdaşlaşma adımlarının yöre halkı tarafından dini inançlarına bir tehdit gibi algılanması ya da o şekilde sunulması, etkisi az da olsa önemsenmeye değer bir başka faktördür. 
Belki de mensup oldukları dinle çok az bir gerçek bağa sahip olan bir kısım isyancının, dinin gereği olarak sergiledikleri düşünce ve davranışlarını okumak ilginçtir. 

Meşrutiyet döneminden itibaren İstanbul'daki siyasi çevrelerde olgunlaştırılmaya çalışılan ve her fırsatta Anadolu'ya taşınan Kürtçülük çabaları, Ağrı İsyanı'nda yine karşımıza çıkmaktadır. Kürdistan Teali Cemiyeti, Baytar Nuri aracılığıyla Koçgiri bölgesinde etkili olmuş ve Koçgiri isyanını başlamıştı. Azadi örgütü, Şeyh Said İsyanı'nı tertiplemişti. Ağrı İsyanı”nda ise Hoybun örgütü İhsan Nuri aracılığıyla, bölgedeki olağan eşkıyalık olaylarını siyasi amaçları yönünde kullanacak ve isyana Kürtçülük 


rengi verecektir. 


Bu tarz olaylarda etkisi sürekli tartışma konusu olan: varlığı, yokluğu ya da derecesi kişiden kişiye, kaynaktan kaynağa değişen “dış destek” sorunu, Ağrı İsyanı”na etki eden faktörlerden bir olarak tartışılacaktır. İran, İngiltere, Sovyetler Birliği, Fransa ve Ermenilerin isyana yaklaşımları ve isyancılarla ilişkileri ayrı ayrı incelenecektir. 

2.1. Toplumsal Yapı ve Aşiret Yaşamının Etkisi 

Ağrı ve çevresi, aşiret yapısının kendini çok güçlü bir şekilde hissettirdiği yerlerden biridir. Yüzyıllardan beri süregelen bu yapı çok ilkel koşullarda varlığını sürdürmekteydi. O dönemde, halkın büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşıyordu. Sanayinin olmadığı şehir ve kaza merkezleri kırsal alan özellikleri taşıyan büyük birer köy görünümündeydiler. Aşiretlerin bir kısmı yarı yerleşik, bir kısmı göçebeydi. Yarı yerleşikler, hayvanlarıyla birlikte birkaç odalı barınaklarda, bazıları kerpiçten evlerde yaşıyordu. Yazın çıktıkları yaylalarda ağaç dalları ya da keçi kılından çadırlarda barınıyorlardı. 
Temel uğraşları ziraattı ancak hayvan da beslerlerdi. Vergi vermekten ve askere gitmekten olabildiğince kaçınmaktaydılar. Tarikatçılık güçlü ve etkiliydi. Aralarındaki sorunların çözümünde şeyhler söz sahibiydi.” 
Göçebeler ise iki devletin yasaklamalarına rağmen Türkiye-İran arasında gidip geliyorlardı. Kaçakçılık, hayvan ticareti ve hayvansal ürünlerin pazarlamasıyla geçinmekteydiler. 9” Ayrıca bu gidiş gelişler sırasında etrafa sarkıntılık ediyor, talan ve yağma yapmaktan çekinmiyorlardı.** 
Göçebelerdeki aşiret disiplini yerleşiklere oranla daha güçlüydü. Aşiret reisi tartışılmaz bir otoriteye sahipti. Askerlik yapmaktan ve vergi vermekten kaçma noktasında yerleşik aşiretlerden daha şanslıydılar. . 

Ağrı ve çevresinde yaşayan aşiretlerin sayısı oldukça fazlaydı. 
Haydaranlı, Celali, Zilanlı, Şipkanlı, Milanlı, Hasananlı, Zerkanlı, Cibranlı, Hassas Örenli, Cinikanlı, Melikanlı, Sakanlı, Kızılbaşoğulları ve Keskoi aşiretleri, araştırmalarımız sırasında adına en çok rastladığımız aşiretlerdendir. 
Bölgenin kıt kaynakları üzerinde bu kadar çok sayıda aşiretin yaşaması, aynı zamanda aşiretler arasında keskin bir rekabet ortamı doğurmaktaydı. Her 


aşiret, kıskançlıkla kendi yaşam alanını korumaya çalışıyordu ve bu durum 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yaygın bir çatışma potansiyeli taşıyordu." Kan davaları ve diğer aşiretlere ait 


yerleşimlere saldırılar, günlük olağan işlerdendir.””" 


Kanunsuzluğun ve devlet otoritesi yerine ilkel aşiret kanunlarının hâkim olduğu böylesi bir toplumsal ortamda, insanların çok daha sert, şiddeti ve zorbalığı kutsayan bir karaktere sahip olması doğaldır. Ağrı isyancılarının dönemin gazetelerine yansıyan davranış ve karakterleri bu tezi doğrular niteliktedir ki her an patlamaya hazır bu ruh halinin ve ilkel yaşam tarzının isyanın nedenleri arasında küçümsenemeyecek bir önemi vardır.” 

Toprak ağalarının, aşiret reislerinin ve şeyhlerin çıkarlarına hizmet eden ve yüzyıllardır devam eden bu ilkel feodal düzen, Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri için kabul edilebilir değildi. Başbakan İsmet Paşa'nın 22 Eylül 
1930 tarihinde TBMM'nin ilk fevkalade toplantısındaki nutku, bu konuda 
önemli tespitler içerir. İsmet Paşa, konuşmasında Ağrı İsyanı'na ve isyanın nedeni olarak gördüğü toplumsal yapıya değinir. Ona göre; Cumhuriyet, Zeylan'da, Ağrı'da ve diğer bazı yerlerde kanun dışı feodalite ve aşiret teşkilatları devralmıştır. Hamidiye Alayları gibi uygulamalarla rütbe ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan aşiretler, adeta bulundukları bölgede “derebeylik ve hatta birer ufak hükümet” haline gelmişlerdi. Devlete karşı vergi ve askerlik gibi yükümlülükleri yoktu. Cumhuriyet idaresinin ayrıcalıkları ortadan kaldıran, tüm vatandaşları eşit kabul eden politikası bu aşiret reislerini rahatsız etti.“ 

İsmet Paşa'nın değerlendirmesine göre; aşiretlerin, çıkar alanlarını devlet ya da herhangi bir güçle paylaşmak istememeleri ve ayrıcalıklı konumlarını korumak istemeleri isyanın en temel nedenlerinden biridir.“ 

Falih Rıfkı (Atay) da Ağrı'daki olayların gazetelere yansımasından yaklaşık on gün sonra yazdığı bir makalede, İsmet Paşa'dan birkaç ay önce 


benzer bir değerlendirme yapmaktadır. Hükümetin doğu illerinde yaptığı 


ıslahatlarla derebeyliği ortadan kaldırması, halkın aşiret reislerinin 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esirliğinden kurtarılması, bu illerde huzur ve düzenin yerleşmesi, demiryolu şebekelerinin bu vilayetlerde ilerlemesi karşısında; halkı esirleştirmek, eski düzeni elde etmek isteyen aşiret reislerinin, bu duruma bir tepki olarak, isyanları tertiplediği görüşündedir.” 

Toplumsal yapının bileşenlerinden biri olan din faktörünün Ağrı İsyanı”ndaki etkisi, uzun uzadıya ele alınmaya değmeyecek kadar sınırlıdır. 
Aslında Ağrı İsyanı gazetelere yansıdığı ilk günlerde genel olarak irticai bir 


206 Daha çok dinsel gericilik şeklinde sunulan 


hareket olarak görülmüştür. 
irtica iddiası, ilerleyen dönemde fazla dillendirilmemekle birlikte yine de zaman zaman gündeme getirildi.“ İddialardan öte, yaşanan bazı somut olaylardan anlaşıldığı kadarıyla bir kısım isyancının dini kaygılarla hareket ettiğini ya da isyancı liderlerin, sıradan halkı, bazı dini söylemlerle yanlarına çekmeğe çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz siyasi Kürtçülüğü kavramaktan aciz insanların harekete geçirilmeleri şüphesiz bu şekilde daha kolay olacaktır. 
Dönemin Cumhuriyet gazetesi”nde yer alan bir haber şu şekildedir: 

“Şakilerin gittikleri yerlerde irtica uyandırmağa çalıştıkları muhakkaktır... Mesela her gittikleri yerde halkın başından şapkasını çıkararak etrafını kesip akıllarınca birer külah haline getiriyorlarmış. 

Geçenlerde bir kamyon şoförünün muavinini öldürmüşler ve şoföre: 

“Bıyıklarınızı kesmiş, şapka giymişsiniz, siz yakında görürsünüz yapacağımızı...” diye tehdit savurmuşlardır. 

Yolda çevirdikleri bir muallime “sen kimsin?” Diye sormuşlar. 
“Muallimim, mektebe çocukları okutmaya gidiyorum” cevabını alınca, “sen hoca olsan sarığın olurdu. Çocuk okutmaya da mektebe değil camiye giderdin.” Diye muallimi çırılçıplak soymuş ve adamakıllı dövmüşler.””"” 

Asilerin elinde esirken kaçıp kurtulan dört askerin anlattığına göre, İhsan Nuri, kendilerine kalmalarını teklif etmiş ve “Siz de Müslümansınız. Biz 


sizi gavur olmaktan kurtaracağız” demiş. Onların da şapkalarının siperliğini 


kesmişler ve bıyık bırakmalarını istemişler.””” 
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Bir başka örnekte, asiler, henüz kaçamadan ellerine düşen yaralı çavuşa sormuşlar: “Eski dinden misin, yeni dinden mi?” Asker: “Eski dinden diye cevap verince dövmemişler. Sonra sözde dindarlık yapan eşkıyalar, yaralı haldeki çavuşun her şeyini soyup götürmüşler.”?!* 

Bu tarz örnekler yanında, adının önünde “Şeyh” unvanı bulunan, Şeyh Abdülkadir, Şeyh Zahir, Şeyh Abdülvahap, Şeyh Tahir, Şeyh Zahir gibi isyancı liderinin varlığı da dini etkinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir. 
Ancak her biri aynı zamanda ya aşiret reisi ya da yağmacı, çeteci olan bu kişilerin doğrudan dini kaygılarla hareket ettiğine dair güçlü kanıtlar yoktur. 

Sonuç olarak, yüzyıllardır süregelen kanunsuzluk, adam öldürme, soygun ve yağmalama faaliyetlerine karşı, devletin buraya kanun ve devlet otoritesi getirme isteği, toplumsal yapıdan kaynaklanan en büyük çatışma noktasıdır. Yöre halkının bu kanunsuz faaliyetlerini önlemek amacıyla askeri birlikler harekete geçince suçlular, çevredeki barınmaya son derece uygun, korunaklı yüksek dağlara, mağaralara sığınmaktaydılar.”"" İleride ayrıntısıyla göreceğimiz gibi Ağrı İsyanı 1926 yazında işte tam böyle bir olayla başlayacaktır.?? 

2.2. Hoybun Cemiyeti'nin Rolü ve İsyanın Kürtçülük Boyutu 

Hoybun Cemiyeti'nin Ağrı İsyanı sırasında çok önemli bir rol oynadığı apaçık bir gerçek iken, cemiyet hakkındaki bilgiler yeterince net değildir. Net olmayan kısımlar daha çok cemiyetin kuruluş sürecine ilişkindir. 
Garo Sasuni”ye göre; Şeyh Said İsyanı”ndan sonra Türkiye'deki Kürt aydın ve liderlerinden birçoğu İran, Irak ve Suriye topraklarına sığınmışlardı. O bölgelerdeki Kürt ileri gelenleri ile birlikte bu kişiler birbirlerini bularak fikir alış verişinde bulundular. Görüşmeler sonucunda genel ve ulusal nitelikli bir 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Kürt örgütü oluşturmaya karar verdiler." ” Ancak aşiretsel çelişkiler, kan 


davaları, ailevi düşmanlıklar, toprak vb. gibi sorunlar bir Kürt birliği 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oluşturulması önündeki en büyük engellerdi.” * Bu engellerin aşılmasında 


Ermeniler bağlayıcı bir unsur olarak devreye girdiler. Böylelikle ortak düşman 


210 Doğu İsyanlarında... Dünya, 6 Nisan 1953 

211 Cumhuriyet, 11 Temmuz 1930 

212 1926 Mayıs ayı başlarında, Yusuf Taşo”nun başında bulunduğu çapulcu gurubu Beyazıt'ın 
Muson Bucağı”na bağlı Kalecik Köyünden bir miktar hayvan çalarak Ağrı Dağı”na götürmüştür. Bir askeri birliğin olayı bastırmaya çalışması üzerine ilk çatışmalar başlamıştır (Genelkurmay Belgelerinde... c.1, s. 231). 

23 G. Sasuni, a.g.e, s. 286. 

2“ M. Kalman, a.g.e, s. 33. 


kabul ettikleri Türkiye”ye karşı ortak bir cephe oluşturma yoluna gittiler ve Hoybun Cemiyeti”ni kurdular. Cemiyet, yerel katılımlarla birlikte Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürt Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti, Kürt Millet Fırkası, Kürt İstiklal Komitesi gibi örgütlerin birleşmesinden oluşmuştur." 

Birleşme sürecinin sıkıntılı geçtiğini söyleyebiliriz. Kürt ve Ermeni liderler, 1926-1927 yıllarında düşüncelerini yayma ve Kürtler arasındaki çelişkileri ortadan kaldırma ve birlik sağlama yönünde çaba sarf ettiler. Bu çabalar sonunda 1927 yılında birçok bölgesel toplantılar yapıldı.“ Bu toplantılar hakkındaki bilgiler çelişkilidir. Yaşar Kalafat, Hoybun'un kuruluş sürecindeki ilk toplantının Şubat 1927'de İngiltere'nin Irak Fevkalade Komiser Muavini Edmonds”un organizasyonuyla?" Irak'ta, Şeyh Ubeydullah”ın oğlu Seyit Taha”nın evinde yapıldığını belirtir. Toplantıya Seyit Taha”yla birlikte kardeşi Mustahdin, Balık aşireti reisi Mehmet Ağa, Şeyh Said”in akrabalarından Hınıslı Mehmet Emin, Menkuri Aşireti Reisi Sivar Ağa ve kötibi katılmıştır. İngiltere”yi temsilen ise Yüzbaşı Motfoltre bir organizatör göreviyle katılmıştır. İkinci toplantı yine Seyit Taha”nın evinde yapılmıştır. Şeyh Said”in oğlu Ali Rıza, Dr. Şükrü, Hurşit, İhsan Nuri, Mehmet Emin Broski, Fehmi, Abdülkerim Şalul katılmışlardır. Leon, 


Emirizyan, Sultanyan, Aris adlı Ermeniler de Taşnak örgütünü temsilen 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katılmışlardır. “Hoybun adına da bu toplantıda karar verilmiştir. 


215 Age, s. 34. 

216 G, Sasuni, a.g.e, s. 287-288. 

217 Erol Kurubaş, İngilizlerin bu işteki rolüne kuşkuyla yaklaşır. 1926 yılında Türkiye ile 
ilişkilerini düzelten İngiltere'nin Kürtlerle bu kadar yakından ilişkide olmasını mantıklı bulmaz (E. Kurubaş, a.g.e, s. 173). Ancak bu toplantıların Irak'ta yapıldığı konusunda bir kuşku olmadığına göre o dönem mandaları altında bulundurdukları topraklarda gelişen ve kendilerini de yakından ilgilendiren bu çapta bir olaya İngilizlerin ilgisiz kalması da aynı oranda mantıksız sayılmalıdır. 

28 “Hoybun” adının anlamı konusunda birlik yoktur. Nuri Dersimi bu kelimenin Kürtçede 
istiklal, özgürlük anlamına geldiğini belirtir (M. Nuri Dersimi, Kürdistan... s. 249). Aynı şekilde İhsan Nuri de Hoybun kelimesinin “istiklal” anlamına geldiğini belirtir (İhsan Nuri Ağrı Dağı İsyanı, İstanbul, 1992 s. 27). Diğer birçok kaynakta Kurmanç lehçesinde “Benlik” anlamına geldiği belirtilir. Hatta Ermenicede “Ermeni Yurdu” anlamına gelen “Haypun” kelimesiyle benzerliğine dikkat çekilir (A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara, 1996, s. 333; Mahmut Rişvanoğlu, Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, İstanbul, 1992, s. 228). 
Bu kavram üzerine daha kapsamlı bir incelemeyi Rohat Alakom yapmıştır. Ona göre günümüzde hiçbir kullanma olanağı olmayan, Kürtçede yazı ve konuşma dilinde rastlanmayan ölü bir sözcüktür. Ayrıca bağımsızlık ve benlik gibi anlamlar sözcüğün etimolojik yapısı gereği uygun değildir. Dolayısıyla “Hoybun” siyasi bir anlam yüklenen sembolik bir sözcüktür. Daha geniş açıklama için bk. Rohat Alakom, Hoybun Örgütü ve Ağrı Ayaklanması, İstanbul, 1998, s.18. 


Mahmut Rişvanoğlu, bu ikinci toplantının ilk Hoybun toplantısı olduğunu belirtir. Katılımcılar yukarıdakilerle aynıdır fakat toplantı Bağdat'ta Emirizyan'ın Londra Oteli'nde yapılmıştır. Ermeniler, toplantıda Paris'te bir kongre toplanmasını ve Milletler Cemiyeti'ne başvuru için bir heyet toplanmasını istediler. Bunun üzerine Suriye Kurmançlar”ı adına Hüsnü, Irak Kurmançlar”ı adına Mahmut Şerif Paşa ve diğer Kurmançlar”ı temsil etmek üzere Mehmet Şükrü Paris”e gittiler. Ermenileri temsilen ise Ropen Paşa, Papazyan, Bogos-Nubar Paşa vardı. Ayrıca Erivan heyetinden Ahadisyan ve Vahoronyan bu toplantıya katıldı. Burada yapılan toplantıda, biri Adana ve çevresinde diğeri Erivan”da olmak üzere iki Ermeni devleti ve bunların arasında bir Kürdistan kurulmasına karar verdiler. Yine bu toplantıda Beyrut”ta bir kongre toplanması kararı alındı. ”* 

Hoybun, 1927 yılı Eylülünde Dr. Mehmet Şükrü başkanlığında Lübnan'ın Bihamdun kasabasında ilk büyük kongresini topladı. Kongreye Kürtler adına Celadet ve Kamuran Ali kardeşler, Şahinzade Mustafa, Malatya Mutasarrıfı Halit Fehmi, Vanlı Memduh Selim, Liceli Fehmi, Şeyh Said'in kardeşi Mehdi, Süleymaniyeli Abdülkerim, Ali Rıza'ya vekâleten Haco, Ramanlı Emin ve firari zabit Hurşit katılmışlardı. Ermeni temsilsi olarak Taşnak örgütü lideri Vahan Papazyan ve birkaç kişi katılmıştır.2'! Ali Rıza'nın toplantıya katılmasının İngilizler tarafından o engellendiği belirtilmektedir. Bunun sebebi olarak Ali Rıza'nın Fransız gizli servisiyle ilişkide olması ve bu kişi aracılığıyla örgütün Fransızların denetimine geçebileceği tehlikesi gösterilmektedir.” 

Garo Sasuni bu kongreyi Kürtçülük faaliyetleri açısından oldukça önemser: “Bu Kurultay şekil bakımından Kürt ulusunun o zamana kadar hiçbir zaman sahip olmadığı ilk ciddi siyasi ve devrimci bir kurultaydı.”> Ancak gerek bu kongrede ve gerekse genel olarak Hoybun içerisinde 


Ermenilerin etkisi azımsanacak gibi değil. Dönemin gazetelerinden birinde 


Hoybun Cemiyeti'nin üyeleri hakkında şu değerlendirme yapılır: “Hoybun 


2? Seyit Taha”nın evinde üçüncü bir Hoybun toplantısı yapıldığı, Seyit Taha ve Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza'nın bu toplantıyla örgütle aralarının bozulduğu belirtilmektedir (Y. Kalafat, a.g.e, s. 134-135; A.Haluk Çay, a.g.e, s. 332-333; Erol Kurubaş, a.g.e, 5.173). 

220 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s.228—229. 

221 E, Kurubaş, a.g.e, s.174; M. Rişvanoğlu, a.g.e, s.229: A. H. Çay, a.g.e, s. 333. 

222 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s. 229. 

23 G. Sasuni, a.g.e, s. 288. 


Cemiyeti'nin üç takım azası vardır: birinci takım; aşiret ve maiyet sahibi olan Haco, Pozan vesaire gibi cahil ağalardır. İkinci takım, şimdiye kadar hiçbir mevkii elde edememiş, bir Kürt hükümetini para ve mevki sahibi olmak için tek çare bilen Memduh Selim, Celadet Ali ve emsali macera adamlarıdır. 
Üçüncü takımı Ermeniler teşkil eder ki bunlar Kürtleri ellerinde oyuncak 


”2* Nitekim bu son yargıyı destekleyecek veriler yok 


olarak kullanırlar. 
değildir. Daha ilk kongrede cemiyet başkanlığına Taşnak örgütü lideri Papazyan'ın seçilmesi önemli bir göstergedir. Cemiyet başkanlığını bir Kürt'ün yapmasını savunan Ali Rıza taraftarlarının Papazyan”ın başkanlığına itiraz ettikleri, hatta tüm yaşananların bir Ermeni oyunu olduğunu dile 


25 Uzun yıllar İran Kürdistan Demokratik 


getirdikleri iddia edilmektedir. 
Partisi başkanlığı yapmış olan Abdurrahman Ghassemlou da Taşnakların Hoybun'u kontrolleri altına almış olduklarını belirtir. Aynı şekilde Arap basınında çıkan ve çevirisi Türk gazetelerine yansıyan Kürtlere yönelik bir başmakalede benzer bir tez savunulmaktadır. Elbeleğ gazetesi'ndeki makale “Kürtlerin harici tahrikâta alet olmamalarını tavsiye ettikten sonra Hoybun Cemiyeti'nde ekseriyetin Ermenilerde olduğunu ve bunarın Kürtleri imhaya çalıştığı ilave olunmaktadır.” 

Ermenilerin Hoybun Cemiyeti üzerindeki etki ve rolleri gerçekliğini korumakla birlikte, bu cemiyetin Türkiye'ye yönelik Kürtçülük faaliyetleri açısından önemli bir adım olduğunu kabul etmek gerekir. Cemiyetin tüzüğünde, Bihamdun kongresinde alınan kararlarda ve hazırlanan bildirilerde bu durum net bir şekilde görülmektedir. 

Cemiyet tüzüğü, “Nizamname-i Umumi” ve “Peyman-ı Milli” ana 


228 


başlıkları altında toplam 34 maddeden oluşmaktadır." Birinci ana başlığın ilk 


maddesi: “1927 senesi teşrinievvelinin beşinci günü inikat eden birinci Kürt Kongresi'nin karariyle ve Hoybun namile milli bir Kürt cemiyeti teşekkül eylemiştir”? şeklindedir. Bu ifade, yukarıda sözünü ettiğimiz kuruluş 


çabalarının 5 Ekim 1927'de toplanan bu kongrede tamamlandığını, cemiyetin 


2 Akşam, 23 Temmuz 1930 

225 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s. 229-230 

29 Aktaran, A. H. Çay, a.g.e, s. 340. 

227 Akşam, 4 Eylül 1930. 

> R. Alakom, daha fazla madde olduğunu anacak belgenin bazı bölümlerinin okunamadığını belirtir (R. Alakom, a.g.e, s. 25). 

?29 Alıntı cümlelerindeki imla hataları olduğu gibi aktarılmıştır. O. K. 


gerçek kuruluş tarihini de Ekim 1927 olarak kabul etmemizi gerektirir. 
Tüzüğün ikinci maddesinde amaçları açıklanmıştır: “Cemiyetin maksadı, Türkiye boyunduruğu altında bulunan Kürdistan ve Kürtlerin tahlisi ve hududu tabiiye ve millisi dâhilinde bir Kürdistan devleti müstakilesinin teşkilidir.” Üçüncü maddede bu amaca ulaşmanın yolu anlatılmaktadır: “Bu gayeye vusul için cemiyet bilumum Kürtleri etrafına toplayacak ve menfi mütekabile esasatı dairesinde her türlü anasır ile münasebata girişilecektir.” 
Dört ve beşinci maddeler cemiyete katılma koşularını belirlemektedir. 
Nizamname hükümlerini kabul eden her Kürt'ün cemiyete katılabileceği, katılanların bir giriş ücreti ve aidat ödeyeceği vb. belirtir. Beşinci maddede, cemiyete gireceklerin yazarak imza etmeleri gereken yeminin bir sureti bulunmaktadır:””” 

“Cemiyetin itai emre salahiyettar bilumum eşhas ve heyetlerinden nerede ve ne zaman olursa olsun telakki edeceği bilcümle evamiri hatta hayatım pahasına bila itiraz aynen ve harfiyen ifa edeceğime, şimdiye kadar mensup bulunduğum cemiyetlerden ve şahsi içtihatlarımdan tamamen feragat ile maksadı millinin istihsali uğrunda münhasıran Hoybun Cemiyeti”nin içtihadını taşıyacağıma, elimde bulunan ve bulunacak olan bütün vesaiti ve teşkilatı bu cemiyetin emrine amade bulunduracağıma ve bu cemiyetin emrü muvafakati olmadıkça reyi hodumla (kendi reyimle) ne cemiyet namına ne de şahsen hiçbir teşebbüste bulunmayacağıma, cemiyet azası olmak itibariyle umumen ve bana edilecek vazifeler itibarile hususen vakıf olacağıma, esrarı ifşa etmeyeceğime ve bu esrarın ifşası ve cemiyetin evamirine her ne surette olursa olsun âdemi inkıyadım halinde hakkımda tertip edilecek her türlü mücazata razı olacağıma ve emrolunduğu halde işbu cezayı şahsım üzerinde bizzat icra edeceğime şeref ve namusum üzerine yemin ederim: Vallah Billah”””1 

Cemiyetin teşkilat yapısı, tüzüğün 6.7.8.9 ve 10. maddelerinde açıklanmaktadır. Teşkilat yapısı: merkezi, umum, mıntıka, şube ve murahhaslıklar şeklinde oluşturulmuştur. Bunların yönetim şekli ve 


aralarındaki ilişkiler yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. 11—19. maddeler 


230 Söz konusu yeminin daha değişik bir şekli için bk. G. Sasuni, a.g.e, s. 291. 
“3lTaşnak-Hoybun, İleri Yayınları, İstanbul 2005, s. 74-75. 
232 Age, s. 76-77. 


“Teşkilatı Askeriye ve Çeteler”, başlığı altında toplanmıştır. Burada, askeri teşkilat ve çete işlerinin askeri kumandanın emri altında bulunduğu, askeri komutanın genel merkez tarafindan seçileceğini, askeri kumandanın her türlü hareköt ve istihbaratı günü gününe genel merkeze bildirmekle yükümlü olduğu vb. anlatılmaktadır. 17—19. maddeler “propaganda” başlığı altındadır. 
“Kürt ihtilali ve Türk mezalimi” konusunun gerekli tüm araçlarla yaygınlaştırılması amacını bu maddelerde görmekteyiz. Özellikle sözlü (şifahi) propaganda kısmı ilginçtir. Konu hakkında kaside, şarkı, muganniler düzenlenmesi ve bunların seyyah derviş tarzı kimseler aracılığıyla Kürtler arasında yaygınlaştırılması kararlar arasındadır. Yazılı eserler neşrederek (tahriri propaganda) ya da konferans, gramofon, sinema gösterimleri yararlanılması düşünülen propaganda araçlarındandır. Sonraki maddelerde güvenlik ve gizliliğe, genel merkez çalışma ve yetkilerine, sonraki kongrelerin toplanma zamanı ve biçimine... vb. değinilmektedir. 

Peyman-ı Milli adlı ikinci ana başlık üç maddeden oluşmaktadır ve özetle; Kürtlerin bağımsızlık istemlerinden, bunu sağlamak için diğer milletlerle ortak çalışma arzularından söz edilerek mücadele cephesinin “Türkiye istilası altında bulunan Kürdistan” olduğu yönündeki karar ve temenniler dile getirilmiştir. * 

Yukarıdaki tüzüğün hazırlandığı kongrede alınan kararlar ise şunlardır: 

“1.Sadece tek bir yurtsever örgüt kurma için bu aşamada kurulu örgütlerin feshine, 

1. Kürdistan sınırının dışına en son Türk atılıncaya kadar mücadeleye devam edilmesi, 

2. Genel bir ayaklanma başlamadan önce; 

a. Bütün Kür beyliklerini yönetecek bir genel komutanlık oluşturulmasına, 

b. Bu güçlerin organize edilmesi ve modem teçhizatla donatılmasına, 

c. Türkler tarafından işgal edilen dağlardan birisinde askeri üs oluşturularak, bu üssün depo olarak kullanılmasına 

3. Ermenilerle olan bütün yanlış anlama ve anlaşmazlıkların ortadan 


kaldırılmasına karar verilmiştir. 


233 Age, s. 77-79. 
233 Age,s. 79. 


4. Pers Hükümeti ve kardeş Pers halkıyla iyi dostluk ilişkileri geliştirmek. 

5. Suriye ve Mezopotamya Kürtlerine manda koşullarıyla yetinmek ve onlar için hiçbir politik hak talebinde bulunmayıp bu hükümetlerle iyi ilişkiler kurmak””” 

Bihamdun”daki Hoybun kongresinde hazırlanan ve biri kamuoyuna diğeri Sosyalist Enternasyonal”e gönderilen iki bildiri, ayrıca önemlidir. İlk bildiri özetle şu şekildedir: 

1. Birinci Kürt Kurultayı, Türk rejimi altında ezilen Kürtlerin içinde bulundukları kötü durumu ve Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama özlemini göz önüne alarak Türkiye Kürdistan'ını bağımsız bir devlet haline getirmek amacıyla kurtarmaya karar vermiştir. 

2. Kurultay, Irak içinde yöresel bir Kürt özerkliği kurmak konusunda, Milletler Cemiyeti tarafından ileri sürülen isteği, İngiliz ve Irak hükümetlerinin destekleyeceklerini umar. 

3. Kurultay, İngiltere, Fransa, Suriye, İran ve Irak hükümetlerine Türkiye'de baskıya uğrayarak göçe mecbur bırakılan Kürt mültecilerini sevgiyle kabul etmiş olduklarından dolayı onlara minnettarlıklarını sunar. 

4. Kurultay herkese duyurur ki, Ermenistan ve Kürdistan'da yüzyıllardır Ermeni ve Kürtler yaşamaktadırlar. Onlar bu toprakların başka devletlerin eline geçmesine kesinlikle karşıdırlar... >“ 

Tüm bu maddeleri bir arada değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşabiliriz. Öncelikle, amacı Kürtlerin bağımsızlığı olan bir cemiyetin, bağımsızlığı sadece Türkiye Kürtleri için istemesi ve diğer devletlerde yaşayan Kürtlerin boyunduruk altındaki yaşamını memnuniyetle kabul etmesi bir çelişkidir. Bu durum, o dönem İrak ve Suriye Kürtlerini egemenlikleri altında tutan İngiltere ve Fransa'ya yaranma çabası gibi görünmektedir. Hatta tüm bu toplantı ve kongre çalışmalarının yapıldığı toprakları da göz önünde bulundurarak, örgütün bu devletler tarafından Türkiye'ye karşı kullanıldığı ya da kullanılmak istendiği sonucu ihtimal dışı değildir. Hoybuncuların İran'a yönelik pozitif yaklaşımları, o dönem devam eden Ağrı İsyanı'na, İran'ın 


desteğini sağlama isteklerinin ürünü olmalıdır. Bir sonraki başlık altında ele 


235 Mehmet Bayrak, Kürdoloji Belgeleri, Ankara, 1994, s. 88; R. Alakom, a.g.e, s. 28. 
5g. Sasuni, a.g.e, s. 289. 


alındığında görüleceği gibi, bu dönemde, İran”ın isyancılara yönelik destek mahiyetindeki yaklaşımı da kongre sırasında İran”a yönelik sempatiye katkı sağlayacak niteliktedir. (Cemiyetin Ermenilerle ilişkilerine yukarıda değinmiştik. Taşnakların, kendi emellerini Kürtler üzerinden gerçekleştirmeye çalıştıkları ortadadır. 

Kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hoybun örgütünün, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek üzere harekete 
geçtiğini görüyoruz. Bu aşamada aradıkları fırsatı Ağrı”da buldular. 1926 
yılında, Ağrı Dağı bölgesi için oldukça sıradan olan bir çapulculuk olayının isyan hareketine dönüşmesi, Hoybun Cemiyeti”nin bu bölgeyle ilgilenmesi, buraya temsilcilerini göndermesinden sonradır. Ağrı İsyanı”nın en önemli kişiliklerinden biri olan İhsan Nuri, söz konusu isyan üzerine yazdığı kitapta, Hoybun örgütü tarafından Ağrı İsyanı”nı yönetmek için görevlendirildiğini belirtir: “Ağrıda bu savaş sürerken, uzak bir yerde de Kürt Ulusal Kongresi toplanmıştı. Bu kongre Hoybun ismiyle bir komite oluşturdu. Hoybun komitesi İhsan Nuri'yi (beni) olağanüstü askeri komiser seçerek, savaşın yönetimini bana teslim ettiler.” 

İhsan Nuri aracılığıyla Ağrı İsyanı'yla ilgilenmeye başlayan örgüt, aynı zamanda Türkiye'deki nüfuzlu Kürt ailelerini de kendine çekmektedir. 
Birinci Umumi Müfettişlik raporlarına göre; Cemil Paşazade Ekrem, Kadri, Mehmet ve Bedri Halep'e geçmişler ve 22.3.1929”da Hoybun üyesi Memduh Selim'in evinde bir toplantı yapmışlardır. Halep'te bulunan bazı Kürtler de bu 


Daha sonra, Cemil Paşazade Mustafa, oğlu Kadri ve 


toplantıya katılmıştır. 
kardeşi Bedrettin, Türkiye'den firar ederek Halep'e geçmişlerdir.” Cemil Paşazadelerin, yanlarında yüklüce bir parayı da Halep'e götürdükleri anlaşılmaktadır. Bu parayı kullanarak, Hoybun cemiyetini canlandırıp 


29 Her ne kadar, Cemil Paşazade Ekrem, 


faaliyete geçirmeye çalışmışlardır. 
Türkiye'nin Halep konsolosuna verdiği ifadede, firarına sebep olarak; “Hemşehrisini İstanbul'da tedavi ettirip Diyarbekir'e avdet edeceği sırada arkadaşlarından aldığı mektuplarda Kürdistan'da bazı isyan alametleri 


gördüğünü ve şayet kendisi Diyarbekire gelirse her zaman olduğu gibi bu kere 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de Kürt isyanını tahrik etmiş olmakla itham ve şüphe altında kalacağını artık bu iftiralardan kurtulmak için Suriye'ye nakli mekân etmekten başka çare 


kalmadığını”! 


göstermiş olsa da bu gelişten sonra Hoybun Cemiyeti'nin faaliyetleri artmıştır. Ayrıca kendisinin “iftira” olarak nitelediği durumun aksine, kendisi de Hoybun'un Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde yer almıştır. 
İstihbarat raporlarına yansıdığı kadarıyla; Cemil Paşazade Ekrem, Siirt, Bitlis ve diğer illerdeki aşiret reislerine göndermeye çalıştığı evraklarda, aşiret reislerini isyana teşvik etmekte, böyle bir isyanda İngiliz ve Fransızların da kendilerine yardım edeceğini bildirmekteydi. Yine bu dönemde, güneyden kuzeye doğru silah kaçakçılığı yapıldığı ve silah satın alındığı haber 


verilmekteydi.” 


Bu silahların o dönemde, isyan halinde bulunan Ağrı bölgesindeki aşiretlere gönderildiği açıktır. 

1930 yazında bastırma harekâtı başladığında Ağrı İsyanı ve Hoybun 
ilişkisi Türk basınına da yansımıştır. Cumhuriyet gazetesi, Şeyh Said'in oğlu Selahattin”in mahkemesi ile ilgili haberleri verirken bu ilişkiye değinir: “Elde bulunan “Hobyan” (Hoybun) cemiyetinin bir beyannamesinin münderecatı (içindekiler) ile Ağrı Dağı hadisesi arasında manalı bir rabıta (bağlantı) görülmektedir. Filvaki bu beyannamede Hobyan cemiyeti yakında dağlardan inecek ihtilal müfrezelerine muavenet (yardım) tavsiye etmektedir.” 

Benzer birçok haberde Ağrı İsyanı'yla ilişkisi vurgulanan Cemiyet, isyanın Ağrı Dağı dışındaki bölgelere yayılması konusunda da belirleyici olmuş, bu konuda planlı bir şekilde hareket etmiştir. Hoybun merkezince hazırlanmış planda; çete savaşları ile hem Türk ordusuna darbe indirmek hem de bağımsızlık düşüncesini Kürtlerin yaşadığı tüm topraklara yaymak amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için fedai gurupları oluşturulmuştu. 
Bu guruplar Ağrı'dan çok uzak bölgelere kadar gidip saldırılar düzenlemekte, propaganda ve teşkilatlanma çalışmaları yürütmekteydiler.””” 8-9 Temmuz 
1930 tarihli gazeteler, Hoybun'un isyanla ilişkisini vurguladıktan sonra Muş, 
Elazığ ve diğer “şark vilayetlerinde Hoybun'la ilişkili bazı kişilerin 


beyanname dağıtırken yakalandığını, bu beyannamelerde; Ağrı İsyanı'nın 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Hoybun tarafından çıkarıldığının ima edildiğini ve halkın soygunculuğa, dağlara çıkmaya davet edildiğini haber vermekteydiler.”” 

Ağrı İsyanı bastırıldıktan sonra, Hoybun Cemiyeti bir süre daha varlığını korumuş ve özellikle yayın faaliyetleriyle amaçları doğrultusunda adımlar atmıştır. Cemiyet, Kürtçülük ülküsünü yaygınlaştırmak amacıyla Kahire'de Fransızca olarak “La Questiyon Kurde” adlı bir mecmua yayınlamaya başlamış ve Bakanlar Kurulu, 16.5.1931 tarihli kararnameyle bu mecmuanın Türkiye'ye sokulmasını yasaklamıştır.”*“ Aynı şekilde, cemiyetin yayınladığı; Türk Affı Umumisi Karşısında Kürtler, Türkiye Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Mektup, Bir Ecnebi Noktai Nazarına Göre Kürt Meselesi ve Elkaziyetül Kürdiye adlı dört kitabın ülkeye girişi Bakanlar Kurulu'nun 01.08.1934 tarihli kararnamesiyle yasaklanmıştır.” 

2.3. Komşu Devletlerin Ağrı İsyanı”ndaki Etki ve Rolleri 

2.3.1. İran'ın Ağrı İsyanı”ndaki Etkisi ve Rolü 

Ağrı İsyanı'nda en çok sözü edilen devletlerin başında İran gelir. 
Dönemin gazetelerini incelediğimizde bu durum çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer devletlerin isyanla ilişkileri ya da bu süreçteki tutumları arada bir gündeme getirilirken, İran'a ilişkin bir haberin, değerlendirmenin gazetelerde yer almadığı gün neredeyse yok gibidir. Kuşkusuz bu durumu yaratan en önemli unsur İran'ın coğrafi konumudur. İsyan, iki ülke sınırlarının kesiştiği bir noktada çıkmıştır. İsyancı aşiretlerden bir kısmı her iki ülke topraklarına yayılmışlar ve denetlenemeyen sınırlar yüzünden rahat bir şekilde bu topraklar üzerinde hareket etmektedirler. Sınırı geçerek, Türkiye toprağında askeri birliklere saldıran, yağma ve soygun yapan Kürt aşiretleri, tekrar İran topraklarına geçerek askeri birliklerin takibatından kurtulmaktaydılar. Arşivlerdeki, dönemin asayiş raporları bu durumu 


belgeleyen örneklerle doludur.>* 
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238 18.11.1928 tarihli asayiş raporuna göre, 13.11.1928 gecesi İran'ın Kotür nahiyesinden 
gelen 60 kadar silahlı, Saray kazasının Karahisar köyünü basarak 1200 koyunu gasp etmişler ve arkalarından yetişen milisler bu koyunlardan 200”ünü geri almış, 1000 kadar koyun İran”a 
aşırılmıştır (BCA, T.C.D.V.K.M.M, 030 10 261 755 15). 2.6.1929 tarihinde, 30 piyade ve 13 
süvariden oluşan İranlı bir eşkıya çetesi, Iğdır hudut taburunun Boralan karakoluna saldırmış daha sonra bölgeden 300 kadar hayvan çalarak İran'a savuşmuşlardır (BCA, T.C.D.V.U.J.K, 
030 10 128 915 43). Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya imzasıyla Başbakanlık ve Hariciye 
Vekâletine gönderilen 11.29.1928 tarihli raporda Dâhiliye Vekili, son günlerde fazlalaşan 


Dönemin gazetelerinde de vurgulandığı gibi, bu durum aslında yeni ortaya çıkmış değildir. Akşam gazetesi yazarı Necmeddin Sadık, “Tehlikeli Bir Komşu Kapısı” adlı makalesinde bu konuyu inceler. Türk —İran sınırının çok eskilerden beri sorunlu olduğunu, coğrafi yapının etkisiyle sınırları denetlemenin çok zor olduğunu ve aşiretlerin sınırı sık sık ihlal ettiklerini belirttikten sonra, Türkiye ve İran arasında bu sorunu çözmek için çoktan beri bir “Tahdidi Hudut” komisyonun oluşturulduğunu ama bu sorunun bir türlü çözüme kavuşturulamadığını belirtir.” 

Konuyla ilgili olarak İngiliz belgelerini incelediğimizde, Türkiye-İran sınırındaki çapulcu Kürt aşiretlerinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde sürekli bir sorun niteliği taşıdığını görmekteyiz. İngiltere'nin İstanbul Askeri Ataşesi Binbaşı Harenc, 5 Mart 1927 tarihli raporunda İranlı meslektaşı Albay Sadık Han ile yaptığı bir görüşmeyi aktarmaktadır. Sadık Han'ın bu raporda yer alan sözleri, sınır konusuyla ilgili olarak sadece o günün değil, sonraki birkaç yılın da atmosferini yansıttığı için önemlidir. İranlı askeri ataşe görüşmede, Türkiye'nin doğusundaki Kürt aşiretlerinin yarattığı sorunlardan ve Türkiye'nin askeri operasyonlarından söz ettikten sonra şunları söylüyor: “Hayır, mesele şu ki, Kürtlere karşı operasyonlarında bizim de sınırın öteki tarafında kendileriyle işbirliği yapmamızı istemektedirler; bu yolla İran Kürtlerinin Türkiye Kürtlerine yardım sağlamalarını engelleyeceklerini düşünmektedirler. Bizim Kürtler bize bir sıkıntı vermedikleri ve biz de bir mesele aramadığımız için bunu yapmaya hazır değiliz. Bundan dolayı bize kızgındırlar ve bizi isyankâr Türkiye Kürtlerine yardım etmekle suçlamaktadırlar.” Her ne kadar Binbaşı Harenc, Türklerin, İngilizleri de bu şekilde suçladığını ve yapılacak en iyi şeyin, kendilerinin de yaptığı gibi 


önemsememek olduğu yanıtını veriyorsa da Sadık Han, Türklerin İngilizlere 


tecavüzata karşı İran hükümetinin nazarı dikkatinin celbini Hariciye vekâletinden rica ediyordu (BCA, B. E, 030 10 261 755 18). 

29 Akşam, 7 Temmuz 1930. İran'ın sınır düzeltimi konusunda gönülsüz davrandığı 
anlaşılmaktadır. Sınırlardaki ihtilaflı noktaların çözümüyle görevli “Tahdidi Hudut Komisyonları”nın çalışmaları sık sık kesintiye uğramıştır. İran'ın gönülsüz davranmasında; asilerle olan iyi ilişkilerini bozmak istememesi de etkili olmalıdır. Nitekim İran Tahdidi Hudut Komisyonu üyeleri ile en azılı asilerden Halikanlı Halit ve Tozu'nun görüştükleri, İranlı Generalin bu asilere hediye verdiği, resimlerini aldığı Türk istihbarat raporlarına 
yansımıştır ki bu da söz konusu iyi ilişkileri doğrular (BCA, T.C.D.V.U.J.K, 030 10 112 753 
14) Ayrıca, Tahdidi Hudut Komisyonların çalışmalarını engellemek amacıyla asilerin, bu 
komisyonlara baskınlar düzenlediği de anlaşılmaktadır (BCA, T.C.D.V.U.J.K, 030 10 105 
684 27). 


saldıramayacaklarını ama kendileri için durumun farklı olduğunu söylemektedir.””” 

Sadık Han”ın 1927 Martında dile getirdiği durum, yani Kürt aşiretlerinin sınır bölgesinde yarattıkları sorunlar nedeniyle İran”ın suçlanması ve isyancılara karşı Türkiye ile işbirliği yapması isteği, Ağrı İsyanı”nın Türk basınına yansımasıyla birlikte olabildiğince yoğun bir şekilde işlenmiştir. 
Milliyet gazetesi, isyanı sayfalarına taşıdığı ilk gün şöyle demekteydi: “İran hududu içinde silahlanıp hududumuza tecavüz eden haydutlar tamamile sarılmıştır. Bu şakilerin kendi toprakları içinde silahlanıp memleketimize girmelerine mani olacak kuvveti Tahran hükümeti kendinde bulamıyor mu?” Benzer bir yaklaşım konuya değinen tüm gazetelerde vardır. İran'a yöneltilen suçlamalar, dönemin Türk basınında incelendiği şekliyle şu noktalarda toplanabilir: 

1. Türkiye topraklarına girip çapulculuk yapan aşiretler, İran hükümeti tarafından silahlandırılmaktadır. İran hükümeti bu aşiretleri birbirlerine karşı kullanırken silahlandırmakta, ancak bu silahlar Türkiye'ye yönelik saldırılarda da kullanılmaktadır.” 

2. Ağrı'daki isyancılara yardım gönderilen merkezlerin başında sınırlarımıza çok yakın ve İran topraklarında bulunan Maku şehri bulunmaktadır. İran, eşkiyanın topraklarını kullanarak Türkiye”ye 


saldırmasına engel olmamaktadır.” 


3. İran resmi memurları isyancılara her surette yardım etmektedir. ”* 


Hatta bu yaz İran aşiretlerinin Türkiye'ye saldırmaları İranlı memurların bu aşiret liderleriyle görüşmeleriyle başlamıştır. Haber şöyle; “Ezcümle, Anadolu 
Ajansının verdiği malumata göre, eşkıyanın ilk hareketleri başlarken 10 
Haziranda Hasan Han” Tebriz”den Kalevi'ye gitmiş maktul Kör Hüseyin 


Paşa'nın damadı Yusuf Aptal?“ ve Hüseyin oğlu Boho ile görüşerek çeteleri 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Hasan Han'ın kim olduğuna haberde değinilmemiştir. Ancak gazete “Han” unvanını zaman zaman İranlı devlet adamları için kullanmıştır. Ayrıca bir devlet içinde birilerine hanlık vermek için o devletin üst düzey bir yetkilisi olmak gerektiği açıktır. 

“öYusuf Aptal, 19-20 Haziran gecesi İran'dan Türkiye topraklarına geçip çapulculuk yapan ve Türk askerleriyle çatışan yaklaşık 110 atlıdan oluşmuş çetenin reisidir (4£şam, 6 Temmuz 


faaliyete getirmiş ve Huy tarikile Tebriz” dönmüştür. O zaman Yusuf Aptal”a erzak, para ve Dikmal”deki Kazaklara silah verilmiş, merkuma Hanlık tevdi edilmiştir.”””” 

4. İran hükümeti kendi toprakları üzerindeki eşkıyaya karşı acizdir. 
Aşiretler bu acziyetten faydalanarak İran topraklarında rahatça hareket edebilmekte, bu toprakları Türkiye'ye karşı bir saldırı üssü olarak kullanmaktadırlar.”” 

O günlerde Cumhuriyet”te yer alan bir değerlendirme, bu suçlamalar doğrultusunda İran”ın isyan hareketlerindeki konumunu şöyle dile getirmekteydi: “Hadisede maalesef çok ağır mesuliyeti olan İran'ın vaziyetine gelince: Tahran hükümeti bu hadiselerin mürettibidir demeyelim fakat müşevvik ve hele muhamisi olduğunu çok sağlam biliyoruz. Vak'aların tezahüründe artık istidlal veya teşhis emareleri aramağa hacet yoktur. 10—11 Haziranda başlayan ilk çete tecavüzlerinden sonra hakikat tamamen tavazzuh etmiştir. Belki her gün İran içinden kalkıp gelen aşiretler hep hududumuza 4— 
5 kilometre yakınlarda tecemmu ediyorlar. Eğer İran tam bir aciz içinde 
olduğunu iddia edecekse bunu kabul etme safdillik olur. Çünkü vaktile maruf sergede (Simko) Rumiye”de ve Şeyh Haz'al Muhammere” de, kolonel Mehmet Taki Han Horasan”da gene Muazzez Han Horasan”da birer hükümet teşkil edecek kadar kuvvetli isyanlar ve ihtilaller çıkarmışlardı. Bunlar hep bilainsaf ezilmiş, mahvedilmiştir. 

Evvelce Maku'da aslı Türk olan bir hanlık vardı. Emir Leşker burayı bir kan ummanı haline getirdi. Azerbaycan”da Şeyh Servenler ismindeki Türk aşiretini de gene Emir Leşker baştan aşağı kılıçtan geçirdi. Bunlar, İran”ın aşiretlere hâkim olduğunu ve asayişi mazbut bir halde tutabildiğini gösterir çok canlı hakikatlerdir. Oldukça etraflı bir gaile olan Bahtiyarilerin isyanı bastırılmasının da henüz bir sene olduğunu ilave edersek İran”ın toprağında sözü geçen bir hükümet olduğu anlaşılır. Bunları gördükten sonra Acem hükümetinin mesuliyetten teberi edebilmesi için hiçbir sebep tasavvur bile 


edilemez. 


1930, Milliyet, 5 Temmuz 1930). Haber doğruysa, söz konusu görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra saldırı başlamıştır. 
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Binaenaleyh aşiretleri kastı mahsusla teçhiz ederek hudutlarımıza saldırtmakta olduğu muhakkaktır. Harekatı açıkça himaye ve idare ediyor.””” 

Bu genel suçlamalar çokça işlenirken, kimi zaman da daha özel örneklerle İran”ın isyancıları desteklediği belirtilmektedir. Bir haberde, Bulakbaşı karakolumuzun karşısında bulunan Ay Bey dağlarında İran aşiretlerinin toplandığı, bu aşiretlerin gerektiğinde eşkıyalara yardım etmeleri için, İran içlerinde bulunan yaylalara çekilmelerine İran hudut amirlerinin izin vermediği söylenmektedir. Ayrıca yüz kadar İranlı Kazak, tam hudut üzerindeki Navur Tepeleri'ne gelerek eşkıyaların ailelerini İran içlerine götürmüşlerdir. Bu durum, İranın asilere açık bir desteği olarak değerlendirilmektedir. ””” 

Bu tür suçlamaların basında yer almasıyla birlikte, Türkiye” deki İranlı diplomatların zaman zaman basına açıklama yaparak suçlamaları reddettiklerini görmekteyiz. İstanbul”daki İranlı bir diplomat, olayların basına yansımasından ve İran'a yönelik suçlamaların başlamasından iki gün sonra yaptığı açıklamada: Türk-Rus-İran sınırının kesiştiği bu noktanın senelerden beri eşkıya yatağı olduğunu, burada Celali denilen aşiret halkının oturduğunu, aşiret nüfusunun 15.000 kadar olduğunu ve bu aşiretin her iki ülke topraklarında çapul yaparak geçindiğini belirtir. İran'ın İstanbul konsolosu Esadullah Han da diplomatın bu sözlerine ek olarak; gazete haberlerinin doğru olmadığını, aşiret halkının İran'da “teslih ve teçhiz” edilmediğini, bunların zaten silahlı aşiretler olduğunu ve yakında İran tarafından takip edileceklerini 


?61 Bu açıklamalardan birkaç gün sonra İran Maslahatgüzarı 


vurguluyor. 
Mehmet Sait Han'ın bir açıklaması basına yansımıştır. Ankara'da bulunan maslahatgüzar kendisine telefonla ulaşan gazetecilerin sorularına özetle: Bu olaylar hakkında henüz İran hükümetinden cevap alamadığını, durumu gazetelerden takip ettiğini, İran Dışişleri Bakanı ve Türkiye Büyükelçisi Memduh Şevket Bey'in konuyu görüşmekte olduklarını belirtmiştir. 


Sözlerinin devamında, Türkiye-İran iyi komşuluk ilişkilerinin önemini 


29 Cumhuriyet, 20 Temmuz 1930. 
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vurgulamakta ve Türkiye aleyhinde herhangi bir hareketin İran”da yer bulacağına inanmadığını ifade etmektedir.””” 

1930 yazında Türkiye ve İran arasında sınırdaki olaylar nedeniyle bir 
nota teatisinin yaşandığını görmekteyiz. Cumhuriyet gazetesi, 5 Temmuz 
1930 tarihli baskısında İran”a bir nota verildiğini, Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Bey”in ağzından duyuruyordu: “İran hükümetinin nazarı dikkati celbedildi.” Sonraki günlerde sabırsızlıkla İran hükümetinin Türk notasına cevabı bekleniyor. “İran hükümeti notamıza hala cevap vermedi” haberleri sık sık gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Nihayet 23 Temmuz günü İran”ın Türkiye”nin notasına yanıt verdiği haberini okuyoruz. Habere göre, İran, verdiği yanıtta, Türkiye”yle olan dostluğundan ve Türkiye aleyhindeki bir harekete topraklarında izin vermeyeceğinden söz etmiş ancak hudut tanziminin kolay bir iş olmadığını belirtmiştir. Yine İran hükümetinin eşkıyaya karşı gerekli tedbirleri alacağı fakat Fransız-Alman sınırı kadar geniş olan iki ülke sınırını denetlemenin kolay iş olmadığı, haberde yer almaktadır.””” 

Bu ilk notayı yeni notalar izleyecektir ancak bu tarihten itibaren basının İran”a karşı daha az düşmanca bir dil kullanacağını ve isyancılara karşı Türk-İran işbirliği oluştukça, bu dilin dostça bir yapıya bürüneceğini kaydetmek gerekir. Bununla birlikte İran”a yönelik suçlayıcı ifadeler, belki dozaj farkıyla basında yer almayı sürdürecektir. 

Türkiye'de olduğu gibi hükümet politikasıyla paralel bir yayın politikasını İran'da da görmekteyiz. İran devletinin söz konusu isyanda ve 
sınırlardaki ihlal ve yağma olaylarında sorumluluk kabul etmeme politikası 10 
Temmuz 1930 tarihli “İran” gazetesine aynen yansımıştır. Konumuz açısından değer taşıyan bu makalenin önemli bölümleri şu şekildedir: 

“Kürt Meselesi ve Hükümetimizin Bu Konuya İlişkin Politikası” 

Bu başlık altında editör şöyle demektedir: 

“Bir süredir komşumuz Türkiye, Kürtlerle ilgili sorunlarla uğraşmaktadır. Biz ise, İran ve Türkiye arasındaki samimi ilişkilerden dolayı, bu konuyla ilgili olarak çok üzülmekteyiz. Umuyoruz ki Türk hükümeti, diğer 


meselelerin üstesinden geldiği gibi bu konunun üstesinden de başarıyla gelir. 


22 Cumhuriyet, 7 Temmuz 1930. 
263 Cumhuriyet, 23 Temmuz 1930; Akşam, 24 Temmuz 1930. 


Yaklaşık bir hafta önce Türkiye”deki Kürt meselesiyle ilgi olarak, saygıdeğer okurlarımızı bilgilendirmek için yabancı gazetelerdeki haberlerden kısa bir özet yayınlamıştık, şimdi burada tekrar etmemize gerek yok fakat Anadolu Afansı bu hususta bir haber yayınladı, bu haber Tahran”daki anadilde yayın yapan gazetelerde de yer aldı. Bu da bizi bu konuda bir makale yazmak zorunda bıraktı. Haber şöyleydi: <<Halit Ağa, 100 kadar arkadaşıyla İran'a gitmiş, silah temin etmiş ve daha sonra Türk topraklarında baskınlar yapmıştır. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, isyancılar İran”daki tesislerden faydalanmakta ve yiyecekleri de Maku”dan tedarik edilmektedir.>> 

Bu haberin Anadolu Ajansı'nca yayınlanması esef vericidir. Çünkü Türk kamuoyunun görüşünü olumsuz yönde etkileyecek ve Türkiye-İran arasındaki politik ilişkilerin güçlendirilmesini savunan Türkleri dehşete düşürecektir. İran ve Türk hükümetleri arasında en ufak bir yanlış anlama olmasını istemediğimiz için yukarıdaki haberi yalanlamalıyız ve bu haberin doğruluğunu ya da güvenirliğini iyi araştırmadan böyle bir haberi yayınladığı için adı geçen ajanstan şikâyetçi olmalıyız. Çünkü hem Türk hem de İran tarafı sıcak ve dostane ilişkiler kurmak için çok istekliler ve bu gibi haberler nedeniyle yanlış anlamalar olabilir.” 

Makalede İran'ın isyancılara yardım ettiği iddiaları yalanlandıktan sonra, isyancılara karşı Türk hükümetinin lehine olarak İran tarafından alınan önemler şu şekilde sıralanmaktadır: 

“1. İran hükümeti, Türk hükümetine ortak bir politika belirlemeyi ve bu politikayı Türkiye'deki Kürt isyanları sorunu tamamen çözülene dek yürütmeyi önermiştir. 

2. İran hükümeti, İran Kürdistan'ındaki sınırları kapaması için görevlilere talimat vermiştir. Böylece İran Kürtleri Türkiye'deki Kürtlere ardım etmeyecek ve Türkiye Kürtleri de açık sınırları kötü amaçlarla kullanmayacak ve Türk kuvvetlerinden ellerine geçirdiklerini sınır ötesine 


geçiremeyeceklerdir. 
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3. Bu önlemleri uygulamaya geçirmek için İran hükümeti, İranlı Kürt aşiretlerine sınırdan iç bölgelere doğru çekilmeleri talimatını vermiştir ki böylece Türkiye Kürtleriyle irtibatları kalmayacaktır. 

4. Türkiye'den İran'a daha önce geçmiş olan bir kısım Kürt'ün talimatlara uymamasından dolayı İran hükümeti onları sınır dışı etmiştir. 

5. İran hükümeti, normal vatandaş olarak algıladığı İran Kürtlerine karşı temkinli olduğundan dolayı, İran Kürtlerinin Türkiye'deki Kürtlere yardım ve yataklık etmelerine ya da Türkiye'den gelenleri mülteci olarak almalarına izin verilmemektedir. 

6. Hükümetimiz, her iki hükümet arasında tam bir güven oluşturmak ve iki tarafın yetkililerinin de gerekli önlemleri sağduyuyla ve tam malumatla almalarını sağlamak için, sınırdaki yetkililerine, Türk sınır yetkilileriyle işbirliği yapmaları konusunda talimatlar vermiştir.” 

Makalenin devamında, yine Anadolu Ajansına yönelik suçlamalar, İran'ın uzun uğraşlar sonucu kurmuş olduğu huzurlu ve güvenli ülke ortamı ve bu ortamı bozacak hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanmakta ve biraz da sitem dolu şu soru yer almaktadır: “Biz Türk kardeşlerimizle olan dostane ve samimi ilişkilerimizi korumamız gerektiği inancındayız ve bu nedenle, bir miktar Kürt isyancının ülkemize sığınmasına izin verdiğimiz ve onlara yardım ettiğimiz yolundaki iddialarla suçlanmamızın gerekçeleri/kanıtları nelerdir bilmek istiyoruz.” 

Bu makalenin gazetede yer almasından ve İran'ın asilere yardım ettiği yolundaki kanıtları sormasından yaklaşık bir ay kadar önce, İngiliz gazeteci Mc. Grath (Rosita Forbes) tarafından söz konusu kanıtlara bizzat şahit olunmaktaydı. 1930 yılı Haziran ayında, Türk-İran sınırında bir inceleme yapan ve bu sürede Ağrı'daki isyancılarla da görüşen””” İngiliz gazeteci Bayan Mc. Grath'ın İngiliz yetkililere verdiği konuyla ilgili bilgiler, İngiliz raporlarına şu şekilde yansımıştır: “Sınır boyunca yaptığı yolculuk boyunca 


Bayan Mec. Grath herhangi bir Türk yetkili ya da askere dair bir iz göremedi 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ve çok az çatışma haberi duydu. İsyancılara İran tarafından yardım edildiği düşüncesinden emin oldu çünkü Kürt olan rehberi Tebriz”de generalle buluştu ayrıca cephane ve malzemelerin düzenli olarak İran sınırından geçirildiğinden de şüphesi yoktu.”””” 

Dolayısıyla, “İran” gazetesindeki makalede savunulan tezlerin, geçmiş dönem için gerçekçi ve inandırıcı olduğunu düşünmek fazla iyimserlik olur ancak ileriye dönük olarak Türkiye lehine bir politika değişikliğinin belirtilerini taşıdığını kabul edebiliriz. Bu politika değişikliği, isyancıların liderlerinden İhsan Nuri'nin yazdıklarında kolaylıkla izlenebilmektedir. İhsan Nuri kitabında, İran ile kurdukları sıcak ilişkilerden söz eder. Hoybun'un kararı gereği, bu ilişkilerin bozulmaması için de azami gayret sarf ederler. 
Mesela, Ağrı'daki isyancıların adını kullanarak İran topraklarında yağma yapan Şeyh Muhammet Hese Sori, İhsan Nuri”ye bağlı kuvvetler tarafından öldürülür.” 

Yukarıdaki makalenin “İran” gazetesinde yer aldığı ve bir politika değişikliğinden söz ettiğimiz günlerde, isyancıların artık İran'dan alıştıkları muameleyi göremedikleri, isyancılar ve Türk ordu birlikleri arasındaki Zilan çatışmalarından sonra göz önüne serilir. Zilan vadisindeki yenilgiden sonra kadın ve çocukların da içlerinde bulunduğu bir isyancı grubu, Celalilerin İran topraklarındaki Ovacık bölgesinde bulunan yaylalarına geçerler. Türk askerleri de bu grubu takip ederek İran toprağında asilerle çatışır ve onları kovalar. İran askerleri bu duruma müdahale etmez. Tersine Maku bölgesi yetkilisi asilerin çoluk, çocuk ve mallarıyla birlikte geldikleri yere dönmelerini, İran toprağını terk etmelerini emreder. Celali aşireti lideri Halit Ağa buna yanaşmaz, cevap olarak da İran askerleriyle birlikte sınırı geçmiş olan Türk askerlerine bir saldırı düzenlemeyi önerir. Ertesi gün yaver Binbaşı Fetullah, Maku”lu Türklerden birkaç süvari ile buraya gelir ve yetkili kişinin emrini tekrar eder. Halit Ağa'nın kardeşi ve aşiretin ileri gelenlerinden Muhammet Emin Ağa önce kabul etmeye yanaşmaz. Yaverin kararlılığı karşısında hiç değilse kadın ve çocukların İran topraklarında kalmasını, 


erkeklerin buradan gitmesini önerir, yaver bunu da kabul etmez. Bu tartışma 


7 F.O.424/273, p. 16-17, No: 19, İstanbul'da İngiliz Büyükelçisi Sir G. Clerk”ten İngiltere 
Dışişleri Bakanı Mr. A. Henderson”a Rapor, aktaran: B. Şimşir, a.g.e, s. 201. 
268 ÍN, Paşa, a.g.e, s. 62. 


sırasında yaver Fetullah Bey, Emin Ağa”yı çadırının önünde öldürür ve atıyla kaçar. İran'la ilişkilerinin bozulmasından korkan aşiret üyeleri, Fetullah Bey'i yakalamak ya da öldürmek için herhangi bir fiilde bulunmazlar. Celali asileri, İran topraklarındaki köylerine doğru yollarına devam ederler. Ancak Gacot bölgesinde, karakoldaki İran askerleri asiler üzerine ateş açar, çıkan çatışmada İran askerleri esir alınır ve silahları, malzemeleri ellerinden alındıktan sonra serbest bırakılırlar. Bu olay İhsan Nuri'ye iletilince çok telaşlanır. İranlı askerlerin silah ve teçhizatlarını geri gönderir. Ayrıca İran devletinin vereceği her emre uyacaklarını bildirir. Ancak ilişkiler gittikçe bozulur. İki taraf da artık birbirine güvenmez.” 

İsyancıların İran devletiyle ilişkileri bozulma sürecine girmişken, aynı dönemde Türkiye gazetelerinde İran'a yönelik olarak “işbirliği ve sınır düzenlemesi yapılması” konusu daha çok işlenir. Bu arada Türkiye, İran büyükelçisini değiştirir. Memduh Şevket Bey'in istifası üzerine yerine Atatürk'ün arkadaşlarından Hüsrev Bey (Gerede) atanır. Hüsrev Bey, İran'a gitmeden önce Yalova'da Atatürk'ü ziyaret eder ve bu ziyaret sırasında Atatürk'ün verdiği mesajlar basında yer alır: 

“Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ricali, mazinin manasız kördöğüşlerini bilir; onu hiçbir sebep ve suretle asla tekrar etmek istemez. 

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti müdirleri, bilakis hem-ırk olduğuna, bilhassa, yeni tarihi vesikalarla kani olduğu İranlıların muntazam, mazbut, kuvvetli bir devlet olmasını temenni eder. 

Bugün İran devletinin başında bulunan Rıza Han Hazretlerinin bu hakikati bilenlerin de başında bulunduğuna kaniim. Müşterek hudutlar üzerine tezahür eden hadiseler beni Rıza Han hakkında asla şüpheye düşürecek mahiyette değildir. Zira hatırlarım ki Pehlevi Hazretleri bu gibi meselelerin müşterek faaliyetimizle bertaraf edilmesinde kuvvetlerimizi teşrik edebileceğimizi de kabul eden samimi fikirlerle bize hakiki dostluk eserleri mahiyetinde sözler söylemiştir...“ 

Görüldüğü gibi Gazi'nin beyanatında da işbirliği yapma teması ön planda yer almaktadır. Çünkü artık İran'ın desteği olmadan Ağrı'daki asilere 


karşı kesin bir başarı sağlanamayacağı düşünülmektedir. Sıkıştırılan isyancılar 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İran tarafına geçmekte ve askeri harekatlar istenen sonuca ulaşamamaktadır. 
Bu yüzden ne olursa olsun İran”la “teşriki mesai” yapılmalıdır. 

Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi, gazetesinde yaklaşık iki haftadır manşetten işlenen habere köşesinde ilk kez yer verir ve konuyu Türk-İran ilişkileri yönünden ele alır. “Şark”taki Hadise ve İran” adlı bir makale yazar. Makalesinde; İran'ın eşkıyayı teşvik ve himaye ettiğine inanmanın zor olduğunu belirtir fakat şu noktaları da gözden kaçırmaz: Eşkiya İran topraklarını barınak olarak kullanmaktadır; İran vatandaşı olan şakilerde bizimkilere katılmaktadır; bu kez de eşkıya sıkıştırılınca İran toprağına gidiyor ve gidecektir. Ve asıl mesajı bu noktada veriyor: “...Eğer İran eşkiyanın tenkil ve istisallerinde bizimle teşriki mesaiyi kabulden imtina 


271 ME i 
2! Yazara göre, İran'ın 


ederse, onun sui niyetine o zaman hükmolunabilir. 
tarafsız kalması ya da asilere yardım etmemesi yetmez, asilerin imhasında Türkiye”yle işbirliği yapmalıdır, aksi halde Türkiye”ye karşı kötü niyetli ve asilerin yanında demektir. 

Temmuz ayının sonunda Türkiye'nin İran'a yeni bir nota verdiği 


haberleri gazetelerde yer almaktadır.” 


Notanın içeriği bir gün sonraki gazetelerin öne çıkardıkları haberden anlaşılabilir. Milliyet'in manşeti “İran Hududu Tashih Edilmelidir.” Konuyla ilgili haberde, güvenliğin temini için sınırda düzeltmeler yapılması gerektiği kaydedilerek, İran sert bir şekilde eleştirilmekte hatta tehdit edilmektedir: “İran hükümeti, dostluk sözleri altında gizlediği aczinde devam ederse, emniyetimizi temin için meşru müdafaa 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haklarımızı istimal mecburiyetinde kalacağız. Burada İran'ın aczinden 


bahsediliyor, oysa daha üç gün önce, Türk basınında “İran'ın şakilere karşı 


ciddi tedbirler aldığı” haberleri yer almaktaydı.” 


Bu çelişkili durum, gazetelerin, hükümet politikalarına fazlasıyla bağımlı yayın anlayışından kaynaklanıyor olmalıdır. Notada yer alan isteklerin, İran tarafından yerine getirilmesini kolaylaştırmak için basın, bilinçli bir baskı kurmak istemektedir. 
İran'ın tavrı artık “sadece laf ile dostluk teminatı vermekten ibaret” 


görülüyor.” 
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Söz konusu notanın İngiliz belgelerindeki değerlendirilmesi şu şekildedir: “Basında yer aldığı şekliyle Türk tarafının gönderdiği mektup ciddi fakat dostane. Yine de güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre, Türk hükümetinin üslubu dostane olmakla birlikte, İran hükümetinin önüne tabiri caizse yenilir yutulur cinsten olmayan iki alternatif koymuş ve birini seçmelerini istemiştir. Bunlardan biri, Ağrı Dağı”nın hem doğu hem de batısına denk gelen sınırın derhal düzeltilmesi, diğeri de Türk birliklerine, Kürt asileri İran topraklarında da takip edip onların üstesinden gelmeleri için izin verilmesidir.”” 

Türk notasında yer alan bu isteklerin, İran tarafından kabul edilmediğini 11 Ağustos gününe ait gazetelerden öğreniyoruz. İran, notaya verdiği yanıtta, sınırda yaşanan olaylardan kendilerinin sorumlu olmadığını, “müşterek harekete geçmek gayesiyle kendi topraklarında Türk askerlerinin harekât yapmak teklifinin kabulüne imkân görülmediğini söylemekte ve bu hareketin hukuku düvele mugayir olduğunu zikretmektedir.” 

İran'ın bu “menfi” yanıtı düş kırıklığı yaratmakla birlikte, Türkiye isteklerinde ısrarcı davranacaktır. Haberin hemen devamında, Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili olarak toplandığı ve İran'a verilecek yeni bir nota hazırlandığı belirtilmektedir. 

Ertesi günkü gazetelerde bir önceki günün tam tersi bir hava esmektedir. “İran teklifimizi kabul etti” başlığıyla verilen haberlerde, İran'ın “hudut ve şekavet meselelerinde tam ve sıkı bir teşriki mesaiyi” kabul ettiği 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öne sürülmektedir." Bu haberlerden yaklaşık iki hafta sonra, Moskova'daki 


İran sefareti, gazetelere verdiği beyanatta, Türkiye tarafından istenen “teşriki mesai”nin İran hükümetince icra edildiğini bildirmekteydi.”” Söz konusu icranın somut delileri gazetelere de yansıyordu: İran”ın sınırdaki kuvvetlerini takviye ettiği, Yusuf Aptal başta olmak üzere bazı asileri tutukladığı, İranlı 


askerler ve asiler arasında ciddi çatışmalar yaşandığı konusundaki haberler bu 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doğrultudadır.” Bu haberleri İngiliz belgeleri de doğrulamaktadır. Tahran”da 


bulunan İngiliz askeri ataşesi Yarbay Dodd'un raporuna göre; “İran, isyancı 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Kürtlere, Türkiye topraklarına geçmeleri ya da silahlarını bırakıp teslim 
olmaları talimatını vermiştir. Bu talimata yaklaşık 200 kişi uymuştur. 9 
Ağustos”ta asiler ve İranlı askerler arasında, dört subay ve yüz kadar kişinin öldüğü bir çatışma yaşanmıştır. Türk hükümetinin askeri operasyonlarına yardım ettiği için, İran hükümeti kendi Kürtleriyle büyük sorunlar yaşamaktadır.” 

Askeri ataşe, raporun devamında, Türkiye-İran arasındaki nota alışverişine değiniyor. Türklerin notada dile getirdiği, İranlı Kürtlerin Ağrı”daki asilere yardım ettikleri yönündeki şikayetlerin kısmen haklı olduğunu, Türk hükümetinin, bu durumun önlenmemesi halinde Küçük Ağrı”nın doğusundaki yerleri işgal edeceği tehdidinde bulunduğunu belirtmektedir. Ona göre, Türkiye”deki anti-İran kampanyasının nedeni de Türklerin Ağrı civarındaki Türk-İran sınırını kontrol altına alma isteğindendir. 
Ayrıca rapora göre, o günlerde Tahran”da Türkiye ve İran arasında çıkabilecek bir savaş ihtimali tartışılmaktadır. Ataşe, İran”ın böyle bir savaşa hazır olmadığına inanmaktadır.””I 

İran, kendi topraklarında isyancı Kürtlere karşı tedbirler almakla birlikte Türk askerlerinin İran toprağına girmesine kesinlikle karşı çıkmakta, ortak bir askeri operasyona da yanaşmamaktadır. Bu tutumunu Türkiye”nin bu konudaki üçüncü notasına verdiği yanıtta da göstermiştir.””” Ancak sınırda bazı düzeltmeler yapılması yönündeki isteklere olumlu yaklaşmaktadır. İran Büyükelçiliğine atanan Hüsrev Bey, gazetelere yansıyan beyanatında, Türk-İran sınırının düzeltilmesi gerektiği üzerinde duruyor: “Daima emniyetsiz bir hudut, daima eşkıyaya bir yatak ve Türk-İran dostluk bünyesinde adeta bir çıban demek olan Ağrıdağ ve yollarının Türkiye hududu dâhiline alınarak, ona mukabil memleketimizin aşağılarında mümbit, mahsuldar arazide tavizat vermek suretile İran'la emniyetli ve mükemmel bir hudut tashihi yapmak tarafımızdan teklif olunmuştur. Fakat bu hudut meselesi şüphesizdir ki evvela acil olan Ağrıdağ eşkiyasının tedip ve kamilen imhasından sonra düşünülecektir.””” Hüsrev Bey'in bu beyanatı, sözlü bir nota şeklinde İran'a da 


iletilmiştir. Sözlü notada, Ağrı Dağı'nın tamamının topraklarımız içinde yer 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alması noktasında ısrar edilmekte ve İran'ın kendi topraklarındaki asilere karşı aldığı tedbirlerden duyulan memnuniyet dile getirilmektedir.””" 

Eylül ayının ilk haftasında, Ağrı Dağı'ndaki isyancılara karşı son büyük askeri harekât başladığında, Türk-İran sınırıyla ilgili olarak sürpriz sayılabilecek bir durumla karşılaşıyoruz. Askeri harekâtla ilgili verilen haberlerde “Asiler, İran hududu da dâhil olarak her tarafta ihata edilmişlerdir” gibi ifadelere rastlıyoruz.” Oysa bunun gerçekleşebilmesi için ordunun İran topraklarına girmiş olması gerekir. Bu da iki şekilde gerçekleşmiş olabilir: Birinci ihtimale göre; Türkiye ve İran heyetlerinin karşılıklı görüşmeleri sonucu, bir süredir gazetelerde sözü edilen sınır düzeltimi yapılmış ve Aybey ile Küçük Ağrı dağlarının İran topraklarında kalan kısımları Türkiye'ye verilmiştir. İkinci ihtimale göre ise; İran'ın asilere karşı kalıcı tedbirler almaması sonucu, askeri harekâtın bir gereği olarak, Türk askerleri İran toprağına girmiş, söz konusu bölgeleri işgal etmiş ve sınır düzeltimi İran tarafından kerhen kabul edilmiştir. 

İhsan Nuri, Türk askeri harekâtının üçüncü günü, Türk askerlerinin İran yönünden de harekete geçtiğini gördüklerini ve bu durumun kendilerinde 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büyük bir şaşkınlık yarattığını ifade etmektedir.””” İsyancıların bu durumdan 


tamamen habersiz olması, olayın baskın niteliğini kuvvetlendirir ki bu da ikinci ihtimali destekler. Ayrıca dönemin İran büyükelçisi Hüsrev Gerede”nin anıları da ikinci ihtimali güçlendirir. Anılarında konuyla ilgili olarak şöyle demektedir: “Aradan geçen üç ay içinde hududumuzun asilerden temizlenmesi harekâtı tamamen bitmiş fakat lüzumu kadar kıtaatımız müteferrik Kürt çetelerinin tecavüzlerini önlemek için işgal ettiğimiz ve esasen münazaalı olan mıntıkalarda kalmışlardı.”””” Bu ifadeler, Türk ordusunun en azından statüsü 


tartışmalı toprakları ele geçirdiğini kanıtlar. 
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Ağrı İsyanı”nın bastırılmasında görev almış bir Türk subayı olan Zühtü Güven'in anılarında konumuzla ilgili ilginç bir bilgiye rastlamaktayız. Buna göre; İsyanın bastırılmasından sonra, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Mareşal Fevzi Çakmak, Başköy'de ordu birliklerini ziyaret etmişler. Ziyaret sırasında Mareşal bütün subayları toplayarak: “Yeni Türk-İran hududu Aybey dağlarıdır. Artık Küçük Ağrı tamamen bize kalmıştır. Hudut ihtilafı yüzünden eşkiyanın takibindeki aksaklıklar ortadan kalkmıştır, diye yeni hududu 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karşıdan gösterdi. 
Oysa yaptığımız araştırmada o dönemde Türkiye ve İran arasında herhangi bir resmi sınır antlaşması yapılmamıştır. Dolayısıyla bu olay da Aybey ve Küçük Ağrı dağlarının İran topraklarında kalan kısımlarının, sınır güvenliği gerekçesiyle Türk ordusu tarafından ele geçirildiğini ya da iki devlet arasında henüz yazılı olmayan bir anlaşmaya varıldığını gösterir. 

İki ülke arasındaki sınırın bu yeni halini İran devletine kabul ettirmek için, Tahran'daki Türk diplomatları uzun süre uğraşmışlarıdır. Sonuçta Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'in duruma müdahale etmesiyle tıkanıklık aşılmış ve bakanın 1932 Ocak ayında İran'a gerçekleştirdiği bir gezi sırasında, Türkiye ve İran arasında sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin bir antlaşma yapılmıştır. ** Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ve İran Dışişleri Bakanı M. A. Foroughi arasında 23 Aralık 1932 tarihinde imzalanan bu antlaşma, uzun süredir tartışılan sınır problemini çözmüştür.” 

2.3.2. İngiltere'nin Ağrı İsyanı”ndaki Etkisi ve Rolü 

İngiltere'nin Ağrı İsyanı'na yaklaşımını ve isyancılarla ilişkisini izleyebildiğimiz en önemli kaynakların başında, bölgede görev yapan dönemin İngiliz yetkililerinin yazışmaları ve raporları gelmektedir. Bu belgeleri incelediğimizde, İngiltere'nin isyancıları desteklediğine dair bir kanıt göremiyoruz. 

Musul'u İngiliz mandası atındaki Irak'a bırakan 1926 antlaşmasından sonra İngiltere'nin, Türkiye ile arasındaki ilişkileri düzeltmeye çalıştığını 


söyleyebiliriz.””" Ayrıca İngilizler, Türkiye'nin Kürt hareketleri konusunda ne 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kadar duyarlı olduğunun da farkındadırlar. 1927 yılı ocak ayında Türkiye Büyükelçisi, İngiltere Dış İşleri Bakanı Chemberlain”la görüşmesinde, “Batı İran”daki İngiliz konsolosluk görevlilerinin buradaki Kürtler arasında Türk karşıtı hisleri teşvik ettiği” yönündeki izlenimlerden söz edince, İngiliz Bakan: “Böyle bir şüphe için temel olmadığını, tersine bu tür bir hareketin Musul anlaşmasıyla aramızda yeniden kurulmuş bulunan dostane ilişkileri tehlikeye sokacağını bildiğimi; Kürtleri Türk idaresi altında barışçıl ve hoşnut görmenin bizim amacımız olduğunu, çünkü Türk hükümetinin bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu, bir sıkıntı olduğunda bizden şüphelenmeye ne kadar temayülleri olduğunu ve bu tür kuşkuların, sürdürmeyi arzuladığımız iyi ilişkilere ne kadar zararlı olacağını çok iyi bildiğimi söyledim”? şeklindeki sözleriyle bu duyarlılığın farkında olduklarını ifade eder ve bu konudaki tutumlarını açıklar. 

Bölgede görev yapan dönemin İngiliz yetkililerinin davranışları, Bakan'ın bu sözleriyle tutarlılık içinde görünmektedir. İngiltere'nin Tebriz Konsolosu B. Gilliat Simith'den Sir P. Loraine'e gönderilen telgrafta Konsolos, Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza'nın kendisini ziyaret ettiğini ve “Majestelerinin hükümetinden bağımsız bir Kürt devleti oluşturulmasını desteklemesi için kişisel olarak ricada bulunmak üzere Bağdat üzerinden İngiltere'ye gitmek için izin almasının mümkün olup olamayacağını sorduğunu” bildirmektedir. 

Sir P. Loraine bu telgrafa verdiği yanıtta: 

“...eğer Ali Rıza meseleyi size yeniden açarsa, kendisine, Majestelerinin hükümetinin kendisinin açıklamayı istediği durumdan haberdar olduğunu ve dolayısıyla İngiltere'ye ziyaretinin hiçbir yararlı amaca hizmet etmeyeceğini söylemelisiniz. Özerk veya bağımsız bir Kürdistan devletinin oluşması sorumluluğunu desteklemenin veya kabul etmenin Majestelerinin siyasetinde hiçbir yeri olmadığının şüphesiz farkındasınızdır””” diyerek, net ifadelerle bu konudaki tavrını ortaya koymaktadır. 

İngiltere'nin Tahran askeri ataşesi Yarbay Dodd, 26 Haziran 1930 
tarihinde kendisini ziyaret eden ve “İngiliz Hükümeti'nin onaylaması 


durumunda Kürtlere Irak'tan çok gizli olarak cephane göndermeyi” öneren 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Ermeni Ruben Paşa” ya, bu istemi gülünç bulduğunu” ve “Majestelerinin bakanına bu konudan ciddi olarak söz etmeyi bile düşünemeyeceğini” bildirmiştir.”” 

29 Nisan 1930 tarihli bir başka raporda, İngiltere'nin Irak Kürtlerine 
özerklik tanıma ya da Irak'ı Kürt faaliyetlerinin merkezi haline getirerek komşu ülkelere zarar verme politikası bulunmadığı, bu durumun ortaya çıkmasını önlemek için 1928'den beri bazı önlemler alındığı belirtilmekte ve bu önlemlere önek olarak, Ermeni ve Kürt milliyetçilere pasaport verilmediği kaydedilmektedir.”” 

3 Haziran 1930 tarihinde İngiliz Maslahatgüzarı Edmonds”tan Dışişleri 
Bakanı Henderson”a gönderilen bir raporda, İngiliz yetkililerin, Kürtleri isyana kışkırttığı yolunda Türkiye”deki gazetelerde çıkan haberlerin komik olduğu belirtilmektedir.“ 

Dönemin Türkiye gazetelerinin, İngiltere”nin isyan hareketindeki rolüne ilişkin yayınlarına baktığımızda, İran örneğinde olduğu gibi açık ve yoğun suçlamalar pek görülmemektedir. İngiltere”nin isyan ve isyancılarla ilişkisi, daha çok, İngiliz casusu Lavvrence”ın Kürtler arasında olduğuna ve onları isyana kışkırttığına yönelik dış kaynaklı haberlere dayanmaktadır. 

Akşam gazetesi, isyanın nedenlerini irdelediği bir haberinde: “Hadise hariçte hazırlanmış bazı gizli ve siyasi teşebbüslerin neticesidir. (...) Geçen sene son baharında İngiliz casus Lavvrensin cenup hududumuza gelmiş olduğu hakkında Avrupa gazetelerinde intişar eden rivayetlerin de doğru olduğu anlaşılmaktadır. Bu gelişin bir davet neticesi olması da muhtemel görünüyor” demekteydi.””” Cumhuriyet gazetesi ise konuyla ilgili haberinde; “Maruf İngiliz casusu Lavrens'in geçen sene Irak ve İran hudutları üzerinde görüldüğü yazılmıştı. Şimdiki hadiseler bu şeytan ruhlu adamın hakikaten oralarda gezdiğini ispat ediyor...” şeklindedir.” Aynı gazete bu haberden üç gün sonraki bir başka haberinde; “Meşhur İngiliz casus Miralay Lavrens”in 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gazetelerine dayanarak okuyucularına duyuruyordu.”” Bir süre sonra ise Lawrence'ın, sınırlarımıza yakın İran topraklarında dolaştıktan sonra Mısır'a gittiği yönünde haberler çıktı.“ 

Lawrence ile ilgili Türk basınında yer alan haberler, İranlı yetiklilerin de dikkatini çekmiş olacak ki, İran Adalet Bakanı ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Sir R. Clive arasındaki bir görüşmeye de konu olmuştur. Bu görüşmeden İngiliz belgelerinde şu şekilde söz edilmektedir: İranlı Bakan; “Irak'taki İngiliz görevlilerin, bağımsız Kürdistan fikrine sıcak baktıkları ve bu hareketin önderine, Şeyh Mahmud'a yakınlık gösterildiği duyumunu da almış. Türk basını kısa süre önce Albay Lawrence'ın Kürdistan'da bulunduğunu yazmıştı. Sayın Bakan bu gibi söylentilerin Irak yerel basınında da yer aldığını duymuş. Bu konuyla ilgili olarak Bağdat'tan istihbarat alıp kendilerine bildirirsem bana müteşekkir olacağını söyledi. Ben de kendilerine, Albay Lawrence'ın Ön Asya ve Orta Asya'nın değişik bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğuna dair rivayetler duymaktan bıktığımı, Iraktaki İngiliz görevlilerin Pan-Kürdizm hareketine sıcak baktığına ise inanmadığımı söyledim.”””" 

Lavvrence”ın isyan olayıyla ilişkisi” Rus basınında da yer almıştır. 
İzvestiya”da Ağustos'ta yayınlanan haber, Lawrence aracılığıyla İngilizlerin isyanla ilişkileri vurgulanmaktadır: “Kürt birliklerinin elinde son model İngiliz malı makineli tüfek ve tabancalar ve başlarında Mahmud adlı bir Türk göçmen olduğu ve bu kişinin Mısır'daki bir gerici-dinci örgütün ajanı olduğu söyleniyor. Şubat'ta Albay Lawrence, Hacı Mahmud kılığında Bağdat'a gitmiştir ve Kürtlerin arasına girmiştir. (...) Lawrence oradan İran'ın Maku adlı kasabasına dönmüştür ki burası İsyanın merkezinin bulunduğu Türk 


sınırından hiç de uzak değildir.” 
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İngilizler, Lawrence'ın isyancı Kürtlerle ilişkide olduğu yolundaki haberlerin, Celali aşiretine bağlı isyancı Kürt liderlerden, halen adı bilinmeyen biri tarafından çıkarıldığı duyumunu almışlardır. Ruslarla çok iyi geçinen bu kişinin, Rus basınında, konuyla ilgili söylentinin kaynağı olduğuna inanılmaktadır.” 

Yukarıdaki belgeler, Ağrı İsyanı döneminde, bölgedeki İngiliz yetkililerin isyancıları desteklemedikleri konusunda güçlü dayanaklar oluşturur. Ancak İngilizlerin yönetimi altındaki Irak Kürtlerinin, Ağrı'daki isyancılara destek vermek için zaman zaman Türkiye sınırına saldırılarda bulunduğu görülmektedir ki bu durum, İngiltere'nin 1926 Ankara anlaşmasındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği anlamına gelmektedir. Bu anlaşmanın altıncı maddesine göre İngiltere, Türkiye sınırının güvenliğini garanti etmekteydi.” Garanti şartlarının ihlal edildiği, Musul üzerinden Türkiye sınırına Kürt saldırılarının olduğu dönemin Türk basınına yansımaktaydı.““ İngiliz belgelerinde de Barzani Kürtlerinin Türkiye'deki asileri destekledikleri, bu aşirete mensup kürlerin yeterince denetim altına alınamadığı ve Türk askerleriyle çatışmaya girdikleri hakkında bilgiler vardır.” 

Hoybun örgütünün Ağrı İsyanı”ndaki rolünü incelediğimiz yukarıdaki bölümde, örgütün kuruluş çalışmaları sırasında, İngiltere'yi temsilen Yüzbaşı Motfoltre ve İngiltere'nin Irak Fevkalade Komiser Muavini Edmonds”un bu faaliyetler içinde yer aldığı iddialarına değinilmişti. Eğer bu iddialar doğruysa, İngiltere'nin en azından bu Kürtçülük hareketini kontrolü altında bulundurmak istediğini söyleyebiliriz. Şeyh Said hareketinin uğradığı yenilgiden sonra, muhtemelen başarılı olacağına ihtimal vermediği bu harekete açık destek vererek Türkiye'yi karşısına almak istemediğinden, ileride kendi lehine bir koz olarak, Hoybun mensuplarını Irak topraklarında 


tutmuş olmalıdır. 


304 F.O. 424/273, p.55, No: 72/1, Konsolos Palmer”den Sir R. Clive”e Rapor, aktaran: B. N. 
Şimşir, a.g.e, s.224. 

> Antlaşmanın tarafları, sınır bölgesinde yağma ve eşkıyalık hareketlerinde bulunmak amacıyla bir veya birden fazla kişi tarafından yapılan her türlü hazırlığı elindeki tüm araçlarla engellemeyi ve bunların sınırı geçmelerini önlemeyi taahhüt eder (A. Mesut, a.g.e, s. 211). 

500 Cumhuriyet, 29-30 Temmuz 1930; 7 Ağustos 1930. 

307 FO. 424/273, p.26—27, No: 37, Bağdat'ta İngiliz Yüksek Komiser Vekilinden İngiltere 
Sömürgeler Bakanına Telyazısı, aktaran: B.N. Şimşir, a.g.e, s. 207. 


Komünist Enternasyonal yayınlarında, tıpkı Şeyh Said İsyanı”nda olduğu gibi, Ağrı ve çevresindeki isyan olaylarının İngiltere tarafından kışkırtıldığı, isyancıların İngilizlerce silahlandırıldığı ve finanse edildiği ileri sürülmektedir. İngilizlerin bunu yapmaktaki amacı ise “Türkiye, İran, Irak ve Sovyetler Birliği arasında bütünüyle İngiliz nüfuzu altında bulunan ve Sovyetler Birliğine karşı askeri bir üs görevini yerine getiren tampon bir 


devlet kurulmasıdır. “* 


Yazar bu iddiasına kanıt olarak, Türkiye'deki gazetelerde İngiliz casusu Lawrence'ın isyan bölgesindeki Kürtler arasında olduğu yolundaki haberleri göstermektedir. Komünist Enternasyonal yayınları 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ancak bu 


dışında, isyanda İngiliz parmağı arayan başka yayınlar da vardır iddialar somut kanıtlardan öte, söylenti ve mantıksal çıkarımlardan öteye gidememektedir. 

2.3.3. Sovyetler Birliği'nin Ağrı İsyanı”ndaki Etkisi ve Rolü 

Milli Mücadele döneminden itibaren Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında dostluk ve yardımlaşma temelinde olumlu ilişkilerin geliştiğini biliyoruz. Bu ilişki iki devlet arasındaki 17 Aralık 1925 tarihli Tarafsızlık ve Saldırmazlık o Antlaşmasının imzalanmasından sonra olumlu seyrini sürdürmüştür. Türkiye ve Sovyetler Birliği, kimi zaman ufak tefek ticari problemler yaşamış olsalar da Ağrı İsyanı döneminde iki ülke arasındaki genel 


ə. 310 
siyasi tablo son derece olumludur. 


Kuşkusuz bu olumlu siyasi tablo, Ağrı 
İsyanı”na yaklaşımdaki Sovyet tavrına da yansımıştır. 

Kürtler üzerine araştırmalar yapan Fransız yazar C. Kutschera, Ağrı İsyanı dönemindeki Sovyet tavrını “tam bir bilmece” olarak değerlendirir”! 
ancak bu konudaki fotoğraf aslında oldukça nettir. Sovyet hükümetinin resmi sözcüsü niteliğinde (o yayınlarıyla bilinen İzvestiya gazetesi”ndeki değerlendirmeler ve büyük ölçüde Sovyetler Birliği güdümündeki Komünist Enternasyonal yayınları ayrıca dönemin gazete haberleri ve konuyla ilgili kişilerin anıları birlikte değerlendirildiğinde, Sovyetler Birliği'nin isyancı Kürtleri desteklemediği, Türkiye yanlısı bir tutum içinde olduğu söylenebilir. 

Sovyetler Birliği'nin Türkiye yanlısı bir politika izlemesinin 


gerekçeleri şunlar olabilir: 


308 Komitern... s. 53. 

30 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s. 231; Taşnak... s. 27—32 vb. 

“10 Durmuş Yalçın ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti, c.II, Ankara, 2002, s. 420—426. 
311 C, Kutschera, a.g.e, s. 115. 


1. İsyan olayının arkasında İngilizlerin olduğu inancı: Yukarıda, İzvestiya”dan alınan bir haberde, isyanın arkasında İngilizlerin olduğu, isyancıların elinde İngiliz silahları bulunduğu ve Lavvrence”ın bölgede faaliyet gösterdiğini okumuştuk. Aynı haberin devamında isyanın amacı anlatılmakta ve Türkiye”deki bu isyanın aslında Sovyetlere karşı bir İngiliz oyunu olduğu vurgulanmaktadır: “İsyanın amacı —yani Kürtlerin bağımsızlığı- S.S.C.B”ye karşı o bölgede stratejik bir bölge oluşturmayı hayal eden İngiliz emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu isyanın bastırılması Türklere çok pahalıya patlamıştır. Bu bakımdan Türk ekonomisinin mevcut durumu o kadar kötüye gitmiştir ki Türkiye”nin, İngiltere”nin ekonomik yardım önerilerine daha bağımlı olacağı düşünülmektedir. Yani Kürtlerin isyanı sayesinde bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. İkinci avantai da Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri zedeleme fırsatıdır. Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık, konunun sadece bir yönü, asıl amaç, ileride Rusya ile yaşanabilecek bir savaşın öncesinde uygun bir pozisyon elde etmek.””? Aynı 
tavrı Komitem yayınlarında da görmekteyiz. Olaya ilişkin 5 Ağustos 1930 
tarihli bir değerlendirmede: “Türkiye'de ve İran'da patlak veren, Kuzey Irak'ta Musul Bölgesinde bile “Kürdistan'a Özgürlük” sloganı altında çıkma eğilimi gösteren bu ayaklanmalar, İngiltere tarafından kışkırtılmış, silahlandırılmış ve finanse edilmiştir. Amaç; Türkiye, İran, Irak ve Sovyetler Birliği arasında bütünüyle İngiliz nüfuzu altında bulunan ve Sovyetler Birliğine karşı bir üs görevini yerine getiren tampon bir devlet 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kurulmasıdır. Benzer ifadeler, farklı tarihlerdeki makalelerde de yer 


almaktadır.”* 

2. İsyanın arkasındaki örgütlü güç olan Hoybun Cemiyeti'nin, Ermeni milliyetçi örgütü Taşnak”la yakın ilişkisi: Taşnakların Ermeni milliyetçiliğini canlandırma yönündeki çalışmaları, çok sayıda Ermeni yurttaşı olan 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Sovyetlerin hoşuna gitmiyordu kuşkusuz.” ” İleride kendi topaklarındaki 


Ermeni ve Kürtlerin ayaklanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmuş 


olmalıdır. 


312 F.O. 424/273, p.46, No: 64 Bay Strong”dan Bay Henderson'a, aktaran: B. Şimşir, a.g.e, s. 
215. 
313 İnternationale Pres- Korrespondez, 1930, sayı 65, s.1595—1596, aktaran: Komitern... s. 53. 
314 N 

Komitern... s. 52—56. 
315 C, Kutschera, a.g.e, s. 116. 


3. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki ağalık ve şeyhliğin, Kemalist buryuvaziye göre daha geri bir sosyal düzeni temsil etmesi.“ 

4. Türkiye'nin, kendi etkisinden uzaklaşarak batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmesini önlemek istemesi: Çünkü 1930”lu yıllara doğru, Türkiye artık Sovyetler dışında diğer büyük devletlerle de ilişkiler kurmaya başlamıştır.” "” Söz konusu batılı devletlerin Türkiye'ye düşman oldukları tezini işleyerek Türkiye'yi yanında tutma amacı, ihtimal dışı değildir. 

Bu gerekçelerin bir sonucu olarak, Sovyetler Birliği'nin, isyancı Kürtlerin sınırdan geçişine izin vermediği ve topraklarına sığınmak isteyen isyancılara karşı silah kullandığı dönemin gazetelerine yansımıştır. Milliyet gazetesi'nde, “Rusların Ateşi” başlığı ile verilen bir haberde, Türk birliklerinden kaçan asilerin Rus hududuna sığınmak istediği ancak Rus hududuna yaklaşır yaklaşmaz “hudut karakollarının şedit ateşiyle” 


karşılaştıkları duyuruluyordu.” "* 


Cumhuriyet gazetesi, “Rus Karakolları 
Eşkıyayı Geçirtmiyor” başlığıyla verdiği haberde benzer ifadelerle, Sovyetler Birliği askerlerinin, isyancıların iki ülke sınırındaki faaliyetlerini silah kullanarak engellediğini belirtmekteydi.”? 

İsyancıların liderlerinden İhsan Nuri, Sovyetler Birliği'nin sadece sınırı kapatmakla kalmadığını, bir defasında Sovyetler Birliği askerlerinin Türk kuvvetlerine yardım etmek için Aras Nehrini geçerek Küçük Ağrı'nın 


kuzey yamaçlarını ateş altına aldıklarını belirtir.” 


Bir başka olayda, isyancıların Ağrı'nın kuzeydoğusunda ve Sovyet sınırına çok yakın olan Başkend şehrine saldırıları sırasında, bir gurup Türk askeri, Aras nehri kenarına, Sovyet sınırına doğru çekilir. Burada Sovyet askerleri Kürtlere ateş açarak Türk askerlerine yardım ederler. Rus tarafına geçen askerler burada silahlandırılır ve Narkara köprüsünden geçirilerek Iğdır'a gönderilirler.” 
Sovyetler Birliği'nin Ağrı İsyanı dönemindeki tutumunu, Memduh Şevket Bey, Tahran Büyükelçiliğinden ayrılmasından bir gün önce, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Sir R. Clive ile yaptığı görüşmede dile getirmiştir. İngiliz belgelerine yansıdığı şekliyle Clive: “(...) Son olarak 
516 M. Kalman, a.g.e, s. 121. 
517 Durmuş Yalçın ve Diğerleri, a.g.e, s. 420-426. 
“18 Milliyet, 14 Temmuz 1930; Akşam, 14 Temmuz 1930. 
519 Cumhuriyet, 17 Temmuz 1930. 


520 1. N. Paşa, a.g.e, s. 80. 
321 A.g.e, s. 82-83. 


Sovyet hükümetinin tehlikeli sularda yüzüp yüzmediğini sordum yani İran ve Türkiye arasında bu yaz yaşanan sürtüşmelerden sorumlu olup olamayacağını sordum. Bunu çok net bir şekilde reddetti ve Rusya tarafında Ermenilerin potansiyel bir tehlike olmasına rağmen Kürtlerin gayet sakin durduğunu ve Sovyet yetkililerin sorunları büyütmek için herhangi bir sebebinin olmadığını belirtti.” Devamında İngiliz Büyükelçisi, bu bilginin doğru olabileceğini ancak Memduh Şevket Bey'in eski Sovyet Büyükelçisi Davtian'ın çok yakın arkadaşı ve su götürmez bir Rus sempatizanı olduğunu eklemektedir.” 
Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile dostane ilişkiler kurduğu bu dönemde, İran'la arasında büyük sorunlar olduğu dikkat çekmektedir. 
Sorunlardan bir tanesi sınırlarla ilgilidir. Kafkas mültecilerini takip eden Sovyet askerlerinin İran sınırından içerilere girmesi iki ülke arasındaki 


? Bu ortamda İran Dışişleri Bakanıyla görüşen 


ilişkileri germiştir.”” 
İngiltere'nin Tahran Büyük Elçisi Clive'nin kaydettiğine göre; bu gerginlikte, Ağrı İsyanı dolayısıyla İran'ın Türkiye ile yaşadığı sorunlar da etkilidir. 
Görüşmede, İran Dışişleri Bakanı: “Sovyet hükümetinin, İran'ın Kürt isyancılara yardım ettiği gibi yanlış bir bilgiyi yayarak Türkiye ve İran hükümetlerinin arasındaki sorunları büyütmeye çalıştığı görüşünde” ısrarla durmuş ve ayrıca: “Çar yanlısı ya da Komünist herhangi bir Rus hükümetiyle en ufak bir ilişki kurma olasılığı olmadığını da yine çok öfkeli bir biçimde” söylemiştir.” ^ 

Ancak Türk basınında yer alan İzvestiya”dan bir çeviri haber, İran Dışişleri Bakanı”nın söylediklerinin aksine, Türk İran dostluğuna katkı sağlamak ister gibidir: “Avrupa matbuatı son günlerde Türk ordularının İran arazisini istilaya başladığına dair birçok haberlerle dolu. Emperyalist matbuatın büyük bir kısmı hadiseyi mübalağalı bir şekilde mevzuu bahsederek bunu bir Türk-İran harbinin başlangıcı suretinde tefsire ve İran”ı Cemiyeti 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Akvam'a müracaat için iknaa çalışmaktadır. Haberin devamında, Ankara 


ve İran arasındaki dostluğun devam edeceğine olan inançlarından söz 


etmektedirler. 


322 F.O. 424/273, p. 72-73, No: 85, Sir R. Clive”den Bay Henderson'a, aktaran: B. Şimşir, 
a.g.e, 5.233. 

> Cumhuriyet, 15 Temmuz 1930. 

324 F.O. 424/273, p.18, No: 21 Sir Clive”den A. Henderson'a, aktaran: B. Şimşir, a.g.e, 192. 
355 Cumhuriyet, 20 Ağustos 1930. 


2.3.4. Ağrı İsyanı”nda Diğer Dış Faktörlerin Etki ve Rolleri 

a) Fransa 

20 Ekim 1920 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması”yla Fransa 
Ankara hükümetini tanımış, Ankara hükümeti de Fransa”nın Suriye toprakları 
üzerindeki egemenliğini kabul etmişti. Türkiye ve Fransa 30 Mayıs 1926 
tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi ile ilişkilerini geliştirmişler aynı zamanda sınır problemlerini de bir karara bağlamışlardır. Fakat Fransa”ya olan Osmanlı borçları, Türkiye”deki Fransız okulları ve Fransızlarca işletilen Adana-Mersin demiryolunun devletleştirilmesi gibi konular, Ağrı İsyanı yıllarında iki ülke arasında pürüzler yaratmıştır. Bu sorunların halledilmesinden sonra ise Hatay sorunu ortaya çıkacaktır.””” 

Fransa yönetimindeki Suriye”de, Kürtçülük hareketleri çoğunlukla Türkiye”den göç etmiş olan göçmenler tarafından örgütlenmiştir. Suriye Kürtlerinin Kürtçülük siyaseti etrafında toplanmasında da bu kişiler öncü olmuşlardır.””” Fransızlar da “Suriye”deki Kürt göçmenlerin yaygın milliyetçilik faaliyetlerine ve Şam, Beyrut gibi şehirlerde öncü politik ve kültürel merkezler kurmalarına izin veriyorlardı. > 

Suriye'deki Kürt göçmenler Ağrı İsyanı”nın arkasındaki siyasi güç olan Hoybun Cemiyeti içinde de aktif görev almışlardır. Hoybun'un Antakya'da bir şubesi açılmış, başkanlığına da Antakya Lisesi Felsefe Öğretmeni Selim Memduh getirilmiştir.’ Rişvanoğlu, Huoybun”un Suriye'deki faaliyetlerini bizzat Fransız istihbarat teşkilatının sevk ve idare ettiğini iddia etmektedir. Ona göre, Fransa bu hareketiyle Ermeni ve Kürtleri Türkiye'ye karşı askeri ve politik baskı aracı olarak kullanmak 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istemektedir.” İngiltere'nin Halep Konsolosu”nun 15 Kasım 1927 tarihli 


raporu, bu tezi doğrulayacak ifadeler içermektedir: “Genel bir kanıya göre, Fransızlar Kürt isyanına göz yummaktadırlar ve başlarına bir Türk sorunu çıkması durumunda, misilleme yoluyla Türkiye'ye karşı kullanmaya hazır 


olmak için bir Kürt isyancı gücü oluşturmayı ummaktadırlar. 


Durmuş Yalçın ve Diğerleri, a.g.e, s. 437-439. 
321 W, Jwaideh, a.g.e, s. 277. 

328 A.g.e, s. 277. 

329 M. Kalman, a.g.e, s. 34. 

530 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s. 229—230. 

3I A, Mesut, a.g.e, s. 219. 


Ağrı İsyanı için büyük tedip hareketinin başladığı 1930 yılı yazında, Fransa kontrolündeki Suriye Kürtleri de isyancılara yardım etmek için harekete geçmişlerdir. Başlarında Haco adlı bir aşiret reisinin bulunduğu, yaklaşık 60 atlıdan oluşan Kürt gurubu hudutlarımızdan içeri taarruz etmiş ve geçtiği yerlerdeki telgraf hatlarını kesmişlerdir.”” Urfa yönünden Türkiye sınırına giren Haco kendi köyü olan Habat'a gitmiş, bölgedeki Kürtleri isyana teşvik etmiş ayrıca burada Kürtlerin bağımsızlık talebini içeren bir beyanname yayınlamıştır.” 

Türk ordusu tarafından kısa sürede yenilgiye uğratılan Haco, Fransızlar tarafından tutuklanmış ve mecburi ikamet şartıyla Şam'a nakledilmiştir. ** 

Fransızlar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Suriye topraklarındaki Türkiye karşıtı Hoybun faaliyetlerine ve bu topakların bir üs olarak kullanılmasına izin verdiler. 1930 yazında Kürtçülük hareketinin önderlerinden Emir Süreyya Bedirhan'ı Fransa'ya çağırdılar ve 1938”deki ölümüne dek çalışmalarına burada devam etmesini sağladılar.” 

b) Ermeniler 

Hoybun Cemiyeti'ni ele aldığımız yukarıdaki bölümde Ermenilerin, söz konusu cemiyetin kurulması ve örgütlenmesindeki rolüne değinilmişti. 
Hoybun”un kuruluş ve örgütleniş dönemindeki yoğun Ermeni çabalarının daha sonra da devam ettiğini görmekteyiz. Taşnak örgütünün, Ardeşir Muradyan adlı bir temsilcisi doğrudan Ağrı Dağı'na gelmiş ve burada bir süre isyancılarla birlikte kalmıştır. İhsan Nuri, bu kişiyi misafir olarak niteleyerek, Ermenilerin kendilerine yardım ettiği iddialarını reddetmektedir.“ Ancak yine İhsan Nuri'nin kitabından anlıyoruz ki isyancılarla ilişki içindeki tek Ermeni, Muradyan değildir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde, Türk askerlerinin Ağrı'yı kuşatmaya başladıkları bir dönemde, Ağrı'da beş tane Ermeni'nin bulunduğu belirtilir; İhsan Nuri'nin bunlardan temsilci diye bahsetmesi Taşnak-Hoybun üyeleri olduklarını gösterir. Bu beş Ermeni, askeri harekât 


başlamadan önce Ağrı'dan ayrılırlar. Ermenilerin çatışmalara katıldığına dair 


332 Milliyet, 6 Ağustos 1930; Cumhuriyet, 7 Ağustos 1930. 
535 Cumhuriyet, 7-8 Ağustos 1930. 

534 Cumhuriyet, 11 Ağustos 1930. 

335 W, Jwaideh, a.g.e, s. 278. 

336 1. N. Paşa, a.g.e, s. 29-30. 


bir bilgi vermez İhsan Nuri.” Ancak kendisinin Kanikork savaşı diye nitelediği bir çatışmada kullandığı tüfeğin Ermeniler tarafından kendisine verildiğini belirtmektedir.””” 

İngilizlerin Ağrı İsyanı”na etkisini ele aldığımız bölümde, Ermenilerin, Ağrı”daki isyancılara yardım girişimlerinin en somut kanıtlarından birini kaydetmiştik. Adını, Hoybun örgütünün kuruluş toplantılarından da bildiğimiz”” Ruben Paşa adlı Ermeni lider, İngiltere”nin Tahran askeri ataşesi Yarbay Dodd ile 26 Haziran 1930 tarihinde, bir görüşme gerçekleştiriyor ve isyancılara yardım talebinde bulunuyordu. 

Ermeni ve Kürtlerin Ağrı İsyanı sırasındaki açık seçik işbirliği, karşılıklı çıkarlar temeline dayanmaktaydı. Ermeni önderleri, Kürtleri hesaba katmadan bölgede amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerinin bilincine varmışlardı. Kürtler ise Ermenilerin Hıristiyan dünyasındaki konumundan yararlanmak amacındaydı. Ermeni propagandası aracılığıyla dış dünyadan destek bulmayı ummaktaydılar.””” 

Kadri Cemil Paşa”ya göre, bu dönemde Kürtlerin Ermenilerle ittifak etmesi bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Kürtlerin elinde iç ve dış dünyada propaganda yapacak en küçük bir yayın aracı yoktu. Ayrıca muhtelif Kürt mıntıkaları arasında ilişki kurulması konusunda da Ermenilerin yardımına ihtiyaç vardı. “Ermenilerin Kürtler aleyhine yaptıkları propagandaların önü alınarak lehte propaganda yapılması da bir işti.”””" 

Ermeniler, Kürtlerin bu amaçlarını fazlasıyla yerine getirdiler. Değişik ülkelerde bulunan Kürt bölgeleri arasındaki ilişkiyi düzenlediler. Ağrı'daki isyancılarla Hoybun arasındaki bağlantıyı temin ettiler. Avrupa ve Amerika'daki Ermeni yayınları, Kürtler aleyhindeki olumsuz fikirlerin düzeltilmesi konusunda iş gördü. Ermeniler bu yayınlarla, bir zamanlar 


Kürtler aleyhine yaptıkları yayınları da tekzip etmekteydiler. **” 


337 A.g.e, s. 79. 

338 A ge, s. 66. 

339 M. Rişvanoğlu, a.g.e, s. 228—229. 
580 M. Kalman a.g.e, s. 42. 

mə Paşa, a.g.e, s. 109. 

382. A.ge,s. 109. 


3. BÖLÜM 

AĞRI İSYANI 

3.1. İsyan Bölgesinin Genişliği ve Yeryüzü Özellikleri 

Ağrı İsyanı, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak görüleceği gibi oldukça geniş bir sahada etkili olmuştur. Yaklaşık dört yıllık bir dönemde, bugünkü Ağrı ve Iğdır topraklarının hemen tamamı ile Van, Bitlis, Muş ve Kars topraklarının bir kısmı, isyancıların; askeri birliklere saldırdıkları, soygun ve yağma yaptıkları, halkı isyana teşvik ettikleri başlıca alanları oluşturmuştur. Seyyar asi çetelerinin zaman zaman daha uzak bölgelerde bile faaliyetleri olmuştur. Ancak isyancıların esas yoğunlaştıkları bölge; Büyük ve Küçük Ağrı dağları merkez olmak üzere, bu alanın yakın çevresidir. Asiler üzerine yapılan askeri harekâtlar da kabataslak olarak, bu çevrede yapılmıştır. 

Türkiye'nin doğudaki en uç noktasını oluşturan isyan bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genel coğrafi karakterini taşımaktadır. Arazinin büyük bölümü volkanik dağlarla kaplıdır. Teknotik yer faaliyetleriyle oluşmuş, oldukça engebeli bir yer şekline sahiptir. Alp-Himalaya dağ silsilesi üzerinde yer alan bu topraklar içinde hayli yüksek dağlar mevcuttur.” İsyanın merkezi konumundaki Büyük Ağrı Dağı; Türk-İran ve Türk-Sovyet sınırlarının hemen yakınında, Aras vadisi güneyindedir ve Türkiye'nin en yüksek dağıdır. (5137 m.). Güneybatısındaki Beyazıt ovasından 3100, Kuzeyindeki Aras vadisi tabanından 4400 metre kadar yüksektir. Eski ve sönmüş bir volkan olan bu dağ doruğunun 3900-4000 metreden yukarısı her zaman karlıdır ve canlı hayvan bulunmaz. Böyle olmakla birlikte, püskürük kayalar suyu derinlere sızdırdığı için yamaç ve eteklerinde kaynak azdır. Başlıcaları Serdarbulak”ta 
2300 metre yükseklikteki kaynak ile Yakup kaynağıdır. Genellikle bu 
kaynaklar su ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte değildir. Vaktiyle Ağrı Dağı'nın 2500-3200 rakımları arası ormanlık iken, zamanla tahribe uğradığı için bugün sadece ardıç, huş ağaçları ve bazı çalılıklara rastlanır. Sürülerin 


yayılmasına elverişli otlaklar yamaçlardadır.””” Dağın eteklerinde ve yakın 


*> “Ağrı” maddesi, Yurt Ansiklopedisi, c. L s. 338. 
“84 Genelkurmay Belgelerinde... c.1, s.229—230. 


çevresinde, bazısı 1500 koyunun sığabileceği kadar geniş, çok sayıda mağara vardır.” 

İsyan bölgesinin sözünü ettiğimiz tüm bu yer şekli özellikleri, askeri harekâtlar sırasında ordu birliklerinin işini zorlaştırırken, asilerin ve kanun kaçaklarının öteden beri sığınağı olmuş, işlerini kolaylaştırmıştır. 

3.2. İsyanın Başlaması ve Yayılması 

Ağrı İsyanı; önceden planlanmış, belli bir programı, hareket tarzı olan, amaçlı hareket eden liderlere sahip ve başlangıç tarihi belli bir olay olarak ortaya çıkmamıştır. Olayın başlangıcı bölgedeki asayişsizlikten beslenen ve benzerlerine sıkça rastlanan yağmacılık, hırsızlık, eşkıyalık gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Şeyh Said İsyanı'nın bastırılmasından sonra bölgeye dağılan, dağlara sığınan ve bulundukları yerlerde ayaklanmalar tertiplemeye çalışan birçok isyancı grubun varlığı söz konusu eşkıyalık hareketlerini artırmakta ve şüphesiz devlet otoritesini zayıflatmaktaydı. Böyle bir ortamda, coğrafi özellikleri dolayısıyla evvelden beri bir eşkıya yatağı halinde bulunan Ağrı Dağı çevresinde de bu türden hareketlerin yoğunlaştığına şüphe yoktur.” Aşağıda ayrıntısıyla görüleceği gibi isyanın başlangıç dönemindeki eşkıyalık, çapulculuk niteliği, ilerleyen dönemde, Hoybun örgütünün olaya müdahil olmasıyla birlikte farklılaşacak; Kürtçülük amaçları güden bir yapıya bürünecektir ancak eşkıyalık ve çapul niteliğini korumayı da sürdürecektir.” 

Reşat Hallı”nın Genelkurmay belgelerine dayanarak hazırladığı eserde, başka birçok yazar tarafından da alıntılanan paragrafta, isyanı başlatan olay ve sonrasındaki askeri harekât anlatmıştır. Buna göre; 1926 Mayıs ayı başında, Yusuf Taşo ve yandaşlarından oluşan bir eşkıya grubu, Beyazıt'ın Muson bucağına bağlı Kalecik Köyü'nden bir miktar hayvan çalarak Ağrı Dağı'na götürmüştür. Bu çapulculuk olayının tedibine, Beyazıt'a gelmiş olan 28. Alay memur edilmiştir. İşte bu olay ve 28. Alay'ın 16 Mayıs 1926 tarihinde eşkıya 


“5 Zühtü Güven, anılarında, Ağrı Dağı ve çevresindeki 15 mağarayı, o dönem halk arasındaki isimleriyle birlikte saymaktadır (Doğu İsyanlarında... Dünya, 28 Nisan 1953). 

*“ Doğu İsyanlarında... Dünya, 6 Mart-29 Nisan 1953. Ayrıca bk. Yusuf Mazhar Bey, Ararat Eteklerinde, Cumhuriyet, 18—22 Temmuz 1930. 

“7 Mesut Yeğen, 6 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve asilerin askeri birlikler şeklinde tertip ve idare edildikleri yönündeki haberden yola çıkarak, Ağrı Ayaklanması”ndaki eşkıyalık söylemini eleştirmekte, eşkıyalık faktörünün söz konusu isyandaki faktörünü küçümsemektedir (Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İstanbul, 1999, s. 147—148). Oysa isyandaki eşkıyalık özelliği yadsınamayacak kadar barizdir. 
Bu tezin ekler kısmında yer alan bir kısım asayiş raporunda, bu konudaki örnekleri görmek mümkündür. 


çetesi üzerine başlattığı askeri harekat, Ağrı İsyanı”nı başlatan olay ve olayın başlangıç tarihidir.”* 

Olayın başlangıcına ilişkin yukarıdaki açıklama tatmin edici olmaktan uzaktır. Çünkü bu tür eşkıyalık olayları ve eşkıyalar üzerine yapılan askeri harekâtlar bölgede ilk kez meydana gelmiş değildir. Ayrıca, Ağrı İsyanı ndaki en önemli iki isyancı kişilikten ve bunların olayın başlangıcındaki rollerinden söze edilmemiştir. Bu kişilerden biri Bro Heski Telli””” diğeri İhsan Nuri dir. 
Celali aşireti reislerinden olan İbrahim Ağa, 1926 kışının sonlarına doğru devletle ters düşmüş ve isyan sürecindeki ilk adımı 1926 kışında atmıştır. 
Ağrı'nın Şiflike köyünde yaşamakta olan İbrahim Ağa, bir grup askerin köye doğru geldiği ve kendisini sorduğu duyumunu alınca, yeniden sürgün edileceği düşüncesiyle yakalanmamak için kaçıyor. Bu sırada Keskoi aşiretinden birkaç firari, görevli askerlere ateş açıyor. Bir askerin yaşamını yitirdiği, birinin yaralandığı bu olaydan sonra, Bro Heski Telli yandaş grubuyla birlikte Ağrı Dağı'na yerleşmiştir. ”* 

İngiltere'nin Trabzon konsolosu Knight, 16 Haziran 1926'da Büyükelçi Lindsay'e gönderdiği raporunda, şu ifadelere yer vermiştir: “Ayaklanmanın, bazı ailelerin bölgeden nakledilmesine bir tepki olarak çıktığı kuşkusuz. Çünkü Bayezit geçen yılki isyana katılmamıştı. Bölgeden gelenlerin bildirdiklerine göre çok sayıda aile hayvanlarıyla birlikte Erzurum-Erzincan yoluyla Ankara ve Batı Anadolu yönüne gönderiliyor. Birçok köy tamamıyla terk edilmiş durumda.” 

Yukarıdaki bilgiler, İhsan Nuri'nin, Bro Heski Telli”nin isyanıyla ilgili anlatımıyla çelişmiyor. Dolayısıyla isyanın ilk adımında, devletin Şeyh Said İsyanı sonrasında, sorun çıkarma eğiliminde olan bazı kişileri bölgeden 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uzaklaştırma politikasının etkili olduğu anlaşılmaktadır.”” Fakat bununla ilgili 


* Genelkurmay Belgelerinde... c.1, s.231. 

* Asıl adı İbrahim Ağa'dır. Beyazıt çevresindeki Celali aşireti liderlerindendir. Şeyh Sait isyanından sonra İzmir'e sürülmüş fakat sürgün bölgesinden kaçarak Beyazıt'a gelmiştir. 
Babasının adı Hasan, annesinin adı Telli olduğundan halk arasında Haso Bro Telli olarak tanınır (Doğu İsyanlarında... Dünya, 21 Mart 1953). 

590 1. N. Paşa, a.g.e, s. 20-22. 

551 Alpay Kabacalı, Tarihimizde Kürtler ve Ayaklanmaları, İstanbul, 1991, s. 57. 

* Doğu illerinde isyan çıkaran bazı kimselerin batı illerine gönderilmesini bir asimilasyon ve haksız yere yapılmış bir uygulama olarak gösterme çabası oldukça yaygın. Ancak bu uygulamanın Cumhuriyet kanunlarının ve İnkılâplarının bölgede yerleşmesi ve masum halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından taşıdığı önem, 1097 sayılı Kanun'un gerekçesinde ve maddelerinde çok açık bir şekilde ifade edilmiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 


kanun 19 Haziran 1927 tarihinde çıkmıştır. 15 maddeden oluşan, “Bazı Eşhasın Şark Menatıkından Garp Vilayetlerine Nakillerine Dair Kanun” adlı ve 1097 numaralı kanunun ilk maddesinde, “İdari, askeri ve içtimai esbaba binaen şark idarei örfiye mıntıkasıyla Beyazit vilayetinden bin dört yüze kadar şahsın ve iş bu eşhas aileleriyle seksen asi ailesinin ve menatiki mezkuredeki ağır ceza mahkümlarının garp vilayetlerine nakli için Hükümete mezuniyet verilmiştir” denilmektedir. İkinci maddede nakil işleminin 1927 Ağustos sonuna kadar ikmal edileceği belirtilmiştir. Kanunun beşinci maddesi “Nakil ve iskân edilenler Hükümetin garp vilayetlerinde irae ettiği mıntıkalarda ikametgâh tesisine mecbur olup iskân mahallerini terk mahiyetinde olmamak üzere seyahatte tamamiyle serbesttirler” şeklindedir. 

Kanunun kabul edilişinden yaklaşık bir hafta sonra, 27 Haziran 1927 
tarihinde, Sir G. Clerk'ten Sir Austen Chemberlain'a gönderilen bir raporda, söz konusu kanundan söz ediliyor ve isyancı Kürtlerin batı illerine göçürülmesi olayı ile Ermenilerin zorunlu göçü arasında bir paralellik kuruluyor: “Ermenilerin zorunlu göçünde kullanılan temel unsur olan Kürtlerin, sadece 12 yıl sonra Ermenilerle aynı kaderi paylaşma tehlikesi altında olmaları kaderin garip bir cilvesidir. Bununla birlikte hükümetin zorunlu göçü 1915”teki boyutlarda yürüteceğini düşünmek için şu anda hiçbir sebep yoktur.” 

Bro ve adamlarının Ağrı Dağı'na yerleştikten sonra hırsızlık ve eşkıyalık faaliyetlerine başladığını İhsan Nuri'nin kitabından öğreniyoruz. 
Burada aktarıldığına göre; bölgede görevli Türk kumandanı bir askeri harekâta başlamadan önce Helac köyünde Bro'yla bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede kumandan Bro'ya: “Biz hepimiz Müslüman”ız. 
Sen ve adamların dağa çekilmiş, hırsızlık ve eşkıyalık yaparak Müslümanlarını mallarını soyuyorsunuz. Bu büyük bir günahtır. Gelin devlete teslim olun. Kendi köyünüzde ve çoluk çocuğunuzla mutlu yaşayın” demiştir. 


Bro ise karşılık olarak, devletin baskısı yüzünden dağa çıktıklarını, eşkıyalık 


c.33, 18 Haziran 1927, s. 153—159) Ayrıca bk. TBMM Zabıt Ceridesi, c.l, 6 Aralık 1927, s. 
83—86. 

* TBMM Zabıt Ceridesi, c. 33, 19 Haziran 1927, s. 274; Düstur, 3. Tertip, c.8, s. 846. 

34 A, Mesut. a.g.e, s. 219. 


ve soygunu ise kadın ve çocuklarının geçimi için yaptıklarını belirtmiş, kumandanın önerisini reddetmiştir.“ 

Bro Heski Telli ve adamlarının Ağrı Dağı civarındaki eylemleri, Ağrı İsyanı'nın birinci dönemi olarak kabul edilebilir. Bu dönem salt kişisel kaygılar güden, siyasal bir amacı olmayan bir kaçış ve itaatsizlik dönemidir. 

Ağrı İsyanı”nda ikinci dönem, İhsan Nuri'nin Ağrı Dağı civarına gelmesinden sonra başlamıştır denebilir. İhsan Nuri, Cibran aşiretindendir ve aslen Bitlislidir. Askeri eğitim görmüş olan İhsan Nuri, Osmanlı ordusunda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerden birinde Beyazıt'ta bulunmuş ve Türkiye-İran sınırında görev yapmıştır. Dolayısıyla bölgeyi iyi tanıyan bir kişidir. İstanbul'da bulunduğu mütareke döneminde Kürdistan Teali Cemiyeti” yle ilişkiye geçmiş, hatta örgütün yayın organı olan Jin dergisinde, “Wilson Prensipleri ve Kürtler” adlı bir yazısı yayımlanmıştır. Daha sonra Erzurum'da kurulan Kürt Özgürlük Komitesi'ne üye olmuştur. 1924 yılında Beytüşşebap (o yöresindeki ayaklanmaya öncülük eder. Ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanınca, kendisi gibi Türk ordusunda görevli ve isyan hareketine karışmış Kürt asıllı bazı subaylarla birlikte önce Suriye, daha sonra Irak'a geçmiştir. “7 

İhsan Nuri Ağrı bölgesine Hoybun örgütü tarafından mı gönderilmiştir yoksa buraya geldikten sonra mı Hoybun kendisini askeri sorumlu olarak görevlendirmiştir? Bu konu yeterince net değildir. İhsan Nuri'nin kendisi de yeterince açıklık getirmemiştir konuya: “Ağrıda bu savaş sürerken, uzak bir yerde de Kürt Ulusal Kongresi toplanmıştı. Bu kongre Hoybun ismiyle bir komite oluşturdu. Hoybun komitesi İhsan Nuri'yi (beni) olağanüstü askeri 


komiser seçerek, savaşın yönetimini bana teslim ettiler.” 


Konu genel olarak değerlendirildiğinde, İhsan Nuri'nin Ağrı bölgesine geldikten sonra görevlendirilmiş olması muhtemeldir. Bu görüşü destekleyen bir kaynakta, İhsan Nuri'nin, yanındaki isyancı subaylar Rasim ve Hurşit”le birlikte Iraktan kaçarak Ağrı'ya ulaşmak için yola düştükleri, bu amaçla İran'a geçtikleri, İran askerlerinin kendilerini engellemesi üzerine bir çatışma çıktığı, çatışmada 


Rasim”in öldüğü, Hurşit”in Irak'a geri döndüğü, İhsan Nuri'nin ise tek başına 


555 İL N. Paşa. a.g.e, s. 23. 
556 Í, N. Paşa., a.g.e, s. 26. 
557 R. Alakom, a.g.e, s. 80-81. 
558 Í. N. Paşa., a.g.e, s. 27. 


Ağrı'ya ulaştığı belirtilmekte ve bu durum üzerine Hoybun”un İhsan Nuri”yi “Ağrı Askeri Delegesi ve Milli Hareketin Genel Kumandanı” olarak atadığı kaydedilmektedir.”” 

İhsan Nuri'nin Ağrı'ya geliş tarihi de tam olarak belli değildir. Ancak 
Hoybun kongresinin 1927 Ekim ayında toplandığı göz önüne alınırsa, 1927 
Ekim”inden hemen önce Ağrı”ya ulaşmış olduğu düşünülebilir ki kitabında bunu destekleyecek ifadeler vardır.”” O halde, Ağrı'ya hareket etmesi için henüz resmen kurulmayan bir örgüt tarafından görevlendirilmesi söz konusu olamaz. Fakat kendisi Irak'ta iken, daha sonra Hoybun'u kuracak olan Kürt liderlerle temas kurması ve onların bilgisi dâhilinde hareket etmiş olması akla uygundur. 

İhsan Nuri'nin Ağrı'daki isyancı harekete yeni bir içerik ve yöntem kazandırdığı “' hareketi siyasi bir boyuta taşıdığı “> kuşku götürmez. İleride daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi başlıca asi reislerinin devletin icraatı karşısında teslim olmak istediği zamanlarda, İhsan Nuri'nin propaganda ve engelleme çalışmalarıyla karşılaşmışlardır. İhsan Nuri etkinliğini ve gücünü asiler üzerinde günden güne artırmıştır.” Propagandasını daha etkili kılmak amacıyla, Ağrı Dağı'nda “Ağrı” adlı Kürtçe bir gazete çıkardığından söz 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Ancak matbaa olmadığı için, ilkel koşullarda hazırlanmış, az sayıda ve muhtemelen bugün bildiğimiz anlamından hayli uzak bir nitelikte olsa gerektir. Bu gazeteyi propaganda amaçlı kullanmışlardır. Gazetenin Ocak 
1930 sayısında, İhsan Nuri, bütün Kürtleri besin maddesi ve silah yardımında 
bulunmaya çağırıyordu. Aynı zamanda Türkiye, Irak ve Suriye Kürtleri arasında yaydıkları çağrılarla onları Türklere karşı birleşmeye davet ediyorlardı.“ 

Ağrı Dağı bölgesindeki isyancı grupların bir cephe savaşında Türk ordusu karşısında tutunamayacağını çok iyi bilen Hoybun yönetimi, İhsan Nuri aracılığıyla bir gerilla örgütlemesi oluşturmuş ve gerilla mücadele 


yöntemlerini benimsemiştir. Nihai amaçları; Kürtler arasında bağımsızlık 


559 H, Göktaş, a.g.e, s. 92. 

560 İN Paşa, a.g.e, s. 27. 

*! Naci Kutlay, 27. Yüzyıla Girerken Kürtler, İstanbul 2002, s. 298. 

362 Age, s. 309. 

363 Taşnak... s. 94. 

364 1. N. Paşa, a.g.e, s. 62. 

* Celile Celil ve Diğerleri, Yeni ve Yakın Çağda Kürt Siyaset Tarihi, İstanbul 1988, s. 179. 


düşüncesini hâkim kılarak, onları genel bir ayaklanmaya hazırlamaktır.“ Bu amaca ulaşmak için, “deste” adı verilen küçük savaşçı birlikler kurulmuştur. 
Bu destelerin başlıca görevleri; yolları kesmek, ulaşımı engellemek, telefon ve telgraf hatlarını kesmek, karakol baskınları, yiyecek temini için gerekli operasyonlardır.” Bu desteler sadece Ağrı çevresinde değil, Erzurum, Dersim, Iğdır, Erciş, Van vb. bazı bölgelere kadar giderek bu tür faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ayrıca bunların bir diğer görevi, Hoybun bildirilerini gittikleri yerlerde dağıtmak, Hoybun teşkilatları oluşturmak ve gittikleri yerlerde ayaklanmalar çıkarmaktı. Kimi zaman bu çabalar etkili de olmuştur. 
Koçgirli Alişir adlı bir kişinin, Hoybun bildirilerini Dersim aşiretleri arasında dağıtmasından sonra, buradaki aşiret liderlerinden Seyit Rıza'nın da bu isyana paralel olarak direnişe geçtiği görülmüştür.” 

Ağrı Dağı'ndaki isyancılar güçlendikçe hayalleri de büyümüş hatta kendilerince bir hükümet kurma çabasına bile girmişledir. Kendi aralarındaki örgütlenmeye göre; “İhsan Nuri: Ağrı fevkalade askeri komiseri; Haso Bro Telli: Paşa rütbesinde Ağrı valisi; Şeyh Abdülkadir: Şeyhülislam ve garp cephesi komutanı; Timur Ağa: Ağrı vilayeti jandarma umum komutanı; Veli Bey: Korhan kaymakamı ve kumandanı -Korhan Ağrı'nın kuzeyindedir. Veli Bey denen adam da Erivanlı bir Ermeni olup asıl adı Voli'dir. Eşkıya reislerindendir-; Seyyid Abdülvahap: Dâhiliye Nazırı; Şeyh Zahir, Ferzende, Çulha muhtelif rütbede jandarma subayları; Kor Hüseyin Paşa'nın oğulları Nadir ve Mehmet, Ermeni İbrahim Şiko -bu adam eski bir Rus zabitidir-, Karaköseli Kerem —aslen Ermenidir ve asıl adı Kigam'dır-, bunlar muhtelif rütbede subay olarak vazifelendirilmiş ve hepsi de Timur”un emrine verilmiştir.””” Ayrıca asiler, yakacak ihtiyacını Ağrı Dağı bölgesinden temin eden halktan şeker ve çeşitli ihtiyaç maddeleri alarak onlara bu izni vermişler 


hatta izin belgeleri çıkarmışlardır.” 
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3.3. 1926-1930 Döneminde İsyanı Bastırma Girişimleri 

3.3.1. Birinci Ağrı Harekâtı 

Ağrı isyancılarının bölgede eşkıyalık hareketlerinde bulunmaları üzerine, bir askeri harekât öncesinde Bro Heski Telli ve bölgedeki bir askeri yetkili arasında gerçekleşen bir görüşmeyi İhsan Nuri'ye dayanarak yukarıda kaydetmiştik. Askeri yetkilinin son derece makul istekleri isyancılar tarafından reddedilmişti. Asilerin faaliyetlerine devam etmeleri, faaliyet alanlarını genişletmeleri ve yeni katılımlarla güçlenmeleri de söz konusuydu. 
Ağrı Dağı'nı mesken tutmuş asileri tedip göreviyle Beyazıt'a gelmiş bulunan 
28. Alay meşgul olacaktı. Bu maksatla Alay, 16 Mayıs 1926'da Beyazıt'tan hareket etmiştir. Asileri yanıltmak amacıyla önce doğuya doğru ilerlemiş, Zarova ve Aşağı Demirkapı arasında bir gösteriş hareketi yaparak asileri bu bölgeye çekmiştir. Aynı gün uzun bir gece yürüyüşü ile Şıhlı üzerinden Hamzakent bölgesine gelmiş ve buradan Ağrı Dağı'na çıkarak asilerin bulunduğu bölgeye hâkim tepelere varmıştır. Alay ertesi gün asilere taarruza başlamış ancak Demirkapı bölgesinde bulunan asi kuvvetler de yetişerek alayın taarruz ettiği gruba katılmıştır. Çatışmalar sürerken, alay, Serdarbulak ve Gevgeve yönünden gelen İran'ın Sakanlı ve Kızılbaş aşiretlerinden oluşan güçlü bir asi grubunun yan ve geriden açtığı ateşe maruz kalmıştır. Zor durumda kalan alay, altı saat süren çarpışmalardan sonra başarılı olamayarak Beyazıt'a çekilmiştir.” 

Harekâtın başarıya ulaşamamasındaki bazı nedenler şunlardır: öncelikle Alay komutanının Ağrı Dağı'ndaki asilere yönelik bir harekât yapılacağını İran hudut subayına bildirmesi, harekâtın baskın niteliğinin kaybolmasına yol açmıştır. Diğer bir neden, güvenilir zannedilen ve alaya kılavuzluk eden bazı Kürtlerin, isyancılara casusluk etmeleridir.” 

Harekâtın sevk ve idaresinde de hatalar olduğu anlaşılmaktadır. 2. 
Tabur Komutanı ve bir jandarma subayının, Gevgeve yönünden gelebilecek saldırılara karşı bu yöndeki bir tepeyi tutma önerileri Alay Komutanı tarafından reddedilmiştir ve bu durum başarısızlıkta rol oynamıştır. 2. Tabur 


bu tepeden açılan yan ve geri ateşine maruz kalmıştır. Alay Komutanı asilerin 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kuşatılmasında da hatalı adımlar atmıştır. Ayrıca harekat öncesinde Beyazıt Valiliği tarafından Bro Heski Telli”ye bir mektup yollandığı ve boşuna kan dökülmemesi için teslim olmalarının istendiği; asi liderin de kendisine üç gün süre tanındığı takdirde yandaşlarıyla birlikte teslim olacağını bildirdiği ancak Alay Komutanının bu durumu önemsemeyerek harekâta geçtiği belirtilmektedir. Böylece hem çatışma kaçınılmaz olmuş hem de asilerin direnme gücü artmıştır. Sonuçta Alay Komutanı bu bariz hataları sonunda derhal görevinden alındı ve Harp Divanına verilme üzere Sarıkamış'a gönderildi. Bu harekâtta iki top, birçok hayvan, eşya ve gereç asilerin eline geçmiştir. 3. Ordu Müfettişliği bu olumsuz durumu düzeltmek amacıyla yeni bir tedip planı hazırlayarak planını 13 Haziran 1926'da Genelkurmay Başkanlığına sundu. ”” 

3 Ordu Müfettişliği'nin yeni tedip planı şu şekilde özetlenebilir: 
Harekat 16 Haziran 1926'da başlayacaktı. 17 Alayın 1. ve 2. Taburları, 34. 
Alayın 1. ve 2. Taburları, altı top, Kolordu Süvari Alayı, Beyazıt Jandarmaları ile Beyazıt Hudut Bölüğü, Iğdır Hudut Taburu”nun bir piyade bölüğü ve makineli tüfekleri katılacaktı. Ayrıca önceki harekâta katılmış olan 28. Alayın 
1. ve 2. taburları toparlanmış olmaları ve önceki başarısızlığı telafi etme istekleri dikkate alınarak harekâta dâhil edilecekti. 

Bizzat tümen komutanı, emrindeki beş piyade taburu ve bir bataryadan oluşan kuvvetleriyle bir gece yürüyüşü yaparak doğu bölgesine gelecek ve iki kolla Gevgeve yönünde ilerleyecekti. Aynı zamanda, Kolordu Süvari Alayı, Beyazıt Hudut Bölüğü ve mahalli jandarmalar yine bir gece yürüyüşü ile Hallaç bölgesinde toplanarak Demirkapı bölgesinden kuzeye doğru gösteriş hareketi yapacaklar ve bu sırada doğu yanı emniyete alacaklardı. Tümenin Tugay Komutanı, emrindeki kuvvetlerle 16 Haziran'da Serdarbulak bölgesine karşı gösteriş harekâtı yapacaktı. Bu müfrezenin bir görevi de İran yönünü kontrol altında tutarak, İran aşiretlerinin harekâta katılmalarına engel olmaktı. 
Uçaklar 14 Haziran günü keşif uçuşlarında bulunacaklar, harekât günü ise harekâta katılacaklardı.””* 

Harekât hazırlıkları sürerken, hazırlıklardan haberdar olan 


İngiltere'nin Trabzon Konsolosu Knight, 16 Haziran 1926 tarihli söz konusu 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raporunda bu hazırlıklara değiniyor, Kars ve Erzurum”dan birer bölüğün, yanlarında Ruslardan kalma altı ve on iki inçlik toplar olduğu halde ayaklanmayı bastırmak için yola çıkarıldığı duyumundan söz ediyordu.” 

Harekât öncesinde, elde elden bilgilerle asilerin sayı ve mevkileri şu şekilde tahmin ediyordu: “200 kişilik bir grup Poti Ağıl ve Demirkapı bölgesinde;100 kişilik bir grup Serdarbulak bölgesinde; 50 kişilik bir grup 
Bulakbaşı bölgesinde; 400 kişilik bir grup Küçük Ağrı Dağı bölgesinde; 400 
kişilik bir grup Dere doğusunda.” 

Tümen, beş piyade taburu ve beş top ile birlikte 15 Haziran sabahından itibaren yürüyüşüne başladı. Amacı Serdarbulak civarında bulunduğu önceden haber alınan Kerki ve Kızılbaş kuvvetleri gelmeden Büyük Ağrı'nın güneydoğu eteklerindeki 1852 rakımlı tepeyi ve bunun güneydoğusundaki tepeleri ele geçirerek Iğdır Müfrezesiyle irtibata geçmek ve buradan asi kuvvetler üzerine ve gerilerine atılmaktı. 20-25 kişilik bir asi kuvvetin yürüyüş koluna yandan açtığı ateşe karşılık verilmedi çünkü bu zaman kaybına ve hedeflerin ele geçirilememesine yol açabilirdi. Asiler de harekete geçerek bu hâkim tepeleri ele geçirme girişiminde bulundular ancak 34. Alay bu tepeleri daha önce el geçirmeyi başardı. 34. Alay, bulunduğu hatta tümenin sol yanını korurken 28. Alay güneye doğru asiler üzerine taarruza geçti. Bu tepelerin ele geçirilmesi ve yüksek ateş gücü asilerin moral gücünü çökertti ve asiler güçlü bir direnişten vazgeçerek zayıf bir karşılık verdiler. Amaçları sürülerini ve eşyalarını kaçırmak için zaman kazanmaktı. Daha sonra asilerin Yukarı Demirkapı civarından İran'a geçtikleri görüldü. Esasen hareket sırasında asiler ciddi bir çatışmaya girmemişler, çekilmelerini mümkün kılacak küçük çaplı çatışmalarda bulunmuşlardı. Asilerin sanılandan daha az bir güce sahip oldukları hatta belki sadece Bro Heski Telli ve yandaşlarından ibaret olduğu veya kuvvetli ve seri askeri harekâtın etkisiyle kaçmış oldukları düşünüldü.” 

Sonuçta asileri yok etme girişimi başarıya ulaşamadı. Bu durumun en önemli nedeni Türk-İran sınırının asilere kaçma imkânı verecek bir yapıda olmasıydı. Kalıcı bir sonuç elde edilebilmesi için sınırdaki bu zafiyetin 


giderilmesi gerekiyordu. Daha sonraki harekâtlarda da olumsuz etkisi olan bu 


375 A. Kabacalı, a.g.e, s. 57. 
376 Genelkurmay Belgelerinde... c. 1, s. 234-235; A. Kabacalı, a.g.e, s. 58. 


durumun, 1930 yazındaki büyük askeri harekât sırasında değişeceğini göreceğiz. 

3.3.2. İkinci Ağrı Harekâtı 

Birinci Ağrı harekatında arzulanan başarıya ulaşılamadığını ve Ağrı Dağı bölgesindeki asilerin İran”a kaçmış olduklarını kaydetmiştik. 3. Ordu 
Müfettişliği, asilerin aynı bölgede yeniden faaliyete geçmeleri üzerine, 1927 
yazında yeni bir tedip harekâtının gerekliliği hakkındaki düşüncelerini 25 
Ağustos 1927 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı”na bildirmişti. Ağrı Dağı bölgesinde üç yüz kadar çadırın bulunduğu, bu duruma göre eli silah tutan asi miktarının sekiz yüz civarında bulunduğunun tahmin edildiği, yapılacak harekât için Kars'taki 29. Alay ve 9. Tümen Komutanının da Ağrı bölgesine alınmasının uygun olduğu bildiride yer almaktaydı. Bildirinin sonunda ise İranlıların asileri teşvik ettiğine dair bazı haberler alındığını, bir önceki harekâtta karşılaşılan durumun gerçekleşmemesi yani isyancıların İran'a kaçmamaları için gerekli siyasi girişimlerin yapılması konusu üzerinde 
durulmaktaydı. 7 

Ordu müfettişliğinin görüşünü onaylayan Genelkurmay Başkanlığı, yapılacak harekâta 9. Kolordunun ve bu Kolordudan 9. ve 12. Tümenlerin memur edilmesini uygun görmüş ve 27 Ağustosta 9. Tümen Komutanı ve 29. 
Alayın Ağrı bölgesine alınmasını emretmişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda, tedip harekâtıyla görevli 9. Kolordu tedip için gerekli hazırlıklara başladı. Harekât 9. Kolorduya bağlı 9. ve 12. Piyade Tümenlerinden ikişer alay ve birer topçu taburundan oluşan bir kuvvetle yapılacaktı.” 

Karargâhı Iğdır'da bulunan 9. Tümen, Kolordudan aldığı 8 Eylül 1927 
tarihli emre uygun olarak 10 Eylül 1927 günü harekât emrini verdi ve birliklerin yürüyüşü başladı. Bu sırada Iğdır'a yönelik bir saldırı durumunda şehrin savunmasız kalmaması amacıyla yürüyüşe dayanıklı olmayan erlerden bir bölük oluşturularak bölgede kalmaları sağlandı. 9. Tümenin Kolordudan aldığı emir, Gomik kışlağı civarında bulunan asileri İran'a kaçmalarına engel olacak şekilde tutarak yok etmek ve harekâtı Biçare güneyi doğrultusunda 


ilerletmekti. 9. Tümene bağlı birlikler harekâtın ilk üç günü plan 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doğrultusunda yürüyerek 13 Eylül de Avatlı kışlağına varmışlardı. Avatlı”da, Ahuri ve Serdarbulak arasındaki asilerin bir hafta kadar önce İran”a geçtikleri, burada hiç çadır kalmadığı ve sadece Ahuri köylülerinin bulunduğu öğrenildi. 
Bu durum karşısında, Takatlı”ya kuşatma için yapılacak uzun yürüyüşlerden vazgeçilerek Ağrı güneyindeki asilerin İran”a kaçmalarını engellemek amacıyla Ahuri-Serdarbulak yönünde hareket emri verildi. 14 Eylül”de Serdarbulak”a gelen ve buradaki Biçare tepesini tutan Tümen birlikleri asilere rastlamamıştı.” ” 

12. Tümen ise yine Kolordudan aldığı $ Eylül 1927 tarihli emir doğrultusunda görev bölgesine doğru harekete geçti. Tümen: Beyazıt, 
Karabulak ve Örtülü kuzeyinden hareketle Mozurgan tepesini tutacak ve 14 
Eylül sabahı iki kol halinde Örtülü”nün kuzeyinden taarruz edecekti. Asilerin bulunduğu noktaları tespit etmek amacıyla keşif uçuşları da yapılmaktaydı. Bu arada asilerden bir kısmının Karnıyarık tepesi, güney ve güneybatı yönündeki tepelerde bulunduğu, asilere ait sürülerin ise daha güneyde, Kozlu yolundan doğuya doğru kaçmakta oldukları görüldü. Bu bölgeye en yakın askeri birlik 9.Tümene bağlı 17 Alaydı. 17. Alayın takviye edilmesi ve güneye doğru hareket ederek asilerin İran'a kaçışına engel olunması gerekiyordu. Bu suretle 
17. Alay, Kamıyarık bölgesinde yine asilere taarruz eden 29. Alay 
birliklerince desteklendi ve güneydeki asiler üzerine harekete hız verildi. 16 
Eylül günü 17. Alay birlikleri saat 13.30”dan itibaren taarruza başladı ve Gürcübulak ovasına hâkim tepelere kadar ilerledi. Bu harekâtta asilere hayli zayiat verdirilmiş, iki er yaşamını yitirirken bir subay ve dört er yaralanmıştı. 
380 

Harekât; Demirkapı, Zorova, Celal, Kozlu, İnek Vadisi, Karnıyarık ekseninde devam etmekteydi. Bu sırada Demirkapı bölgesinde bulunan 29. 
Alay, asilerin baskınına uğradı ve bölükleri dağıldı. Baskında alaya ait hayvanların tamamı, beş makineli tüfek ve beş subay asilerin eline geçmişti. 
Birkaç gün sonra, esir düşen 29. Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Nuri ve 


beş er kaçarak 29. Alaya katıldılar. Kayıp er sayısı 17'ydi.”' 
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Askeri harekât genel olarak 20 Eylül itibariyle sona erdirildi. 9. Tümen birlikleri Beyazıt'a döndü. Tümen Komutanına göre; 9. Tümen çok arızalı, kayalık ve hemen tamamen susuz bir bölgede, büyük tahammülle asilere karşı mücadele etmiş, 120 kadar asi ölürken, bu miktarın iki katı kadarı yaralanmış, beş bine yakın hayvan ele geçirilmişti. Ancak 29. Alayın uğradığı baskın üzüntüye neden olmuştu. 12. Tümenin harekâtında ise bir asker yaşamını yitirmiş, iki asker yaralanmış ve genelde başarıyla sonuçlanmıştı.” 

Bu harekâtta ön plana çıkan konuların başında şüphesiz su konusu yer almaktaydı. Serdarbulak’ta yeteri kadar su bulunmadığından ve harekâtın eylüle rastlaması dolayısıyla Ağrı Dağı'nın karları da artık erimediğinden su konusunda çok güçlük çekilmişti. Serdarbulak ve Başkent bölgesinden su getirilerek birliklerin ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştı. Bölüklerin yanında bulunan ikişer su fiçısı yeterli olmamıştı. İleride yapılacak bir harekâtta bu konuya çözüm bulunması gerekecekti.” 

Yapılan ikinci Ağrı harekâtını yakından izleyen Genelkurmay Başkanlığı'nın harekâta ilişkin değerlendirmesi pek olumlu sayılmaz. Bu değerlendirmeye göre; Dokuzuncu Kolordu Komutanının, iki tümenle yaptığı bu harekâtı başında bulunarak idare etmemesi; 9. ve 12. Tümen komutanlarının emirlerindeki kıtaları zamanında, birlikte ve kesin etki sağlayacak şekilde sevk ve idare etmemeleri; 29. Alayın subay ve erlerinde maddi ve manevi güçsüzlüklerin ortaya çıkması dolayısıyla Haziran 1926”daki Ağrı harekâtında görülen hatalar tekrar edilmiş ve kesin sonucun alınmamasına sebep olmuştu. 

Üçüncü Ordu Müfettişliğinin değerlendirmesi ise şu şekildeydi: İki tümen ile yapılan Ağrı harekâtı sürat ve başarı ile sona erdirilmişti. Ancak, arazinin arızalı ve susuz oluşu, üç gün devam eden çatışma ve on günlük 


yürüyüşün doğurduğu yorgunluk ve ek olarak 29. Alay Müfrezesinin gafleti 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yüzünden uğradığı baskın felaketi asilerin kökünü kazımak olanağını vermemişti. “* 

Yapılan bu tedip harekâtının da kesin bir sonuç vermemesi üzerine bölgede alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Birinci Genel Müfettiş İbrahim Tali Bey ve İçişleri Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı tarafından, 1 Ekim 1928'den itibaren görev yapmak üzere bir Karaköse Takip Komutanlığı kuruldu ve komutanlığına 9. Tümen Komutanı Albay Galip Bey atandı. Komutanlığın görevi genel olarak, haydutluğun önlenmesi ve bölgedeki askeri birimler arasında eğitim ve harekât koordinasyonunun sağlanmasıydı. Ayrıca 9. Kolordu Komutanı Sedat Paşa, merkezi Karaköse olmak üzere bir haber alma örgütünün oluşturulmasını istiyordu. Bu örgüt Kürtlerin durumu ve haydutluk faaliyetlerine ilişkin bilgi toplayacak, propaganda ve silah kaçakçılığının önüne geçecek ve alınan haberleri kısa sürede merkeze bildirecekti.””” 

Tüm bu önlemler ve kış mevsimine girilmesi dolayısıyla bölgede kısmı bir sükünet oluştuysa da Ağrı bölgesinde yer yer devam eden eşkıyalık hareketlerinin önünü almak mümkün olmadı.””” 

3. 4. Hükümetin İsyancılara Yönelik Uzlaşı Politikası 

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, Şeyh Said ayaklanmasından sonra çıkarılan 1097 sayılı Kanunla, Beyazıt dahil olmak üzere bölgeden 1400 kadar şahsın batı illerine gönderilmesi kararı alınmıştı. İlerleyen dönemde hükümetin daha uzlaşmacı bir tavır takındığını, güç kullanmaktansa görüşmeler yoluyla sorunu çözmeye çalıştığını görmekteyiz. İlk adım olarak, söz konusu kişilerin batı illerine göç ettirilmesi durduruldu ve çıkarılan yeni bir yasa gereğince, yasa kabul edildikten sonraki üç ay içinde hükümete bağlılığını bildiren tüm asilerin affedileceği ilan edildi. Benzer bir şekilde, göç ettirilen herkese evlerine geri dönme izni verilecek ve hapishanelerindeki 
bütün isyancılar serbest bırakılacaktı. 7 


Bu amaçla çıkarılan, “1097 Sayılı Kanunun Refine Dair Kanun”un 


gerekçesinde şöyle denilmekteydi: 
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“İdari, askeri, içtimai esbaba binaen, şark idarei örfiye mıntıkasiyle Beyazit vilayetinden 1097 numaralı Kanunun verdiği salahiyetle bazı eşhas ve aileler Garp vilayetlerine nakledilmişti. 

Bunlar arasında Şeyh Said İsyanı ile ve bu isyanı takibeden şekavet hadiseleriyle bilfiil alakaları olmadıkları halde orada ittihaz olunacak tenkil ve teskin tedbirleri arasında bazı ailelerin de garba nakilleri muvafık görülmüştü. 
Bilahare Şark vilayetlerinde yapılan müessir inzibati hareketler hasebiyle artık bu gibilerin mahallerine iadelerinde idari ve siyasi ve içtimai mani kalmadığından memleketlerine iadesi tensip edilmiştir.” Ancak yeniden huzuru bozabilecek, isyan etme ihtimali olanlar yerlerinde kalacak, “kanun mucibince Garbe nakledildikleri halde kanuna riayet etmeyerek ve firar ederek şekavete süluk edenlerin aileleri hakkında nakil hükmünün refi ve bu firarilerin kanunun neşri terhinden itibaren üç ay zarfında bilâkaydüşart dehaletlerine talik edilmiştir.” 

Görüşülen ve aynen kabul edilen kanunun ilk iki maddesi şu şekildedir: 

Birinci madde: “1097 kanun mucibince garp vilayetlerine naklolunan eşhastan Şeyh Said vakası ve müteakip şekavet hadiseleri ile bilfiil alakadar olmayan ve naklolundukları mıntıkalarda sui ahvali görülmeyenler hakkında mezkür kanun hükmünün refine İcra Vekilleri Heyeti mezundur.” 

İkinci madde: “Mahallerinde öteden beri şekavet, isyan ve tagallübü itiyat edenlerle aileleri ve garptaki mahalli müretteplerinden firarla eşkıyaya iltihak edip bu kanunun tarihi neşrinden itibaren üç ay zarfında dehalet etmeyen şakilerin aileleri hakkında 1097 numaralı kanun hükmü meridir.”””” 

İkinci maddedeki “tagallüp”””” kelimesinin tartışmalara yol açtığını görmekteyiz. Trabzon mebusu Hasan Bey, bu kelimenin anlamının muğlâk olduğunu, bu gibi kelimelerin kanunlarda yer almasının çok defa sufistimallerin kapısı olduğunu belirtti. Bu kelimenin anlamının açık seçik ortaya konmasını istedi. İçişleri Bakanı Şükrü Bey, bu kelimeye başka başka anlamlar verildiğini ancak buradaki anlamın açık olduğunu, şarkta öteden beri 


isyan ve şekaveti ihtiyar etmiş, kanun tanımamış kimseler... kurunuvustai 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cemiyetlerin vb. kastedildiğini açıkladı. Reşit Bey de bu kelimeye itiraz ederek, artık memlekette tagallüp kalmadığını ve dolayısıyla bu kelimeye gerek olmadığını söyledi: “Dahiliye Vekili muhtereminden istirham ederim, bunu iyice izah etsin ve zabta geçsin. Çünkü bu tegallüp meselesinde çok suiistimal vuku bulmuştur. Esbabını tarif edemem ve söyleyemem, maruzatım bundan ibarettir.” 

Şükrü Bey, verdiği yanıtta, suiistimaller olmadığını, batıya nakiller konusunda yapılanların, lüzumlu olduğu için yapıldığını belirtti ve kanun aynen kabul edildi.” 

Af niteliğindeki bu kanunun ardından hükümet, bir af kanunu daha çıkardı. “Şark Mıntıkasında Muayyen Vilayet ve Kazalarda Ceraim Takibatı İle Cezaların Tecili Hakkında Kanun” adlı ve 1239 sayılı kanunla getirilen af, Şeyh Said İsyanı'na katılmış bölgelerdeki kişiler yanında Beyazıt'ı de içine alıyor ve dolayısıyla Ağrı Dağı'ndaki isyancıları da kapsıyordu.” 

Kanunun ilk maddesi isyanın tenkilinde görevli asker ve devlet memurlarına yöneliktir ve şu şekildedir. “Şeyh Said İsyanı dolayısıyla idare-i örfiyenin 23 teşrinisani 1927 tarihinde ilgasına kadar asker ve devlet memurları tarafından, isyanın tenkili için yapılmış elemler (cürümler) kabahat addolunamaz.” 

İçişleri Bakanı Şükrü Bey, bu maddeye ilişkin şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “(...) bu madde hükmünün ihtar mahiyetinde teskin edici bir tesiri olduğu da aşikârdır. Yani demek istiyorum ki, vazifeye davet olunan kuvei müsellahanın o vazifeyi mükemmelen ifadan başka bir kayıt ile mukayyet tutulamayacağının bilinmesi, o kuvei müsellahanın azami esbabı muvaffakiyetini ihzar edeceği gibi, onun karşısına çıkacakların da ne kadar hudutsuz müşkülata maruz kalacakları evvelden anlaşılacaktır.” 

İkinci madde isyancılara yöneliktir: “Şeyh Said vakasından 23 
teşrinisani 1927'ye kadar Diyarbekir, Elaziz, Van, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Urfa, Siirt, Bayazıt ve Malatya vilayetleri ile Besni, Hınıs, Kığı, kazalarında efrat tarafından ika olunan cürüm ve kabahatlerle maznun veya mahküm olanların haklarındaki tatbikatın icrası veya hükümlerin infazı tecil edilmiştir.” 
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Üçüncü madde, firarda olan asiler içindir: “Firarda olanların 3 ay içinde başvurmamaları halinde kanundan yararlanamayacakları” belirtilmiştir. 

Dördüncü maddede, cezası tecil olanların yeniden suç işlemeleri halinde daha ağır şekilde cezalandırılacakları belirtilmiştir.” 

Bu kanundan kısa bir süre sonra yeni bir Kanunla söz konusu affın kapsamı genişletilmiştir. 23 Mayıs 1928 tarihli, “Şark Mıntıkasında Muayyen 
Vilayet ve Kazalarda Ceraim Takibatı İle Cezaların Tecili Hakkındaki 1239 
Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun”un ilk maddesi, 1239 numaralı kanunda 
23 teşrinisani (Kasım) 1927'ye kadar olan suç ve kabahatleri kapsayan affı, 
“iş bu kanunun tarihi neşrine kadar efrat tarafından ika olunan cürüm ve kabahatlerle maznun veya mahkumin haklarındaki tatbikatın icrası veya hükümlerin infazı tecil edilmiştir” şeklinde değiştirerek, yaklaşık altı ay genişletmiştir.” 

Af kanunlarıyla birlikte, bu kanunlardan Ağrı Dağı isyancılarının faydalanması için devletin yoğun çabalarına tanık olmaktayız. Beyazıt Valisi'ne Ağrı Dağı'ndaki isyancılarla yapılacak görüşmeleri başlatma yetkisi verildi. Diğer bazı yetkililere de bölgedeki Kürt liderleriyle görüşme ve asileri anlaşmaya ikna etme konusunda temaslar yapmaları emri verildi.” Şeyh Abdülkadir, Şeyh Abdülvahap Berzenci, Temire Şemki gibi önde gelen bazı kişilerin de içinde bulunduğu asilerin bir kısmı teslim oldular. Devletin, teslim olanlara karşı olumlu davrandığını, onların silahını almadığı gibi kendilerini ödüllendirdiğini görüyoruz. Şeyh Abdülkadir, Bro Heski Telli”yle görüşüp onu da teslim olmaya ikna etmek ister. Ancak Ağrı Dağı'na giderken İhsan Nuri tuzak kurup onu engeller.” Bazı kaynaklarda Beyazıt Valisi Süreyya Bey'den Bro Heski Telli”ye gönderilmiş bir mektubun içeriği var. 28 Şubat 
1928 tarihli mektupta Süreyya Bey, suçlulara yönelik bir af kanunu çıktığını 
ve teslim olarak bu aftan yararlanmalarını önermiştir. Bro Heski Telli, Haski Zade İbrahim, imzasıyla gönderdiği yanıtta; eğer genel bir af yasası çıkarılırsa ve batıya gönderilen insanların geri dönmeleri sağlanırsa teslim olmalarının söz konusu olabileceğini, bu şartlar altında teslim olmayacaklarını belirtmiştir. 


Aynı şekilde, Beyazıt il encümen üyesi Lord Zade İbrahim Hakkı ve PTT 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müdürü Halil adındaki kişiler, asiler arasında bulunan Numan Bey”e gelip teslim olmaları ve aftan yararlanmaları çağrısında bulunmuş, mektuplar yazmışlardır.””” Bilindiği üzere ilerleyen dönemde, batıya sürgün edilmiş birçok kişinin geri dönmelerine izin verildi. Bro Heski ve adamlarının buna rağmen teslim olmamaları, büyük ihtimalle İhsan Nuri”nin propagandasının sonucudur. 

Hükümet temsilcileri, daha sonra İhsan Nuri”yle görüşmek ve aftan yararlanmasını sağlamak amacıyla harekete geçtiler. İhsan Nuri'ye göre; Beyazit Jandarma Kumandanı Arif Hikmet Bey haber göndererek buluşma talep eder. Görüşme gerçekleşir. Bu görüşmede Arif Hikmet Bey İhsan Nuri'nin eşinin bir resmini de getirir. Fotoğrafı vererek, Ankara'dan bir heyetin geldiğini ve asilerle görüşmek istediklerini belirtir ve görüşme ertesi gün gerçekleşir.” 

Tam tarihi belli olmayan bu toplantı, Beyazıt'ın otuz mil ilerisindeki bir sınır karakolu olan Şeyhli köprüde gerçekleşir. İhsan Nuri”ye göre Türk heyeti; TBMM'den biri İstanbul, diğeri Beyazıt temsilcisi olan iki milletvekili, Karaköse Tümen Komutanı, birkaç subay ve Beyazıt Jandarma Komutanı Arif Hikmet Bey'den oluşmuştu.” 

Türk heyetinin taleplerini İhsan Nuri şöyle sıralar: 

1) “Ağrılıların “aram” olması (rahat durması) 

2) Saldırılara ve yolların tahrip edilmesine son verilmesi, 

3) Tüccarların elinden alınan sürülerin geri verilmesi, 

4) İhsan Nuri'nin, karşılığında kendisi için isteyeceği her şeyin yerine getirilmesi şartı ile kanunsuzluk ve karışıklık çıkarmaya son vermesi ve Ağrı'dan ayrılıp gitmesi. 

Bu önerilerin kabul edilmesi halinde Araratlıların işledikleri tüm suçları affedilecek, devlet onlara gerekli olan her yardımı yapacak ve rahatlarını 


temin edecekti.” 
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Asiler bu önerilerin tümünü reddettiler. Görüşmenin sonunda Türk subayları, İhsan Nuri”ye herhangi bir isteğinin olup olmadığını sorarlar. O da karısının Halep”e gönderilmesi isteğinde bulunur. İhsan Nuri, yine de kendileri ve heyet arasında bir konuda mutabakat sağlandığını belirtir. Asiler, Beyazit çevresine saldırmayacaklar. Buna karşılık devlet de Ağrı üzerine asker göndermeyecekti. Ancak “Ağrı”lı fedai desteleri Kürdistan'ın her 


yerinde faaliyetlerini yine de sürdürüyorlardı"””” 


diyerek anlaşmaya uymadıklarını itiraf eden İhsan Nuri, ilerleyen bölümlerde, askeri harekât karşısında, Türkleri anlaşmaya uymamakla suçlar.“ 

Sonraki günlerde İhsan Nuri'nin isteği doğrultusunda, karısı Türkiye'den Suriye'ye gönderilir. Ayrıca, Türk ordusunda görevli olduğu dönemde arkadaşlık kurduğu bazı Türk subayları ve İhsan Nuri arasında yine bir görüşme yapılır. Ancak bu da olumlu bir sonuç vermez. 

Devletin bu yapıcı girişimlerine karşılık Hoybun örgütü af karşıtı yoğun bir propaganda faaliyetine girişti. 

Hoybun Merkez Komitesi ilk olarak 23 sayfalık bir kitap yayınladı. G. 
Sasuni bu kitabın muhtemelen 1928 yılı Mart'ında yayınlandığını belirtir. 
Kitaptan aktarılan metinleri incelediğimizde, genel olarak; ilan edilen affın gerçek ve samimi bir af olmadığı, bu afla isyancıları ele geçirme amacı güdüldüğü, affa inanarak teslim olanların mutlaka yok olacağı teması işlenmektedir. Benzer formatta bildiriler daha sonra da devam etmiştir.“ 

Sonuçta bu af kanunları ve uzlaşma çabaları, Hoybun örgütünün aleyhte propagandaları nedeniyle istenen sonucu vermedi. 

3.5. 1930 Büyük Ağrı Tedip Harekâtı 

3.5.1. Harekât İçin Yapılan Hazırlıklar 

Devletin çıkardığı af kanunları ve uzlaşma çabaları Ağrı'daki asileri saldırılardan alıkoymamıştı. Onlar aynı şekilde faaliyetlerini sürdürmekte 
hatta güçlendikçe saldırılarını yoğunlaştırmaktaydılar. Bu anlamda 1929 
senesi yaz ve kış ayları, asilerin en fazla saldırganlaştıkları bir dönem 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olmuştur.'' Köylere, evlere saldırma; hayvanları alıp götürme; küçük 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müfreze ve karakolları basma, haberleşme hatlarını kesme gibi birçok eyleme girişiyorlardı. Bölgedeki ordu birlikleri imkânlar ölçüsünde bunlarla mücadele ediyordu ancak kalıcı bir sonuç orta çıkmıyordu.” 

Bölgedeki asiler başlıca; Hassas Örenli, Şipkanlı, Haydaranlı, Milanlı, Hasananlı, Zerkanlı, Cibranlı, Mokorlu aşiretlerine mensup idiler. Ağrıya yakın İran aşiretleri ise genel olarak Celali adı altında; Cinikanlı, Melikanlı, Sakanlı ve Kızılbaşoğulları aşiretleriydi. Bu aşiretler ve Türkiye'deki akrabaları arasında kan davaları ve talandan ileri gelen sorunlar varsa da ırk ilişkileri ve gelenekleri, bunların herhangi bir tehlike karşısında birleşmesinde önemli etki yapıyordu. Sayıları tam olarak belirlenememekle birlikte, İran aşiretlerinin de yardım etmesi durumunda asilerin, ortalama 2000 silahlı oldukları tahmin edilmekteydi.“ 

Asilerin uzlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyerek, eylemlerini artırmaları karşısında, devletin daha ciddi askeri ve siyasi tedbirler aldığını görmekteyiz. 28 Aralık 1929”da, Cumhurbaşkanı Atatürk'ün başkanlık ettiği ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi (Çakmak) ile 1. Genel Müfettiş 
İbrahim Tali Bey'in de hazır bulunduğu Bakanlar Kurulu toplantısında, 1930 
Haziran ayında Ağrı'ya karşı tenkil harekâtı yapılması kararlaştırıldı ve bu karar ilgili makamlara iletildi. 

Bu karar üzerine, Genelkurmay Başkanlığı, 7 Ocak 1930 tarihli emirle, askeri harekât için 9. Kolorduyu görevlendirdi. Emirde: Bulakbaşı ve Şıhlı köyü arasındaki asilere ait köyler boşaltılarak, asilerin geçim üslerinden yoksun bırakılmaları; bu yerlerden kovulan asilerin Ağrı tepeler hattı boyunca takip edilmeleri; asilerden temizlenen yerlerde askeri garnizonlar kurulması ve bunun dışında hiçbir meskün bırakılmaması isteniyordu. Böylece iaşe ve iskân ihtiyacından tamamıyla yoksun olan asiler ya dağılacak veya İran'a sığınmaya 


mecbur olacaktı. O durumda mesele İran'la halledilecektir.*” 
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Emirde yer alan ifadeler, asileri bir çember içine alıp yok etmekten çok onları sığındıkları bölgeden koparmak ve dağılmalarını sağlamak gibi bir amaca işaret ediyor. 

Gönderilen emirde, tenkil harekatına katılacak birlikler ve bunların kullanımına ilişkin bazı tavsiyeler yanında, harekatın 1930 senesi hasat mevsiminden önce başlayacağı ve 9. kolordu Komutanının harekâtı idare edeceği hususlarına da işaret edilmişti. ** 

Genelkurmayın bu emri üzerine 9. Kolordu Komutanlığı bir harekât planı hazırlayarak $ Ocak 1930'da Genelkurmay Başkanlığına sundu. Plan, Ağrı-Serdarbulak-Bulakbaşı-Beyazıt-Çengel geçidi çevre olmak üzere öncelikle asilerin sığındıkları yerler etrafında büyük bir çember oluşturmayı ve daha sonra bu çemberi daraltmak suretiyle asilerin imhasını göz önünde tutuyordu. Kolordunun hazırladığı planı incelediğimizde, Genelkurmayın öngördüğünden daha büyük boyutlu bir askeri harekât planlandığı anlaşılmaktadır. Asileri sığındıkları topraklardan söküp atmak yerine, onları bulundukları bölgede imha etmek amaçlanmıştır. Tabi bunun için Genelkurmayın öngördüğünden daha büyük bir askeri güce de gereksinim duyuluyordu.” 

Genelkurmay Başkanlığı 9. Kolordunun hazırladığı bu planı kabul etmedi ve gönderdiği 11 Ocak 1930 tarihli emirde; harekât amacının asilerin barındığı Bulakbaşı ve Şıhlı gölü arasındaki köyleri işgal ve orada esaslı olarak yerleşmek olduğuna ve ayrılan kuvvetlerin bu amaç için yeterli olduğuna temas ile bu bölgenin işgalinden sonra Ağrı doruk hattına doğru eşkıya takibi yapılacağını, eşkıyanın İran'a firarı halinde ise mesele siyaseten halledileceği için kolordu planındaki ciddi takip tertibatına lüzum olmadığı belirtilmişti. Ayrıca emirde; etrafa ciddi bir tenkil harekatı yapılacağı söylentisinin yayılması gerektiği fakat gerçek amacın belli edilmememsi, asilerin Iğdır bölgesinden kaçmalarının önlenmesi için gözetleme tertibatı alınması, eşkıyanın uçaklarla takip ve tacizine devam edilmesi ve eşkıya her an asker tarafından baskına uğratılacakmış gibi propaganda yapılarak güvensizlik içinde bırakılması, eşkıyanın moralini yükseltecek en küçük bir 


başarısızlığa bile uğranmayarak ele geçirilen yerleri terk etmek zorunda 


408 Age, s. 92-93. 
409 Age, s. 94—96. 


kalmamak için gerekli tertibatın alınması... gibi bazı hususlar da belirtilmişti.“ 

Genelkurmay Başkanlığının görüş ve önerileri doğrultusunda 9. 
Kolordu Komutanlığı yeni bir harekât planı hazırlayarak Genelkurmaya sundu. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, 9. Kolordunun hazırladığı ikinci planı da bakanlık kararnamesinde belirtilen hususlara uygun bulmayarak, yeni 


411 Bunun üzerine 9. Kolordu, Bakanlık kararnamesi ve 


önerilerde bulundu. 
Genelkurmay Başkanlığının görüşleri doğrultusunda üçüncü bir harekat planı hazırladı ve bu planı 18 Ocak 1930 tarihinde Genelkurmay Başkanlığının onayına sundu. Planın genel olarak kabul görmesi üzerine hazırlıklara 


başlandı.” 


Hazırlık döneminde, Genelkurmay ve 9. Kolordu arasındaki değerlendirmelerde plana son şekli verildi. Ayrıca daha önce Haziran sonunda başlaması kararlaştırılan tenkil harekâtı, 9. Kolordunun 3 Mayıs 1930 tarihli teklifi doğrultusunda ve Bakanlar Kurulunun 8 Mayıs 1930 tarihli kararıyla Eylül ayına ertelendi.” 

Ağrı'daki asilerin tenkiline yönelik hazırlıklar sürerken, Ağrı'ya karşı yapılacak harekâtı engellemek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çıkabilecek genel bir ayaklanmaya karşı da tedbirler alınmaktaydı. 1. Genel Müfettişlik 1 Şubat 1930'da 7. Kolordu Komutanlığına yazdığı yazıda, “Son günlerde çeşitli kaynaklardan alınan haberlere göre, bazı İngiliz ajanları ile Kürt reisleri ve Kürt örgütlerinin hudutlarımız boyunda kışkırtmalarda bulunduklarını” belirtiyor, böyle bir ihtimale karşı hazırlıklı olunmasını ve harekât tarzının şimdiden planlanmasını istiyordu. Genel müfettişlik, ayaklanma açısından hassas olan bölgeleri; Ağrı, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Pervari, Eruh, Siirt, Viranşehir, Siverek, Suruç, Cerablus, Şemdinan, Çal ve Beytüşşebap olarak sıralarken; Ağrıya yönelik tedbirlerin alındığını, diğer bölgeler için gereken tedbirlerin ise 7. Kolorduca alınacağına emin olduğunu bildirmekteydi. Genelkurmay Başkanlığı da 7. Kolorduya gönderdiği yazıda: “Bu yıl Ağrı'ya karşı yapılacak harekâtı akim bırakmak ve bizi başka yerlerde meşgul etmek üzere harekât öncesi aylar içinde veya harekât sırasında bazı “10 Age. s. 97. 

41 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 97—100. 
“12 Age, c.II, s. 103—104. Zühtü Güven, anılarında 1930 yazında Ağrı bölgesindeki askeri hareketlilikten, uzak bölgelerden Ağrı ve çevresine getirilen askeri birliklerden söz eder 


(Doğu İsyanlarında... Dünya, 23 Mart 1953). 
iR, Halı, a.g.e, c.II, s. 112. 


olayların meydana gelmesi pek az ümit edilmekle beraber, bu gibi olayları derhal yeteri kadar kuvvetle ve şiddetle bastırmak ve genişlemesine meydan vermemek” gerektiği üzerinde duruyordu. * 

İlerleyen dönemde yine 7. Kolordu ve Genelkurmay arasında bu konudaki yazışmalar devam etmiştir. 7. Kolordu Komutanlığının aldığı tedbirler genelde, zayıf gamizonları birleştirmek ya da askeri birlikleri daha hassas noktalara kaydırmak şeklindedir. Genelkurmay ise esasında, 1930 yılı için doğu illerinde genel bir ayaklanma ihtimalini yüzde yirmiden bile az görmektedir. Buna karşın Ağrı harekâtını önlemek amacıyla başlayabilecek ufak tefek şekavet olaylarının eğer süratli bir şekilde bastırılmazsa ayaklanmaya dönüşebileceği düşüncesindedir.” 

Ağrı Dağı'ndaki asilere karşı daha önce yapılan askeri harekâtlarda, en büyük sorunlardan biri içme suyu sorunu olmuştu. Çünkü Ağrı Dağı'nın çok sınırlı bölgesinde su vardı. Yeni harekât öncesi bu sorunu çözmek amacıyla Kabaktepe'nin ele geçirilmesine karar verildi. Buranın ele geçirilmesi önemliydi çünkü burada bol miktarda su vardı. 1930 Haziran ayında Kabaktepe bir tabur tarafından ele geçirildi. Asiler burayı sıkı bir şekilde savundu ancak uçakların da yardımıyla tepede tutunamadı. Bir süre sonra asiler Kabaktepe”ye gelen Cumudiye sularının akış yönünü değiştirince su sorununda çözüme ulaşılamadı. Harekât başladığında, hayvanlarla su taşıyacak müfrezeler oluşturulacaktı.*'* 

Ağrı'daki asilerin tenkiline yönelik askeri harekâtın hazırlık aşamalarından biri de hava kuvvetlerinin bölgeye sevki ve bunlardan faydalanılmasıdır. Daha önceki yıllarda az çok kullanılmış olan ve şimdi çok daha güçlü durumda bulunan hava kuvvetlerinin faydaları dikkate alınarak, bu gücün, Ağrı tenkil harekâtında kullanılmasına karar verildi. Bu amaçla, 
merkezi Diyarbakır'da bulunan III. Tayyare Tabur Komutanlığının 28. ve 29 
Bölükleri 1930 Haziran ayı itibariyle Karaköse”ye yerleştirildi. Faal adeti on beş civarında olan bu uçaklar oldukça eskimiş Yünkers uçaklardan 


oluşmaktaydı. Salanlarının kullanışlı olmamasından dolayı bombalar kucakta 


taşınmakta ve elle atılmaktadır. Toplam bomba ağırlığı elli kiloyu geçmez. 


“15 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 104-105. 
T Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 108-109. 
“16 Doğu İsyanlarında... Dünya, 23 Mart 1953. 


Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey”? de bu uçaklarla birlikte gelecek ve hava harekâtını bizzat yönetecekti.“"” 

İsyanın önemi karşısında II. Tayyare. Taburu uçak adedinin yetmeyeceği düşünülerek Eskişehir'de bulunan I. Tayyare. Taburu'nun da Karaköse'ye nakline karar verildi. Bu taburun uçakları dönemi için yeni ve gelişmiş Brege 19. B2. uçaklarıydı. 30 Haziran 1930 tarihinde dokuz adet uçak Eskişehir'den yola çıktı. Emre göre uçaklar önce Kayseri'ye inecek burada yakıt ikmali yaptıktan sonra Diyarbakır'a ve oradan Karaköse'ye gidecekti. Karaköse”ye gelirken ayrıca uçakların keşif yapması ve asi gurupları görürlerse bombalamaları istendi.”"” Ancak işler yolunda gitmedi. 
Yolculuk boyunca birçok aksilikler yaşandı. Kayseri Diyarbakır arasında filo dağıldı, iki uçak kırıldı. Sonuçta, 2 Temmuzda Karaköse'ye yedi adet uçak sağlam olarak inebildi. Bizzat bu uçuşlarda görev alan ve Ağrı Dağı harekâtında önemli hizmetler gören Fahri Uçantürk, bu olumsuzluğun nedenini 8 maddeyle açıklıyor. İlk yedi madde teknik nedenlerdir. Ancak sekizinci madde tüm bu teknik hataların da açıklayıcısı konumunda ve önemli bir maddedir. “Bütün bunlara ilaveten o zamana kadar bir günde dokuz tayyare ile böyle bir uçuş tecrübesinin yapılmamış olması.” Doğu batı arasındaki yerel saat hesaplamalarının yapılmaması ve gece uçuşu bilmeyen uçakların yolda karanlığa yakalanması gibi birçok acemilikler yaşanmıştır.” 
Bu olumsuzluklara rağmen harekâta katılan Brege uçakları, gelişmiş özellikleri ve 450 kilograma kadar bomba taşıma kapasiteleriyle oldukça etkili olmuşlardır. 

İsyanı bastırmakta karalı olan hükümet, harekât başlamadan önce, bazı önemli mevkilerdeki görevlileri de değiştirmiştir. Bu değişikliklerden iki tanesi oldukça önemli ve anılmaya değerdir. Bunlardan biri, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Memduh Şevket Bey'in yerine Hüsrev Gerede'nin atanması, diğeri ise tenkil harekâtını yürütecek 9. Kolordu Komutanlığına Salih Paşa'nın getirilmesidir. 

1930 yazında, Türk-İran ilişkilerinin en hassas olduğu bir dönemde 


Memduh Şevket Bey, yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü Tahran Büyükelçiliği 


47 Zeki Doğan, sonraki yıllarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır. 

418 Fahri Uçantürk, 7930 Yılı Ağrı Harekâtına Karaköse”den Bir Bakış, Eskişehir 1948, s. 7—8. 
“15 F, Uçantürk, a.g.e, s. 8-9. 

“20 F, Uçantürk, a.g.e, s. 13. 


görevinden istifa etti. İngiltere”nin Tahran Büyükelçisi Sir. R. Clive, bu dönemde Memduh Şevket Bey”le yaptığı görüşmede, ona, istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığı yönünde bir soru sorar. Memduh Şevket Bey, verdiği yanıtta görevinden alınmadığını, istifa ettiğini belirtir. Ancak Büyükelçi”nin kanısına göre, Memduh Şevket Bey yazın ortasındaki olaylara ilişkin görüşleriyle hükümetle ters düşmüştü. Ayrıca yine ona göre, 


Tahran'daki Türk Büyükelçiliği Ankara'nın tavrından rahatsız.” 


Büyükelçi, büyük bir ihtimalle Ankara'nın İran”a yönelik suçlayıcı tutumunu kastetmektedir. Aynı Büyükelçi, İranlı bir yetkiliyle yaptığı görüşmede, İranlı yetkili —Timurtaş- Memduh Şevket Bey'in istifasına ilişkin olarak, istifanın, Memduh Şevket Bey'i İran yanlısı olmakla ve Kürdistan'daki Türk politikasını tasvip etmemekle suçlayan Türk kurmay sınıfının husumetinden dolayı gerçekleştiğini düşündüğünü belirtmiştir. > 

Eğer yukarıdaki ifadeleri doğru kabul edersek hükümet, sınır sorunları konusunda İran üzerinde daha etkili olabilmek için bu değişikliği bir şekilde istemiştir. Sonuçta; Bakanlar Kurulu 17.8.1930 tarihinde aldığı bir kararla, istifa etmiş olan Memduh Şevket Bey'in yerine Tahran Büyükelçiliğine Sofya birinci sınıf elçisi Hüsrev Bey'i atadı.” Hüsrev Bey, İran'a hareket etmeden önce gazetelere verdiği beyanatlarda, Ağrı Dağı ve yollarının tamamen Türkiye sınırları içine alınarak ona mukabil memleketin aşağılarında mümbit arazi verilmesi fikri üzerinde duruyordu” ki bu ifadeler şüphesiz kamuoyunun ve hükümetin amaçlarıyla uyumluydu. 

Benzer bir şekilde, hükümetin, 18.03.1930 tarihli kararıyla, Ağrı Dağı'na yönelik askeri harekâta komuta etmesi için 9. Kolordu Komutanlığına 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Salih Paşa getirilmiştir. © İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Sir. R. Clive”den 


Bay Henderson'a gönderilen raporda, konuyla ilgili olarak şu ifadeler geçmektedir:“Genelkurmay bundan kısa bir süre önce, çatışmaların ciddi sorunlar yarattığını idrak etti. Düzeni tesis etmekten ziyade Kürt sorununu 


temelinden çözmeye karar verdi. 9. Kolordu Komutanı Sedat Paşa bunun 


“21 F.O. 424/273, p. 72-73, No: 85, Sir R. Clive”den Bay Henderson'a, aktaran: B. Şimşir, a.g.e, s. 233. 

422 A.g.e, s. 233. 

43 BCA, T.C.B.M.M, 030 18 01/02 13 58 12. 

* Milliyet, 20 Ağustos 1930 

“5 BCA, T.C.B.M.M, 3011 1/05481. 


başarılabileceğinden emin değildi. Bu nedenle yerine çok daha genç ve 


dinamik biri olan 8. Kolordu Komutanı Salih Paşa getirildi.” 


Hükümetin Ağrı isyancılarına yönelik tenkil harekatı başlamadan önce 


42 
ki? 


aldığı tedbirlerden biri de Beyazıt ilinin Umumi Müfettişlik bölgesine dâhil 


edilmesiydi. Bakanlar Kurulu, 27.11.1927 tarihli kararnameye ek bir kararnameyle 13.02.1929 tarihinde bunu gerçekleştirdi. Kararnamede: “Asayiş ve muamelatı umumiyesi Birinci Umumi Müfettişlik mıntıkasına dâhil vilayetlerle alakadar olan Beyazıt Vilayetinin mezkûr müfettişliğe raptı zaruri olduğundan, Birinci Umumi Müfettişlik talimatnamesinin birinci maddesine Beyazıt Vilayetinin de ilavesi, Dâhiliye Vekâletinin 10.2.929 tarih ve 684/124 numaralı teskeresile yapılan teklifi üzerine, İc. V. H. nin 13.2.929 
tarihli içtimasında tasvip ve kabul olunmuştur”? denmekteydi. Bu durum isyancılara karşı çevre illerle işbirliği içinde çalışılmasını kolaylaştıran bir etken olmuştur. 

Tenkil harekâtına yönelik hazırlıkların şüphesiz en önemli ayaklarından biri de asilerin İran”a kaçmalarını ve İran sınırından yardım almalarını engellemeye yönelik girişimlerdir. Hükümet ve bağlı güçlerin girişimleri ve basının destekleyici tutumu sayesinde, bu kez İran sınırı asilere 


kapatılacaktır. Ayrıca, iki ülke sınırını oluşturan Küçük Ağrı ve Aybey dağları 


46 F. O, 424/273, P. 75, No: 86.2.3, Sir R. Clive”den Bay Henderson”a, aktaran: B. Şimşir, 
a.g.e, S. 239, 

* Umumi Müfettişlikler, 25 Haziran 1927 tarihinde kabul edilen “Umumi Müfettişliklerin Teşkiline Dair Kanun” ile kuruldu. Kanunun ilk maddesinde kuruluş amacı özetle; birden fazla vilayeti ilgilendiren ve birden fazla vilayetin ortak çabasıyla ortadan kaldırılacak ihtiyaçlar karşısında, o vilayetler üzerinde yetkili müfettişliklerin oluşturulmasıdır. Kanunun üçüncü maddesine göre Umumi Müfettişlerin görevi ise müfettişlik bölgesi dâhilindeki yerlerde asayiş ve inzibatın teminine nezaret etmek, kanun ve nizamın uygulanmasını takip etmek, hükümetin kendisine verdiği görevleri yapmak ve benzeridir (TBMM Zabıt Ceridesi, c. 
33, 25 Haziran 1927, s. 686). Daha sonra, 27 Kasım 1927 tarihinde çıkarılan 17 maddelik bir kararname ile Umumi Müfettişlerin görev ve yetkileri ve müfettişlik bölgesine giren iller vb. 
belirlendi. Söz konusu iller şunlardı: Elaziz, Urfa, Hakkâri, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Van (Düstur, 3. Tertip, c. 9, s. 19-23). 13 Şubat 1929 tarihli bir kararnameyle de Beyazıt Vilayeti Umumi Müfettişlik bölgesine dâhil edildi (BCA, T.C.B.M.M, 030 18 01/02 2 15 20) Mete Tunçay”a göre; “Umumi Müfettişliğin yurdun başka yörelerinde de kullanılabilecek bir genel yönetim düzenlemesi olduğu düşünülerek, bu ilk kurulana Birinci Umumi Müfettişlik adı verilmiştir” (Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, Ankara, 1981, s.174—175). Yasanın kabulünden yaklaşık altı ay sonra, Doğu illerini kapsayan Birinci Umumi Müfettişliğe, Diyarbakır Milletvekili İbrahim Tali (Öngören) atanmış ve bu görevi beş yıl sürdürmüştür (Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler 1927—1953, İstanbul, 2003, s. 81—82). Ağrı İsyanı sırasında, Umumi Müfettişlik teşkilatı ve Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey özellikle Son Posta gazetesi tarafından çok sert bir şekilde eleştirilmiş ve isyanın söz konusu teşkilatın tedbirsizliği ve yanlış kararları sonucu ortaya çıktığı iddia edilmiştir. Eleştiri ve iddialar için bk. Son Posta, 7 Ağustos 1930. 

“58 BCA T.C.B.M.M, 030 18 01/02 2 15 20 


Türkiye sınırı içine alınacak ve sınır güvenliği konusunda önemli bir adım 


atılmış olacaktır. 


3.5.2. Kuşatma Altındaki Ağrı İsyancılarına Yardım Çabaları 

Hükümetin ve ordunun Ağrı Dağı bölgesindeki asilere karşı, bir tenkil harekâtı hazırlığı içinde oldukları ve isyancıların giderek sıkışık bir duruma girdikleri bir dönemde, Hoybun'un çabalarıyla, Ağrı'daki asilere yardım amacıyla, ülkenin çeşitli yerlerinde birtakım karışıklıklar çıkmış, ayrıca Irak, Suriye ve İran sınırından, Türkiye topraklarına doğrudan saldırılarda bulunulmuştur. 

Bu karışıklılardan en önemlisi Erciş ve Zilan çevresinde çıkarılan isyandır. Bazı kaynaklar yanlış olarak Erciş, Zilan ve çevresinde meydana gelen isyan hareketlerini Ağrı İsyanı'ndan ayrı bir isyan olayı olarak ele almaktadırlar. Ancak bu isyan hareketleri doğrudan Ağrı İsyanı'yla ilişkili ve Hoybun tarafından Ağrı'daki isyancılara yardım etmek amacıyla organize edilmiş ve Ağrı İsyanı'nın askeri lideri (fevkalade komiseri) İhsan Nuri tarafından planlanmıştır. Dolayısıyla bu isyan hareketlerini Ağrı İsyanı içinde incelemek gerekmektedir. 

1930 yazı itibariyle, Ağrı'daki isyan ocağını ortadan kaldırmak 
amacıyla çeşitli tedbirler alındığını yukarıdaki bölümde kaydetmiştik. Bu tedbirler çerçevesinde 9. Kolordu Ağrı harekâtı hazırlılarını sürdürüyor, 7. 
Kolordu doğuda genel bir ayaklanmaya karşı tedbirler alıyor, Karaköse ve Van Takip Bölge Komutanlıkları da yine eşkiya takip faaliyetlerini sürdürüyordu. > Bu tedbirleri baskı olarak hisseden asiler, Kabaktepe”nin de askeri birliklerin eline geçmesinden sonra Ağrı Dağı bölgesinde giderek sıkışık bir duruma düşmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Ağrıdaki asiler üzerindeki baskıyı hafifletmek ve askeri birlikleri çeşitli yörelerde meydana gelecek ayaklanmalarla oyalamak ve yıpratmak amacıyla Ağrı Dağı çevresindeki birçok noktada ayaklanmalar baş gösterdiğine tanık 


olmaktayız.” 


* Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 47. 

“30 Erciş-Zilan çevresindeki isyanın bastırılmasından sonra kolordu komutanı Salih Paşa, yayımladığı tebliğde, bu isyanın nedeni olarak; “Erciş ve havalisinde kıtaatımızın bulunmadığı yerlerde irticai bir hareket uyandırmak ve oralarda yapacakları bu hareketi tevsi ve sıkışık vaziyete giren Ağrı eşkıyasına yardım etmek maksadile” diyerek, isyanın Ağrı İsyanıyla bağlantısını açıkça vurgulamıştır (Cumhuriyet, 15 Temmuz 1930). Aynı şekilde İhsan Nuri, kitabında; “hem Türkiye haritasını karıştırmak ve hem de Ağrının yükünü hafifletmek için Zilan vadisinde ve Süphan dağında Ağrı gibi devrim merkezlerini oluşturmaya karar verdim” demek suretiyle Erciş-Zilan bölgesindeki ayaklanmalara ilgisini ortaya koymuştur (İ. N. Paşa, a.g.e, s. 67). 


Ağrı harekâtı sırasında ölen bir asinin üzerinde bulunan bir emirname, bu ayaklanmaların Hoybun”un bilgisi dâhilinde ve İhsan Nuri'nin emirleri doğrultusunda başladığını göstermektedir. İhsan Nuri tarafından, kendisine bağlı isyancı ve aşiret reislerine gönderilen ve bazı bölümlerini kısalttığımız yedi maddelik emirname şu şekildedir: 

1. “Türkler 11 Haziran 930 tarihinde Ağrıya taarruz etmişler ve Kabaktepe'yi kuvvetli surette işgal ederek yerleşmişlerdir. Düşmanın altı tayyaresi bu harekâta iştirak etmiştir. 11—18 Haziran günleri yalnız tayyareler Ağrı üzerinde dolaşmış ve bombalar atmışlardır. 

Bu tayyarelerden üçü ateşimizle tahrip edilmiş, birisi Beyazıt istasyonuna süküt etmiş, mecruh tayyareci ölmüştür. 

2. Seyyar müfrezeler Iğdır ve Beyazıt taraflarında karakolları vurmaktadır. Tendürek tarafından Türk sevkiyat kafilelerinin vurulması için emir verilmiştir. Suriye, Harput, Dersim, tarafında çıkartılan olaylar nedeniyle güneyden Ağrı'ya gelmekte olan bir kolordu geri dönmüştür. 

3. Hoybun teşkilatının birinci mıntıkası Türklere taarruz edecektir. 

4. Timur Ağa, emrine verilecek süvarilerle 3 Temmuz 930 Perşembe günü Kulp kaza merkezini basacak ve emrine alacağı diğer Şemkanlılarla Tırnavut sırtlarına kadar ilerleyecektir. 

5. Direne'de toplanan aşiret reisleri, 4 Temmuz 930 Cuma günü mıntıkalarındaki Türk kuvvetlerinin silahlarını toplayarak hükümete vaziyet edecektir. Aynı anda Ağrı kuvvetleri Beyazıt cephesindeki düşman karakollarına taarruz edecektir. 

A- Erciş Şubesi: Bu şube, Gelini Zilan'dan katılacak kuvvetlerle Erciş”i işgal edecektir. Daha sonra Adilcevaz”ı işgal ederek Adilcevaz-Süphan dağı hattına süvari müfrezeleri göndereceklerdir. 

B- Gelini Zilan Rüesası: Erciş şubesine gerekli yardımı yaptıktan sonra kendi bölgesindeki Türk jandarma ve memurlarını esir ederek Aladağın batı sırtlarını tutacak, gönderdiği süvari müfrezeleriyle Karakilise-Malazgirt, Karakilise-Erciş-Malazgirt-Patnos yollarını tutacaktır. 

C- Haydaran ve Malazgirt aşiretleri ittifakla Patnos kasabasını ele geçirecekler, daha sonra Süphan dağının kuzey ve batı taraflarını tutarak Kop, 


Muş, Nemrut taraflarına süvariler göndereceklerdir. 


D- Bargiri Şubesi: Bu şube Bargiri, Ernis merkezlerini işgal ederek, Erçik-Saray yönlerinden gelen yolları tutacaktır. 

E- Erçik ve Ernis şubeleri, şubei mutavvasıta kuvvetleriyle beraber Van, Saray kasabalarının işgaline yardım edecektir. 

F- Ademan reisi İbrahim Ağa, Ali Bey, Mirza Ağa ve Resul bey ittifak 
kurarak ve bu ittifaka Zili, Kotan ve Hasananlı Reislerini de katarak 4 
Temmuzda Diyadin kasabasını işgal edecek ve Karaköse-Beyazıt yolunu tutacaklardır. Abdülhamit beyle anlaşılarak Tahir gediğinden kimse sokulmayacaktır. 

6. Bu mıntıkalar işgal edildikten sonra Erciş, Patnos, Gelini Zilan kuvvetleri, Tutak-Malazgirt hattının gerisindeki Bargiri şubesinin büyük kuvvetlerini Ernis ve Nurşart”ta tutacaktır. 

7. Karargâh Ağrı'dadır. Vaziyetin inkişafından sonra bulunacağı mevki bilahare tebliğ olunacaktır.” 

Açıkça örüldüğü gibi Ağrı ve çevresindeki birçok yerleşim biriminde aynı anda başlayacak bir genel ayaklanma planlanmıştır. Bu eylemlerle, taarruz planları yapan askeri birlikleri karşı bir taarruzla gafil avlamak hedefi güdülmektedir. 

İlk isyan dalgası 19-20 Haziran gecesi başladı. Sınırı geçen Kör Hüseyin ve Emin Paşa oğulları komutasındaki yüzden fazla atlı Çaldıran Beyazıt telgraf hattını kestikten sonra Erciş'in 20 km. kuzeyindeki Zeylan bucak merkezini ve jandarma karakolunu bastılar. Bölgedeki kendi aşiretlerine mensup halkın da kendilerine katılmasını sağlayarak bir 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ayaklanma durumu yaratmış oldular.“ Zeylan bölgesindeki asiler daha sonra 


iki kola ayrılarak Seyit Resul kumandasındaki grup Erciş üzerine, Kör 


Hüseyin oğulları ile Emin Paşa oğulları kumandasındaki diğer grup da Dedeli 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ve Patnos üzerine hareket ettiler." Bu sırada, Zeylan baskınını haber alan 5. 


Seyyar Jandarma Alay Komutanı, Zeylan”daki mevcudu az süvari bölüğünü 


takviye amacıyla alayın Erciş'te bulunan bir piyade ve bir süvari bölüğünü 


“31 Doğu İsyanlarında... Dünya, 23—24 Mart 1953. 

* Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 48; Erciş ve Zeylan bölgesindeki isyana katılan 230 
kişi Bakanlar Kurulu'nun 4.10.1931 tarihli kararnamesiyle, iskan edilmek amacıyla Türkiye'nin batıdaki illerine nakledildi (BCA, T.C.B.M.M, 030 10 01 02/23 69 7). 

“35 Cumhuriyet, 15 Temmuz 1930. 
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Zeylan”a gönderdi.” Bu takviye birlik Zeylan deresinde pusuya düşürülerek 


hayli kayba uğradı.” 


Seyit Resul komutasındaki asilerin hedefinde şimdi Erciş vardı. 
Erciş'te ise az sayıda asker olduğundan savunmasız sayılırdı. Buna rağmen halkın da katılımıyla Erciş'te savunma tertibatı alındı. Özellikle telgraf memuru Baha Bey'in üstün gayreti anılmaya değerdir. Baha Bey, asilerin kesmiş olduğu telgraf tellerini onarmış ve saldırıyı haber vererek vilayetten yardım istemiştir. Ayrıca depodaki silahların halka dağıtımı noktasında da Baha Bey önemli bir rol oynamıştır. *“ Bu arada asiler Erciş'i kuşatmış ve çatışmalar başlamıştı. *7 5. Seyyar Jandarma Alayının bu olayda o ana kadar 
zayiatı şu şekildeydi: 2 subay, 16 er ölmüş; 2 subay, 2 er yaralı; 10 er, 81 


hayvan kaybolmuş; 2 ağır makineli tüfek, 11 hafif makineli tüfek, 144 piyade 


438 


tüfeği asilerin eline geçmişti.“ Baha Beyin haberi üzerine harekete geçen 


uçakların” taarruzları ve halkın inatla direnmesi karşısında asiler Erciş”i ele 


geçirmeyi başaramadılar.“ 


Bölgedeki isyan hareketlerinden haberdar olan 9. Kolordu, Genelkurmay Başkanlığı, 1. Genel Müfettişlik ve hükümet arasında karşılıklı 


“53 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 48. 

“55 Doğu İsyanlarında... Dünya, 27 Mart 1953. 

“36 Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri, 15 Temmuz 1930. 

“37 İhsan Nuri, Erciş üzerine ilk saldırıyı Bekiranların gerçekleştirdiğini ve bu ilk saldırıda havalanmaya çalışan iki uçağın tahrip edildiğini belirtmektedir (İ. N.Paşa, a.g.e, s. 73). 

“58 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 48. 

“39 Genel olarak Ağrı İsyanı sırasında ve özelde Zilan ve Erciş olaylarında hava kuvvetlerinin çok büyük bir rol oynadığını görmekteyiz. Erciş savunmasında uçaklarla yapılan taarruzlar olmasa savunmanın başarılı olması oldukça güçleşirdi. Aynı şekilde, Patnos'ta asilere karşı direnen Yüzbaşı Mahir Bey komutasındaki birliklere de yardım etmişler ve Patnos”un asilerin eline geçmemesinde hayati rol oynamışlardır. Bu rol asilere saldırının yanında; askeri birliklere yiyecek, içecek, ilaç gibi ihtiyaç maddeleri atmak; keşif yapmak ve şüphesiz kara birlikleri için moral motivasyon sağlamak niteliğinde olmaktaydı. Bu harekât sırasında üç adet uçak asiler tarafından düşürülmüş, dört havacı asker yaşamı yitirirken bir asker yaralanmıştır. 2 Temmuz günü gerçekleştirilen hava harekâtında isabet alıp Erciş'e inen ve burada yaralı olarak asilerin eline düşerek vahşice yöntemlerle öldürülen Yüzbaşı Selahattin ve Üsteğmen Abdurrahman Şeref'in haberleri gazetelere de yansımıştı (Milliyet, 17 Temmuz 1930; Akşam, 19 Temmuz 1930; Vakit, 23 Temmuz 1930). Hava kuvvetlerinin rolü konusunda daha fazla bilgi için bk. Fahri Uçantürk, 7930 Yılı Ağrı Harekâtına Karaköse'den Bir Bakış, Hava Okulu Matbaası, Eskişehir, 1948. 

“40 Cumhuriyet, 16 Haziran 1930; Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 48. İ. Nuri, Erciş savunmasına ilişkin ilginç bir olaydan söz eder: Erciş”i kuşatan asiler, Van'dan gelebilecek yardımı engellemek amacıyla bir desteyi Erciş-Van yolunu kesmek üzere gönderirler. 
Haydaran savaşçılarında oluşan bu grup, birkaç topla birlikte Erciş'e yardıma giden askerleri yarım saatlik bir çatışma sonunda teslim olmaya zorlar. Askeri birlik teslim olur. Bu sırada çevreye saklanmış savaşçılar da askerlerin silahlarını almak için bulundukları mevzileri terk edip ortaya çıkarlar. Asilerin sayısının az olduğunu gören askeri birliğin komutanı yeniden ateş emri verir. Ve yeniden başlayan çatışmada tüm asiler öldürülür. Bu askeri birlik Erciş”e yetişir ve bu sayede şehir ele geçirilemez (İ. N. Paşa, a.g.e, s. 73). 


değerlendirmelerle buradaki asilerin imhası için hazırlıklar yapılırken, asiler de saldırılarına devam etmekte ve halkın kendilerine katılımını sağlamaya çalışmaktaydılar. Kör Hüseyin ve Emin Paşa oğulları idaresindeki asi grubu 350—400 kişiyle Patnos bölgesinde faaliyet yürütmekteydi. Sofu Musa, Kani, Yukarı Romik, Çakırbey, Gürgüne, Haçlı, Koru, Harabe, Kürk, Çavuş köyleri bu asilerin denetimine girmişti ve bu saha içindeki tüm köyler asilere katılmış 


durumdaydı.“ 


Bu asi grubu, Patnos şehrine girmelerine karşın cami ve minareler üzerine yerleştirilmiş mitralyözlerin etkili ateşi sonucunda ordugâhı ele geçirmeyi başaramamıştı. Bununla birlikte Erciş-Karaköse yolunu 


tutmaktaydılar.””” 


Erciş”i ele geçirmeyi başaramayan asi grubu ise Seyit Resul idaresinde ve yaklaşık 400 kişi kadar tahmin edilmekteydi. Bunlar Zeylan deresi içinde Şurik, Su Souk, Kadir Asker, Münevver, Sivik, Ağı, Dedeli ve Şeytan Ava köyleri ile çevrili olan bölgede faaliyet yürütmekteydiler. Bu köyler ve bölge içindeki tüm köylüler asilerle beraberdi. Bu iki bölge dışında ayrıca Çaldıran bölgesinde İran sınırından Türkiye topraklarına giren ve Yusuf Abdal idaresindeki bir asi grubu bulunmaktaydı. Bu bölgenin kuzeyinde Tendürek arakasındaki sahada Halikanlı Halit ve Melikanlı Tozu'nun bulunduğu öğrenilmişti. Bu asilerin gereğinde Zeylan ve Patnos bölgelerindeki asileri himaye etmek için Türkiye sınırlarına girmiş oldukları tahmin edilmekteydi.” 

9. Kolordu, Genelkurmay Başkanlığının görüşlerini de dikkate alarak 2 
Temmuz itibariyle bir harekat planı hazırladı ve bu planı harekata katılacak olan 9. Tümen Komutanı Albay Eşref Bey, 3. Uçak Tabur Komutanı, Malazgirt, Ahlat, Ernis, Muradiye, Beyazıt Ağa gruplarına ve ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlara gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı, aynı gün 9. Kolorduya verdiği yanıtta 4 Temmuzda uygulamaya geçecek olan harekât palanını onayladı. Plan, genel olarak asi grupların çember içine alınarak mahvedilmesi esasına dayanmaktaydı. 9. Tümene bağlı 
28. ve 29. Alayların mürettep taburları, iki grup dağ bataryası, takviye edilmiş 
41. Süvari Alayı ve yardımcı kıtalardan oluşmuş askeri birlikler Hüsnü Paşa 


komutasında 4 Temmuz itibariyle Diyadin üzerinden hareketle Zeylan”daki 


“l Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 59. 
“22 Í, N. Paşa, a.g.e, s. 74. 
48 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 59. 


asilere karşı saldırıya geçecekti. Albay Eşref Bey Müfrezesi, bağlı birliklerle 4 
Temmuzda Tutak”tan hareket ederek 5 Temmuz sabahı Patnos bölgesindeki asi grubuna taarruz edecekti. Ahlat ve Malazgirt”ten hareket edecek birlikler de Patnos üzerine yapılan bu taarruza yardım edeceklerdi. Patnos”taki asiler yok edildikten sonra, buradaki birliklerin Albay Eşref Bey komutasında Zeylan bölgesindeki harekâta katılması öngörülmekteydi. Albay İbrahim Hakkı komutasındaki 18. Alayın 2. Taburu ise Ernis'ten hareketle Erciş bölgesindeki asi grubun üzerine yürüyecektir. Bunlar dışında ihtiyat kuvveti olarak başka birliklerin de harekâtta yer alması planlanmıştır.“ 

Hükümetin ve yetkililerin yaptığı açıklamalardan tekil harekâtının beş 
gün kadar sürdüğünü anlıyoruz. Anadolu Ajansının gazetelere geçtiği 12 
Temmuz tarihli tebliğe göre harekât 5 Temmuzda başlayıp 10 Temmuzda sona ermişti. Hükümet tebliğinde en fazla vurgulanan konu Erciş halkının çatışmalarda askerin yanında yer alması ve halkın hükümete sahip çıkması temasıydı.”” Aynı günlerde bu olay Milliyet gazetesi yazarı Falih Rıfkı'nın bir makalesine de konu oldu. Falih Rıfkı makalesinde; Ercişlilerin gösterdiği direnişi övmekte ve resmi tebliğde yer alan “kıtaların bulunmadığı yerlerde bizzat halk cumhuriyeti müdafaa etmiştir” sözünü işleyerek, cumhuriyetin ve inkılâbın artık halkın malı olduğunu belirtmektedir.” 

Hükümetin ve yetkili kişilerin gazetelerde yer alan açıklamalarından sonra bölgedeki isyan ve bastırma harekâtı konusunda gazeteler daha ayrıntılı haberler yaptılar. Bu haberlerde isyanın ve askeri harekâtın aşamalarına resmi açıklamalar doğrultusunda yer verdikten sonra asilerin tamamen imha edildiği belirtilmekteydi.””” Salih Paşa, isyanın bastırılmasından sonra yayımladığı tebliğinde; Muradiye, Patnos ve Erciş civarındaki asilere karşı yapılan askeri 


harekâtta asilere çok büyük zayiat verildiğini ve Zilan, Hacıdiri derelerinde 


44 Genelkurmay Belgelerinde... c.Il, s.59-61. 

“55 Falih Rıfkı, “Asker Olmayan Yerde Halk Cumhuriyeti Müdafaa Etmiştir.” Cumhuriyet, 15 
Temmuz 1930. 

“46 Milliyet, 15 Temmuz 1930. 

“37 İstanbul ve Ankara gazetelerinin isyana ilişkin haber ve yorumları Dâhiliye Vekâleti, Emniyet Umumiye Umum Müdürlüğü tarafından dikkatle takip edilmekte ve özet rapor olarak Başbakanlığa sunulmaktadır. Söz konusu raporlardan bir kısmı için bk. BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 3, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 2, . BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 5, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 11, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 13, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 12; BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 18, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 16, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 549 19, BCA, T.C.D.V.E.U.U.M, 030 10 83 5501... Vb. 


çembere alınan asilerden hiçbirisinin kurtulamadığını belirtmekteydi.”"” 


Tenkil harekâtı sırasında 3000 civarında asinin öldürüldüğü ve bu ölümlerden hemen yarısının Zilan dersinde meydana geldiği, Zilan deresinin lebalep ceset dolduğu tarzında haberler gazete sayfalarında yer almaktaydı.”” Ayrıca gazeteler asilere yardım eden köylerin yakıldığını, bu köylerdeki asi ailelerin 


Erciş'te iskân edildiğini ve Hilaliahmerin (Kızılay) bunlara yardım etmekle 


meşgul olduğunu haber veriyordu.” 


Sonuçta İhsan Nuri'nin direktifiyle aynı anda birkaç bölgede başlatılan isyan hareketleri başarısızlığa uğradı. Bu başarısızlığın muhasebesini yapan İhsan Nuri; hücum ve saldırılarda çok ihtiyatsızca davranılması, Zilan bölgesindeki aşiretlerin kararlaştırılan tarihten önce harekete geçmeleri, İbrahim Ağa ve Zilanlı Hamit Bey'in üstlendikleri görevleri yerine getirmemeleri, Hüseyin Paşanın oğlu Memet ve Seyit Resul Berzenci arasında 


aşiretçilikten kaynaklanan uyuşmazlık ve Keskoi aşiretinin ihaneti gibi bazı 


nedenleri başarısızlığın gerekçeleri olarak sunmaktadır. ”' 


Erciş, Zilan ve çevresinde meydana gelen bu isyanın bastırılmasından Ağrı tenkil harekâtının başladığı döneme kadar geçen sürede aynı amaca hizmet eden ancak daha küçük boyutlu bir takım isyan ve şekavet olayları 


daha yaşanmıştır. 


“35 Cumhuriyet, 15 Temmuz 1930. 

4 Milliyet, 15 Temmuz 1930; Cumhuriyet, 16 Temmuz 1930. Zilan deresi çevresinde 
gerçekleştirilen askeri operasyonlar, yerli ve yabancı birçok kaynakta, Türkiye aleyhinde bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle, burada ölenlerin “sivil halk, yaşlı, kadın vb.” olduğu noktasından hareketle eleştiriler yapılmaktadır (G. Sasuni, a.g.e, s. 314; M. 
Kalman, a.g.e, s. 106-107). Ancak bu eleştiriler yapılırken, dönemin koşulları ve söz konusu olayın ayrıntıları göz önünde bulundurulmamaktadır. Asilerin aileleriyle birlikte yaşadıkları ve onlarla hareket ettikleri bilinen bir gerçektir. Ayrıca bilinenin aksine bunlar da güçleri oranında asilere yardımcı olmakta, askerle çatışmaktadır. Daha önce sözünü ettiğimiz İngiliz gazeteci Rosita Forbes”in bu konudaki ilginç bir gözlemi şöyledir: “...sırtlarında çocukları, ellerinde tüfekleri olan Kürt kadınları, savaşı her şeyden çok bir eğlence olarak görüyorlardı” (F.O.424/273, p. 16-17, No: 19 “İstanbul'da İngiliz Büyükelçisi Sir G. Clerk”ten İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. A. Henderson'a Rapor, aktaran: B. N. Şimşir, a.g.e, s. 201). Aynı şekilde bir başka İngiliz Belgesinde yine kadınların çatışmalarda aktif rol oynadıkları belirtilmiştir (F.O, 424/273, p.52-54, No. 711, Tahran'da İngiliz Askeri Ataşesi Yarbay Dodd”un Kürt Bölgesindeki Durumla İlgili Raporu, aktaran: B. N. Şimşir, a.g.e, s. 220). 
Böyle bir ortamda, çatışma sırasında askerin masum ve isyancı ayrımı yapmasının güçlüğü ortadadır. Hal böyleyken Türk askerini sivil halkı öldürmekle suçlamak gerçekçi değil duygusal bir eleştiri sayılmalıdır. 

“50 Cumhuriyet, 16 Temmuz 1930; Milliyet, 15 Temmuz 1930. 

“911. N. Paşa, a.g.e, s. 74. 


Bunlardan biri, Oramar isyanı diye bilinen olaydır. Oramar olayı, Hoybun Cemiyeti'nin 10 Temmuz 1930 tarihli kararıyla, ”” Ağrı'daki isyancılara yardım etmek amacıyla güneyden Türkiye topraklarına saldırma planı çerçevesinde ortaya çıkmıştır. 3—4 Ağustos gecesi Mardin'i ele geçirmeyi planlayan Kürt liderlerin aralarında birlik sağlayamadıkları için bu planı tatbik edemedikleri anlaşılıyor. ”* Ancak Şeyh Barzani'nin Molla Hüseyin Şerif komutasında gönderdiği 500 kişilik bir grup, 21—22 Temmuz gecesi Hakkâri'nin Oramar nahiyesindeki askeri kışlaya baskın düzenledi. ”* Baskın olayını önceden haber alan askeri birlik, savunma hattı oluşturarak direndi. Şeyh Barzani'nin adamları Hakkâri ve çevresine dağılarak halkı isyana teşvik ettiler. Yaklaşık bir hafta kuşatma altında kalan askeri birlik, hava ve kara güçlerinin ortak çabasıyla 28 Temmuz günü kurtarıldı.” 
Barzani güçleri geldikleri Irak topraklarına geri çekilmek zorunda kaldılar. ”* Fakat Barzanilerin bu sınırdaki faaliyet ve kışkırtmaları sona ermedi. 
Aralıklarla devam eden çatışmalar Ekim ayına kadar sürdü. © 

Irak sınırındaki Barzanilerin saldırıları henüz bitmemişken bu kez Suriye sınırlarından Türkiye topraklarına yönelik bir saldırı düzenlendi. 
Hoybun üyesi olan ve daha önce de sözünü ettiğimiz Haço adlı bir aşiret ağası, altmış kadar atlı ile birlikte Urfa yönünden sınırı geçip kendi köyü olan Habat”a gelmiş ve burada halka birtakım bildiriler dağıtmıştı.””” Bu bildirilerde; doğudaki isyanın gazetelerde yer aldığı şekliyle irticai bir isyan değil, Kürt istiklalini sağlamaya dönük bir hareket olduğunu belirtmiş, halkı isyancılarla birlik olmaya teşvik etmişti. ” Propagandası etkili olmayan ve üzerine asker gönderilen Haço, Suriye'ye dönmüştür ve Fransızlar tarafından tutuklanarak mecburi ikamet şartıyla Şam'a gönderilmiştir.“ 


Irak ve Suriye sınırında bu olaylar devam ederken bu kez İran 


topraklarında yaşayan Celali aşireti reisi Halit Ağa, Ağrı Dağı”ndaki asilere 


“52 Hoybun”un destek karırının metni için bk. K. C. Paşa, a.g.e, s. 116-117. 

SEK Paşa, a.g.e, s. 118. 

** Milliyet, 26 Temmuz 1930. 

ə” Kabacalı, a.g.e, s. 82. 

“56 Cumhuriyet, 11 Ağustos 1930. 

“7 Oramar”daki askeri harekâtın ayrıntıları için bk. Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 71— 
86. 

“58 Cumhuriyet, 7-8 Ağustos 1930. 

“59 Milliyet, 7 Ağustos 1930. 

“60 Vakit, 9 Ağustos 1930, Cumhuriyet, 11 Ağustos 1930. 


yardım amacıyla harekete geçmiştir. Ancak İran askerleri mani olunca çatışma çıkmış ve Celaliler püskürtülmüştür.”" 

3.5.3. Ağrı Dağı Kuşatması ve Asilerin İmhası 

Ağrı Dağı'ndaki asilere karşı hazırlanan tenkil harekâtını engellemek amacıyla Hoybun örgütünün çabalarıyla Türkiye topraklarına içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılar, bölgede çok güçlü ve uyanık bir durumda bulunan Türk ordusu tarafından bastırıldı. “? Aynı zamanda ordunun Ağrı Dağı'na yönelik kuşatma faaliyetlerini yürüttüğü bu dönemde, Ağrı'daki asiler de özellikle gece karanlığından faydalanarak, kuşatma hattından çıkıp çeşitli yerlere saldırılarda bulunmuşlardır. Saldırıların yoğunlaştığı bölge çoğunlukla Iğdır-Aralık çevresidir.“ Iğdır ovasına yakın bir yerde bulunan Taşburun karakolu, 11 Ağustosu 12 Ağustosa bağlayan gece şiddetli bir saldırıya maruz kalır. Ömer Bese komutasındaki asilerin amacı; buradaki silah ve cephaneyi alarak ilerideki çatışmalarda kullanmaktır.“ Ömer Bese'nin öldüğü bu çarpışmada iki tarafın da önemli kayıplar verdiği anlaşılmaktadır.” 

Taşburun karakoluna yapılan bu baskın dışında benzer saldırılar ve her zamanki hırsızlık ve yağma olayları devam edip gitmektedir. ““ Ancak alınan önlemler sayesinde, harekâtın başlayacağı Eylül ayına girilirken Ağrı'daki asiler artık ciddi bir faaliyet gösterememektedir.“”” 

Bugünlerde Ağrı çevresindeki olayları takip etmeye çalışan ve harekâtın Eylül ayına bırakıldığından haberi olmayan gazeteler, olayların basına yansıdığı Temmuz ayı başından itibaren harekâtın başlayacağına dair sabırsız bir beklenti içindedirler. İlk günler Erciş ve Zilan çevresindeki olayları yazdıktan sonra Ağrı Dağı'na yönelik harekâtın henüz başlamamış olduğunu fark ettiler. Ve bundan sonra Erciş-Zilan olaylarını askeri harekâtın “61 Milliyet, 8 Ağustos 1930. 

“62 Bölgedeki halkın ve birtakım aşiretlerin, bir anlamda hükümet güçlerinin yanında yer alması şüphesiz bu durumu kolaylaştırmıştır ki Erciş örneğinde ve Haço”nun, Barzanilerin propagandalarına halkın destek vermediği durumlarda bu desteği görmüştük. 

963 Í, N. Paşa, a.g.e, s. 81. 

“61 Doğu İsyanlarında... Dünya, 28-30 Mart 1953, İ. N. Paşa, a.g.e, s. 81—82. 16 Ağustos 
1930 tarihli Milliyet gazetesinde, Taşburun karakoluna yapılan saldırının 100 atlı ve 200 yaya 
asi tarafından gerçekleştirildiği ve bu saldırıya Abdullah Halef, Yusuf, Mirza, Ömer, Beko, Merzuk ve Hızır ağa uşakları, Tozo, Kerem, Haso Telli, Kör Hüseyin oğlu Nadir, İhsan Nuri gibi azılı sergedelerin katıldığı yönünde bir haber var. Ancak, İhsan Nuri”nin bu saldırıda yer almadığı kendi anıları ve Zühtü Güven”in anlatımından anlaşılıyor. 

“65 Milliyet, 16 Ağustos 1930, İ. N. Paşa, a.g.e, s.82—83; Doğu İsyanlarında... Dünya, 28-30 Mart 1953. 


466 18.6. 1930 Tarihli Asayiş Raporu, BCA, 030 10 128 920 10. 
“67 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 114. 


birinci safhası olarak görmeye başladılar. 16 Temmuz tarihli gazeteler, “şarkta tenkil ve tedip harekatımızın birinci safhasının bittiğini, ikinci safhanın da 


başlamak üzere olduğunu” duyurdular.“”” 


Bu tarihten itibaren gazeteler başlayacak olan harekat haberini ilk veren gazete olmak için ya da çarpıcı başlıklarla okuyucuyu etkilemek amacıyla Temmuz-Ağustos aylarında harekâtın başladığına ya da başlamak üzere olduğuna dair birçok haber yaptılar. Milliyet gazetesi bu konuda en atak gazete sayılır. 17 Temmuzda, “Yeni Harekâta Başlandı” başlığıyla çıktı. Sonraki günlerde; “Yeni Harekâta Başlamak için Heyeti Vekile Kararı Bekleniyor”? “Ağrı Harekâtı Bugün mü 


Başlıyor?” “Harekât Başlamıştır”! 


gibi başlıklar altında haberler yaptı. Bu kadar ihtiyatsız olmamakla birlikte diğer gazeteler de yakın bir duruş sergilemişlerdir. 

Gazeteler ve kamuoyu yapılacak olan askeri harekâtı beklerken Bakanlar Kurulu kararıyla Eylül ayına bırakılması kararlaştırılan Ağrı harekâtı 
için de gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. 9. Kolordu, 4 Eylül 1930 
tarihinde, harekât emrini Genelkurmay Başkanlığı'na arz etti. Buna göre; “Eli ve Çevirme bölgesinde, aralarında İhsan Nuri, Bro, Abdülkadir, Timur, Seyit Resul, Kör Hüseyin oğlu Mehmet ve aveneleri de dâhil 150 kadar çadır; Biçare dağları güneybatı eteklerinde 45, Biçare dağının hemen kuzeyinde 12, Serdarbulak”ta 160 çadır, Ahuri civarında 50—60 kadar çadır; Aybey dağları ile Kamıyarık arasında 45 çadır; Dil bölgesinde, Hulhula civarında halen bize düşman olmayan Halikanlı Halit aşiretinin 800 kadar çadırları bulunmaktadır. 

Kolordu Ağrı eşkıyasının İran'a kaçmalarına meydan verilmeyerek imhası maksadı ile 7 Eylül 1930 günü fecirle beraber taarruza başlayacaktır.” 9. Kolordu birliklerince yapılacak harekâta; 9. Tümen, 3. 
Tümen, 1. Süvari Tümeni, Tendürek Grubu, Aralık Müfrezesi, Erciş Müfrezesi ve ayrıca Kolordu Bağlı Birlikleri; hava gücü olarak ise Karaköse”de 17 uçaklı 3. Uçak Taburu ve Erciş'e konuşlanmış olan 25 uçaklı 
1. Uçak Taburu katılacaktı.”” 


“68 Milliyet, Akşam, Cumhuriyet gazeteleri 16 Temmuz 1930. 
“69 Milliyet, 22 Temmuz 1930. 

“70 Milliyet, 26 Ağustos 1930. 

“71 Milliyet, 12 Ağustos 1930. 

“7 Genelkurmay Belgelerinde... c. II, s.116—117. 

* Genelkurmay Belgelerinde... c. II, s.114—115. 


Bu kuvvetlerden 9. Tümen, Giresor tepe yönünden hareketle Kabak tepe bölgesinde toplanacak ve 7 Eylül sabahı gündoğumu ile birlikte taarruza başlayarak Biçare dağları, İnek vadisi, yönünde ilerleyecektir. 18. Hudut taburu ve obüs bataryası, Karaburun bölgesinde bu tümenin emrine girecek ve taarruza katılacaktır. Korhan bölgesinden gelebilecek tehlikeleri önlemek için Kopgöl dağı işgal edilecektir. Kars ve Erzurum mürettep piyade bölükleri ise Kadbi tepe ve Giresor tepesinde bulunacaktır. 9. Tümen birlikleri, Ağrı”nın güney yamaçlarındaki asilerin Serdarbulak yönünde kaçmalarını önlemek amacıyla Biçare dağlarını ele geçirecek ve devamlı surette elde bulunduracaktır. 9. Tümenin doğu, kuzeydoğu yönlerinden gerçekleştireceği taarruzuna karşılık 3. Tümen güney, güneydoğu yönünde harekata katılacaktır. Kızıldize'den hareketle Başkent köy bölgesine gelecek olan 3. 
Tümen birlikleri, daha sonra Surbahan ve Gürcübulak bölgesine inecekler, buralarda ihtiyat birlikleri bıraktıktan sonra Aybey dağları mıntıkasına hareket etmek üzere Giberan güney sırtlarında konuşlanacaklar. 1. Süvari Tümeni ise Beyazıt istasyonundan hareketle Yukarı ve Aşağı Sürbahan üzerinden ilerleyecek ve 7 Eylül gündoğumundan önce Aybey dağlarını ele geçirecektir. 
Asiler ve İran toprakları arasına yerleşecek süvari tümeninin görevi; 9. 
Tümenin taarruzu karşısında asilerin Kozlu vadisi, Aybey dağları, Karnıyarık, Serdarbulak ve Küçük Ağrı Dağı civarında çemberden kurtularak kaçmalarını önlemektir.” 

Bu üç tümen dışında harekâta katılacak olan Van Alayı; İnek vadisi, Hallaç, Çiftlik, Kanikork ve Kayaburun hattında keşif, örtme ve taarruz görevi üstlenmişken; Iğdır Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikler, Takatlı tarafında görev yapacak ve asilerin buradan İran'a kaçmaları halinde bunu engelleyecekti. Tendürek Grubu birlikleri; Tendürek dağı ve güney bölgesinde İran üzerinden gelmesi muhtemel asilerin saldırılarını önlemekle görevliydi. 
Erciş Grubu; Emis-Muradiye-Çaldıran yolu ile kendi bölgesinin güvenliğini sağlayacaktı. Hava kuvvetleri, 7 Eylül sabahı saat 05.00”ten itibaren filolar halinde uçarak bomba ve makineli tüfek ateşiyle askeri birliklerin harekâtını 


destekleyecektir.”” 


* Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s.117—118. 
“7 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 118-119. 


Genel hatlarıyla bu şekilde özetlenebilecek harekat planı, 7 Eylül sabahından itibaren uygulamaya konuldu. Zühtü Güven, harekat başladığında özellikle hudut taburunda görev yapmış subayların maneviyatının çok bozuk olması nedeniyle, düşman eline esir düşerlerse öldürülmemeleri için hepsinin er kıyafetiyle dolaştığından söz etmektedir. Bu örnekten yol çıkarak hudut birliklerinin harekatta yer almalarını eleştirmekte ve ileride değineceğimiz 
bazı suçlamalarda bulunmaktadır. 6 

Harekâtın ilk günü, Genelkurmay Başkanlığı, aldığı raporlar doğrultusunda Başbakanlık, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve 
1. Genel Müfettişliğe şifre ile şu bilgiyi vermekteydi: “6/7 Eylül 1930 gecesi hazırlık mevzilerine yanaştırılan kıtalarımız, bugün fecirle beraber Ağrı”daki eşkıyaya taarruza başlamıştır. 

Çevirme bölgesindeki eşkıya, Kabaktepe'den ilerleyen grubumuz karşısında direnme teşebbüsünde bulunmuşlarsa da bu direniş taarruzumuzla kırılmış ve eşkıya muhtelif gruplar halinde güneye doğru kaçmaya başlamıştır. 

Ağrı kuzeyinde Aralık'tan ilerleyen müfrezemiz, direnme görmeksizin Takatlı istikametinde yürüyüşüne devam etmektedir. 

Bir kısım eşkıyanın İran arazisine kaçışına engel olmak üzere süvari tümenimiz bugün hudut üzerinde Aybey dağlarını işgal etmiş ve eşkıyanın o yönde İran'a giden çekilme yolları istikametini kapatmıştır.” 

Fakat anlaşıldığı kadarıyla daha süvari tümeni sınırı kapatmadan Kızılbaşoğulları ve Hazerağa aşiretleri üyelerinden oluşan bir grup asi Takatlı dağı yönünde ilerleyerek İran'a geçmeyi başarmıştır.” Biçare tepeleri, Küçük Ağrı ve Serdarbulak mıntıkasına sıkışan asi grupları da sınırı geçme girişiminde bulunmuşlar ancak hava ve kara birliklerinin taarruzuyla geri dönmek zorunda kalmışlardır.”” 

Genelkurmay Başkanlığı, yine 7 Eylül günü İçişleri Bakanlığı”na yazdığı diğer bir yazıda: “Zeylan ayaklanmasını yapanlardan Kör Hüseyin oğullarından Memo ve Nadir'in 200 çadır ve avenesi ile hükümetimize 


dehalet teklifinde bulunduğunu; Ağrı'daki diğer eşkiyanın da dehalet 


“76 Doğu İsyanlarında... Dünya, 3 Nisan 1953. 
“77 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 120-121. 
“8 Doğu İsyanlarında... Dünya, 3 Nisan 1953. 
“Ər. Uçantürk, a.g.e, s. 52—53. 


arzusunda olduklarını ve bir kısım eşkıyanın dehalet etmiş bulunduğunu...” 
bildirmekteydi.“”” 

Harekâtın ikinci günü Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na harekâttaki son durumu şu şekilde bildirmektedir: “Ağrı eşkiyasına karşı taarruzumuz başarı ile devam etmektedir. Ağrı'nın en sarp ve eşkıyanın savunmasına en elverişli kısımları kıtaatımız tarafından tutulmuş olan güneydoğu istikametinde perişan bir halde çekilmektedir ve zayiatı oldukça önemlidir. 

Ağrı kuzeyinden ilerleyen kuvvetlerimiz de asilerin mukavemetini kırarak Serdarbulak istikametinde ilerlemektedir. Bu taraftaki eşkıya güneye doğru kaçmaya başlamıştır. 

İran hududu bölgesinde tenkil için ayrılan kıtaların toplanması devam etmektedir. Pek yakında bu bölgede de kesin bir tedip harekâtına başlanacaktır." 

Bu günlerde gazetelere yansıyan haberlerde, askeri harekâtın başarıyla devam ettiği, asilerin perişan bir halde Ağrı Dağı'nın yükseklerine doğru tırmandığı belirtilmekte ve askerin gösterdiği fedakârlık övülmektedir.”*? 
Özellikle askerlerin dağ toplarını sırtlarında taşıyarak en sarp yamaçlara çıkarması takdirle karşılanmaktadır. ** 

9 Eylül yani harekâtın üçüncü günü, asiler, Büyük Ağrı Dağı'nın 
kuzeydoğu yamaçlarında, 4000 metre yüksekliğindeki arazi parçası ve güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan derin bir vadinin yamaçlarına sığınmışlar ve çevreleri de hemen tamamen 9. Tümen, 3. Tümen, 1. Süvari Tümeni ve 


484 


Aralık Grubu birlikleri tarafından sarılmış durumdadır.” Bu asiler üzerine 


taarruzda bulunan pilotlar, buradaki asilerin sayısının oldukça azaldığını 


gözlemlemişti.”” 


Harekât ilerledikçe asiler ellerinde tuttukları son savunma hatlarını da kaybetmeye başlamışlardır. 10 Eylül günü, 9. Kolordu, Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu ön raporunda: “Eşkıyanın direndiği en son hattın kilit noktasını teşkil eden Büyük Ağrı'nın kuzeydoğu yamaçlarındaki 4.000 
“80 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 121. 

“81 Genelkurmay Belgelerinde... c.IL, s. 122-123. 
482 Akşam, 9 Eylül 1930. 
483 Son Posta, 11 Eylül 1930. 


484 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 124. 
485 F. Uçantürk, a.g.e, s. 54. 


rakımlı tepenin saat 17.00”de zapt edildiğini...” bildiriyordu.”” Bu tepenin ele geçirilmesi sırasında asilerin ağır kayıplar verdiği de gazetelere yansımıştır.“ 

Askeri açıdan iyimser görünen bu tablonun yanında; cephede gazetelere ve resmi tebliğlere yansıdığından daha zor koşulların hüküm sürdüğü bir gerçektir. Özellikle su olmayışı sorun yaratmaktadır. Bazı müfrezeler otuz sekiz, kırk saatlik susuzluktan bitkin düşmüşlerdir. Cumudiye sularını ele geçirmek için karşılıklı saldırılar yapılmaktadır. Ayrıca kimi zaman çatışmalarda askeri birlikler de ağır kayıplar vermektedir.“ 

11 Eylül günü, 9. ve 3. tümenlerin baskısı karşısında, asiler kuşatmayı 
yararak kaçma girişiminde bulundular. Bunun için de Aralık grubu birlikleri üzerine saldırıp bu birlikleri Ahuri deresinin doğusuna itmeyi başardılar. 
Kuşatma çemberindeki bu boşluktan geçmek suretiyle Ahuri bölgesinden Kızıltepe yönüne doğru kaçmak istediler. Ancak süvari tümeninin ihtiyatta beklettiği tugay Ahuri bölgesine gönderildi ve asilerin kaçması engellenmiş oldu. Bunun üzerine asiler geri döndü. Kuşatma çemberi yeniden oluşturulmuştu ve gitgide daraltılmaktaydı. Bu çember içinde asilerin belli başlı liderleri, aileleri ve hayvanları da vardı. 

12 Eylül günü, 9. Tümen birlikleri asiler üzerindeki baskıyı artırarak 
onları kuzey yönünde çekilmek zorunda bıraktı. Gomik kışlağındaki 
mevzilerini kaybeden asiler, Sanyakof membaına doğru çekildiler. “* 10 
Eylülden itibaren asi grupları ve askeri birlikler birbirlerine çok yakın bulundukları için emniyet bakımından hava saldırıları da durdurulmuştu. 
Uçaklar sadece keşif uçuşları yapmaktaydılar.“”” 

3. ve 9. Tümenler, Sanyakof membaına doğru ileri harekâta bir sonraki gün de devam ettiler. 9. Tümen ciddi bir direnişle karşılaşmadan büyük yarın doğusunda kayalıklar arasına gizlenen asileri imha etti. 3. Tümen bir yandan Sanyakof mevkiindeki asileri sıkıştırırken İran üzerinden gelmesi muhtemel saldırıları önlemek için de bir askeri birliği Sultan Topu bölgesine göndermişti. 1. Süvari Tümeni Ağrı'dan kuzeye doğru akan derelerden 


faydalanarak kaçmaya çalışan asileri takip için 2. Süvari Tugayını 


486 Genelkurmay Belgelerinde... c.II, s. 124-125. 
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görevlendirmişti. 12-13 Eylül gecesi 1. Süvari Tugayı cephesindeki 


çatışmalarda 150 kadar asi öldürülmüştü.” 


Fakat büyük bir ihtimalle aynı gece başında İhsan Nuri'nin bulunduğu bir grup asi, Iğdır Hudut Taburu”nun tuttuğu noktadan kaçmayı başardı. Aynı noktadan sabaha doğru da Bro Heski Telli”nin grubu çemberden kurtuldu ve bir önceki grup gibi İran'a geçtiler.” 
Bu duruma son derece üzülen Zühtü Güven: “Cumhuriyet hükümetlerinin yıllarca zayıf bütçesiyle teşkil ettiği birçok seyyar jandarma bölükleri ile diğer birliklerin yegâne gayesi o gece heder olmuş ve memleketi parçalama siyaseti güden ve binlerce Türk çocuklarının katili olan haydutlar, bir hiç yüzünden ellerini kolları sallayarak kaçmışlardı” demekte ve maneviyatları başından beri bozuk olan hudut taburundaki subay ve erlerin harekâtta ön saflara yer almasını bu konudaki başarısızlığın nedeni olarak göstermektedir.” 

14 Eylül 1930 günü, 9. Kolordu emriyle harekât bitmiş ve bölgede 
tarama ve temizleme çalışmaları başlatılmıştır.” Bir sonraki gün gazetelerde yer alan resmi tebliğde: “Ağrı Dağı harekatı eşkıyanın inhizamı katiyesiyle hitam bulmuş ve bir hayli rüesa maktul olmuştur. Dağıtılan eşkıya bakiyesile metrukâtı mağaralarda, sarp yerlerde gizlenmiş olan perakendeleri toplamak üzere tertip edilen müfrezeler tarama amaliyatile meşguldür. Harekât hitama ermiştir” denilerek harekâta son verildiği kamuoyuna duyurulmaktaydı.”” 

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, harekatın bitmesi münasebetiyle 9. 
Kolordu Komutanı Salih Paşa”ya gönderdiği telgrafında şunları dile getirmektedir: “Ağrı Dağı harekâtında büyük fedakârlıklarla kazandıkları muvaffakiyetten dolayı başta zatıâlileri olmak üzere kahraman silah arkadaşlarımın gözlerinden öperim. Asker ve şehit arkadaşlarımı takdis ederim. ”*» 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, gazeteye verdiği beyanatta; Ağrı harekâtının askeri olduğu kadar siyasi bir zafer olduğunu, harekât sırasında İran hükümetinin hüsnüniyet göstererek yardım ettiğini, İran hükümeti ile 


hudut tashihlerini yapma vaziyetinde olduklarını belirtmiştir. *7 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Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa da Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa”ya şu mesafı göndermişti: Doğu sınırlarımızda genel asayişi ve milli birliği bozmak isteyen şaki ve asileri imha edenleri tebrik ederim. Harekatı her zamanki yüksek vukuf ve liyakatle yürüten Genelkurmayımıza ve kuvvetlerin sevk ve idaresinde gösterdikleri başarıdan dolayı Kolordu Komutanından kurmay heyetine, harekâta katılan komutanlarla subaylarına ve erlere teşekkürlerimin iblağını rica ederim.”””” 

Bu kutlama mesajları sürerken 18 Eylül günü Ağrı Dağı'ndaki bütün askeri birlikler Kolordu emri ile Başköy'e indi. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Fevzi Paşa ve Ordu müfettişleri de oradaydılar. Asilerden geriye kalan hayvanlar bir komisyon tarafından satıldı. Fevzi Paşa, başına topladığı subaylara, yeni Türk-İran sınırının Aybey dağları olduğunu ve Küçük Ağrı Dağı'nın tamamen Türkiye'ye kaldığını ve hudut ihtilafı yüzünden eşkıyanın takibinde yaşanan aksaklıkların arttık yaşanmayacağını belirtti ve askeri birlikler garnizonlarına çekildi.” 

Ağrı Dağı'ndaki çemberden kurtulan asi liderlerinden İhsan Nuri yaralı olarak İran'a ve oradan Suriye'ye geçmişti. Haso Bro Telli, Şekkanlı Timur, Şeyh Resul, Ferzende, Halis, Şeyh Tahir ve arkadaşları İran'ın batısında Akgöl mevkiinde toplanmıştı. Şeyh Abdülkadir zaten İranlı olduğundan köyüne yerleşmişti. Alibeşki, Polurlu Yusuf, Kerem Kaso çeteleri İran'a kaçamamışlar ve Iğdır-Tuzluca-Kağızman yolu üstünde soygunculuğa tekrar başlamışlardı. Beyazıt ve Iğdır bölgesindeki askeri birlikler bunları takip ediyorlardı. Ağrı'dan kurtularak iç taraflara kaçan asiler de köy köy aranıyordu. İran'a kaçan asilerin teslim edilmesi için İran hükümeti nezdinde girişimler sürüyordu. “”” 

Ağrı İsyanı'nın bastırılmasından sonra askeri harekâttan kurtularak İran'a geçen asilerle İran devleti arasında sağlıklı ilişkiler kurulamadı. Zaman zaman kendi topraklarında da sorun çıkaran bu firarilere İran'ın güvenmediği ve büyük sorunlar çıkarmalarından endişe ettiği anlaşılıyor. Bu firarilere karşı sık sık askeri harekâtlara girişmesi bu durumun göstergesidir ki asilerden 


birçoğu İran'ın askeri harekâtlarında yaşamlarını kaybetmişlerdir. 
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İran, kendi topraklarına geçen asilere karşı ilk olarak 11 Şubat 1931”de bir askeri harekât düzenledi.””" Ardından 19 Mayıs 1931 tarihinde Akgöl civarında asiler ve İran askerleri arasında ciddi bir çatışma yaşandı. Aynı günün gecesi asiler, bir gece baskınıyla 150 kadar İran askerini öldürdüler.””” 
Bu olaydan birkaç ay sonra İran askerleri, aşiret güçleriyle ortak olarak asiler üzerine bir saldırı düzenledi. Asilerden ve aşiret güçlerinden bazı lider konumundaki kişilerin de öldüğü bu saldırının önemli bir sonuç vermediği anlaşılıyor. Aynı şekilde 2 top ile takviye edilen 600 mevcutlu bir İran piyade taburu, 7.8.1931 günü Navur dağı civarında bulunan ve 50 kişiden ibaret olan Faris ve Ferzende kuvvetlerine karşı yaptıkları saldırıda başarılı olamadılar. 
Şey Zahir'e bağlı güçlerin de yetişmesi sonucunda İran askerleri geri çekilmek 


503 İran hükümeti, sonbaharda bir politika değişikliğine 


durumunda kaldı. 
giderek asilerle uzlaşmaya çalıştı. Maku ve Yekmal civarındaki tahrip edilen köyler İranlılar tarafından inşa edilerek asilerin bu köylere yerleşmeleri sağlandı. Kendilerine itimat gösterildi ve silahları alınmadı. Hatta bu barışmadan sonra İranlıların tahrikiyle çeteler oluşturulup Türkiye 


902 Fakat aradan birkaç ay geçince İran güçleri 


topraklarında talanlar yapıldı. 
iskân ettiği köylere bir saldırı düzenledi ve bu saldırıyı önceden Türk hükümetine de haber verdi. İran'ın bu saldırısında Bro Heski Telli ve bazı adamları öldüler.” 

1 Aralık 1931'de İran, asilere karşı bir askeri harekât daha yaptı. Bu 
askeri harekâtlarda asi liderlerinden Şekkanlı Timur ve Ferzende”nin öldükleri 


506 İran güçlerinin saldırılarında Türkiye topraklarında Dil bölgesine 


duyuldu. 
sığınan ve içlerinde Bro Heski Telli”nin oğullarının da bulunduğu bir grup asi Türk askerleri tarafından teslim alındı. Asilerin en ünlü liderlerinden Şeyh Zahir, Ağrı harekâtından sonra Tuzluca-Iğdır çevresinde yağma yaptıktan sonra İran'a kaçmıştı. Burada İran askerleriyle çarpıştıktan sonra geri dönerken Van hudut birliklerinin kurduğu pusuya düşerek 17 arkadaşıyla beraber öldürüldü. Kızılbaşoğulları aşireti reisi Abdullah Halef, Seyit Resul ve Şemedanlı Timur'un kardeşi Çulha adamları, kadınları ve hayvanlarıyla Ocak 5l Doğu İsyanlarında... Dünya, 18—19 Nisan 1953. 
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1932”de İran”dan çıkarılmış ve yine Ağrı mağaralarına gelmişlerdi. Alay komutanı bu haberi alınca üstlerine bir tabur asker gönderdi. Tabur komutanının ihtiyatsız tutumu sonucunda bunlarla çatışan dokuz asker hayatını kaybetti. Bunun üzerine asker mağarayı kuşatmaya aldı. Yirmi bir gün süren kuşatmada asiler yanlarındaki atları, eşekleri, köpekleri yediyken sonra mağaradan çıkarak çatıştılar. Bu çatışmadan sağ kurtulan tek asi Çulha oldu ve İran'a kaçabildi. Seyit Resul de kaçarken Beyazıt istasyonunda dört kardeşiyle beraber öldürüldü. Seyit Resul, Erciş baskınında ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Kamil Bey'i öldüren kişiydi.” 

Ağrı İsyanı'nda yer aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların yargılanmaları ise Adana ağır ceza mahkemesinde yapıldı. Mahkeme zanlılar hakkındaki kararını 22 Mayıs 1932 tarihinde açıkladı. Hâkim huzuruna getirilen 44 kişilik ilk tutuklu kafilesine beraat ettikleri söylendi. İkinci kafile olarak getirilen 44 tutuklu ve 3 tutuksuz zanlı da beraat ederek büyük sevinç yaşadı. Üçüncü kafile olarak 48 zanlı getirildi. Bunlardan ikisi sekizer sene dörder aya, üçü yaşlarının küçüklüğünden dolayı üçer sene sekizer aya, biri sonradan jandarmalara yardım ettiğinden dolayı altı sene sekiz aya, geri kalanlar onar sene ağır hapse mahküm oldular. Dördüncü kafile olarak mahkemeye 31 kişi getirildi. Bunlar ve firarda olan üç zanlı yani 34 kişi “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında müstakil bir Kürdistan hükümeti teşkil etmek için silaha sarılarak birçok Türk zabiti ile asker ve Jandarma efradımızın kanını döktüklerinden dolayı” ölüm cezasına mahküm olmuşlardır. Bunlar dışında on mahküm daha idama mahküm edilmiş ancak yaşlarının küçüklüğünden dolayı ikisinin cezası on beşer seneye, diğer 
sekizinin cezası da yirmi dörder seneye indirilmiştir. Mahkeme ayrıca 16 
tutuklu ve 35 tutuksuz zanlı hakkındaki dosyanın bazı yönlerden incelenmesine, gıyaben mahkemeleri yapılan 18 zanlının da beraatına karar vermiştir. Beraat kararı alan zanlılar derhal tahliye edilmişlerdir. ** 

Ağrı İsyanı bastırılmış ve Adana ağır ceza mahkemesinin yukarıdaki kararıyla, yakalanan asiler yaklaşık iki yıl sonra çeşitli cezalar almışlardır. 
Ancak eşkıyanın gücü kırılmakla beraber bölgede tam anlamıyla huzur ve 


güvenin sağlandığı söylenemez. İsyanın bastırılmasından daha birkaç ay sonra 


“7 Doğu İsyanlarında... Dünya, 24-25 Nisan 1953. 
Cumhuriyet, 23 Mayıs 1932. 


bile askerin ve halkın canına, malına kast eden saldırılar devam edip gitmekteydi.””” Ağrı'daki görevi sona erip tayini batıya çıkan Zühtü Güven, bölgeden ayrılırken gördüğü manzarayı şu şekilde anlatmaktadır: “Bu tarihlerde tıpkı doğuya geldiğim zamana benzer bir manzara vardı. Sanki üç yıldır asayiş uğruna harcadığımız emekler boşa gitmişti. Yine yollar kesiliyor, yine jandarma ve asker öldürülüyor, yine vatandaş soyuluyordu. Devlet 


19 Hatta dönüş yolunda, 


kuvvetleri yine geceli gündüzlü hareket halinde... 
köy basan ve iki kişiyi öldüren eşkıyalar tarafından durdurulmuş ve canını zor kurtarmıştır.” 

Sonuçta devlet Ağrı Dağı'ndaki isyan ocağını dağıtmayı başarmış ancak bölge halkının bir tür gelenek haline getirdiği eşkıyalığın önünü uzunca 


bir süre alamamıştır. 
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SONUÇ 

1926-1930 Ağrı İsyanı, temellerini tarihsel süreçteki birçok Kürt isyanında bulur ve pek çok açıdan diğer Kürt isyanlarıyla benzer özellikler taşır. Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yüzlerce yıldır varlığını koruyan feodal yaşam biçiminin, geçmişteki bütün Kürt isyanlarında olduğu gibi Ağrı İsyanı'nda da ana etkenlerden biri olduğunu görüyoruz. Devlet otoritesine ve kanunlara itibar etmemek, buna karşın ilkel aşiret kurallarına sıkı bağlılık şeklinde kendini gösteren bu yaşam biçiminin çatışma yaratan en önemli yanı kuşkusuz, içinde iflah olmaz bir şekilde hırsızlık, soygun ve yağma zihniyeti barındırmasıdır. 
Halkın mal ve can güvenliğini ortadan kaldıran bu durum isyan bölgesinde yüzlerce yıldan beri yaşanmaktaydı. Ağrı İsyanı'nın gerek başlangıç ve gerekse ilerleyen dönemlerinde, söz konusu eşkıyalık faaliyetleri yoğun bir şekilde sürmüş hatta isyanın bastırılmasını takip eden dönemde bile bunun önü kolayca alınamamıştır. 

İsyan bölgesinin, yer şekli özellikleri bakımından kanun kaçaklarının barınmasına elverişli olması, kanunları uygulamak ve halkın güvenliğini sağlamakla görevli birimlerin işini iyice zorlaştırmıştır. Ağrı Dağı merkezli isyanın en karakteristik özelliklerinden biri; yağma ve soygun kültürünün, bu kültürün uygulayıcıları açısından elverişli bir coğrafi ortamla birleşmiş olmasıdır ki isyanın ömrünü uzatan önemli bir etkendir bu. 

Cumhuriyet hükümetlerinin çağdaş bir ulus devlet yaratma çabaları ve kanun gücünü isyan bölgesindeki kanun tanımaz aşiretlere kabul ettirme politikası, yine Ağrı İsyanı'nın tarihteki birçok Kürt isyanıyla benzeşen bir yönüdür. Şeyh Said İsyanı'ndan sonra bölgeye güçlü bir askeri yığınak yapılmış ve kanunsuzlukta diretenlerden daha güçlü bir kararlılıkla bölgede huzur ve güven tesis edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar askeri tedbirlerle ve isyan etme eğiliminde olan kişi ve grupları batıdaki illere göç ettirme yoluyla güvenliğin sağlanmaya çalışılması eleştiri konusu olmuşsa da ilk etapta bu yola başvurulması bir zorunluluk gibi görünmektedir. Çünkü ekonomik, bayındırlık, kültürel, sanatsal ya da eğitim politikalarının uygulanabilmesi için, en azından insanların can ve mal güvenliğinden emin oldukları bir 


ortamın oluşturulması gerektiği açıktır. 


Hükümetin, Ağrı İsyanı”nın çıkışında da etkisi olan, isyan eden ya da etme eğiliminde olan kişileri göç ettirme politikası, bazı kaynaklarda abartılarak bir asimilasyon faaliyeti gibi sunulmakta ve isyanlara haklılık temeli kazandırılmak istenmektedir. Oysa Ağrı İsyanı”nda net bir şekilde gördüğümüz gibi hükümetin göç ettirmeyi durdurması, göç ettirilen kişilerin geri dönmesine izin vermesi ve hatta suçlular için af kanunları çıkararak uzlaşıcı bir tutum sergilemesi, isyancıların kanunsuzluklarını önlemediği gibi bu durum bir zayıflık belirtisi sayılmış ve saldırganlık faaliyetlerinde artış olmuştur. Dolayısıyla Kürt isyanlarına değinen aydınlar, eğer gerçekten bölge halkına yararlı olmak amacı taşıyorlarsa, sürekli ve tek taraflı olarak devleti suçlamak yerine, bölge insanını kan davalarına, yağmacılığa, cahilliğe, dinsel gericiliğe yani ilkel bir yaşam tarzına mahküm eden feodal yapıların, şeyhlerin, seyitlerin, toprak ağalarının bu konudaki rolünü görmeli ve gerçek sorumluları orada aramalıdırlar. 

Ağrı İsyanı, Kürtçülük siyaseti boyutuyla da ayrı bir önem taşımaktadır. 11. Meşrutiyet döneminden itibaren büyük şehirlerde olgunlaştırılan söz konusu siyaset, Hoybun örgütü aracılığıyla Ağrı bölgesine bulaştırılmış ve bölgedeki olağan eşkıyalık olayları bir Kürtçülük isyanı havasına sokulmak istenmiş, belli ölçüde bunda başarı da sağlanmıştır. 

Hoybun örgütü, genelde Şeyh Said İsyanı'ndan sonra Irak ve Suriye'ye kaçan Kürt kökenli aydın, asker, aşiret ağası gibi kişiler tarafından kurulur. Fakat kuruluşunda ve yönetiminde Taşnak üyesi Ermenilerin büyük rolü vardır. Ayrıca Irak'ta ve Suriye'de manda yönetimleri kurmuş olan İngiltere ve Fransa, kendi yönetimleri altındaki topraklarda Hoybun örgütünün faaliyetlerine izin vermişlerdir. Adı geçen iki devletin, açık bir şekilde isyancılara yönelik desteğinden söz etmek dayanaktan yoksundur. Ancak Hoybun'un kuruluş aşamasından itibaren olayı yakından takip ettikleri ve gerektiğinde Türkiye'ye karşı bir koz olarak Hoybun'u denetimleri altında tuttukları söylenebilir. 

Ağrı İsyanı”ndaki Kürtçülük niteliği, isyanda yer almış tüm isyancılar tarafından benimsenmiş temel bir hareket noktası olarak düşünülmemelidir. 
Hatta isyanda lider konumunda yer alan birçok liderin bile Kürtçülük siyasetine hizmet etme kaygısıyla isyana katılmış olduğu söylenemez. Bunlar 


çoğunlukla kişisel çıkar peşinde koşan, devletle ya da herhangi bir yerel güçle 


çatışma içinde olan, yağma ve soygun alışkanlıklarını Ağrı isyancıları içinde meşrulaştırmak isteyen kişilerdir. Gerçek anlamda Kürtçülük siyaseti güden ve bu siyaseti bölgeye taşıyarak yaygınlaştırmaya çalışan kişi İhsan Nuri” dir. 
İhsan Nuri, Hoybun örgütünün direktifleri doğrultusunda yazılı ve sözlü propaganda araçlarıyla bölgede Kürtçülük siyasetini yayarken, bir yandan da daha önceki Kürt isyanlarından farklı olarak, gerilla mücadele yöntemlerini isyancılara benimsetmiş ve uygulamıştır. Bu yöntem daha sonra PKK terör örgütü tarafından da aynı şekilde uygulanacaktır. 

Türk Hükümeti, en başından beri isyan karşısında kararlı bir tavır sergiler. Şeyh Said İsyanı”ndan sonra bölgedeki askeri gücün artırılmış olması ve yeni bir isyana karşı hazırlıklı olunması, isyancılara karşı mücadelede işler kolaylaştıran bir etkendir. Ağrı'daki isyancılara karşı, hemen her gün devam eden mücadele dışında, ilki 1926 ve ikincisi 1927 yılında olmak üzere iki askeri harekat düzenlenmiştir. Ancak bu iki askeri harekatın arzulanan sonucu verdiği söylenemez. Bu sonucun ortaya çıkmasında, isyancıların hiçbir engellemeyle karşılaşmadan İran toprağına geçmelerinin payı büyüktür. İranlı yetkililerin, uzunca bir süre, isyancı Kürt aşiretlerinin İran topraklarını Türkiye”ye yönelik bir saldırı üssü olarak kullanmalarına göz yumdukları, hatta isyancıları kışkırtıp destekledikleri söylenebilir. 

1928 yılından itibaren Türk Hükümeti, af kanunları çıkararak ve 
bölgedeki temsilcileri aracılığıyla isyancılarla temas kurarak, daha fazla kan dökülmeden isyanı sona erdirmek ister. Ancak Hoybun örgütünün karşı propagandası bu çabaların olumlu sonuçlar vermesinin önünde bir engel oluşturur. Hatta yukarıda da ifade edildiği gibi hükümetin bu yaklaşımından sonra isyancıların saldırganlığı daha da artar. 

Uzlaşı politikasının sonuç vermemesi üzerine, 1930 yılına girilirken hükümet, çok daha etkili tedbirlerle Ağrı Dağı merkezli isyan ocağını söndürmek için harekete geçmiştir. Bu aşamada askeri, siyasi, diplomatik kanallar, söz konusu isyan üzerine yoğunlaşır. Bölgedeki askeri birlikler takviye edilir ve bu birliklere daha genç ve mücadeleci komutanlar atanır. 
Aynı zamanda İran Hükümeti üzerinde siyasi ve diplomatik bir baskı kurulur. 
Daha etkili bir diplomasi için Tahran'daki Türk Büyükelçisi değiştirilir. 
Konunun basına aksetmesinden sonra, basın da bilinçli bir yayın politikasıyla 


İran üzerindeki baskıyı artırmıştır ki bu baskının çok etkili olduğu 


söylenebilir. Hükümetin ve Türk kamuoyunun İran”dan beklentisi, sınırlarını isyancılara kapatması ve sınırda bazı toprak değişimleri yapılarak, iki ülke sınırında rahatça hareket eden çapulcu Kürt aşiretlerinin faaliyetlerinin kalıcı olarak önlenmesidir. İran hükümeti, Türkiye”nin bu haklı taleplerine bir süre direnmişse de Türkiye”nin baskısı ve kararlılığı karşısında gönülsüzce de olsa olumlu adımlar atmıştır. 

Hükümet güçleri Ağrı isyancılarına karşı önlemlerini artırırken 1930 
yılı yaz aylarında, Hoybun örgütünün yönlendirmesiyle, Erciş ve Zilan başta olmak üzere birçok sınır bölgesinde, Ağrı isyancılarını sıkışık durumdan kurtarmak amacıyla, birtakım ayaklanmaların tertiplendiğini görmekteyiz. Bu ayaklanmalar sert bir şekilde bastırılmış ve çok sayıda isyancı, Hoybun örgütünün propagandalarına uymanın bedelini hayatıyla ödemiştir. Erciş ve Zilan çatışmalarında yaşlı, kadın ve çocukların da hayatını kaybetmiş olması, isyancıların ailece hareket etmeleri ve sırtında, kucağında çocuğu bulunan kadınların çatışmaların ön safında yer almalarının hatta fiilen çatışmaya girmelerinin bir sonucudur. Türk hükümetinin buralarda sivil ve masum halkı katlettiği iddiaları Hoybun örgütünün günümüze ulaşmış propagandalarından biridir ki asıl suçlunun, masum halkı kışkırtıp devletle çatışma noktasına sürükleyen örgüt olduğu apaçık bir gerçektir. 

Her türlü hazırlığın tamamlanmasının ardından, 1930 yılı Eylül ayında isyancılara karşı büyük bir tedip harekâtı başlatıldı. Önceki harekâtlardan farklı olarak, bu kez Türk-İran sınırı askeri birlikler tarafından tutulmuştu. 
Böylece İran'a kolayca geçemeyen isyancıların büyük çoğunluğu Ağrı Dağı'nın zirvelerine doğru tırmanmak zorunda kaldı. Ancak Türk askeri büyük bir özveriyle, Ağrı buzullarına dek tırmanarak isyancıları takibe devam etti ve çok sayıda isyancı buradaki çatışmalarda yok edildi. Henüz bebeklik çağını yaşayan hava kuvvetleri, isyanın bastırılmasında hayati derecede bir rol oynamıştır ve haklı olarak elde edilen başarıda önemli bir pay sahibidir. 
Askeri harekâttaki tek olumsuz nokta, İhsan Nuri ve İbrahim Ağa (Bro Heski Telli) başta olmak üzere bazı isyancı liderlerin ele geçirilemeyerek İran'a kaçmış olmalarıdır. 

1932 yılında, İran ve Türkiye arasındaki sınır düzeltimi anlaşmasıyla, 


Küçük Ağrı Dağı'nın İran topraklarında kalan bölümü Türkiye'ye 


bırakılmıştır. Böylece Türk-İran sınırı daha denetlenebilir bir hale gelmiş ve İranlı yağmacı aşiretlerin saldırısı azalmıştır 

İsyanın bastırılmasının ardından bölgedeki olağan eşkıyalık faaliyetleri yine varlığını korumuştur ancak o tarihten günümüze dek Ağrı ve çevresi, bir daha isyan ocağı haline dönüşmemiştir. PKK terör örgütünün bile, Ağrı ve çevresinde yoğun bir yapılanma ve yerleşme imkânı bulduğu söylenemez. 
Ağrı'nın aklıselim insanları, yaşanan acı olaylardan müspet sonuçlar çıkarmayı bilmiştir. Gelinen noktada bu aklıselim tavrın ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Silaha, kana, zorbalığa, teröre dayalı çözüm reçetelerinin, hiçbir tarafa hiçbir kazanç sağlamadığı onlarca Kürt isyanının ortaya koyduğu bir hakikattir. Sorunların karşılıklı hoşgörü, diyalog ve demokrasi temelinde çözülmesi fakat milli birlik ve ülke bütünlüğü konusunda herkesin art niyetsiz bir uzlaşı yaklaşımı göstermesi en akılcı yol 


gibi görünmektedir. 
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Ek.1: Türkiye Fiziki Haritası, Maarif Vekilliği, Ankara, 1940 
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Ek.2: Şark Hudut Havalisini Gösterir Harita, Akşam, 13 Haziran 1930 


Ek.3: 20.11.928 Tarihli Asayiş Raporu 


Ek.3. 20. 11 929 Tarihli Asayiş Raporu 
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Şark mntıkasındaki asayiş vaziyeti vetakibat hakkında alınan raporların hülasası leffen arz ve taktim kılınmıştır efendim . 
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I- 13/11/928 Gecesi İranın Kotüz nahiyesinden gelen 60 

a müsellah şaki Saray kazasının Karahısar köyünü basarak 

(1200) Koyun gaspetmişler ve arkalarından yetişen nilisli 

© bu koyunlardan (200)mü istirdat etmişlerdir . (1000) Ko, 

İrana aşırılmıştır . İadeleriçin memurlarile temas edilmiştir . 19-11-0920 
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Ek. 4: 29. 11. 928 Tarihli Asayiş Raporu 
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I- Van hudut kümandanlığının 23-11-928 tarihli şifresi sureti aşağıda arzedilmiştir. son günlerde fazlalaşan tecavüzata İran hükümetinin 


nazarı dıkkatinin oelbini Hariciye vekâletinden rica ederim. 
2- Başvekâlete,Hariciye ve B. E, E, riyasetine “uru 


PR. 
Dahiliye vekili 


I- 17-11-928 gecesi İradi Dudukan aşiretinden dört müsellah şahts Sarayın satmanis küyüne gelerek Celâl beye ait iki ot yığınını yakm- 
' ışlar ve ayni gece İrandan gelen ve hangı aşiretten olduğu anlaşılmayan on silâhlı yenş Sarayın yaman yurt kariyesinden sekiz öküz ile kasım oğlu Muhsin isminde bir adamı alup götürmüşler. . 


2- Saray bölük kumandanının mukabil taraf zabitini hududa çağırarak vak'ayi ihbar ve götürilenlerin iadesini talep etmesi emzr-edilmiş 


olduğu maruzdur. 
3-Dahiliye vekâletine Birinci nuni müfettişlıge ve 7 şehbender1- 


igine və Van vilayetine arzedilmiştir. 
: Van Hudut kumandanı 
Fehmi 


vi 


Ek. 5: 4. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek. 5:4. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 
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JANDARMA KUMANDANLIĞI . a” ; 


Başvekâlete 


I - Birinci umumi müfettişlikten alınan 31/3/929 tarihli şifre sureti aşağıda arzedilmiştir efendim . 


2 - Başvekâlete , Hariciye vekâletine ve Büyük lll reisli-—' 
ğine arzedilmiştir . 


N: R. 


La 


Dahiliye vekili 
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30/3/929 ve istihbarat 95 şifreye zeyl : 

I - Cemil paşa zađe ekrem kadri Mehmet Bedri aileleri ile Halepte santral otelindedirler . 22/3/929 da Huybon azasından Memduh Selimin evinde bir içtima aktetmişlerdir . Halepte bulunan bazı Kürtler bu içtimada hazır bulunmuşlardır efendim . 


Birinci umumi müfettiş 


Tali 


EK. 6: 10. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek. 6: 10. 4. 929 Tarihli İstihbarat 
Raporu Ankara | 
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Başvekölete 


I - Mardin vilâyetinden alınan 1/4/929 tarihli şifre sureti aşağıda arzedilmiştir efendim . 

2 - Başvekâlete, Hariciye vekâletine , Büyük erkânıharbiye reisliğine arzedilmiştir. . 


2. Dahiliye vekili 


I - Diyarıbekirli Cemil paşa zadelerden Mustafa bey mahdumu Meh- 
© met ve Fuat bey mahğumu Kadri ve biraderi Bedrettin beyler on sekiz mart tarihinde İstanbula ve İzmire gitmek üzere Tren- 
.le Mardinden hareketle İstanbul ve İzmire gitmeyüp Halebe gitmişlerdir . 
2 - Bunlardan evvel Mardinden İstanbula giden Cemil paşa zade Ekə rem bey İstanbuldan doğruca Halebe gittiği ve hali hazırda diğer erbabı fesatla tevhidi mesai ederek memleketimiz dahilinde İkaf fesada çalıştikları ve Tren. zamanları yolcularla temasederek malümat istihsal etmekte oldukları haber alınmak-— la berayı malumat arzolunur . 


Vali 
Hadi 


Ek. 7: 12. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu. 


© Ek.7: 12.4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 
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I) 


Tirari Cemil paşa zadeler hakkında elde edilen istihbarat sureti aşağıda arzedilmiştir efendim - 


2) Başvekâlete , Hariciye vekâletine arzedilmiştir . 


1) 


2) 


3) 


AR. 
Dahiliye vekili 


Firari Cemil paşa zadeler hakkında Halepten alınan malümat ikinci maddede arzedilmiştir efendim . à 
Firar edenler üç olmayup Ekrem , Kadri , Bedri ve Mehmet namlarında dört şahıstır . Fransız İstihbarat dairesinde isticvap edilmişler . İfadelerinde ( Kürtlerin ısyan için tedarik ve istihzaratta bulunduklarını ve bu defa zuhur edecek ısyanda hükümetin kendilerini idam edeceğinden korkarak kaçtıklarını ve daha bir çok Kürt rüesasının Tükiyeden firar edeceğini ) söylemişlerdir . Fransızlar bunların Halepte ikamet etmelerine müsaade etmişlerdir . Bunun üzerine santral otelini terk ederek Halebin Akaba mahallesinde kiraladıkları eve naklolmuşlardır . Şahin oğulları Mustafa , Bozan ve Kürt dağı rüesasından Hacı Handan Halebe gelerek bunlarla uzun boylu görüşmüşlerdir - 

Dahiliye vekâletine , Büyük erkânıharbiye reisliğine arzedilmiştir . 
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Ek. 8: 12. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 
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Jandarma kumandanlığı 
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Ek. 8: 12. 4. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 
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UMHURIYET ARŞINI š . - 
1) Firari Cemil paşa zadeler hakkında Birinci umumi müfettişlikten alınan 2/4/929 tarihli şifre sureti aşağıda arzedilmiştir efen- 


dâim . i 
2) Başvekölete , Harieğye vekâletine ve Büyük erkânıharbiye re- 


isliğine arzedilmiştir . 


- R» Dahiliye vekili 
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1/4/929 ve İstihbarat 100 numaralıdır . | 
31/3/929 tarih ve 1/594 sayılı şifreye : 

1) Cemil paşa zadelerin Halebe firarlarını mucip zahiri hiç bir sebep yoktur . Amca zadeleri Ekrem beyin İstanbuldan vüruduna kadar köylerinde ziraatla meşgul olup azami zeriyatı yapmakta idiler Ekrömin gelmesi üzerine Mehmet bey İki yüz altın varidat getiren iki Pirinç tarlasını iki sene müddetle seksen altına kiraya vermesi , Ziraat ve Osmanlı bankalarından üç bin lira almaları firar kararının son günlerde vermelerine delildir . Halepte Hoybon cemiyeti azalariyle temasları ve içtima etmeleri bu cemiyeti canlandırarak faaliyete geçirmeğe ve bir tesir yapmağa çalışacakları . 

2) Garptan gelenlerin cümlesi yerlerinde oldukları , Cemil paşa zađe ziya beyin piyasadan iki yüz elli altın tedarikine çalıştığı . 
3) Umumi vaziyette fekaladelik olmadığı - 


Birinci umumi müfettiş 
7 : Tali 


Ek. 9: 9. 7. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 


PEK. 9: 9. 7. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 
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“Halep Kontol luğ Hariciye vekâletinin 29 / 6 / 929 tarin yo 69249/ — 


'citirün i Kürdistanda bazı isyan alâmetleri gördügünü vo şayot kendisi Viyarbekire ge— 


1860 nurğralılteslerəsiyle gönderilen şifresi suretiğir . 
I ve 12 Mayıs 19289 ve 64206/92 , 65373/104 nunarolı enirmoneler crizai cevabiyesiğ 
“mn Cemil paşa zada Ekrem , bir müddet evvel gittiği boruttan ialebe. “döndü . Arasi satın alarak yerleşmekfe çiftlikle igştiğal oylerok üzere evvelde 1 birzord gitmiş olan Beüri ve Mehmet beylezde aynı zonceda Halebe nv— det göttiler ? i 
Eyren ve ngi ve Mehmet Halepte Cibbüzzile ” Cibbugszillo " mabcilesinde — Şukok - ET 4 Bus - da hane kiraladıkleri , burada yerlcgeceklorx . Beâri ve === zehmet 1 nifkorāa erazi satın almağa mvaffak olemsöıklorını süyleyorlcr . 
Tkfenlo inkün bulursan bizzat görüşmeye korar verdim . Biivosıta aldı-Kan ifədosinc nazaran firarının söbebi şudur . Henşevisini İstanbulda tedavi Ñ Diyarbekire evdet edeceği sırada arkadaşlarındon alğdı''z mektuplarča 


` 


lirco ner zaman olduğu gibi bu korre de Kürt isyanını tohrik otmiç olmağla — ittihan vo şüphe altında kalacağını .... l 

Artık bu iftiralardan kurtulmak için Suriyeyc nakli mekün cübekten başka çare kalnadığını bildirmişler .'Bu sebeple Halobe kaçmışlar . Firon ve arkadaşları göya nedamet çdiyorlarmış . Halbuki Ekrem Beruttan Helebe gelir gelmez Hoybun cemiyetine mensup Menduh Selimle görüştü . Böüri ve Tehmet ise Zonışlıdan biraderi Yusufu Halepte tedavi ettirmeğe geldiğini söyleyen Yedo - ile aynı ga- 


mondğa :Halobe geloreir Hanzurulcomil Oteline.konğular.. Ru gün eyni Otelde evvel 


ce Diyarbekir İstik181 mahhomesince üç sono hapse mahkün eiler ve bilahare — İstanbula giden Hamza Höca namında birisi de , İstanbuldan gelerek yerleşmiş-— bulunuyor . ( Hamza hocanın gevcesi ve çocukları İstanbulün iniş ve Halebe — geleceklermiş . ) Binaenaleyh Ekremin ve refikalarının gehiron izhar ettikleri nodanetlc firarları hakkında gösterdikleri sebebin samimiyetine inanmak müş— küldür . Nerkumlerı takip ettirmekteyim . Yadonun kendisiyle görüşen adamımıza vaki olar beyanatına nazaran Milli Reisi Kör Hüseyin pego Yudonun muayenetiyle Dicle civarından firoron türkiyeye ayüet etmiş vo elyovn kendi köylerin- den birinde gizli olerak yaşamakta imiş . Hecı Musa vefat etniçtir . argı ma— Inst eylorin efendin . 
Aslı gibidir . 9/7/929 l Ealep - Konsolosu ` 
7 Bag - Konsolos 


İr ozan i 


O —————, "/"/UUM.M-."..".N.. 
Ek. 10: 20. 8. 929 Tarihli Asayiş Raporu 


Ek. 10: 20. 8. 929 Tarihli Asayiş Raporu 
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- 1/8/929 tarihinde Avaşar bölüğünden çıkarılan 34 kişilik bir devriyemiz Kölesin civarındaki meydanda 300 müsellah herğilerin taarruzuna maruz kalmış 

ve Üç saat müsademeden sonra efradımız esir düşmüştür , 

l bilâhara iade edilen efradımızdan beşi yaralıdır , bir neferle bir Başçavuş şehit düşmüştür . ( Van hudut ku- 

i mandanlığının 1/8/929 ve Birinci umumi müfettişliğin 21/ 8/929 tarihli iş"arından ) 

—Şerk hudut vakayii : 

- 2/6/929 da 30 piyade ve 15 süvariden mürekkep İranlı bir eşkıya çetesi Iğdır hudut taburunun Boralan karakoluna ateş açmışsada gördükleri mukabele üzerine kaçmışlardır . Şekiler Çıknik köyüne ait 300 kadar hayvanı beraberlerinde götürtüşlerdir . ( Şark hudut.E. 
16/6/929 tarihli iş'arından ) 

- 8/6/929 da Artvin hudut taburunun Sarıçayır binası istikametinde top yolu üzerinde 313 numaralı direk hizasında ilerleyen postamız Arazimiz dahilinde müsellâh üç şahıs görmüşlerdir . Teslim olmaları ıhtarına Bteşle mukabele eden bu şahısla/devriyemiz arasında vukua gelen müsaöemeye dört Rus neferi de iştirak etmiştir . 
neticede Tard olunmuşlardır . ( Şark hudut.K . 30/6/929 iş"arından ) 
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Ek. 11. 22. 8. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 


i ı 7/8 Ankara 
ə 5 


Sayı 


Mardin vilâyetinin 15/8/929 tarih ve 241 numaralı şifresi suretidir . ` 

Cenuba tetkikat iğin gönderilen muhbirin Resülayndan gönderdiği is tihbarata göre : 

1/ Cemil paşa zadelerden Ekrem bir takım evrak ile paristen avdet ve Resülaynüa İbrahim oğullarından Halilin nezdine gelerek Siirt , Bitlis ve diğer vilâyetler dahilinde bulunan aşair rüesasına tevzi eylemek üzere bir takım evrak bırakarak tekrar avdet ettiği . 

2/ Ekremin ifadesine göre , güya bir ay sonra Kürdistanda vaki ola cak kıyama Fransız ve İnğilizlerin de Suriye ve Irak hudutlarından muavenet edecekleri , 

5/ Böyle bir kıyam vukuunda İbrahim oğullarının tren yolunuy bir kaç yerden tahrip etmeği deruhte ettikleri . 

4/ Şimaldeki vaziyetleri meşkük bir takım Kürt rüesasiyle cenuptakiler arasında daimi muhabere mevcut olduğu . * 

5 - Cenuptan şimale vasi mikyasta silâh kaçakcılığı yapıldığı ve 
külliyetli silâh mübayaa olunduğu bildirilmektedir . 

6 — Beşinci madde hakkındaki istihbarat muhtelif ihbaratla teeyyüt 
etmektedir . Bu cihetle hudutlarda daha kat'i ve müessir tekayyüdatı oiddiye ifası ve gizli kaçırılan silahlar hakkında muhtelif ve hafi vesait ile tahkikat ve tetkikat yaptırılması takdiri devletlerine arzolunur . 

7 - Birinci Umumi Müfettişliğe ve malümaten Dahiliye vekâletine ~- 
arzedilmiştir . 


Vali 
Hadi 


Baş vekalete , Hariciye Vekâletine ve Büyük Erkânıharbiye Reisliğine arzedilmiştir . Aslı gibidir 
21/8/ 929 


Cevaplara şube ve ya kısım numaralarının derci mercıtdur, 
— 


Ek. 12: 3. 9. 929 Tarihli Asayiş Raporu 


ge 


Ek. 12 3. 9. 929 Tarihli Asayiş Raporu 
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UAMILIYE' VEKALETİ C i x yə e ı BAŞBAKA 
| UMUM İLCUMRUSİYET ARŞİVİ 
Jandarma kumandanlığı 
Sayı 


9276 


Cevup a 


- -929 i 


Ağrı dağı egriyasi h 


wkkında Bayezit vilâyetinöer alınan 50/6/92€ tarih ve 4509 ruraralı şifre sureti malünat olmak üzere leffen arz ve vaenxdim kılındı efendir. 


#5 
ĉ 


Dahiliye verili 


Z 


By 


i : a - a 
. SURET Karaköse 


T.A ao e m “30787659 


f Ce uu ion ı ta Çağ |) Fa) 
Hu. MA, 
Dahiliye veköletine zü 


J . 4509 . XC: 
Karaköse xaymakamlığırın şifre sureti berveçhi zir azrolunur , À 


Vali ter 


Ferzende , Halit , İhsan Iuri , Kör Hüseyin paşa oğullarından “ehmet ve Naöirin Maiyetlerinde 160 atlı ile takriben 26/8/929 da Hangedifi ve Sarıçimenüen Zilân deresire gittikleri . 

2/ Sizkonun Delman civarında kendi köyü clan Averide oturduğu ve İranlıların kendisine arazi ve saire verilmek hususundaki tekliflerini kabul etmediği , 

5/ Tozu ve avenesine sit çadırların bulundukları mahalden Ovacık civarındaki İran köylerire civar mohullere sokulduğu ve bunların tayyare bembardumanlarından fazla korkâukları . : 
4/ Sör Hüseyin paşanın oğullarından Şafi nan küçük oğlunun İran& ĉa Yusuf aböslın nezüinde olduğu ve diğer oğlu iehmedin (ncksan) ettiği . i 

5/ İran tahüidi hudut komisyon işlerinin nezdine Halekörlı Hali ve Tozu ağaların gelerek beş altı saat komisyonla görüştükleri 


a. 


t 


ve bu müzureratın on tayyare borbardumanında kendilerine yaptı- 


gı tahribat hakkında nelümat verdikleri , Ceneralın kendilerine hediye verdiği ve fctoğraflarını aldığı ve bu temasizrın hudut aseyişine taalluk ettiği mevsuzan istihbar Yılınmıştır , 


Aslı gibiöir . 53/9/9029 


f- 


ooo | Mhol 
i 2 2 


“——————-——-..———— .—-———-.-—-.—— 


Ek. 13: 16. 9. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek. 13. 16. 9. 929 Tarihli İstihbarat Raporu 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id Tü KALET İ ərən 
UMUM p=- N 
'KANLIK 
Jandarma "son |C | Çe DADRA > ayı 


7222 


Şə so Başvekâlete 


I - Birinci umumi müfettişlikten alınan 12/7/929 tarih ve 
1749 sayılı şifre sureti leffen arzedilmiştir efendim , 
2 - Başvekülete , Hariciye vekâletine arzedilmiştir . 


Aİ 
R Dahiliye vekili 


b € 


:evaplara -E ve ya kısım numaralarnının, derci meyendur, 


" 3 Dİ ə 3 ` ı Ko a sr a vv T.C. R “s l, k 
ÜAHİLİYE ŞEKALET İ Ax... Anaa 
UMUM TE aeeie | 
Jandarma kumandanlığı Cayot ecoleğiz.. fs 33/9/9829 
Sayı i bəl 
: “.... —— 2769 
. 4 i “o o è 
J Çs | BAŞBAXANLIK 
10, Şi... Kel CUMHURIYET Aliyo vokületine i , Cevap i 
- -929 


1 - Qandiyo kalar dahalet otmoyorok conupta kalnaş olen Yede 42o GAbran 
la Sodık don günlerde Coms} pego zedeler vo Brdanller izmonilorlo , corckon Haciocdo Kürtlük manana mihin L£onliyotlere vaylndaloz .' 
vo monlekotiniz dahilâne uuhtoli? gctolor göçirozol: sery Zocoda ` karar vordikleri haber olaymaştar ef0lmazı molhuz biraca p m 
8 - Dunlarden Yado 20 güvariğon mürokkop bir goto 116 göslAco huâudunü 
su gegnoho nuvaffolqfolmuş vo 10 oylük tarihinde Diyorvokirin Lorne . mahiyoci gipnlinücki Düyük Arvizon karycoinâe görünüş vo oyali gün pont I7 zmldelesimde do Oowonâyonda Hüvoydamn korycotzgen Doniztnp3 “Sotibonotindo Poloya geçnelrte oldukları Biyorbokiz vilüyotândon  . 
Yâldimliniştiir e 
, 8 = Yokdiğoxiylo oska tans vo tegriki gogait suzotiylo vu götcnin 42- galatama mohal baralkmyarak bir an ovvol insanı vo bom do Giler bir ihi gotonin takip oydanosi muhtomcl olduğundan bunu göze (0,2- B ) totbârli bulumuluscanı vilüyotlordon vö ihtiyotam bütün aoori , — mevaklim habozdar cüllmosini 7? Anei kolordudem rloa carin e gre Yilâyatler bu makeat igin unun? müfostişliğo do oalümü vozmok . 
gertiylo uantakalarandaki goyyar janðdaros lmt'nlarandan 4onba voşe h4lo 4s642o06c odobilirlor » : : 
A = Hara , Oxsorun p Brrindanda dahil olmak goro viliyotlere Karaköse taip manteka . E , poginoi . S .J . A , Hamastu binbaşı Dozvig beye yazalarnş vo möğünnton 7 . 9 ozon kolemin kumandnmdallamına 


. Büyük oxtümuhaybiyo rololiğino , Dahllâyo vokülotüno azacdilniy- 
"Şip o : 
BU. 
Sola 


© hela gibidir . 16/0/9089 


Tevaplara şube ve ya kısım numaralarının derci mereudur, 


$ 
? 
$ 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j 


i 


Ek. 14: 11. 6. 930 Tarihli Asayiş Raporu 


k. 14: 11. 6. 930 Tarihli Asayiş Ra ort l << əb Zə . F öle 
» de AN ` : ish ə ji .... 
| a re ama no g “a re aiai xəzi 
ASİ 


11/6/9360 tarihli asayiş raporudur 


I- 28/5#4930 da 5 silâhlı Bireciğin İncirli köyünden bir kişinin hayvan ve parasını alarak cenuba kaçmışlardır bunların Şahin oğullarının adanlarım: olduğu anlaşılmıştır. 

2- 4/5/6/930 da Siirdin Hügeyn nahiyesinin kenimiri merasında otlemakta olen 50 kadar koyun 5 kişi tarafından alınmıştır.yapılan takibatta ha; yvanet kâmilen geri alınmıştır.failler takip ediliyor. 

5- 6/6/930 da Hakörinin Güyanın Alos köyü istikametinde Iraklı çobanlar koyun sürülerini hududumuzüen geçirmek istemişler ve hudut devriyemizle müsademe ederek sürülerle birlikte Iraka çekilmişlerdir. 

4- Çermiğin Kusikan köyüne giden bir jandarma kenâisine eteğ eden iki kişi ile müsademeye girerek her ikisinide silühlariyle yakalamıştır, 

5- Paloda köylerine gitmekte olan Hezgirtli iki yolcu kurukan civarında hüviyetleri anlaşılamayan bir keç kişi tarafından biri öldürülmüştür. 
takip ediliyor. 

6- on sekiz kişilik bir çetenin Huşun Nemrut dağına geçtiği haber alınmıştır.bu çetenin kör Hüceyinin oğulları idaresinde olduğu tahmin edilmektedir, takip ediliyor. 

7— Siirtten köylerine dönen 4 yolcu Şirvanın Cut ve Haroz köyleri arasında beş kişi tarafından goyulmuşlardır. 

Ludi nahiyesinin Resina köyünde &lâkaları haber elınen şakileri takibe çıkan bir nızamiye müfrezesi Resini ile Reşine köyleri arasında şakilerin ateşine maruz kalarak yapılan müsademede şakiler bir maktul bırakarak kaçmışlarâır.müfrezeden iki şehit iki yaralı varüır.8C ğedar olduğu tahmin edilen şakiler takip ediliyor. 

8- 5/6/930 da İrandan gelen 70 kişilik bir şaki kolu ilanlı Osman beyi hayvanatiyle himaye ederek Crican istikametine kaçırmışlardır.Eörican hudut karakolu ve jandarmalarla şakiler arasında yapılan müsağemede bir Şandarmamız şehit düşmüş ve iki nızamiye neferi yaralanmış bir nefer eşkiya eline düşerek Xaleniye götürmüşlerdir.şakilerden 6 maktul vardır. i 

ge 5/6/ 930 da Şehsulu mevkiinde hududumuzu geçen 20 keter- den fazla kaçakçı ile Çiki takımı arasında vukua gelen müsademede şekiler İrana çekilmişlerdir.müsademede bir neferimiz şehit düşmüştür. 

10- 1/6/930 de Saryın Razi hudut bölüğü mntakasından egik isteyen 4 
kişi ile đevriyemiz EDİ meim müsademede ktul düşmüş, 


tır. 


11— Bayazıdın Sini köyünde bir evden para alan bir çete ile katvin dağlarında yapılan müsademede çete reisi Baran ölü olarak yakalanmıştır.digerleri takip ediliyor. l 
I/6/930 da I5 kadar şaki Bayazıdın kuştuyan köyünü basarak koyun ,sığır, eşya ve Hükümete ait iki tüfek almışlardır. 
15- 2/6/980 da 40 şaki Bayazıdın Uryan babaya gelerek Deli Ali köyünün sürü- 
© lerinden bir kaç koyun almışlardır.takip ediliyor. 


I2- 


İ 
İ 


biri yaralanmıştır.bu şerirlerin Osman beyin adamları olduğu ai 


Ek. 15: 31. 5. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek. 15: 31. 5. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 
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R.N ë% -Ks. 1OZDAHURİYÜT ARŞİVİ 
Sayı Baş Vekâleti Celileve : 
b 3347 
Cevap en Şe Yİ 
- ~1931 
«Ne 


I- Ağrı firurilerile İran kıt’atı arasında 
Akgöl civarında vuku bulan müsademeler hakkında Ba yazıt Vilâyetinden alınan 26/5/931 tarih ve 233 nu maralı şifrenin bir sureti leffen arz ve tukdim kı lındı efendim. 

2- Baş ve Hariciye Vekâletlerile Be E, Rs. 
ve Riyaseti Cümhur kâtibi umumiliğine arz edilmiştir , 


e~ sü. 577 
Dahiliye Vekili 
“x. 


> Mw 


telim 


4. 6-931 1 


ayəyə i 
1 
i è 
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.. İ əsi 7 iç m. 8 : (Cr KOD3Ş3P?AKANLIXşıL ; A 
£ 5 2205: ARŞİVİ 4 Yo ı s 2 R Ankara 
DAHİLİYE VEKALETİ a” t 2 uğu 
UMUM ? 
JANDARMA KUMANDANLIĞI Bayazıt Vilüyetinin 26/5/31 ve 
($) Ks. 233 NO:lı şifre suretidir. 
Sayı 
Cevap 
Ş. B 
-1931 


Ne 


I- Iranlılarla şakiler arasında Akgöl civarında ve I9 tarihinde yapılan musağemenin gecesi şakilerin İrahaskerine , mukabil bir gece baskını yaptığı ve İranlılardan 150 kişi telefat vukubulduğu e 

2- Ülenler erasında Halhal köylü Kuluhenın oğlu ile XS mir Tümenin amcası oğlunun bulundukları ve bu istihbaratın tamik edildiği Karaköse Kaymakamlığının is tihbaratına atfen maruzdur . 

3 - | Dahiliye Vekâletine , B.U.uf.liğo arzedilmiştir . 

Vali 
Hihtar 


Aslı gibidir . 
31/5/31 


iamnm x s sa sn Sese 5, 


Ek. 16: 17. 8. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek. 16: 17. 8. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 


T. C. ə oAnkara” 
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Sayı a ödə - R. b pi 
2244 Yüksek Başvekâlete PT 


İranlıların , Ağrı asileri tedip harekâtına ait B.U.Hf, 1ikten alınan malümat aşağıda arzolumur . 
I - İranın Kardar aşireti reisi Ömerhanın 100 ve Setilinin 
950 atlı ile İranla müştereken Ağrı usatı üzerine gitmişlersede Ünerhanın 7 maktül ve 2 mecruh vererek avdet eylediği Hağplı Matisuyi Şino ogullarından ğaki Salitin bu maktüller meyanında bulunduğu ve cenazesinin akrabalarından Faris tarafından Yekmala götürüldüğü., adamların- dan 2 mecruh veren Setilinin henüz avdet etmediği ve Milanlı Osman beyin oğlu ve kardeşinin perişan bir vaziyette gp ış nezdinde bulunduğu ve Seyit Tahirin İran hükümeti tarafından/kalebent edildiği . 
2 - 2 top ile takviye edilen 600 mevcutlu bir piyade taburu 
7/8/31 de Navur dağının İran cihetlerindeki yamaçlarında bulunan ve - mevcutları 50 kişiden ibaret olan Faris ve Ferzendenin kuvvetlerine - karşı yaptıkları taarruzda muvaffak olamamışlardır . Akşama doğru talandan dönen şeyh Zahirin İran Kuvvetlerine müessir olması üzerine İren kuvvefleri Navur dağı şarkındaki Zekeriya dağına çekilmişlerdir. 
3 - Navur mıntakasındaki eşkiyenın 10/8/31 de Sarıçimen da- 
Bının İran kısmına geldiklerini Sarısudaki bölüm Kə bildirmiştir . 
| 4 - Akgöldeki eşkiye hakkında malümat almak üzre gönderilen 
. mhbir henüz avdet etmemiştir . l 
B Küzanhan bir kaç güne kadar bir hareket yapılacağını - 


 bildirdiştir . 
6 - Başvekâlete y Ha.V. ş B.B.R8. ve Riyaseticumhur ümmi 
Kötipliğine gpzedilmiştir e 


B. ; 
: Dahi a Vekili 


Ek. 17: 6. 10. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 


Ek.17: 6. 10. 931 Tarihli İstihbarat Raporu 
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1-  İranlılarla şakilerin berıştıklarına ve şakilerin 
Makü ile Yekmal civarında iskân edilmekte olduğuna ve saireye dair olup B.U.Uf.likten alınan 1/10/51 terihli şifre sureti ilişik olarek arz ve takdim kılınmıştır ef. 

2 =- Başvekölete , He.V. , B.S.Rs, ve Rs.C.N.Kü.liğine 
erzedilmiştir , l 


idi Dahiliye Vekili iliye Vekili 
I<., mn 


A 


—.......————....... 


” Be Us üf.liğin 1/10/931 tarih ve-2247/2466 - 

- numaralı şifre suretidir : “il 

T.G. Qo 

Cs | BAŞBAKANLIK | 
CUMHURİYET ARŞİVİ 


Dahiliye Vekâletine 


I - İranlılarla şakilerin barıştıkları Mako ile Yekmâl civarında tahrip edilen köylerin İranlılar tarafından inşa edilerek Eşkiyanın iskân edilmekte ve silahları alınmayarak kendilerine itimat gösterilmekte olduğu . 

i 2 - Bu barışmadan sonra İranlıların tahrikile çeteler teşkil edilip mıhtelif mevkilerde tecavüzle köylerimizden talan yaptıkları. 

3 - Ömer hanın Türkiyeden firar eden şakileri başına topladığı ve Türkiye aleyhine şekavete teşviki haber alındığı , 

4 - Ömer ağanın eniştesi Nobrin köyünden Mehmet Alinin 
merkumle halen münasebette bulunduğu Yan Vilâyetinin iş”arından anlaşılmış Ömer ağanın eniştesinin tarassut altında bulundurulması vilâyete 


z 


yazılmıştır . 

5 - Üçüncü madde muhteviyatı hakkında seyahat esnasmda 
da haberler âlınmış ve keyfiyetin tahkikile delil elde edilmesine çalışılması Vilâyete tebliğ edilmiştir efendim . 


6 - Dahiliye Vekâletine ve 7 inci Kolordu kumandanlığına 
arzedilmiştir , 


Be Us Mf. 
Tali 


( ASLI GİBİDİR ) 


QAS ” 
(WE AN 


0301101 | Pump] 


Ek. 18: 19. 7. 932 Tarihli Asayiş Raporu 


Ek. 18: 19. 7. 932 Tarihli Asayiş Raporu 
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I - İran hududu üzerinde vaki tecevüz hokkında Be Ue Nf.lIikten bildirilen 16/7/6938 tarih ve 
2310 NO.lı şifrenin (D) fıkrasının bir sureti ilişik | 
olarak ae ma takdim kılınır efendim. 

2 - Baş vekâlete, Hericiye vekâletine Be Ee 
Su, ve R. Ce Ka, Us arzedilmiştir. 

iə 


Dahiliye vekili N 


İT 


a) Cevap olarak yazılacak muharreratta bu cevabın hangi şube ve hangi kısmın kaç numaralı Iş'arına: © cevap olduğnnun yazılması mercudur A 


OB. U. üf.liğin 16/7/932 tarih ve 2310/1855 | 
Numaralı şifrenin (D) fıkrasının suretidir: ». 


NO MAİ R - > rese 
“ər 
Ka iL ŞBAKANBIK t CUMHURİYET ARŞİYİ 


II Temmuzda İran hudut komisypnu reisi kaymakam Nusretullah hanla Yukarı Belesorda vukua gelen mülâkatı müteakip İranlılar tarafından terfik edilen 15 kadar İran milisile beraber avdet eden Kâzımpaşa kaymakamı ile jandarma kumandanı ve hudut yüzbaşısından ve 15 süvari Jandarmadan mürekkep hey”et Türk hududuna Beş kilometro mesafedeki dere içerisinden çıkarken Nazarbey ve Beyzade tepelerini tutan 150 kişilik atlı eşkiyanın ate şine maruz kalmış ve aralarında bir saat devam eden bir müsademe olmuştur. müsademeyi müteakip jandarma K. 
Jandarma ve milislerle taarruza geçmiş ve eşkiyayı yarmak suretile zayiat vermeksizin heyetin kâmilen kurtulmasını temin etmiştir. Jandarma kumandanı ile efra- 


dın fedakârlıkları şayanı kayttır, 


ASLI GİBİDİR. 


. Ax 


Ek. 19: Beyazıt Vilayeti"nin Umumi Müfettişlik Bölgesine Dâhil Edilmesine Dair Kararname 


Ek. 19: Beyazıt Vilayeti "nin Umumi Müfettişlik 
Bölgesine Dahil Edilmesine Dair Kararname 


Mİ əə T O. waa 
ÖBAŞRALANİİR 
Türkiye Cumhuriyeti ZERUTIYET ARS: yI 
BAŞVEKALET dumanını d 
Muamelat “muz 
Şübd . 
Sayı 4 7 Ji 2. 


27-togrinsani-927 Tarih ve 5854. numaralı . Karemameye geyildiri 

E kaag ve manelâtı ummiyesi Birinci Umumi Mifettişlik mıntakasına dahil Vilâyetlerle alâkadar olan Beyazit Vilâyetinin mezkür Müfettişliğe raptı zaruri olduğundan Birinci Ümumi Müfettişlik talina- 
“mamesinin Birinci maddesine Beyazıt Vilâyetinin de ilâvesi, Dahiliye 'Vekâletinin 10/2/929 tarih ve 684/124 numaralı teskeresile yapılan - teklifi üzerine İc,V.H. inin I3/2/929 tarihli PENEN tasvip ve = kabul olunmuştur . 


15/2/929 


Ek. 20: Tahran Büyükelçiliğine Hüsrev Bey"in Atanmasına Dair Kararname 


Ek. 20: Tahran Büyükelçiliğine Hüsrev Bey'in 1 
Atanmasına Dair Karamame , q m | mə — | 

” 


BAŞVEKALET 


MUAMELAT MÜDCRLOĞD 


sen ZEX 


KARARNAME 


m f “ Hekim Şevket beyefendinin istifası üzerine inhilâl eden Tahran BüyjimElçiliğine vukubulan istimzaca İran hükümetince muvafakat olunan Sofya birinci sınıf elçisi Hüsrev beyefendinin tayini, Hariciye 


Vekâletinin 12/8/920 tarih ve x numaralı tezkeresiyle vukubulan 


teklifi üzerine İcra Veki leri Heyetince 17/0/9350 tarihindetesvip x ve kabul olunmuştur , 
17/8/930 
RZİSİCUMUUR 


"di f 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ek i içə (Za bul s 


Ek.21: Erciş-Zilan Bölgesindeki İsyanla İlişkili Kişilerin Batı İllerine Nakledilmelerine Dair Kararname 


Ek.2 1: Frcis-Zilan Bölgesindeki İsyanla İlişkili Kişilerin Batı Merine Nakledilmelerine Dair Kararname 


z j H (C ə 
TG “ə 
BAŞVEKALET 
MUAMELAT MÜDÜRLÜĞÜ KARARNAME 


Şu? m 
327 


BAŞBAKANLIK 
CUMHURİYET ARŞİVİ 


Geçen sene Erciş mıntakasında tehaddüs eden isyanla alakadar 

i olup bir kısmı cürümlerinğden dolayi mahbus bulunan ve bir kısm da ci- 
“ var Köylerde iskan edilmiş olan merbut listede yazılı Zeylan ahalisin- 

den 230 şahsın, 885 numaralı iskan kanununun 3 üncü maddesine tevfikan Garp Vilâyetlerine naklolunarak yerleştirilmeleri; Dahiliye Vekâletinin , 26/9/931 tarih ve 12178/3251 numaralı tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 4/10/931 tarihli içtimaında tasvip ve ka- 
“bul olunmuştur. 
4/10/931 


— m çe 
EZER 


Ek. 22: Hoybun Cemiyeti Tarafından Yayımlanan Bazı Yayınların Türkiye"ye Sokulmasının Yasak Edilmesine Dair Kararname 


Ek. 22: Hoybun Cemiyeti Tarafından Yayımlanan Bazı Yayınların Türkiye'ye Sokulmasının Yasak Edilmesine Dair Karamame 


T. G: 
BAŞBAKANLIK 
SUMET a 


T.C. a A 
BAŞVEKALET 


HUANELAT MUDURLUĞU 


Jabe : R 
Sayı: AİLİZ 


KARARNAME 


Hoybun Cemiyeti tarafından Kürtçülük emel ve mefküresini tem etmek maksadile Kahire de çıkarılmağa başlanmış olan (La questiyon kurde) unvanlı Fransızca mecmuanın, münderecatının mazarratı haseb- ile memleketimize sokulmasının men'i $ Dahiliye Vekâletinin 12/5- 
931 tarih ve 1884/83 numaralı tezkeresile yapılan teklifi üzerine x 
İcra Vekilleri Heyetince 16/5/951 tarihinde tasvip ve kabul olunmuş tur. 16/5/931 

REİSİCÜMHUR 


Gaze A 
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Ek.23: Hoybun Cemiyeti Tarafından Yayımlanan Bazı Yayınların Türkiye"ye Sokulmasının Yasak Edilmesine Dair Kararname 


Ek. 23: Hoy bun Cemiyeti Tarafından Yayımlanan Bazı Yayınların Türkiye'ye Sokulmasının Yasak Edilmesine Dair Karamame 


“Xə BET 
BAŞBAKANLIK 
. CUMRURİYET ARŞİVİ 


EĞ 


BAŞVEKÂLET KARARNAME 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 


gə 
1076 Suriyedeki Kürt Hoybon Cemiyeti tarafından (Türk Affı Umumisİ 
karşısında Kürtler, Türkiye Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleriim mektup, Bir Ecnebi noktai nazərine göre Kürt meselesi) ve kısmen 

İ yanlu li day dili üzerine yazılmış(Zlkaziyetülkürdiye) adlı dört kitabın, Hükümetimiz aleyhinde zararlı yazılarıihtiva eylemesine binaen gerek Türkçe ve gerek başka dillerle yazılmış ve yazılacak olanlarının ürkiyeye sokulmasının yasak edilmesi, Dahiliye Vekilliğinin 29/7/934 tari ve 7067 sayılı tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 1/8/934 


ite tasvip ve kabul olunmuştur. eği 
1/8/954 REİSİCULHUR 
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